PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

Liturgie
Protestantse Kerk Castricum
Orde van dienst
Hemelvaart morgengebed

Aan deze dienst werken mee:

ouderling van dienst Willy Spaans

diaken Rijk Verhoef

organist/pianist Remco Wijnia

medewerkenden Ria Ritzema en Trudie van Berkum

...en vele anderen



Welkom
Openingslied psalm 24, 1, 2. 3, De aarde en haar volheid zijn...
Groet:
Moge het Licht van de Levende
ons met elkaar verbinden,
en mogen wij gezegend worden
met de kracht van zijn naam:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen
Inleiding op de lezing
Lezing Lucas 24, v 36-53,
Lied 667, 1, 2, 3 Hij leeft, naar de hemel gevaren
Verhaal "naar de hemel”

Meditatieve muziek

Lied 568A Ubi caritas (Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
we zingen het 3 keer

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied lied 663, Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen



Zegenbede met gezongen Amen

V.

A.

De Levende zegene en behoede ons

en allen die ons lief zijn

De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten
en moge ons genadig zijn.

De Levende verheffe zijn aangezicht over ons
en zegene ons met vrede en gerechtigheid.
De God van alle leven moge met ons zijn

en ons begeleiden op onze wegen

opdat wij leven,

gedragen door de naam van de Levende:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen



Om thuis nog eens te lezen....

Hemelvaart van Aukje Wijma

aan mijn ogen
onttrokken
aan mijn oren voorbij
vangt mijn oog
de liefde van
uw Aanwezigheid
hoort mijn oor
woorden van leven
adem ik
Uw schepping in



