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Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger:  ds. Edward Kooiman 
Ouderling:   Anja van der Wiel 
Diaken:  Hans Witte 
Lector:   Marja van Meggelen 
Organist:  Lisette van Veluw 
en vele anderen ... 
Voor de dienst: oefenen lied 139a 
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Welkom 

Aansteken Veertigdagenkaarsen 

Openingslied (staande): Ga mee met ons (wijs: Lied 247) 

1. Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit 
naar tijd en land, door u ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
 
2. Ga mee met ons, verberg u niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd,     
dat u nog leeft, nog steeds om mensen geeft, 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder u? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houdt steeds in ons de toekomst-mens ten doop. 
 
Bemoediging en groet 
 
Waar het vandaag over gaat... 

Gebed om ontferming en om Gods aanwezigheid 

Aandacht voor de kinderen 

Projectlied: (mel. Lied 536) 

1e Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 17  

Zingen: Lied 139a: 1 en 2 
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2e Schriftlezing: Matteüs 5: 17 - 19 

Zingen: Lied 139a: 3 en 4 

Gedicht: Wat zouden we vrij zijn... (W. Van der Zee)   

Stel je voor: we zouden het doen, we lieten ons niet knechten  
en op de kop zitten door al die Goden en machten, die geen goden 
zijn 
we hielen het alleen bij die Ene, die ons had bevrijd. 
Wat zouden we vrij zijn... 
 
Stel je voor: alleen die ene Naam was van belang 
Al die andere namen van de reclame, van het ras of van het volk. 
We hoorden ze wel maar ze deden er niet toe. Wat zouden we vrij 
zijn... 
 
Stel je voor: We leefden niet meer om te werken 
We namen rustig een dag vrij - om er te zijn voor de Ander en voor 
elkaar 
Wat zouden we vrij zijn... 
 
Stel je voor: Het zat goed tussen jong en oud,  
en we gunden elkaar het leven 
We leerden om trouw te zijn.  Wat zouden we vrij zijn... 
 
Stel je voor: Je fiets hoefde niet op slot 
En ieder kreeg wat hij nodig had.  
Er ging niemand over de tong  
 
Stel je voor... 
We zorgden voor elkaar in tijden van crisis en keken om, naar 
mensen die hulp nodig hadden: geld of gewoon aandacht. 
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We waren gelukkig met wat we hadden - en tevreden met wie we 
waren 
Wat zouden we vrij zijn... 
 
Zingen: Lied 838: 1 en 2 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 838: 3 en 4 
 
Gedachtenis  Lied 951: 1 en 3 
 
Kinderen komen terug      
  
Gebeden 
 -Dankzegging, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
  
Bloemengroet en Collecten 
 
Slotlied (staande): 657: 1, 2 en 4Gedach 
 
Wegzending en zegen 
 afgesloten met gezongen: Amen 
 
 
 
 
De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met 
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 

Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. 


