
Hjkkhjkkjssssssss PROTESTANTSE KERK 

    CASTRICUM 

    Dorpskerk 

   Zondag 21 december 2024 

   Aanvang 10:00 uur 

4e zondag van de Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger: ds. Rik Willemsen 
Ouderling: Toon Mans 
Diaken: Hans Witte 
Pianist: Karin Mooij 
Lector: Ton Borst 
Kind&Kerk: Joke Stieltjes en Ioana Apeldoorn 
…en vele anderen 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Instrumentale muziek 
 

Welkom 
 

Adventskaarsen worden aangestoken 
 

We gaan staan 
Aanvangslied: LB-461: 1, 2, 3, 4 
Wij wachten op de koning 
 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v: die bevrijder is vanaf het begin, 
a: die het werk van zijn handen nooit loslaat, 
v: die alles nieuw maakt, 
a: want Hij is trouw tot in eeuwigheid. 
 
v: Genade en vrede van God de Eeuwige 

en van onze Heer Jezus Christus, 
door de heilige Geest 

a: Amen 
We gaan zitten 

 

Gebed om de nood in de wereld, dichtbij en ver weg 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Zingen: LB-333 (1x) Kom, Geest van God 
 

Adventsproject ‘wees welkom!’ 
 
Projectlied (melodie LB-476 ‘nu zijt wellekome’) 
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Welkom aan de Koning, 
kom maar dichterbij. 
De staldeur staat wijd open, 
voor jou, voor mij. 
Jezus wordt geboren 
en al is Hij nu nog klein, 
straks zal hij de Redder 
van heel de wereld zijn. 
God dicht bij ons. 

Veel gewone mensen, 
één bijzonder Kind. 
Lees mee waarom Gods plan  
juist met hem begint. 
Kijk mee door hun ogen 
en word deel van hun verhaal. 
Jezus wordt geboren, 
wees welkom allemaal! 
God dicht bij ons. 

 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

 
Schriftlezing: Matteüs 1:18 – 25 
 

Zingen: LB-259: 1, 2, 3, 4 Zend ons een engel in de nacht  
 

Overdenking 
 

Instrumentale muziek 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en onze 
Vader 
 

Bloemengroet en collecte onder instrumentale muziek 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Jonge generaties (Nederland) 

 
 

De kinderen komen weer terug in de kerk 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: LB-433: 1, 2, 4, 5 Kom tot ons, de wereld wacht 
Zegen en gezongen amen (LB-431c) 
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De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met 
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 

 

Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. 
 
HUWELIJKSJUBILEUM  
In de komende week is er in onze kerkgemeenschap een 
huwelijksjubileum:  
de heer en mevrouw Stieltjes-de Lijster zijn op 22 december 65 jaar 
getrouwd. 
Achter in de kerk ligt een felicitatiekaart waarop u uw naam (en 
gelukwens) kunt schrijven. 
Kaart en bloemen zullen aan het bruidspaar worden overhandigd. 
 

Afscheid pastor Eveline Meulenberg in de Dorpskerk 
Op zaterdagmiddag 3 januari, tussen 14.30-16.30 uur is er 
gelegenheid om afscheid te nemen van Eveline. Met een hapje en 
een drankje en een komen en gaan wanneer u wilt. 
Op zondag 4 januari, tijdens de morgendienst, wordt Eveline 
ontheven uit het ambt van ouderling-kerkelijk werker. Ook daarna is 
er gelegenheid om haar de hand te schudden. Tegelijkertijd kunnen 
wij elkaar dan veel heil en zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 
Mocht u of jij willen bijdragen aan het cadeau voor Eveline, zie dan 
de Over en Weer van december op blz. 9 of de Over en Weer van 
januari.    
Van harte welkom! 

Kerstoratorium van het koor van de Witte Duif: 
“Als appelbloesem in de winter” 

• 20 december om 20.00 uur inde Abdij van Egmond, 

21 december om 16.00 uur in de Dorpskerk  ( let op, in Over en Weer 

staat Limmen 

23 december om 20.00 uur in de Dorpskerk. 

• Iedereen is van harte welkom! 


