
PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

      
Liturgie

Protestantse Kerk Castricum
Orde van dienst

zondag 19 oktober 2025

Aan deze dienst werken mee:

Ouderling Anja van der Wiel
Diaken Martin Tromp
Lector Diety de Kloet
Organist Wendy Leonards
Voorganger Ron Hopman
…en wij allen, hier  aanwezig en via de livestream verbonden



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Hij ging van stad tot stad (Liedboek 391, 1,2,4)

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

Schepper van hemel en aarde.
a: Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat Zijn hand begon.

v: Goede God,
wij komen tot U met onze vreugde en pijn,
midden in het wel en wee van deze wereld,
en wij bidden:
verlicht onze lasten en verruim onze adem,
zodat wij in staat zijn, in weerwil van alles,
te blijven zingen van uw liefde en trouw.

a: Laat ons ook deze dag weer delen
in uw goedheid en genade,
door Jezus, onze levende Heer.
Amen

Lied: U kennen uit en tot u leven (Liedboek 653, 1, 4,6 en 7)
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DIENST VAN HET WOORD

Openingsgebed

Inleiding op het thema (‘Meester: zorg dat ik weer kan zien’)

Schriftlezing uit Marcus, hoofdstuk 10, verzen 46-52

Overdenking

Lied: Blinde man, gaat voort gij (Liedboek 182, alle vier 
coupletten)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Voorbede, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk onze Vader

Aankondiging collecte en bloemengroet,
door de diaken

Collecte; onder orgelspel

Slottekst: De lamme en de blinde
Er stond een bos in brand en in dat bos woonden twee bedelaars.
De ene bedelaar was blind, hij kon niet zien. De andere was lam, 
hij kon niet lopen. En ze waren elkaars vijand omdat ze allebei in 
hetzelfde vak zaten, concurrenten waren van elkaar. De blinde kon
lopen, maar kon niet zien waar hij heen ging. Het hele bos stond 
in brand. De lamme kon zien dat er nog een mogelijkheid was om 
eruit te komen, maar hij kon zich niet bewegen omdat hij geen 
benen had. Tenslotte kwamen ze tot een compromis. Ze zeiden: 
‘Laten we onze geschillen opzij zetten en elkaar helpen.’ De blinde
zei: ‘Ik neem je wel op mijn schouders. Kijk jij, dan loop ik.’ En ze 
kwamen allebei levend uit het bos zonder te verbranden.
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ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Dank, dank nu allen God (Liedboek 704, alle drie 
coupletten) 

Zegen en gezongen amen

* * * * * * *

MEDEDELINGEN / AGENDA

Oproep!
Het Internationaal Netwerk van Lokale initiatieven met Asielzoekers - 
kortweg INLIA genaamd – is een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die dakloze, afgewezen asielzoekers helpen. 
Met hun aanpak keren mensen veilig terug, migreren zij door naar een 
ander land of krijgen zij een verblijfsvergunning als zij daar recht op 
hebben. Samen met ruim 150 organisaties verenigd in het 
bondgenootschap ‘Stop de Asielwetten’ roept INLIA u op om in actie te 
komen. In de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk ligt een aantal 
kranten om mee te nemen die horen bij de campagne ‘Stop de 
Strafbaarstelling’. Hierin kunt u lezen wat u kunt doen om voor kwetsbare
mensen zich uit te spreken en voor een samenleving die fundamentele 
rechten van alle mensen eerbiedigt.

Op donderdag 23 oktober is er weer een verjaardagsbijeenkomst in de 
Schakel voor 80- plussers die in de afgelopen maanden juli, augustus en 
september jarig waren.  Opgeven kan via mail: 
wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch 06 47217410. Zie ook Over & 
Weer.

Informatie over onze gemeente is te vinden op onze website: 
www.pkcastricum.nl  
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http://www.pkcastricum.nl/

