
 
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
zondag 7 september 2025 
12e zondag van de zomer 

 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger:   ds. Rik Willemsen 
Ouderling:   Willy Spaans 
Diaken:   Rijk Verhoef 
Lector:    Diety de Kloet 
Organist:   Lisette van Veluw 
Kind & Kerk (Schakel): Mirko Carton 
…en vele anderen 
 

 
 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Instrumentale muziek 
 
Oefenen van lied ZZZ-591 - Uw woord, dat de eeuwen voorziet 
 
Welkom 

We gaan staan 
 
Openingslied: LB-215: 1, 4, 6 - Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 
Stilte 
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Bemoediging en groet 
v:  Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
a:  Hij maakte hemel en aarde 
v:  Hij is trouw, voor altijd, 
a:  Hij laat niet los wat Hij begon 
  
v:  Genade en vrede van God de Vader, 

Jezus Christus onze Heer,  
door de heilige Geest 

a:  Amen 
 

We gaan zitten 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: LB-864: 1, 2, 5 - Laat ons de Heer lofzingen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gezongen gebed bij de opening van de schriften: ZZZ-591 (2x) 
 

 
 

 
Schriftlezing: Deuteronomium 30:15-20 
Zingen: LB-320: 1, 2, 3 - Wie oren om te horen heeft  
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Schriftlezing: Lucas 14:25-33 
Zingen: LB-119a: 1, 2, 4 - Uw woord omvat mijn leven 
 
Overdenking 
 
Zingen: LB-845: 1, 3 - Tijd van vloek en tijd van zegen 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Gedachtenis 
 
Gedachtenislied: LB-791: 1, 2 - Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en onze 
Vader 
 
Bloemengroet en collecte onder instrumentale muziek 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

We gaan staan 
 
Slotlied: LB-362: 1, 3 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 
Zegen, beantwoord met een gezongen Amen (LB-431c) 
 
 
Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 
 
Actueel nieuws over onze kerkgemeenschap vindt u op 
www.pkcastricum.nl en in de app 
 
De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn 
met toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 
  

http://www.pkcastricum.nl/
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AGENDA EN MEDEDELINGEN 
 
 
Samen Bijbellezen, woensdag 10 september om 14:00uur in 
De Schakel (let op, andere tijd dan in RvK boekje staat!). 
Voorbereiden dienst van 14 september. Aanmelden bij ds. Rik 
Willemsen. Zie O&W voor meer informatie. 
 
 

Op Vredeszondag 21 september treden de broers 

Van Arkel om 16 uur op in de Dorpskerk met hun 

voorstelling ‘Onze Vader’. 

Jeroen (2001) en Martijn (1998) 
studeerden af aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht (HKU): Jeroen als 
acteur, Martijn als schrijver. Hun 
verschillende persoonlijkheden vormen 
een unieke mix vol absurditeit en 
poëzie.  

 
De broers Jeroen en Martijn van Arkel tellen af: nog zeven 
maanden, en dan gaat hun vader, de dominee, met pensioen. 
Veertig jaar lang wijdde hij zijn leven aan de kerk en zijn 
roeping, altijd in de naam van God en de Heilige Zoon. Maar 
terwijl die Heilige Zoon hele boeken en preken kreeg, bleven 
de andere twee zoons vaak op de achtergrond. In ONZE VADER 
eisen de droogkomische broers hun plek in de schijnwerpers 
op. Deze voorstelling werd genomineerd voor de AKF 
Sonneveldprijs 2025! 
 Bijdrage:  € 10 (inclusief koffie/thee) 

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum 


