PROTESTANTSE KERK
CASTRICUM

Dorpskerk
Zondag, 20 juli 2025
Aanvang: 10.00 uur

Opening zomerexpositie ‘op weg naar het licht’

Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:  ds. Rik Willemsen

Ouderling: Mineke Ramaker
Diaken: Nienke Witkamp
Lector: Diety de Kloet
Organist: Katalin Somogyi

Kunstenaar: Joost Krab
...en vele anderen.



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Instrumentale muziek

Welkom

We gaan staan

Openingslied: LB-221: 1, 2, 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht

Stilte

Bemoediging en groet

A

a
Vi
a

onze hulp is de Naam van de Eeuwige.

Die liefde is en grond van ons bestaan.

Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Genade en vrede zij u en jou,
van God onze Vader

van de Heer Jezus Christus
en van de Heilige Geest.
AmenWe gaan zitten

Gebed om het donker in de wereld en in onszelf, zingend beantwoord met
acclamatie LB-368d (houd mij in leven)

Glorialied: LB-305: 1, 2,3
Alle eer en alle glorie

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Psalm 25: 1-11



Zingen: Psalm 25: 1, 2 (berijming ‘Levensliederen 2014’, mel. LB-25)
Al mijn hoop, mijn zielsverlangen

1. 2.

Al mijn hoop, mijn zielsverlangen Doe mij, HEER, uw wegen kennen,
leg ik in uw handen, HEER. laat mij al uw paden gaan.

Breek vijandige belangen, En leer mij steeds meer te wennen
God, bescherm mij, red mijn eer. aan uw waarheid, wijs die aan.
Controleer wie mij veracht: Fleur me op, u bent de God

breng het schaamrood op zijn kaken. die mij zeker komt bevrijden.
Maar wie rustig op u wacht, Heel de dag lang wacht ik tot
krijgt met schande nooit te maken. u mij redt uit al mijn lijden.

Schriftlezing: Psalm 25:12-22

Zingen: Psalm 25: 6, 7 (berijming ‘Levensliederen 2014’, mel. LB-25)
Prachtig is wat God wil geven

6. 7.

Prachtig is wat God wil geven: Steeds weer heb ik moeilijkheden,

dat je vrienden met hem bent! haal mij daar toch uit vandaan.

Want aan wie respectvol leven Til niet zwaar aan mijn verleden,

maakt hij zijn verbond bekend. aan wat ik heb fout gedaan.

Recht houd ik mijn blik gericht, U weet wie mijn vijand is:

HEER, op u, kom mij bevrijden! voel hoe hij me stuk wil maken!

Wees genadig en verlicht Haal mij uit de duisternis,

mijn verdriet en eenzaam lijden blijf mijn bange ziel bewaken.
Overdenking

Instrumentale muziek
DIENST VAN HET ANTWOORD

Opening expositie door Joost en Mirre Krab

Zingen: LB-601: 1, 2, 3
Licht, dat ons aanstoot in de morgen

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en onze Vader
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Bloemengroet en collecte onder instrumentale muziek

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan
Slotlied: LB-801: 1, 2, 3,4
Door de nacht van strijd en zorgen

Zegen, beantwoord met een gezongen Amen (LB-431c)

De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220

Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met elkaar in
gesprek te gaan.

Mededelingen:
HUWELIKSJUBILEUM

In de komende week is er in onze kerkgemeenschap een
huwelijksjubileum:

De heer en mevrouw van der Hoek-Rensen zijn 23 juli 60 jaar getrouwd.
Achter in de kerk ligt een felicitatiekaart waarop u uw naam (en gelukwens)
kunt schrijven. Kaart en bloemen zullen aan het bruidspaar worden
overhandigd.

Op donderdag 24 juli is er weer een verjaardags bijeenkomst voor 80-plussers
die in de afgelopen maanden april, mei en juni jarig waren. Opgeven kan via
mail: wgpastoraat@ pkcastricum.nl of telefonisch 06 47217410.

Zie ook Over& Weer.

Vandaag liggen er achterin de kerk verschillende kaarten klaar om verstuurd
te worden naar mensen uit de rubriek ' uit het oog, niet uit het hart". U hoeft
er alleen maar een groet in te schrijven en op de bus te doen.



