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Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger:   ds. Rik Willemsen 
Ouderling:  Toon Mans 
Diaken:  Rijk Verhoef 
Toetsenist:   Roel Donken 
Lector:   Ton Borst 
Connection o.l.v.:  Rolien Eikelenboom 
Combo:  Roel Donken, toetsen 
   Han Heevel, gitaar 
   André van Roode, drums 

Jeroen Rabenberg, basgitaar 
…en nog vele anderen. 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Connection: Father (o God), we worship you 
 

Father, we lift our hearts  
to you in this holy place,  
Grateful for your tender mercy,  
and your plenteous grace. 
Father, we lift our lives to you  
our vow of love we bring, 
Given in true humility  
to our eternal King. 
 
 
We lift our voice to honor you  
as we sing your praise.  
We bow before you,  
Love and adore you,  
holy is your name! 
 
 

Vader, wij verheffen onze harten  
naar U in deze heilige ruimte, 
Dankbaar voor Uw liefdevolle genade, 
en Uw overvloedige gratie. 
Vader, wij verheffen onze levens  
naar U, wij brengen U onze gelofte van 
liefde, 
Gegeven in alle nederigheid  
aan onze eeuwige Koning. 
 
Wij verheffen onze stemmen om U te eren  
als wij U de lof toezingen.  
Wij buigen voor U, 
Houden van U en aanbidden U,  
heilig is Uw naam! 
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Father, we lift our prayers  
to you in this holy place. 
Almighty God, we worship you,  
we lift our lives to you. 
Father, we worship you. 

Vader, wij verheffen onze gebeden  
naar U in deze heilige ruimte. 
Almachtige God, wij aanbidden U,  
wij verheffen onze levens naar U. 
Vader, wij aanbidden U. 

 
Welkom 
 
Aansteken Veertigdagenkaarsen 
 
Projectlied veertigdagentijd ‘een nieuwe dag’ (mel. LB-215) 
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Stil gebed 
We gaan staan 

Bemoediging en groet 
 
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a:  en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  
v:  Genade en vrede zij u en jou, 

van God onze Vader, 
van de Heer Jezus Christus 
en van de Heilige Geest. 

a:  Amen 
 

We gaan zitten 
Connection zingt kyriegebed: ‘Lenten meditation’ 
 

Jesus Christ, my Saviour  
lived for me and died,  
source of my salvation,  
yet was crucified. 
Peace that knows no measure.  
This by faith I see.  
Love that has no ending.  
Jesus died for me. 
 
Chorus 
Lord, o Lord,  
we renew our commitment  
these forty nights and days. 
And Lord, o Lord, by your grace  
help us change our sinful ways. 
 
 
 

Jezus Christus, mijn Redder  
heeft voor mij geleefd en is 
gestorven, bron van mijn redding,  
maar werd toch gekruisigd.  
Vrede zonder grenzen,  
dit zie ik door het geloof,  
liefde zonder einde,  
Jezus is voor mij gestorven. 
 
Refrein 
Heer, o Heer,  
wij vernieuwen ons verbond  
deze veertig nachten en dagen. 
En Heer, o Heer, door Uw genade,  
help ons ons zondige gedrag te 
veranderen. 
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Hear me now Lord Jesus,  
I will never stray.  
I will never wander.  
Hear me as I pray. 
Free me now from darkness.  
Cleanse me now from sin.  
Pardon my transgressions. 
Make me pure within. 
 
Chorus 
 
Amen, amen, amen. 

Hoor mij nu Heer Jezus,  
ik zal nooit weglopen,  
ik zal niet afdwalen.  
Hoor mij wanneer ik bid,  
bevrijd mij nu van de duisternis,  
reinig mij nu van de zonde,  
vergeef mij mijn schulden,  
maak mij van binnen rein. 
 
Refrein 
 
Amen, amen, amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Zondagsgebed 
 
Schriftlezing: Jesaja 58:5-10 
 
Zingen: LB-537:1, 2, 4 
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 
 
Schriftlezing: Lucas 20:9-19 
 
Zingen: LB-990: 1, 4, 5, 6 
De laatsten worden de eersten 
 
Overdenking 
 
Connection: ‘Can’t carry these burdens alone’ 
 

Soon I will be done  
with the troubles of the world. 
Soon I will be done  
with the troubles of the world,  
gonna lay these burdens down. 

Spoedig ben ik klaar  
met de problemen van de wereld. 
Spoedig ben ik klaar  
met de problemen van de wereld,  
ik ga deze lasten neerleggen. 
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I’ve been a walkin’ this road awhile,  
can’t carry these burdens alone.  
I’m tryin’ stay the course  
for just a few more miles,  
can’t carry these burdens alone.  
If the Lord wasn’t with me  
to hold my hand,  
I know the ground below me  
would be sinkin’ sand.  
Together we can make it  
to the Promised Land.  
Can’t carry these burdens alone. 
 
See the sinner scheming  
to cheat and lie,  
can’t carry these burdens alone.  
Lying to his neighbor  
with a wink of his eye,  
can’t carry these burdens alone.  
If you treat ev’ry neighbor  
with love and care  
and cover them with kindness  
when they’re in despair,  
you’ll always have a friend  
when life is too hard to bear.  
 
Can’t carry these burdens alone. 
 
Ev’ryone needs help now and then  
from a faithful sister or a brother.  
Reach out and take their hand.  
March together to the Promised Land,  
Promised Land!  
 
When you get discouraged  
and your heart is afraid,  
you can’t carry these burdens alone.  
Turn your heart to heaven,  
lift your hands and pray  

 
Ik loop al een tijdje op deze weg,  
kan deze lasten niet alleen dragen. 
Ik probeer nog een aantal mijlen  
deze koers vast te houden,  
kan deze lasten niet alleen dragen. 
Was de Heer niet bij mij  
om mijn hand vast te houden,  
zou de grond onder mij  
drijfzand worden.  
Samen redden wij het  
naar het Beloofde Land.  
Kan deze lasten niet alleen dragen. 
 
Zie de zondaar, die plannen maakt  
om te bedriegen en liegen,  
kan deze lasten niet alleen dragen. 
Hij liegt tegen zijn buur  
met een vette knipoog,  
kan deze lasten niet alleen dragen. 
Als je iedere buur  
met liefde en zorg behandelt  
en ze met vriendelijkheid overlaadt  
als ze wanhopig zijn,  
heb je altijd een vriend  
als het leven te moeilijk is om te 
verdragen.  
Kan deze lasten niet alleen dragen. 
 
Iedereen heeft wel eens hulp nodig  
van een trouwe zuster of broeder.  
Reik naar ze en neem ze bij de hand.  
Marcheer samen naar het Beloofde Land, 
Beloofde Land! 
 
Als je teleurgesteld raakt  
en je hart is bang,  
dan kan je deze lasten niet alleen dragen.  
Wend je hart naar de hemel,  
hef je handen en bid  
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and don’t carry these burdens alone.  
When you’re walkin’ all alone  
on the road of life  
and you need a friend to help you,  
just to be a guide.  
Have faith for God is always  
walking right by your side.  
Don’t carry these burdens alone. 

en draag deze lasten niet alleen.  
Als je alleen wandelt  
op je levenspad  
en je hebt een vriend nodig die je helpt,  
die je gids wil zijn.  
Blijf geloven want God  
loopt altijd naast jou.  
Draag deze lasten niet alleen. 

 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
1e Collecte  Christenen in Pakistan 
2e Collecte Kerkelijk Beheer 
 

 
 
 
 
Collecte onder instrumentale muziek 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 

We gaan staan 

Slotlied: LB-423: 1, 2, 3 
Nu wij uiteengaan  
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Gezongen zegen door Connection: ‘Irish blessing’ 
 

May the road rise to meet you 
May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your 
face 
the rains fall soft upon your fields 
And until we meet again,  
until we meet again, 
may God hold you  
in the palm of His hand. 

Moge de weg je tegemoet komen. 
Moge de wind altijd in je rug zijn. 
Moge de zon warm op je gezicht 
schijnen, 
de regen zacht op je velden vallen. 
En tot we elkaar weerzien,  
tot we elkaar weerzien, 
moge God je vasthouden  
in de palm van Zijn hand. 

 
We gaan zitten 

Connection: ‘Promises one by one’ 
 

Chorus: 
He promised to hold my hand,  
He promised to help me stand  
when the valley’s too low  
and the river’s too wide,  
He promised He would lead me  
to the other side.  
 
He promised to light my way,  
never lead my feet to stray.  
Living in His word I will overcome,  
 
standing on His promises one by one. 
 
I may have to walk  
through the valley of death.  
I may not be sure of my very next 
step. 
 
Chorus 
 
I 
 

Refrein: 
Hij beloofde mijn hand vast te houden 
Hij beloofde mij te helpen overeind te 
blijven 
Als het dal te diep is 
En de rivier te wijd 
Hij beloofde mij naar de andere oever  
te brengen 
Hij beloofde mijn weg te verlichten 
Nooit mijn voeten te laten afdwalen 
Als ik in zijn woord  blijf leven kan ik 
alles aan 
Staande op zijn beloftes een voor een 
 
Ik moet misschien door  
de vallei des doods wandelen 
En ben ik onzeker over mijn volgende 
stap 
 
Refrein 
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I may have to walk  
through the water with Him,  
But I don’t have to worry if I sink or 
swim! 
 
Chorus 

Ik moet misschien door het water  
met Hem wandelen 
Maar ik hoef niet bang te zijn dat ik zal 
zinken of dat ik moet zwemmen! 
 
Refrein 

 
 

De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met 
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 

 

Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan. 
 
 
Actueel nieuws over onze kerkgemeenschap vindt u op onze website 
www.pkcastricum.nl en op de kerkapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkcastricum.nl/
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Mededelingen 

Huwelijksjubileum  
Op 9 april zijn de heer en mevrouw Baars - van der Hucht 65 jaar 
getrouwd. 
U kunt hen feliciteren door uw naam (en gelukwens) te schrijven op 
de kaart achterin de kerk. 
 

 

 

 

 

N.B. In april is Sacred Dance een week eerder, op maandag 7 april 

van 19.30 – 21.30 uur in De Schakel! 

 

In de Veertigdagentijd is er een oecumenisch vesper op donderdag 

10 april om 17:30 uur in de Dorpskerk. Het thema is 'Stilte in de 

storm'.  

De voorgangers zijn Pastor Ruben Torres en ds. Rik Willemsen. 
Aansluitend is er een sobere maaltijd in De Schakel. 
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Oecumenisch Paasvesper 

Goede Vrijdag 18 april 2025 

om 19 uur in de Dorpskerk: 

‘Het Lam dat ons doet leven’, 

door het Projectkoor met 

gastzangers o.l.v. Jelle Jan 

Klinkert. 

Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en vierstemmig 

koor dat op ontroerende wijze het verhaal van Jezus’ passie bezingt 

met Bijbelteksten en liedteksten van Ria Borkent, op muziek gezet 

door Dirk Zwart. 

Piano: Karin Mooij  

Pastor: Eveline Meulenberg. 

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum 

 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 


