
PROTESTANTSE KERK 
CASTRICUM 

Dorpskerk   
 

Kerstnachtdienst, 24 december 2025 

Aanvang: 21.00 uur 

 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger:   ds. Rik Willemsen 
Ouderling:   Willy Spaans 
Diaken:   Rijk Verhoef 
Lector:   Ton Borst 
Connection o.l.v.:  Rolien Eikelenboom 
Combo:    Roel Donken, toetsen 

Han Heevel, gitaar 
André van Roode, drums 
Jeroen Rabenberg, basgitaar 

Liturgische schikking: Cora Noort 
…en vele anderen 
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Connection zingt ‘Stille nacht’ als de ambtsdragers 
binnenkomen 
 
Stille nacht, heilige nacht,  
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal,  
Wordt geboren in Bethlehems stal. 
Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd,  
wordt G’op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’U danken daarvoor, leer m’U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
 
We zingen allen LB-477:1, 2, 3 
Komt allen tezamen 
 
Connection zingt ‘Mary was the first one’ 
 
Chorus: 
Mary was the first one  
to carry the Gospel 
when the angels brought the news  
of that precious little Boy. 
Mary was the first one  
to carry the Gospel  
and that news brought joy, sweet 
joy. 
 
The sheperds watched their flocks 
by night  
and nearly fell asleep.  
Another lonely, quiet night  
of watching all those sheep, 
Until a choir of Holy angels  
pierced the night with songs of joy: 
Good news I bring  

Refrein: 
Maria was de eerste  
die het evangelie droeg  
toen de engelen kwamen vertellen  
over dat dierbare kleine jongetje.  
Maria was de eerste  
die het evangelie droeg  
en dat nieuws bracht veel vreugde. 
 
De herders hielden de wacht bij hun 
kuddes in 
de nacht en vielen haast in slaap. 
Nog een eenzame, stille nacht  
waarin ze al die schapen in de gaten 
houden. 
Tot een koor van hemelse engelen  
de nacht doorkliefden met hun 
vreugdevolle 
liederen: Ik breng u goed nieuws  
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for Christ the King is Mary’s baby 
Boy! Chorus 
 
Hosanna to the Highest 
and to Christ His only Son,  
God’s Glory wrapped in swaddling 
clothes, 
The meek and lowly One.  
This baby Boy will change the 
hearts 
of all who can believe.  
What the prophets told has come to 
pass 
a virgin has conceived!  
Chorus 3x 

Christus de Koning is Maria’s kind! 
Refrein 
 
Hosanna voor de Allerhoogste  
en voor Christus zijn eniggeboren 
Zoon,  
Gods heerlijkheid gewikkeld in 
doeken,  
de zachtmoedige en nederige.  
Deze baby zal  de harten veranderen  
van allen die kunnen geloven.  
Wat de profeten hebben gezegd, 
gebeurt nu: een maagd is zwanger 
geworden!  
Refrein 3x 
 
 

Welkom 
 
Connection zingt ‘It’s about time’ 
 

Chorus: 
It’s about time  
for the coming of Christ, your King.  
It’s about time, O Christian,  
It’s about time. 2x 
 
Lift up your head your redemption is 
nigh.  
Let glad Alleluia’s mount up to the 
sky.  
Chorus (2x) 
 

Refrein: 
Het is de hoogste tijd  
voor de komst van Christus, uw 
Koning.  
Het is de hoogste tijd, o Christen,  
het is de hoogste tijd. 2x 
Hef uw hoofd, uw verlossing is 
nabij.  
Laat blijde halleluja’s tot in de 
hemel klinken.  
Refrein (2x) 

 
Openingsgebed 
 
We zingen allen LB-487: 1, 2, 3 
Eer zij God in onze dagen 
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Uit de Bijbel: Lucas 2:1-7 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich 
te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat 
er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 
 
 
We zingen allen LB-494: 1, 2 
Vanwaar zijt Gij gekomen 
 
 
Uit de Bijbel: Lucas 2:8-14 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote 
vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich 
bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
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We zingen allen LB-481: 1, 2 
Hoor de engelen zingen de eer 
 
 
Uit de Bijbel: Lucas 2:15-20 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen 
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden 
ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd. 
 
 
Connection zingt ‘Run to Bethlehem’ 
 

Shepherds watching over sheep 
by night, witnessed an 
extraordinary sight. 
Angels from the realms of glory  
shared a most amazing story. 
Hurry, shepherd, run to 
Bethlehem. 
 
Morning stars proclaim the Holy 
birth.  
Angels sing the news of peace on 
earth. 
Peace and hope and joy He’s 
bringing,  
hear the heavenly voices singing. 

Herders in de nacht, wakend over hun 
schapen,  waren getuige van een 
wonderbaar schouwspel. Engelen uit 
de hemelse sferen  
deelden een verbazingwekkend 
verhaal. 
Haast je, herder, ren naar Bethlehem. 
 
Ochtendsterren verkondigen de 
Heilige geboorte. Engelen zingen het 
nieuws van vrede op aarde. Vrede, 
hoop en vreugde brengt Hij,  
hoor de hemelse stemmen zingen. 
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Hurry, shepherd, run to 
Bethlehem. 
Chorus: 
Run to Bethlehem  
and bring praises to the newborn 
King. 
Fall down on your knees and 
worship Him. 
Hark the herald angels sing,  
all of earth and heaven ring. 
Hurry, shepherd, run to 
Bethlehem. 
What child is this who, laid to rest,  
on Mary’s lap is sleeping? 
Whom angels greet with anthems 
sweet,  
while shepherds watch are 
keeping? 
Chorus 
 

Haast je, herder, ren naar Bethlehem. 
Refrein: 
Ren naar Bethlehem  
en breng lof aan de nieuwgeboren 
Koning. 
Val op je knieën en aanbidt Hem. 
Hoor,  de engelen zingen,  
de aarde en hemel weerklinken. 
Haast je, herder, ren naar Bethlehem. 
 
Welk Kind is dit dat, neergelegd te 
rusten, op Maria’s schoot slaapt? 
Dat engelen begroeten met zoete 
gezangen, terwijl de herders de wacht 
houden? 
Refrein 

 
Korte overweging 
 
Connection zingt ‘Somewhere in your silent night’ 
 

All is calm and all is bright  
ev’rywhere but in your heart tonight. 
They’re singing carols  
of joy and peace,  
but you feel too far gone  
and too far out of reach. 
Chorus: 
Somewhere in your silent night  
heaven hears the song  
your broken heart has cried. 
Hope is here, just lift your head,  
for love has come to find you  
somewhere in your silent night. 

Alles is kalm en alles is helder  
overal maar niet in jouw hart vannacht. 
Ze zingen kerstliederen  
vol vreugde en vrede,  
maar jij voelt je te ver heen  
en te ver buiten bereik. 
Refrein: 
Ergens in jouw stille nacht  
hoort de hemel het lied  
dat jouw gebroken hart heeft gezongen. 
Hoop is hier, til je hoofd op,  
want liefde is gekomen om jou te 
vinden,ergens in jouw stille nacht. 
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From heaven’s height  
to manger low,  
there is no distance  
the Prince of Peace won’t go. 
From manger low  
to Calv’ry’s hill,  
when your pain runs deep,  
His love runs deeper still. 
He has always loved you, child,  
and He always will. 
 
Chorus 
 
Lift your head, lift your heart.  
Emmanuel will meet you where you 
are. 
He knows your hurt.  
He knows your name,  
and you’re the very reason that He 
came. 
Chorus 
 
Love will find you (3x) 
 

 
Van de hoogste hemelen  
naar de nederige kribbe,  
er is geen afstand  
die de Prins van Vrede niet kan 
overbruggen.  
Van de nederige kribbe  
naar de heuvel van Golgotha,  
als jouw pijn diep zit,  
zal Zijn liefde nog dieper zijn. 
Hij heeft altijd van jou gehouden, kind,  
en Hij zal het altijd doen. 
 
Refrein 
Til je hoofd op, verhef je hart,  
Emmanuel zal je opzoeken waar je bent. 
Hij kent jouw pijn.  
Hij kent jouw naam.  
En jij bent zelf de reden dat Hij 
gekomen is. 
Refrein 
 
Liefde zal jou vinden. (3x) 
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk ‘onze Vader’ 
 
We zingen allen LB-486: 1, 2, 3 
Midden in de winternacht 
 
Zegen 
 
We zingen allen ‘Ere zij God’    
 
Collecte na de dienst, bestemd voor het Leger des Heils 
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De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met 
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 
  
Mededelingen: 

 
 
 
 
 
 
 

 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Castricum wenst 
je liefdevolle kerstdagen en een zegenrijk nieuwjaar!  
 
Je bent van harte uitgenodigd om ons en elkaar na de viering te 
ontmoeten met een hapje en een drankje. 
 
Elke zondag is er om 10:00uur een viering in deze Dorpskerk. 
Een moment van verstilling, vertraging en verwondering te 
midden van het drukke leven dat we allemaal leiden. We laten de 
rijke Bijbelverhalen spreken en ontdekken het spoor van 
kerstkind Jezus in ons leven van vandaag de dag. Voor de 
kinderen is er regelmatig een eigen programma tijdens de viering. 
Nieuwsgierig geworden? Voel je dan welkom bij één van de 
vieringen. Meer informatie vind je op www.pkcastricum.nl. Liever 
eerst persoonlijk kennismaken? Neem dan contact op met 
dominee Rik Willemsen, predikant@pkcastricum.nl of 06-
19847998. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkcastricum.nl/
mailto:predikant@pkcastricum.nl
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