
Welkom bij de sobere maaltijd op donderdag 27 maart en 10 april 
 
De veertigdagentijd bestrijkt de zes weken voor Pasen. Dit jaar is iedereen uitgenodigd 
om aan te schuiven bij drie sobere maaltijden. Deze vinden plaats op donderdagavond 
27 maart en 10 april om 18.00uur in de Schakel. Voor 10 april proberen we voorafgaand 
aan de maaltijdweer een oecumenisch vesper te organiseren. Hierover meer in de 
volgende Over & Weer. 
We gaan op weg naar Pasen. Tijdens de maaltijd zal een vorm van kunst centraal staan. 
Er wordt uitleg gegeven en een passende tekst wordt gelezen. Aan de hand van een vraag 
gaan we met elkaar in gesprek en we eindigen de maaltijd met een lied.  
 
Graag opgeven bij pastor Eveline Meulenberg:evelinemeulenberg@gmail.com of 06 
10571560 
 
Er wordt een soep gemaakt met brood  en wie vindt het leuk om mee te denken over een 
vorm van kunst? 
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