Gespreksavond kerk en jodendom

Op zondag 5 oktober is de jaarlijkse Israélzondag, waarop onze verbondenheid met het volk van
God centraal staat. We benoemen dan altijd dat het Bijbelse volk Israél niet samenvalt met de
moderne staat Israél. Gevoelsmatig schuurt dit onderscheid steeds meer, als we kijken naar de
actualiteit sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, de tegenaanvallen van de staat Israél
en de onrust in de omliggende landen.

Deze gevoelens van ongemak en onrust spelen in de kerkenraad, en ongetwijfeld ook bij u. In een
gespreksavond willen we ruimte geven aan deze gevoelens en bespreken wat de actualiteit doet
met onze persoonlijke kijk op kerk en jodendom. Hoe klinken de oudtestamentische beloftes aan
het volk Israél voor u? Beleeft u het zingen van de Psalmen anders? En wat betekent voor u dat
Jezus voluit Jood was?

We weten dat er in onze gemeente verschillend gekeken wordt naar de actualiteit. Daarom
organiseren we de gespreksavond volgens een spreuk die wordt toegeschreven aan de Talmoed:
‘zoek het gezelschap van hen die naar waarheid zoeken, maar kijk uit voor lieden die zeggen haar
gevonden te hebben’. Het is nadrukkelijk niet de insteek om elkaar te overtuigen of een
gemeenschappelijk standpunt te ontwikkelen. We luisteren naar en bevragen elkaar, waarbij er
ruimte is voor ieders verhaal. Je zou de gespreksavond daarmee een pastorale ontmoeting kunnen
noemen.

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 23 september om 20:00uur in De Schakel. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Deze avond is goed te combineren met de lezing ‘Israél-Palestina’ die
door de Raad van Kerken op dinsdag 7 oktober wordt georganiseerd.

Namens de kerkenraad,
ds. Rik Willemsen



