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Collecte 6 juli: Ghana, aan het vissen op Lake Volta

Voorwoord
 
Het was een aardige gedachte, de deelnemers aan het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag het seizoen te laten uitzwaaien, om zo de zomer in te gaan
(foto voorpagina). Maar als u deze editie van Over en Weer doorneemt, zult u
merken dat dat zwaaien diepere lagen heeft gekregen. Op meerdere fronten
werd er afscheid genomen. Enerzijds omdat het tijd werd voor een logische
opvolging, anderzijds omdat de omstandigheden daartoe aanleiding gaven.
Dat vroeg om moedige en soms pijnlijke beslissingen. U leest daar meer over
in een paar, soms heel persoonlijke, bijdragen.

De zomer kan een periode van bezinning zijn en wij hebben daar ook diverse
bijdragen voor kunnen opnemen. Ds Rik Willemsen stuurt ons middels zijn
"Ter overweging' met een zinvolle vraag op pad en dat sluit dan weer mooi
aan bij het artikel "De vakantie als bezinningsmoment'.
Ook pastor Eveline Meulenberg schrijft daarover, als zij verhaalt van haar
retraite in de natuur van Zweden. En het gedicht 'Zachtheid wens ik je' van
Irene van der Meulen zal menigeen aanspreken in deze onrustige tijden.
Het verhaal  'Wat is een kerk', dat ds. Peter Verhoeff onlangs in de dienst
vertelde, past daar eigenlijk ook wel bij. U kunt het nog eens nalezen op
pagina 16. 

Door het grote aanbod van kopij ziet de opmaak er iets anders uit dan u van
ons gewend bent en staan sommige rubrieken niet op hun vaste plek,
maar u vindt ze vast en zeker wel.

Wij wensen u een goede zomer en u ziet ons eind augustus terug met de
volgende editie van Over en Weer.
 
De redactie
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Ter overweging
Ontoereikend
 
Met de zomervakantie in zicht verheug ik me op mijn stapeltje ongelezen boeken. Eén van die boeken is ‘op een
andere planeet kunnen ze me redden’, het nieuwste boek van Lieke Marsman. Lieke is filosoof, voormalig dichter des
vaderlands en terminaal. In het boek schrijft ze openhartig over haar ziekteproces. De flaptekst van het boek beschrijft:
‘Samenleven met de dood deed Lieke Marsman verder kijken: van mystici tot ufo’s, van kwantummechanica tot
christelijke denkers. Een filosofische trip tot in de diepten van de menselijke geest, afgewisseld met
dagboekfragmenten die beschrijven hoe de dood haar op de hielen zit.’
 
Marsman is atheïstisch opgevoed. Als ze in de periode na haar diagnose met haar vriendin een weekje weg is op
de Veluwe, breekt ze. Een moment van intens verdriet, waarna gek genoeg ook weer iets lichters volgt,
iets ‘wat groter is, wat goed is. Wat me zegt dat er achter alle lokale bestemmingsplannen een veel groter plan zit,
waar wij mensen geen weet van hebben maar waar we wel op kunnen vertrouwen. God misschien’.
In eerste instantie schaamt ze zich voor deze gedachte. Het is een typisch voorbeeld van ‘foxhole atheïsm’, de idee
dat er in de loopgraven geen atheïsten zijn omdat je met de dood voor ogen bang wordt en dan maar op je knieën
gaat. Maar de schaamte maakt plaats voor nieuwsgierigheid en de zoektocht gaat verder.
 
In eerder werk van Marsman komt God ook al ter sprake, en neemt ze zelfs een woord als ‘genade’ in de mond.
Een fragment uit de bundel ‘in mijn mand’ (2021):

Klinkt hier Psalm 23 in door? En ‘barmhartig’ is ook echt zo’n kerkwoord. Toch laat Marsman zich niet zo makkelijk
vangen, en schrijft ze in dezelfde bundel lacherig over een interviewer die haar te snel in een Christelijk hokje wil
duwen. In haar nieuwste boek is wel meer ruimte voor God, zo lees ik in een recensie. Ze wordt geconfronteerd met
de leegte van haar atheïsme. Ze gebruikt hier een woord voor dat haar raakt: ‘ontoereikend’.
Haar atheïstische opvoeding is ontoereikend gebleken in het aanreiken van woorden voor haar wanhoop en verdriet.
Ze komt uit bij de Bijbel en bij een theoloog als Simone Weil. Ze durft zelfs te zeggen dat ze God mist.
 
Ik fantaseer welke rol we als kerk zouden kunnen spelen in de levens van al die Lieke Marsmans die op ons pad
komen. Met haar kernwoord ‘ontoereikend’ raakt Marsman namelijk aan een kernmerk van haar generatie
(Marsman is van 1990): het gemis van houvast, woorden, grote verhalen op moeilijke momenten in je leven.
De geestelijke armoede die de jonge generatie ervaart, brengt het geloof als een serieuze optie weer dichterbij.
De huidige generatie jongeren is positiever over kerk en geloof dan de voorgaande generaties. Kunnen we ook voor
deze generatie kerk zijn? En hoe dan? Een zinvolle vraag om de zomer mee in te gaan.
 
Een mooie en zinvolle zomer gewenst!
 
ds. Rik Willemsen

Is genade dat je gegeven wordt dat je niet sterft
vandaag of dat je je aanstaande dood leert aanvaarden?
ik ben bang voor het tweede, dus wil ik er
voorlopig niets van weten. Hoewel er ook
ogenblikken van ogenblikken zijn waarop een einde
aan het leven opeens te accepteren lijkt
zolang ik mijn laatste maanden maar in de natuur doorbreng.
Adem diep in en volg de rode paaltjes, die je leiden
naar een barmhartig vennetje.
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 29 juni                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg       
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Moldavië)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
   6 juli       Overstapdienst        
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst + oppas
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Ghana)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 13 juli                
     10.00     Ds. Roel Knijff       
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Colombia)
                   2e collecte: Missionair werk
                                       (Nederland, pioniersplekken)
 
 20 juli                
     10.00     Ds. Rik Willemsen,     opening expositie      
                   1e collecte: Voedselbank
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 27 juli                
     10.00     Ds. Rik Willemsen          
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 

   3 augustus                
     10.00     Ds. Hittjo Hummelen, onder voorbehoud    
                   Maaltijd van de Heer
                   1e collecte: Stichting WOL
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 10 augustus                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg       
                   1e collecte: Zending (Cuba)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer  
 
 17 augustus                
     10.00     Ds. Niels Gillebaard       
                   1e collecte: Straatkinderen Kathmandu
                   2e collecte: Kerkelijk beheer  
 
 24 augustus                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg       
                   1e collecte: Diaconie
                   2e collecte: Kerkelijk beheer  
 
 31 augustus                
     10.00     Ds. Rik Willemsen          
                   1e collecte: Voedselbank
                   2e collecte: Pastoraat (Nederland, studenten)

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
    6 juli           
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
                         m.m.v. het Naaldkoor uit Santpoort-Noord
 
  20 juli           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
 
  17 augustus           
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
                         m.m.v. Combo Collage
 
  31 augustus           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
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Bij de diensten in juli en augustus

Op de eerste zondag in juli, zondag 6 juli, sluiten we het
jeugdwerkseizoen af met de jaarlijkse overstapdienst.
Ook al zijn er dit jaar geen overstappers van de
basisschool naar de middelbare school, we proberen
de jeugd zoveel mogelijk bij deze dienst te betrekken.
Overstappen is eigenlijk iets dat iedereen doet op
verschillende momenten in het leven. Je kunt vol goede
moed zelf kiezen om een nieuwe fase van je leven in te
gaan maar soms kiest het leven voor je. In beide gevallen
gaat het om loslaten van wat was en aanvaarden van
wat komt. Deze zondag bekijken we dit overstappen in de
volle breedte van het leven. We horen natuurlijk ook een
overstapverhaal uit de Bijbel, een aantal fragmenten uit
Exodus 3 en 4, de niet geheel vrijwillige overstap van
Mozes. Er is deze zondag weer kinderkerk en kinderoppas
en na de dienst zijn alle kinderen en ouders uitgenodigd
voor de jaarlijkse picknick (zie pagina 12 voor meer
informatie).

Op zondag 13 juli ontvangen we ds. Roel Knijff. Hij is tot
2021 interimpredikant geweest in onze gemeente en is
voor de meesten een bekende. Inmiddels is Roel
directeur van de predikantenvakbond BNP maar hij gaat
ook nog graag voor als gastvoorganger. Op het rooster
staat Lucas 10:25-37, het verhaal van de barmhartige
Samaritaan dat in de nieuwe Bijbelvertaling het opschrift
‘het enig noodzakelijke’ heeft gekregen.
 
Sinds vorig jaar houden we in de Dorpskerk een extra
expositie in de zomervakantie. De zomerexpositie wordt
dit jaar geopend op zondag 20 juli in aanwezigheid van
de kunstenaar Joost Krab. De expositie is getiteld
‘Op weg naar het licht’. De dienst wordt vormgegeven
rondom de Psalm van deze zondag, Psalm 25:1-10.
We zingen bijna elke zondag een Psalm en een handvol
Psalmen is favoriet op uitvaarten. Maar echt in het
middelpunt staan ze niet zo vaak op de zondagochtend.
Deze zondag gaan we daar dus verandering in brengen.
 
In de vorige Over en Weer stond een uitnodiging om mee
te werken aan een themadienst op zondag 27 juli.
Daar is enthousiast op gereageerd. Hoe deze zondag
eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel weten we dat
de dienst gevierd wordt in de geest van het Kerkasiel.
We zijn vanuit onze gemeente dan al driemaal in
Kampen geweest om een blok van vier uur in een
doorgaande liturgie te verzorgen.

Het kan zijn dat we deze zondag elementen uit die
vieringen laten terugkomen of dat we ons anderszins
verbinden met thema’s als gastvrijheid, onderweg zijn en
gerechtigheid. Lucas 11:1-13 staat op het rooster.
Een tekst die best wel eens goed bij het thema zou
kunnen passen.
 
Op zondag 3 augustus lezen we verder in Lucas en
komen we uit bij Lucas 12:13-21. Jezus wordt om raad
gevraagd over een erfeniskwestie. Het gesprek loopt uit in
een gelijkenis over bezit en hebzucht. We vieren deze
zondag met elkaar het heilig Avondmaal.
 
Ook op zondag 10 augustus is bezit ook de insteek maar
al snel buitelen de beeldspraken over elkaar heen.
In Lucas 12:32-40 cirkelen de verschillende beelden om
het moment dat de Heer terugkomt. Het gaat om
alertheid, onderscheiden, de juiste keuzes maken.
 
De tekst die op het rooster staat op zondag 17 augustus
is een lastige. Jezus die zeg dat hij niet gekomen is om
vrede te brengen. Integendeel, Hij komt verdeeldheid
zaaien. Woorden die haaks lijken te staan op ons streven
naar verbinding en vrede. Hoe zit dat?
Hopelijk weet onze ‘buurman’ ds. Niels Gillebaard hier
raad mee. Maar het zou ook zomaar kunnen dat hij een
andere tekst voor ons in petto heeft.
 
De laatsten zullen de eersten zijn. Dat is één van de
Bijbelse gezegdes die ook buiten de kerk klinkt.
Deze uitspraak komt uit Lucas 13:22-30, die we op
zondag 24 augustus lezen. Ook al zo’n wrange tekst,
die gaat over het al dan niet binnengaan van
Gods Koninkrijk. Een gevaarlijke tekst, die ingezet kan
worden om mensen te kleineren en te onderdrukken.
Maar er zit ook een bevrijdende boodschap in de
woorden van Jezus.
 
Twee tafelgelijkenissen horen we op zondag 31 augustus 
in Lucas 14:1,7-14. Het gaat over etiquette voor zowel de
gasten als de gastheer. Etiquette die in onze cultuur
misschien ver is weggezakt maar in de tijd van Jezus
maar al te goed begrepen werd. Ook de diepere laag
van de gelijkenissen was pijnlijk duidelijk voor de
toenmalige hoorders. Jezus zet zijn gastheer en de gasten
op hun plaats. Doet hij dat ook met ons?

In de zomermaanden staat alles op een wat lager pitje, maar van de diensten kan dit toch zeker niet gezegd worden.
We ontvangen een aantal inspirerende gastvoorgangers, openen een zomerexpositie en hebben in juli nog twee
diensten die anders dan anders zijn en waar gemeenteleden in de voorbereiding aan meewerken.
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Scriba
Hallo gemeente,
 
Ik moet, helaas voor de gemeente, vertellen dat ik ga
verhuizen begin september. Wij gaan naar
Nederhorst den Berg. Reden: wij gaan dichterbij onze
oudste zoon wonen en de familie die ik nog heb.
 
Gevolg is dat ik mijn scriba werkzaamheden ga
beëindigen per 1 september. Het is namelijk niet te doen
om op een afstand van ongeveer 75 km te wonen.
Voelt u zich (je je) geroepen om mijn taak over te nemen,
dan bent u van harte welkom en meldt u zich dan bij
Willy/Rik of bij mij.
 
Mineke Ramaker

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
 
Beschikbaarheid pastores
In de vakantieperiode kan jong en oud contact
opnemen met de pastor die op dat moment aanwezig is.
De pastoraattelefoon is ook bereikbaar.

Kerk in het dorp
De kerk neemt een bijzondere plek in het dorp. Iedereen
is welkom om de zondagse vieringen bij te wonen, aan
activiteiten deel te nemen en in de Open Kerk een kopje
koffie te drinken, je verhaal te delen, een kaarsje aan te
steken of stil te zijn. Kunnen we dat nog, stil zijn, en
hoelang mag dat duren? In ons leven van alle dag is er
moeilijk een plek te vinden van stilte. En wat gebeurt er
met je als je telefoon niet in de buurt is?

Onlangs reisde ik naar Zweden om zes dagen deel te
nemen aan retraite in de natuur. Een prachtig Zweeds
huisje in een afgelegen natuurgebied. Om echt in de
stilte te zijn was het advies om vijf dagen de telefoon uit
te zetten, te leven zonder klok, geen boek lezen.
Alleen te zijn. Eten en drinken wanneer je lichaam dat
aan geeft. Wandelen zoveel je maar wilt. Als het koud is
de open haard aansteken en je warmen bij het vuur.
Als de zon schijnt het koude meer inspringen en je
daarna op laten warmen door de stralen van de zon.
Het zien van sporen waar een eland heeft gelopen,
libellen dansen in de zon. Salamanders in tijgerprint en
otters die over de stenen springen. De verschillende
vogels die ieder hun eigen lied zingen. En de druppels
die uit de oude boom naar beneden vallen in het meer
en steeds grotere kringen maken.

In dit alles mocht ik God ontmoeten en me ervan bewust
worden hoe belangrijk het is om als mens te zijn.
Er zijn voor jezelf en elkaar. En als je daar ruimte voor
maakt dan laat God zich zien, horen, voelen.
Dan heb je verder niets nodig.
 
De natuur die in beweging is, brengt jou in beweging als
je er open voor staat.
 
Pastor Eveline Meulenberg
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Afscheid Cantorij

Zondag 8 juli was dan toch echt het moment gekomen.
Het moment dat de Cantorij voor het laatst in ons midden
zong. Het Pinksterfeest kreeg zo een bitter randje.
Het was wel een afscheid in stijl, met krachtige
Pinksterliederen in maar liefst vijf talen, afgesloten met het
bij de Cantorij zo geliefde ‘Masithi, Amen!’. De kinderen
verrasten de Cantorij met een zelfgeschreven lied,
waarmee in de Geest van Pinksteren de hele gemeente
in beweging werd gezet. Namens de kerkenraad sprak
ds. Rik Willemsen woorden van afscheid en kregen alle
koorleden een mooie abdijkaars om het muzikale vuur
toch brandend te houden.
Hieronder volgt de tekst die uitgesproken is.
 
Daar staan we weer. Het is nog niet zo lang geleden dat
we jullie toespraken op het feestelijke moment anderhalf
jaar geleden. Zoals veel Cantorijen bestonden jullie toen
50 jaar. Dat allemaal vanwege het nieuwe liedboek dat
toen ook 50 jaar geleden verscheen. Een kleine revolutie
op het gebied van kerkmuziek. Een mooie gelegenheid
om met frisse koren dit nieuwe repertoire in te oefenen.
Dominee Bijl stond samen met Bert Bos aan de wieg van
de Cantorij en Diety en Hilda zijn zangeressen van het
eerste uur. De Cantorij stond ook open voor zangers en
zangeressen uit de Maranathakerk en daarmee kan de
Cantorij wel als voorloper in het Samen-op-weg-proces
gezien worden.
 
Toen ik net in Castricum was, kwam ook Cora in beeld.
Er werd gezegd dat één van jouw taken was om het koor
enthousiast te begeleiden naar het 50-jarig jubileum.
De kwetsbaarheid was namelijk al een tijdje zichtbaar.
Jullie hebben het jubileum gehaald en hebben rond die
tijd zelfs een toename van het aantal leden gehad.
Toch is het nu het moment gekomen om afscheid te
nemen. Een beslissing waar moed voor nodig is.

Want hoeveel koren blijven wel niet doorgaan tot ver na
de uiterste houdbaarheidsdatum, om het maar wat
onbeleefd te zeggen. Weten wat het juiste moment is om
te stoppen vraagt om wijsheid en moed. En daarom is
jullie beslissing te prijzen.
 
Dat betekent niet dat het geen pijn doet. Jullie zijn zoveel
meer dan een koor. Jullie zijn op elkaar betrokken in lief
en leed. Verhalen worden gedeeld en onderlinge hulp
wordt gegeven. Je wordt gezien. Ik merk dat aan de
pastorale signalen die ik regelmatig uit jullie groep krijg
maar bijvoorbeeld ook bij jullie betrokkenheid bij
uitvaarten. Want ja, ook die maken we veel met elkaar
mee. Dat vaste repetitiemoment op de vrijdagavond,
dat zoveel meer is dan zingen, zal door velen van jullie
pijnlijk gemist worden.
 
Ook voor de gemeente doet dit afscheid pijn.
Vorig jaar namen we afscheid van het liturgiekoor dat om
vergelijkbare redenen moest stoppen. Te kwetsbaar
geworden. Het doet wat met een gemeente als het zo
zichtbaar en concreet wordt dat we met elkaar ouder
worden en dat waardevolle groepen en initiatieven
ophouden te bestaan. Je kunt dat gerust een
rouwproces noemen.
 
We hebben met elkaar al gekeken naar dat enorme
muziekarchief dat jullie boven hebben staan. Als je daar
doorheen bladert, realiseer je je pas wat ruim 50 jaar
Cantorij allemaal aan moois heeft opgeleverd.
Nieuwe liederen die inmiddels vertrouwd zijn geworden,
eigen composities van de verschillende dirigenten en
nieuwe ontdekkingen. Want tot aan vandaag zijn jullie
nieuwe liederen blijven zingen. Die nieuwsgierigheid en
gretigheid naar nieuwe kerkmuziek zal ik missen. Net als
onze voorbereidingsbijeenkomsten op het hoofdkwartier
aan de Bleumerweg. De combinatie Han-Cora-Wendy
werkte inspirerend. Muziekboeken op tafel, Bijbel open en
binnen het uur een prachtige dienst op papier. Heerlijk!
 
We laten jullie natuurlijk niet zomaar gaan. Jullie krijgen
symbolisch het licht mee naar huis in de vorm van een
kaarsje. En blijf vooral zingen!
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Uit de kerkenraad
Op 5 juni kwam de Kerkenraad bij elkaar voor onze
reguliere vergadering. Doordat het ook de slotavond was
van de avondvierdaagse hebben we onze agenda
omgedraaid. Dit om de werkgroep Jeugd & Jongeren en
Rik Willemsen de gelegenheid te geven dit samen hun
kinderen te kunnen volbrengen.
We startten de vergadering met de zogenaamde
hamerstukken en met een opmerking, een verhelderende
vraag hier en daar, waren we snel door deze punten
heen.
 
Goedkeuring
Op de vorige vergadering had de kerkenraad al een
voorlopige goedkeuring verleend aan de begrotingen
van de Diaconie en Kerkrentmeesters.
Na de publicatie in de laatste Over en Weer zijn er geen
vragen gesteld zodat wij als kerkenraad het woordje
voorlopig schrappen en veranderen in definitief
goedgekeurd.

Bij het rondje werkgroepen werd het volgende vermeld:
 
Pastores
Eveline is samen met Toon Mans naar informatieve
avond geweest van de Classis op woensdag 4 juni, in de
Taborkerk in Purmerend. Deze avond ging over het
zgn. ‘ambtstraject’ en wat dit betekent voor kerkelijk
werkers en hun Kerkenraden. Het was voor Eveline niet
geheel nieuw en er komt een overgangsregel.
Waarschijnlijk duurt het traject nog een kleine twee jaar,
maar dan kan Eveline onder voorwaarden preken en de
sacramenten bedienen.
Toon en Eveline blijven het traject volgen en blijven in
gesprek hierover met elkaar.
 
Pastoraat
Anja vertelt dat er een bijeenkomst is geweest van de
bezoekmedewerkers.
Tevens is er een bijeenkomst geweest met de 30- en 40-
jarigen. Dit is een leuke groep en tijdens de eerste
bijeenkomst waren er 15 mensen. Het was een weerzien
tussen oude en nieuwe bekenden. Samen is de afspraak
gemaakt om maandelijks vanaf september bij elkaar te
komen en met elkaar in gesprek te gaan over een
onderwerp dat door een van de leden wordt voorbereid.
Inmiddels is er ook al contact via whatsappgroep.
Behoor je tot deze groep en ben je nieuwsgierig
geworden, meld je dan bij Rik of Anja.

College van Diakenen
Weinig nieuws te melden, behoudens het feit dat alles
goed loopt, maar dat er nog wel iemand mag aansluiten
bij onze groep.
 

College van Kerkrentmeesters
Er wordt geëvalueerd over het feit dat er gewerkt wordt
met een aanpassing bij het geluid in de kerk. N.a.v. het
bericht van Over en Weer is er een aantal mensen
geweest dat zich heeft gemeld bij Henk Meijer.
N.a.v. van de oproep voor mensen met EHBO zijn er
6 aanmeldingen binnen gekomen. Pepijn Stel zal verder
gaan met het organiseren van een bijeenkomst van deze
mensen en met de planning van een
ontruimingsoefening.
Op dit moment loopt er een onderzoek vanuit het College
naar over hoe wij in de toekomst moeten gaan
archiveren op een strategische manier. Dus zodanig dat
het voor de toekomst goed bereikbaar is en het niet bij
iedereen in de persoonlijke cloud staat.
 
Werkgroep Archief
Alle kasten in de kerk en in De Schakel zijn doorgewerkt
en we hebben alle dubbele stukken verwijderd. Alles wat
dubbel was hebben we inmiddels naar de Milieustraat
van de gemeente gebracht om vernietigd te worden.
Nu wordt het nog op een zorgvuldige manier geordend
en dan brengen we het 8 juli naar het Regionaal Archief
in Alkmaar.
 
Communicatie
Alles loopt goed en de werkgroep komt eens in de
2 maanden bij elkaar. Op rol staan wat interviews.
 
Groene Kerk
Blij met de nieuwe mensen voor de kerktuin, maar we zijn
nog op zoek naar een kartrekker.
 
Werkgroep Vieringen
Hier is het besluit gevallen om géén startzondag te
houden in september, maar een alternatief te
organiseren op de eerste zondag in januari. We willen
dan een dienst houden over Talenten en aansluitend een
Nieuwjaarsreceptie. Deze niet af te doen met koffie en
koek maar met een lekker glaasje en lekkere
versnaperingen daarbij.
Tevens is lang gepraat m.b.t. de Israëlzondag in oktober.
Net als de worsteling die in de Kerkenraad voelbaar was
over dit onderwerp, is deze ook voelbaar binnen de
Werkgroep Vieringen. Want je kunt niet om de dagelijkse
realiteit heen. Hoe ga je met deze zondag om. Er ontstaat
een discussie en hieruit komt het volgende besluit:

vervolg op pagina 9
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In september wordt een thema-avond gehouden over
de verhouding tussen Kerk en Jodendom. Tijdens deze
avond wordt er een inleiding gehouden en gaan we
met elkaar in gesprek over wat de actualiteit met ons
persoonlijk doet als het gaat om deze verhouding met
het Jodendom. De opbrengst van deze avond wordt
gebruikt om de Israëlzondag vorm te geven.
De thema-avond wordt zorgvuldig voorbereid met enkele
gemeenteleden.
 
Daarnaast hebben enkele leden van de werkgroep zich
gebogen over de inrichting van het koor. Dat is
opgeruimd en de plaatsing van de stoelen aangepakt.
Tevens wordt er gekeken naar de publicatie van de
zondagsbrieven.
 
VOG
Met ingang van 1 juli is de VOG voor verschillende
groepen binnen de Protestantse Kerk Nederland verplicht.
Het proces is inmiddels opgestart. Wij hebben zorgvuldig
gekeken voor wie de VOG noodzakelijk is.
De beroepskrachten hebben er al een en als je kijkt naar
de lijst vanuit de PK Nederland zeggen wij: we gaan
kritisch een lijst maken. Maar in ieder geval: Kerkenraad,
College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters.
Over de andere groepen zullen wij in de komende
vergaderingen een besluit nemen en dan de mensen die
het betreft benaderen. Een reactie was van enkele
mensen: Ik heb er al een, klopt maar helaas is die dan
niet geldig voor de kerk.
 
Werkgroep Jeugd en Jongeren
zijn onze gast en daarom sluiten Marjan Quaak en
Joke Stieltjes nu aan.
Omdat we de agenda omgedraaid hadden, vindt de
opening van de vergadering nu plaats omdat wij dat
altijd vragen aan onze gasten om dit te verzorgen.
We kregen in tweetallen de volgende prikkelende stelling
ter bespreking:
“Wij willen graag kerk in het dorp zijn. De kerkdiensten op
zondagochtend zijn niet zo aantrekkelijk voor kinderen en
jonge ouders. We kunnen onze schaarse vrijwilligers dus
beter inzetten om activiteiten in het dorp te organiseren
dan voor de zondagse kinderkerk”
Er ontstond een geanimeerde discussie in tweetallen en
na enige tijd deelden met elkaar de belangrijkste
opmerkingen en gedachtes die deze zinnen bij ons
hadden opgeroepen.
Dat was o.a.: Zoek een andere invulling tijdens de
reguliere dienst voor de kinderen. Denk aan een
’kinderdienst” in De Schakel of boven. Stel je als
werkgroep de vraag: Wat wil je bereiken, wat is je doel?
Bouw de huidige vorm uit, maar denk om het behoud
van de heilige momenten.

Uitbouwen meer in het dorp is een uitdagende gedachte,
denk dan aan de vorm van de herdertjestocht, sluit aan
bij de belangrijke christelijke feesten. Bied verhalen aan,
maak ze gevoelig voor de rituelen, denk aan de
zondagmiddag als tijdstip voor de kinderen. Maar koppel
dit alles niet los van de kerk.
De werkgroep jeugd en Jongeren bestaat uit de
volgende poten:

•   Kind&kerk voor de basisschoolleeftijd met 4 personen
leiding. Er zijn nieuwe gezinnen en meerdere losse
contacten. De groep gaat meer richting onderbouw;

•   Oppasdienst als er een kinderdienst is;
•   Tienergroep i.s.m. de Evangelische Gemeente door

Esther Carton en Rik geleid;
•   Werkgroep losse projecten, denk aan herdertjestocht.

De volgende vraag werd aan ons Kerkenraad gesteld:
waar zijn jullie als Kerkenraad trots op als jullie naar ons
kijken?
Wij zijn trots op de manier waarop jullie het aanpakken,
steeds iets nieuws bedenken om het uit te beelden, de
creativiteit, de verbinding tussen de kinderen en tieners.
In het gesprek dat ontstond werd uitgesproken dat de
jeugd betrekken bij de gedachteniszondag als zeer
positief is ervaren en wij geven aan vraag aan de tieners
of zij vaker een helpende hand willen uitsteken.
De communicatie van de activiteiten kunnen jullie
nogmaals tegen het licht houden of in gesprek gaan met
de werkgroep communicatie om nog zichtbaarder te
worden in het dorp. Denk aan een doe activiteit, spreekt
vaak aan.
Rik vertelt dat hij in september een traject gaat doen bij
Visser ’t Hooft rondom geloof. Hierbij denkt hij aan bijv.
interviewen van gemeenteleden, contacten met ouders
en deze koppelen. Zinvol bezig zijn met de kinderen is
belangrijk. Persoonlijk kunnen aanspreken. Eventueel
samenwerken met Diaconie en Groene Kerk.
De zorgen die de werkgroep heeft is dat er op dit moment
een coördinator mist die het jeugdwerk overziet,
aanstuurt en eventueel nieuwe initiatieven start. Dat kan
een jeugdouderling zijn maar dat hoeft niet. Voor nieuwe
initiatieven geldt dat dit alleen kan als er ook nieuwe
vrijwilligers opstaan.
De tienergroep is groot qua aantal en leiding. Een aantal
tieners ronden nu de middelbare school af en groeien
daarmee uit de huidige tienergroep. We gaan samen
met de tieners op zoek naar een oplossing. We gaan
naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen werken met
de methode: Youth Alpha  
Complimenten vanuit de kerkenraad voor wat jullie doen
en dank voor jullie inzet en wij kijken naar wat is en naar
wat kan. Er zijn een hoop zaken waarop jullie trots mogen
zijn. Dank jullie wel.
Joke en Marjan verlaten de vergadering.

vervolg op pagina 10
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Jaargesprek Rik Willemsen
We hebben als kerkenraad een goed gesprek gehad met
Rik over zijn jaarverslag en scholingsplan.
Wij hebben Rik het advies gegeven om strepen in zijn
agenda te zetten, om te zorgen dat er een goede balans
is tussen werk en gezin. De tijd die hij dan creëert kan hij
gebruiken voor thuis, scholing en voeding van zijn eigen
bron.
Rik, wij als kerkenraad zijn blij met jou en willen zorgen dat
jij ‘op de been” blijft en wees niet bang om keuzes te
maken, dat moeten wij als kerkenraad ook.
Dank voor je inzet en geef aan als je steun nodig hebt
van ons. Wij staan achter je!!
 

Gespreksgroep 
30ers en 40ers
Wat was het een mooie avond op 22 mei in De Schakel.
Een groep 30ers en 40ers kwam bij elkaar rond de vragen
‘Wat houd je bezig? Hoe blijf je in balans?’.
Een gevarieerde groep van oude bekenden, nieuwe
bekenden en nieuwe onbekenden maakte kennis met
elkaar. Na afloop de vraag ‘willen we wat met elkaar?’.
Gelukkig werd die vraag met een volmondig ‘ja’
beantwoord. Het is in de kerk niet altijd makkelijk om
leeftijdsgenoten te ontmoeten maar we lopen wel
allemaal rond met vergelijkbare levens- en
geloofsvragen. Daar willen we wat mee.
 
Het idee is om maandelijks bij elkaar te komen, waarbij
steeds iemand anders een thema voorbereidt. Er is ruimte
voor (geloofs)verdieping en gesprekken van hart tot hart.
Na afloop drinken we nog wat met elkaar.
De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 3 juli om
20.00 uur in De Schakel. Voel je je aangesproken en wil
je een keer kijken of dit iets voor je is? Aarzel dan niet en
neem contact op met ds. Rik Willemsen.
Ook als je nét buiten de leeftijdsgroep valt ben je
natuurlijk van harte welkom.
 
Tot spreeks! Namens de werkgroep pastoraat,
ds. Rik Willemsen

Kerk in het dorp –
zondagsmarkten

De oproep voor vrijwilligers voor Open Kerk tijdens de
zomermarkten heeft veel enthousiaste reacties
opgeleverd. Het rooster is bijna rond, waarvoor dank!
Het is goed om te merken hoe de Open Kerk leeft onder
gemeenteleden. We zijn nog op zoek naar gastvrouwen
of -heren voor de volgende tijdstippen:
 
Zaterdag 13 september van 13.00 – 15.00 uur
(1 persoon)
Zondag 14 september van 13.00 – 15.00 uur
(2 personen)
Zondag 21 september van 13.00 - 15.00 uur
(2 personen)
 
Lijkt het je leuk om dit jaar ook mee te draaien tijdens
deze extra openstellingen van de kerk? Je verwelkomt
de gasten en maakt desgewenst een praatje. Het levert
mooie gesprekken op met dorpsgenoten en gasten.
Over de historische kerk, een expositie of over het geloof.
Als je één van deze tijdsblokken aanwezig wil zijn, meld je
dan aan bij ds. Rik Willemsen per mail, telefoon of app.

Wat verder ter tafel kwam
Mineke, onze scriba, gaat verhuizen naar
Nederhorst den Berg en dat betekent dat de post van
scriba per 1 september vacant is. Als u iemand weet of
zelf bereid bent deze functie over te nemen, mag u dat
aangeven of bij Mineke of Willy of Rik.
Na deze opmerking sloot Willy de vergadering en gaf het
licht mee in ons hart.

Namens de kerkenraad
Mineke Ramaker
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Alles heeft zijn duur en tijd ....
U kunt deze regel uit een bekend lied vast afmaken.
Dat kan ik ook, maar het heeft wel even geduurd om de
betekenis van de zin te aanvaarden. Al een tijdje mist u
mij misschien tijdens de kindervieringen, althans ‘in
functie’. Ruim zeven jaar was ik lid van de Werkgroep
Kind en Kerk en verzorgde steeds in verschillende
bezettingen de kindervieringen en projecten met andere
gemeenteleden. Toen Willem en Sarah gedoopt werden
op Paasmorgen 2013, heb ik ‘ja’ geantwoord op de
vraag of ik ze het geloof mee wilde geven. Ik wilde daar
ook een actieve rol in spelen en toen ze vier werden,
ben ik samen met twee andere moeders begonnen met
een de maandelijkse ‘Vieringen voor jong en oud’.

Vorig jaar namen mijn kinderen afscheid en stapten over
naar de tieners. Ik zou nog een jaartje doorgaan,
want het is zulk leuk en dankbaar werk!
Een uitbreiding van mijn baan en persoonlijke
omstandigheden maakten dat ik eerder moest stoppen,
ook met de Werkgroep Vieringen.

Dat heb ik heel moeilijk gevonden en ik vind het eigenlijk
nog steeds pijnlijk en ingewikkeld soms. Een afscheid in
de kerk zag ik dan ook niet zitten en ik zwaai binnenkort
‘en petit comité’ af.

‘. . . .  maar Gods liefde eeuwigheid’. 
Want ik blijf gewoon naar de kerk komen, omdat ik me
daar gedragen, gesteund en bemoedigd voel en zal
blijven voelen. Niet alleen door de Eeuwige, maar ook
zeker door u. Wat is het heerlijk om de kerk binnen te
lopen op zondag of iemand te spreken in het dorp en
me zo gedragen te weten.
 
Dank voor alle complimenten die ik heb gehad voor ons
kinderwerk, dat zo kwetsbaar en zo mooi en zo puur is.
Ze hebben me heel, heel goed gedaan.
 
Esther Sandbergen

Vanuit de werkgroep vieringen
Samen Bijbellezen niet in de zomer
In de maanden juli en augustus zijn er geen
bijeenkomsten van ‘Samen Bijbellezen’. Wel gaan we
opnieuw een aantal uren dienst verzorgen in Kampen,
in het kader van het Kerkasiel. Ook een mooie
gelegenheid om op een geconcentreerde manier met
Bijbelteksten bezig te zijn. Zie voor de exacte datum en
het voorbereidingsmoment pagina 17.
Op woensdag 10 september pakken we om 10.00 uur 
de draad van het ‘Samen Bijbellezen’ weer op.
 
Koffie met noten – verzoeknummers over de Schepping
Omdat veel activiteiten in de zomer
stilvallen leek het ons een goed idee
om ‘koffie met noten’ juist wél
door te laten gaan.
Net als de vorige keer nodigen
we je uit om verzoeknummers
aan te dragen. Ditmaal is het thema:
‘schepping / groen’.
Dit mogen liederen uit het liedboek zijn maar misschien
ken je buiten het liedboek wel een mooi scheppingslied
dat je wil delen.
We gaan de verzoeknummers niet alleen met elkaar
zingen maar ook gaan we in gesprek. Welke betekenis
heeft dit lied voor je? En wat roept het bij anderen op?

Kerkmusicus Lisette van Veluw verzorgt het muzikale
gedeelte en naar een mede-gespreksleider wordt nog
gezocht. Op woensdag 13 augustus om 10.00 uur ben
je weer van harte welkom in De Schakel. Er is plek voor
maximaal 10 deelnemers. Aanmelden kan dit keer bij
Lisette van Veluw (e.g.vanveluw@hotmail.com /
06-25081642). Mocht je een verzoeknummer buiten het
liedboek hebben, zou je dan zelf zorg willen dragen voor
voldoende kopietjes van de bladmuziek?
 
Troostliederen gezocht
Al is het nog heel ver weg, toch vragen wij nu al uw
aandacht voor de Allerzielenvesper op 1 november.
Net als voorgaande jaren nodigen we u uit om mee te
zingen in het zogenaamde ‘troostkoor’. Ook willen u
vragen: wat is voor u een lied waaruit u of jij troost kunt
putten? Welk lied zou u graag willen horen tijdens deze
vesper? Het is fijn als u dat door wilt geven aan
ria@ritzema.org. In het septembernummer van
Over en Weer komt verdere informatie over onder andere
de data en tijd van de (3 of 4) repetities in oktober.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen
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Werkgroep Pastoraat
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van kerk-zijn. Naast het ‘gespecialiseerde’ pastoraat door predikant en
pastoraal werker is er het ‘alledaagse pastoraat’, het omzien naar elkaar tussen gemeenteleden onderling,
het oog hebben voor elkaar, zo mooi verwoordt in het lied Ubi Caritas: ‘waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God’. 
Of je nu bezoekmedewerker bent of ‘gewoon’ gemeentelid. 

Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf
80 jaar). Als u in het tweede kwartaal
(april, mei en juni) jarig was en 80 jaar of ouder bent
geworden, heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de
uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst ter
gelegenheid van uw verjaardag.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 24 juli
van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel.
 
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan. Dit kan
bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter of zoon of een
goede vriend(in).
 
Wilt u voor 22 juli doorgeven dat u komt? Dit kan per
email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of
telefonisch 06 4721 7410 (pastoraat telefoon)                     
         

Kaartenactie “Uit het oog, niet uit het hart”
Ook deze zomer wordt u in de gelegenheid gesteld vanuit
de kerk een kaartje sturen aan mensen die vanuit onze
kerkelijke gemeente, vaak noodgedwongen, elders
verblijven. Op zondag 13 juli zullen er weer een aantal
mooie kaarten klaar liggen voorzien van naam en adres.
Aan u er een hartelijke groet in te schrijven en de kaart
op de bus te doen.

Kort verslag bijeenkomst bezoekmedewerkers
Op 8 mei jl. was er een bijeenkomst voor de
bezoekmedewerkers binnen onze gemeente.
Het thema waarover we met elkaar in gesprek zijn
gegaan was ‘Signaleren in het pastoraat’.

Na een korte inleiding over pastoraat als wezenlijk
onderdeel van kerk-zijn werd de vraag gesteld wat
signalen zouden kunnen zijn waar een pastorale
hulpvraag onderligt.

Het volgende werd genoemd:
•   ’Ik zie nooit iemand’; ‘ik kom nergens’; ‘de kerk doet

te weinig’;
•   ‘er is geen lol meer aan’ in relatie met lichamelijke

achteruitgang of het krampachtig verbergen van
ongemak.

•   Je ervaart somberheid en negativiteit in het gesprek.
•   ‘Ik ken niemand’ in relatie tot uitnodiging voor

verjaardagsbijeenkomst of maal&verhaal.
•   Vergeetachtigheid door steeds hetzelfde vertellen.
•   Tranen in de ogen bij weggaan.  

 
Na deze inventarisatie van signalen gingen we in gesprek
aan de hand van drie casussen. Dat leverde in de diverse
groepjes mooie gesprekken op. En heel duidelijk werd
dat achter de schermen veel naar elkaar wordt
omgezien!

Oproep van Werkgroep Pastoraat
Twee jaar geleden is er vanuit werkgroep pastoraat een
excursie georganiseerd naar Veenhuizen. Vorig jaar
hielden we het dichter bij huis en heeft Ernst Mooij twee
maal een groep rondgeleid over en de geschiedenis
verteld van de oude begraafplaats op het terrein van het
vroegere Duin en Bosch. 

In de werkgroep pastoraat kwam de vraag op of er
behoefte was om nog een keer een uitstapje/ excursie te
organiseren. Heb je een leuk idee of zou je erover willen
meedenken laat het ons weten!
Dat kan via mail: wgpastoraat@pkcastricum.nl
 
Namens de werkgroep pastoraat
Anja van der Wiel
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elkaar ontmoeten is een belangrijk onderdeel van kerk-
zijn met elkaar. Vorig jaar hebben we het
jeugdwerkseizoen afgesloten met een picknick voor alle
kinderen en ouders van de oppasgroep, kinderkerk
en tienergroep. Dat was erg gezellig en herhalen we dit
jaar. Welkom op de feestelijke picknick op zondag 6 juli
na de dienst!
Het idee is simpel: iedereen neemt wat lekkers te eten
mee, voldoende voor het eigen gezin. We brengen het
eten dan samen en delen met elkaar. De kerk zorgt voor
drinken, borden en bestek. Bij mooi weer picknicken
we op het grasveld achter de Schakel, bij minder weer
gaan we naar binnen. Neem ook een kleedje mee als je
dat hebt. Voorafgaand aan de dienst is De Schakel open
om je hapjes in de koelkast te bewaren.
Van harte welkom! Ook (juist!) als je niet zo vaak in de
kerk komt! Het is altijd leuk om andere ouders en
kinderen te ontmoeten.

Voor de jeugd:
picknick
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Voor de jeugd

Teens Group
We hebben alweer de laatste
bijeenkomst van het seizoen
gehad. Op vrijdag 13 juni
nam iedereen wat lekkers mee
om te delen. Het resultaat:
een mooi buffet om samen van te genieten.
Aan tafel bespraken we hoe jullie dit seizoen hebben
ervaren. Mooi om te horen dat de Teens Group voor jullie
een veilige plek is waar je vragen durft te stellen en je
eigen verhaal durft te doen. Dat is een compliment aan
de hele groep! Wel zouden jullie een wat betere
afstemming willen met de tienerkerk van de
Evangeliegemeente, die af en toe op zondagochtend
georganiseerd wordt. Dat mag wel wat gestructureerder.
Hoe mooi zou het zijn als we de Teens Group en de
tienerkerk zó kunnen plannen dat je elke twee weken een
plek hebt om bij elkaar te komen met geloofsgenoten!
 
We hebben voor de zomervakantie nog een uitje in de
planning. Op zondag 29 juni gaan we naar
het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. We keken er al een
korte film over. Een indrukwekkende geschiedenis, zeker
de moeite waard om mee te gaan!
Op vrijdag 12 september starten we dan weer het
nieuwe seizoen en we houden dan in principe de tweede
vrijdag van de maand aan.

Voor de kinderen
8 juni was het Pinksterfeest! En ook de Cantorij nam
afscheid, ze gaan niet meer zingen in onze kerk, jammer!
 
Joke leerde ons een trucje hoe we op onze vingers af
kunnen tellen dat 50 dagen na Pasen het Pinksterfeest
komt, als je van je duim aftelt naar je pink: elke vinger
staat voor 10 dagen, dus je pink (verwijzing naar Pink-
steren) komt op de 50e dag.
We vieren met Pinksteren dat de Heilige Geest gekomen
is. Jezus had dat beloofd toen hij opsteeg naar de hemel.
Zijn Geest zou komen om de mensen te helpen en in
beweging te houden om het goede te blijven doen en
steeds opnieuw over God en Jezus te vertellen.
Op Pinkstermorgen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden,
zaten de vrienden van Jezus bij elkaar in huis te wachten
totdat die Geest zou komen. Plotseling begon het te
waaien, ook in huis en ze zagen bij elkaar vlammetjes
boven hun hoofd. Ze voelden zich ineens heel blij, alsof
Jezus weer bij hen was in hun eigen hart.

Ze wilden de mensen buiten gaan vertellen over Jezus en
wat Hij gedaan heeft voor de mensen toen Hij nog bij hen
was, en wat Hij wil dat wij nu samen blijven doen: goed
en in Vrede met elkaar leven! Er waren veel mensen in de
stad omdat het die dag ook al een feestdag was in
Jeruzalem. Ze waren uit allerlei landen gekomen en ze
spraken verschillende talen. Maar toch begrepen ze wat
de vrienden van Jezus vertelden dat was een echt
wonder! En velen werden er ook blij van en wilden bij
Jezus horen en ze lieten zich dopen.
 
De Geest zet dus in beweging. Wij bedachten boven een
manier om de kerk in beweging te krijgen. Door noot voor
noot een melodietje te tingelen op een citertje. De
mensen mochten raden welk liedje het was.
'Vader Jacob' werd geraden. Wij hadden andere
woorden bedacht: 
 
     Cantorij-ij , cantorij-ij
     zing maar hoog, zing maar laag
                    (met beweging hoog en laag)
     altijd mooi gezongen!
                    (met gebaren er bij)
     dankuwel, dag dag dag

Dit was een afscheidsliedje voor de cantorij en we kregen
de hele kerk aan het meezingen, in canon! Dat klonk
prachtig! We gaven de Cantorij ook nog een gouden
muzieknoot met onze namen erop.
Dat was een mooie, bewogen Pinkstermorgen zo!
 
6 juli is de laatste kinderdienst
van dit seizoen, Joke en Marjan
bereiden dat weer voor.
En na de kerkdienst
gaan we dan gezellig samen
picknicken, zie bladzijde 12.
Neem maar een kleedje mee
en brood, fruit en lekkers, we delen alles met elkaar.
Wij zorgen voor drinken.

In de zomer zijn er geen kinderdiensten, wel is er oppas
aanwezig als er kinderen in de kerk komen, om samen
te spelen of te tekenen.
 
Tot ziens op 6 juli.
namens Kind en Kerk, Marjanq
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 'Zachtheid wens ik je'

Dit gedicht van Irene van der Meulen is een
uitnodiging om met een milde blik naar jezelf
en anderen te kijken. 
 
     zachtheid wens ik je
     een zachte blik op jezelf
 
     zachte grond voor als je valt
     zachte moed om kwetsbaar te zijn
     zachte troost bij verdriet
     zachte ogen naar de ander
 
     zachte kracht wens ik je
     om door te zetten en op te staan
     om de kracht in jezelf te verrijken
     met de kracht van de ander
     om te blijven zoeken naar vrede
     in onszelf en in de wereld

     veerkracht en vrede
     wens ik jou
     en iedereen

Door:
Irene van der Meulen, ritueelbegeleider. 
Bron: PKN-Petrus
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De vakantie als bezinningsmoment
De meest verkwikkende vakantie-ervaring krijg je volgens Annemarie van den Berg als je helemaal niets hoeft.
 
Het lijkt een open deur van jewelste: de vakantie als bezinningsmoment. Ja, duh … Natuurlijk is de vakantie om uit te
rusten en dus is het automatisch ook een moment voor bezinning. Je stapt immers tijdelijk uit de maalstroom van
studie, werk en allerlei verplichtingen. Rust en bezinning volgen dan toch vanzelf?

Eh … nee. Het ligt nog helemaal niet zo voor de hand dat je in je vakantie ook echt tot bezinnen komt. Hoe dat komt?
Het kan zijn dat je tot de laatste dag voor vertrek hartstikke druk bent met afronden van werk, de koffers pakken en je
huis een beetje toonbaar achterlaten. Met al die drukte en vermoeidheid nog in je hoofd en lijf reis je vervolgens bekaf
naar je vakantiebestemming. Dan pas merk je vaak hoe moe je bent. Herkenbaar? 
 
Relax nu!
We hebben soms het idee dat we zodra we vakantie hebben, een knopje in kunnen drukken: relax nu! Maar zo gaat
dat helaas niet. Joke Hermsen schrijft in haar kenmerkende poëtische stijl: ‘Pas in rusttoestand, in het interval tussen
twee handelingen, kunnen we tot bezinning en reflectie komen.’ (uit: Stil de tijd) Dus nee, je kunt niet ‘hup’ van het
een in het ander … Er is een interval nodig. 
 
Rustig afbouwen
Om in een toestand van rust te komen, helpt het om rustig af te bouwen met je werk en bezigheden voordat je
vakantie start. En als je dan vakantie hebt, is het helemaal niet erg als je de eerste dagen nog onrust ervaart in je
hoofd. Sterker nog, dat is heel normaal. Het kost even tijd om in een andere modus te komen. Neem daar dan ook de
tijd voor. Want als je je vakantie ook helemaal volstouwt met uitjes, dan blijf je natuurlijk doorhollen, zelfs al vind je het
hartstikke leuk wat je doet.
Gun je hoofd, je lijf én je hart tijd voor even niks.
 
Tijd voor niks
Gun je hoofd, je lijf én je hart tijd voor even niks. Een interval. Als alle stof is neergedaald, komt er misschien ruimte
voor nieuwe ideeën, voor een stukje reflectie op je leven: doe ik wat ik wil doen? Wat gaat goed, wat minder? Waar
zou ik de komende tijd aan willen werken? Welke hobby wil ik misschien weer oppakken? Hoe besteed ik mijn tijd en
ben ik daar gelukkig mee? Welke sluimerende dromen heb ik, en kan ik misschien stapjes zetten om hiermee aan de
slag te gaan?
 
Verkwikkende vakantie
Misschien komen die gedachten helemaal niet, en ben je gewoon heerlijk in het hier en nu met een boek voor de
tent. Ook dat is helemaal prima. De meest verkwikkende vakantie-ervaring krijg je volgens mij als je helemaal niets
hoeft. Dus laat die teugels lekker vieren … Zo’n vakantie gun ik jou, en mezelf.
 
Annemarie van den Berg - Nap
Journalist en cultureel antropoloog

Bron: PKN – Petrus

Bron: PKN -Petrus
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Wat is een kerk?
Op zondag 1 juni jl. ging onze classispredikant ds. Peter Verhoeff voor. Tijdens de dienst deelde hij met ons het
hiernavolgende verhaal. Mocht u er toen niet zijn of u wilt het nog een keertje nalezen, met zijn instemming publiceren
wij dat verhaal graag in Over en Weer.

Wat is een kerk?
U kent ze wel, die meisjes van 5. Twee pittige staartjes die eigenwijs de wereld in priemen, stoere laarsjes onder een
knalroze jas met een mondje dat niet stil staat en vooral vragen stelt.
Op weg naar de dierenwinkel trekt ze aan mijn mouw en wijst naar de hoge toren en ramen van de gotische
kathedraal, de trots van onze stad. ‘Wat is dat voor een winkel?”, vraagt ze. ‘Dat is geen winkel, dat is een kerk’.
‘Wat is een kerk?’
Ik aarzel. Wat zal ik haar antwoorden? Als ik zeg: de kerk is het huis van God, of daar woont God, zal ze zeker vragen:
‘Wie is dat, God?’ Maar als ik zeg: de kerk is een gebouw waar mensen komen om te bidden, dan zal ze vragen:
‘wat is bidden?’
Als ik dan zeg: ‘bidden is praten met God’, dan zal ze mij ook vragen: ‘Wie is God?’

Daarom overweeg ik iets anders te zeggen. Iets in de trant van: daar komen mensen om te zingen en om naar de
preek te luisteren. Maar dan zal ze vragen wat een preek is en moet ik het hebben over het woord van God en dan zal
ze toch ook vragen: ‘Wie is God?’ Hoe leg je dat uit aan een meisje van 5, van wie de ouders geloof en kerk al lang de
rug hebben toegekeerd?

Ik pak haar hand en duw tegen de zware deur die op een kier staat. We lopen zwijgend naar binnen, schuiven één
van de banken in. Ze kijkt met grote ogen om zich heen. Stil zitten we daar. Na een tijdje neem ik haar weer bij de
hand en samen lopen we naar buiten. Bij de deur vraagt ze zachtjes:
‘Wie woont daar?’
‘Daar woont God’, is mijn antwoord.
‘Dat dacht ik al’, zegt ze.

Wisseling van de wacht
Na ruim 15 jaar ben ik gestopt als webmaster van onze
kerk. Vijftien jaar, een mooie tijd, waarin veel is gebeurd.
Drie websites gevuld met informatie, alert zijn geweest op
wat er speelt in onze kerk, gezocht naar wegen om
dingen te verbeteren, meegegaan zijn met de
ontwikkelingen op digitaal gebied en ga zo maar door.
 
Het laatste jaar ben ik vooral bezig geweest om, samen
met Ton Borst, de nieuwe website vorm te geven.
Dat betekende tientallen websites van andere kerken
bekijken, wat vinden we mooi, zowel qua inhoud en
vormgeving. Hoe geven wij onze website die vorm en die
kleur die past bij onze kerk. Wat moet het verschil zijn
tussen de kerkapp en de website.
Hoe kunnen wij met de website verbinding maken met
onze niet-kerkelijke dorpsgenoten.
 
Nu dit allemaal in werking is gezet en een opvolger is
gevonden om dit werk over te nemen, vind ik het tijd
worden om te stoppen.

Hoewel, afscheid nemen doet ook altijd een beetje pijn.
Het is een fijn team om mee te werken, enthousiast en
ieder met zijn eigen deskundigheid. Dat leverde vaak
mooie discussies op. Ton, bedankt voor de fijne
samenwerking dit afgelopen jaar. Leon ook jij bedankt
voor je technische inbreng. Zonder jou waren we niet
zover gekomen. Gerard en Pieter ook bedankt voor jullie
waardevolle inbreng. Ik zal de vergaderingen met jullie
gaan missen.

Pieter Masereeuw zal als eindverantwoordelijke optreden
en contactpersoon zijn voor vragen en opmerkingen.
In onze laatste vergadering hebben we nog besloten dat
alle privé mailadressen op de website veranderd gaan
worden in @pkcastricum.nl om hackersbuiten de deur
te houden.
 
Henk Meijer
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Een korte samenvatting van onderwerpen waarmee het
College van Kerkrentmeesters zich de laatste tijd heeft
beziggehouden. Hoewel het een project van de
gemeente is vraagt de herinrichting van het Kerkplein en
de omgeving van de Dorpskerk ook onze aandacht.
Niet zo vreemd omdat de impact ervan voor alle
gemeenteleden zichtbaar en merkbaar zal zijn. Daarom
leek het me goed om daar in Over en Weer iets over te
vertellen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
 
Herinrichting Kerkplein en omgeving Dorpskerk
In Over en Weer van april deelde ik mee dat de
werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van
het Kerkplein en de omgeving van de Dorpskerk in de
periode mei t/m juli zouden worden uitgevoerd.
Zoals het vaak gaat met grote projecten is de aanvang
van ook dit project in tijd opgeschoven. De planning is nu
dat voor de bouwvakvakantie (28 juli t/m 15 augustus)
zal worden begonnen met de herinrichting van de
Dingstal, naast het Oude Raadhuis. Daar ondervinden we
geen of weinig hinder van.
Na de bouwvakvakantie zal met de werkzaamheden aan
het Kerkplein worden begonnen. Het opschuiven van de
planning betekent waarschijnlijk ook dat de periode
waarin de werkzaamheden plaatsvinden wat langer in
het seizoen zullen voortduren en waarvan we hinder
zullen ondervinden.
We houden u zo goed als mogelijk op de hoogte.
 
Opknappen van het oude kerkhof
In samenhang met de herinrichting van het Kerkplein en
de omgeving van de Dorpskerk heeft de gemeente ook
het plan opgevat om het oude gemeentelijke kerkhof,
aan de noordzijde van de Dorpskerk, op te knappen.
Op 19 mei vond hierover een gesprek plaats tussen
vertegenwoordigers van de gemeente, Oud-Castricum,
en het CvK. In opdracht van de gemeente is een
Cultuurhistorisch Inventarisatie Rapport van de oude
begraafplaats opgesteld.
Belangrijke adviezen uit het rapport zijn herstel van het
historische schelpenpad achter de panden van de
Dorpsstraat, herstel van de groene afbakening van het
kerkhof door het aanbrengen van een taxushaag aan de
noord- en oostzijde en het doortrekken van het pad van
het gedeelte van de begraafplaats dat in gebruik is bij
ons naar het gedeelte dat gebruikt wordt door de
gemeente. Ook ernstig verwaarloosde grafmonumenten
zullen worden opgeknapt. Voor herstel van het historische
pad is nodig dat een deel van de fietsenrekken wordt
verplaatst van de kant van de Dorpsstraat naar de
kerkhofzijde en een deel naast De Schakel. Dat laatste
betekent iets verder lopen naar de kerk. 

College van Kerkrentmeesters
Het terugplaatsen van voldoende stallingsruimte voor de
fietsen is voor het CvK een belangrijk punt en daarin zal
worden voorzien.
Intussen is het plan na overleg met de afdeling Beheer
Openbare Ruimte aangepast.
Dat betekent dat het schelpenpad er waarschijnlijk niet
komt vanwege mogelijke beschadiging van de wortels
van de Lindebomen en mogelijk ook de Weidegeelster.
 
Verzoek Groenland om gebruik te mogen maken van
het pad op het kerkhof
Bouwbedrijf Groenland heeft verzocht om gebruik te
mogen maken van het pad op het kerkhof dat grenst
aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 63 dat
Groenland gaat verbouwen. Gevraagd is om het pad
gedurende de periode juli t/m medio oktober te mogen
gebruiken voor het aanvoeren van materiaal ten
behoeve van de verbouwing.
Deze periode overlapt die van de werkzaamheden m.b.t.
de herinrichting van het Kerkplein en omgeving Dorpskerk
en die op het kerkhof. Daarom is Groenland
doorverwezen naar de gemeente. Die heeft toestemming
verleend voor gebruik van het pad met uitzondering van
gebruik voor zwaar materieel.
Het CvK heeft Groenland erop gewezen dat de
fietsenstalling te allen tijde bereikbaar moet zijn voor
bezoekers. Mocht u hierbij toch hinder ervaren neem dan
contact op met een van de kerkrentmeesters.

Natuurlijk hebben we ons ook bezig gehouden met
onderwerpen ter zake van financieel beheer en
onderhoud gebouwen. Daarover zullen we u na de zomer
weer informeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der Leest

Op woensdag 23 juli gaan we onder leiding van
Rik Willemsen voor de derde maal naar Kampen om het
kerkasiel te steunen. Van 16.00 uur tot 20.00 uur zullen we
zorgdragen voor continuering van de kerkdienst.
Vertrek vanaf De Schakel om 14.00 uur.
Aanmelden bij Arnold Faber: armold.faber@icloud.com
Nadere informatie volgt op de kerkapp.

Kerkasiel
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Raad van Kerken Castricum
Zomerfilms
Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat Kiki Kint weer de jaarlijkse zomerfilms organiseert voor thuisblijvers en
andere belangstellenden volgens het concept:
maaltijd, film en een goed gesprek.
De data voor de Zin in filmavonden zijn woensdagavond 30 juli, 6, 13 en 20 augustus.
De avonden vinden weer plaats in de pastorie van de Pancratiuskerk.
De inleiders zijn:
30 juli: Rik Willemsen
6 augustus: Ron Hopman
13 augustus: Phil Kint
20 augustus: Monica Bouman
De films zijn nog niet bekend.
De broodmaaltijd met soep begint om 18.00 uur en de film om 19.00 uur.
Maximaal 40 deelnemers en de kosten bedragen voor de broodmaaltijd én film € 6,-- per avond. Film alleen: € 2,50.
Opgave bij Hennie Brugman: 06 4182 0710 of hennie.brugman@ziggo.nl 
 
Oecumenische vrouwengespreksgroep
In de zomer komen wij op donderdag 10 juli en 14 augustus, ‘s morgens bij elkaar. We spreken dan af
in de Tuin van Kapitein Rommel of in de tuin van Sans Souci om 10:30 uur.
We gaan dan samen het programma voor 2025-2026 opstellen
Iedere vrouw die met ons mee wil komen praten, is van harte welkom.
Graag aanmelden bij Annelies Karsten: 06-5767 2164 of akarsten@planet.nl
 
Programma Raad van Kerken Castricum 2025 - 2026
De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren:
gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en
bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

•   Op Vredeszondag 21 september treden de broers Van Arkel om 16.00 uur op in de Dorpskerk met hun voorstelling
‘Onze Vader’.

•   Derk Walters, redacteur van de NRC, houdt op dinsdagavond 7 oktober in de Schakel een lezing over zijn boek:
Israël-Palestina.

•   Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert maandelijks vanaf donderdagmorgen 2 oktober
weer poëzie van Wislawa Szymborska in De Schakel.

•   Op vrijdagavond 17 oktober houdt Rosanne Kropman een lezing over Struikelstenen in de Dorpskerk
•   In de Dorpskerk is op zaterdagmiddag 29 november de vertelvoorstelling ‘De kleine Goedheid – naar Levinas’ door

Pauline Seebregts.
•   Op zondag 1 februari klinkt om 15.00 uur in de Dorpskerk Syrische poëzie van Zafer Alsadaka toegelicht door

Arabiste Dafne van Baarle.
•   Ds. Rik Willemsen geeft vanaf donderdagmiddag 5 februari een cursus over Moderne Profeten om 14.00 uur

in De Schakel.
•   In de Dorpskerk geeft Marcel Zijlstra op zondagmiddag 15 februari een Workshop Gregoriaans.
•   Poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek speelt op zondagmiddag 15 maart in Nieuw-Geesterhage de

kindervoorstelling ‘Pasen – een nieuw begin’, verwerkt in een viering.
•   In het Parochiecentrum houdt Pastor Eugène Brussee op woensdagavond 18 maart een lezing over Augustinus.
•   Op vrijdagavond 17 april vertelt pastoor Ruben Torres in het Parochiecentrum over de Kerk in de Filipijnen.
•   Trio Wilde Eend treedt op zondagmiddag 10 mei in de Dorpskerk op met het muzikale verteltheater Schemermens,

over leven na een oorlog.

Het volledige programma vindt u in augustus in het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl            
 
Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
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Kunst in de kerk
Expositie 'Op weg naar het licht'
 
Op zondag 20 juli 2025 wordt de expositie van Joost
Krab geopend met het thema 'Op weg naar het licht'.
Joost Krab (1952) is kunstschilder medium en mede
oprichter van het spirituele centrum
De Lichtcirkel Uitgeest.

Mooi resultaat
Beste Gemeenteleden,
 
Zondagochtend 18 mei heeft uw gemeente een collecte
gehouden voor onze stichting Rescue Mother and Child
Afghanistan (RMCA). ‘s Middags organiseerden wij zelf
een benefietconcert in de grote zaal met geweldige
vertolkers van sitar en tabla muziek uit India, en de
mooiste opera-aria’s voor sopraan en piano.
De opbrengst van de collecte en het benefietconcert was
bestemd voor het werk van de huisartsenpost Bahadar
Khil in Wardak, Afghanistan.
De collecte, kaartverkoop en donaties brachten maar
liefst €1373,- op. De Diaconie had de opbrengst van de
collecte zelfs verdubbeld. Dit bedrag staat inmiddels op
onze bankrekening.
Hierbij wil ik u, mede namens het bestuur van Stichting
RMCA, heel hartelijk danken voor dit geweldige resultaat.
Veel dank ook namens de vrouwen, mannen en kinderen
die onze kliniek in Bahadar bezoeken.
Tot slot, veel dank voor jullie warme gastvrijheid, fijne
ondersteuning en fantastische samenwerking, waardoor
dit alles mogelijk werd.
 
Monica Bouman, bestuurslid

P.S. Meer informatie over de kliniek in Badahar vindt u in
het meinummer van Over en Weer.

Hij begon 40 jaar geleden als autodidactisch zeeschilder,
gefascineerd door het lichtspel op de golven.
Sinds 30 jaar werkt hij in zijn eigen atelier in Uitgeest waar
hij zich ontwikkelde tot schilder van het licht.
In zijn werken van acryl en olieverf op linnen probeert hij
'het licht' in al zijn vormen weer te geven. Van het licht op
de zee tot het licht van het leven na dit leven in zijn
levenspoorten. Ontvangen als inzicht of als boodschap
van boven. Soms gericht aan hemzelf, soms om uit te
dragen naar anderen.
Hiermee voelt Joost zich geroepen de mensheid te
vertellen dat er meer is dan dood gaan, meer is dan dit
leven. Wat hun pijn in dit leven of angst dat dit leven
ophoudt kan verzachten.
 
Meerdere werken van Joost kunt u zien op zijn website
www.joostkrab.nl.
De expositie is te bezichtigen tot 1 september 2025.
 
Namens de kunstcommissie,
Frans van Meggelen

Na de zomer, met de start van het kerkelijk seizoen, leek
het de werkgroep communicatie leuk om te beginnen
met een nieuwe rubriek in ons blad Over en Weer.
 
Wat is het idee? Een boekenrubriek!
Schrijf een stuk over een boek wat jou heeft geraakt,
van maximaal 150 woorden.
De redactie plaatst het stuk als er ruimte is in ons blad,
dus het kan even duren voor het gepubliceerd wordt.
Mocht je een artikeltje willen schrijven, meld je dan aan
bij mij: Christien Smid, mailadres cgsmid@gmail.com
We kijken uit naar veel reacties!
 
Namens de werkgroep communicatie,
Christien Smid
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een nieuwe rubriek
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In de vitrinekast ligt een tweede grote Bijbel; een oudere,
met koperbeslag en slotstukken waarvan de
scharnierende delen ontbreken. De herkomst staat er niet
in of bij vermeld.
Deze Bijbel zou afkomstig kunnen zijn uit de nalatenschap
van Albert Asjes, want op een inventarislijst, opgesteld in
augustus 2005, staat aangegeven dat Bijbel toebehoort
aan het Albert Asjes Fonds.
Het is een Keur-Bijbel, een beroemde uitgave in de
Statenvertaling, uitgebracht door de drukkers
Hendrick en Jacob en later ook Pieter Keur.
Deze Bijbel is voorzien van een gegraveerde titelpagina.
In het tekstvak onderaan, tussen de wapenschilden van
Dordrecht en Amsterdam, staat: Te Dordrecht by
Pieter Keur en T(e) Amsterdam by Pieter Rotterdam in
compagnie. Anno 1716.

De bijbeluitgave van de Keurs bevat kanttekeningen van
de Statenvertalers. Het binnenwerk bestaat verder uit zes
uitvouwbare gegraveerde kaarten (inclusief) de
wereldkaart en talrijke pagina´s met ieder zes Bijbelse
voorstellingen. De Bijbels van Keur waren erg populair en
stonden bekend om hun goede kwaliteit en weinige
fouten. De Bijbel ligt gesloten in de vitrine, maar op
www.christipedia.nl/wiki/Keurbijbel kan een kijkje
genomen worden in het binnenwerk
van een identiek exemplaar.
 
Ernst Mooij

Titelblad van de Keur-Bijbel uit 1716. Op het titelblad staat onder

andere: Uyt de Oorpronckelicke talen in onse Nederlandsche tale

getrouwelick over-geset. Foto: Ernst Mooij

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen.  Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.
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Opbrengst collectes

Maal en Verhaal
Als U dit leest, is de laatste Maal en Verhaal voor de
zomer (op 23 juni) waarschijnlijk alweer voorbij.
Na de vakantie gaan we verder met Maal en Verhaal is
op maandag 22 september.
 
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren van 
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. Helaas
hebben we de bijdrage moeten verhogen tot € 10,00. 
We komen er anders financieel niet meer uit.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 18 september bij 
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, 
of via de email: jtvk@kgk.nl.
 

Een paar praktische punten: wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 18 september) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
 
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, 
wilt u dan zelf vervoer regelen?
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Diaconale collectes in juli
Zondag 6 juli: werelddiaconaat Ghana
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en
jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is
verboden, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd.
In arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge
leeftijd met hun ouders mee. Zeker als zij niet naar school
gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren,
die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij
hun families weghalen. Challenging Heights zet zich in
om kinderen die onder dwang in de visserij werken,
te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie.
Door voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen.
Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting
aan traditionele en religieuze leiders worden inwoners
van vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid
schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste
manier is om uit de spiraal van armoede te komen.
Gezagsdragers worden getraind om de wet te
handhaven, zodat mensen die kinderen aan het werk
zetten gestraft worden.

Ook dit programma wordt ondersteund via Kerk in Actie &
Werelddiaconaat om de kwetsbare kinderen in Ghana
te helpen een beter bestaan op te bouwen.
 
Zondag 13 juli: werelddiaconaat Colombia
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel
kinderen op in wijken vol armoede en geweld.
Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze
terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit.
De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden
weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze
manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen
is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt het
programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in
Colombia en waar ook ter wereld om een beter bestaan
op te bouwen.

 Colombia: groentetuin op het dakterras

Schoolkinderen in Ghana

Ook ouders worden begeleid. Ook volgen 45 jongeren er
een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde,
Colombiaanse producten en kunnen ze begeleiding
krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een
eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT
worden kruiden en groenten gekweekt.
“Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden
van alle stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling van de
kookopleiding.
 
Zondag 20 juli: Voedselbank IJmond-Noord
Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei
omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben
in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank
IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze
steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken.
Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een
belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid.
Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht tot doel om
voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op
een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat
deelnemers weer zelfredzaam worden.
Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en MEE &
de Wering de intake van onze deelnemers. Zij helpen
mensen de regie over het eigen leven (terug) te krijgen.
 
Zondag 27 juli: Stichting Asmik
De naam Asmik komt van een meisje met een beperking
en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting
Asmik in Armenië. De diaconie ondersteunt in Armenië de
activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor
kinderen met een beperking waar de afstand naar
passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team
helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.
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Diaconale collectes in augustus

Zondag 3 augustus: Stichting WOL
Burkina Faso; Armoede, analfabetisme en onwetendheid
gaan hand in hand. Landen die arm zijn, hebben geen
geld om een goed onderwijssysteem op te zetten.
Zonder onderwijs blijft de bevolking ongeschoold en
onwetend. Onwetende mensen zien geen mogelijkheden
om uit de armoede te ontsnappen.
Arme mensen hebben geen geld om hun kinderen naar
school te sturen. Ook kunnen zij geen belasting afdragen.
En overheden van arme landen hebben daarom geen
middelen voor basisvoorzieningen als onderwijs en
gezondheidszorg. Op die manier zitten arme landen vaak
in een vicieuze cirkel.
Stichting WOL bestaat al vanaf 1986. Vanaf 1994 werken
ze samen met een vaste partner, de vereniging
Développement Sans Frontière (DSF). Samen proberen ze
de vicieuze cirkel van onwetendheid en armoede te
doorbreken om kinderen en jongeren in Burkina Faso een
betere toekomst te geven.
 
Zondag 10 augustus: zending Cuba
Cubaanse kerken bieden hoop. Cuba zit in een diepe
economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en
elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken
naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen
voor. De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger
ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze weer op in een
tijd, waarin de samenleving hen hard nodig heeft.
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en
diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren
kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen
volgen en praktische vaardigheden leren. Ze geven hoop
via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf
verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen en
kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om het bestaan.

Zondag 17 augustus: Kathmandu
De Stichting Straatkinderen van Kathmandu is opgericht
door onze plaatsgenoot Lies Vink. In maart 2008 heeft Lies
een kinderhuis in Kathmandu Nepal opgezet: Marinka
Children Home. Omdat er grote behoefte was aan meer
plaatsen voor straatkinderen, werd in november 2010 een
nieuw kinderhuis geopend: Tiom Laura Home. Er wonen
daar nu 80 kinderen. De kinderen worden in kinderhuizen
verzorgd en krijgen daar scholing. Een project waar wij
als gemeente ons al jaren mee verbonden weten.
 
Zondag 24 augustus: Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in
armoede doen minder vaak mee aan activiteiten,
vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en
etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn
verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en
thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk
te hebben met zorgen over het heden, stress rond
overleven, uitzichtloosheid en verlies aan toekomst-
perspectief. De Diaconie helpt waar geen helper is.
 
Zondag 31 augustus: Voedselbank IJmond-Noord
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.

Eigen groente verbouwen in Cuba
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Om te gedenken
Op dinsdag  21 mei, is op 91-jarige leeftijd overleden
 
Arien Hoff (Arie)
 
Boven aan de kaart staat:

     Het laatste beetje is nu op,
     veel had ik te verduren.
     Het kaarsje is nu opgebrand,
     gedoofd zijn alle vuren.
     Voor mij die het aangaat is het niet erg,
     ik heb genoeg geleden.
     Voor hen die ik achterlaat:
     vaarwel en wees tevreden. 
 
Arie kampte al langer met een broze gezondheid maar
wist zich met Gré toch aardig zelfstandig te redden in hun
huis op de Zeeweg. De laatste tijd ook als mantelzorger
van Gré.
Via de livestream en de persoonlijke contacten voelde
Arie zich verbonden met onze Dorpskerk. In de kerk in
Limmen vonden hij en Gré een tweede kerkelijk thuis.
Het afscheid van Arie zou ook vanuit de kerk in Limmen
verzorgd worden. De afscheidsdienst was maandag
26 mei in de Protestantse Kerk van Limmen.

Arie was geboren (in 1933) en getogen in Medemblik.
Tijdens zijn diensttijd (in ’t Harde) leerde hij in Zwolle
Gre Oosterveen kennen en zij trouwden in 1957.
Hij ging aan de slag in psychiatrisch ziekenhuis in
Medemblik in de arbeidstherapie, waar ook hun kinderen
geboren werden. Vanwege sluiting van het ziekenhuis in
Medemblik verhuisde hij begin jaren 60 naar Bakkum,
waar hij in de bouwkundige dienst ging werken
bij Duin en Bosch.

In de gemeente Castricum was hij als jeugdleider en
trainer heel erg betrokken bij CSV (Castricummer Sport
Vereniging) en FC Castricum, maar kerkelijk voelde hij
zich vooral thuis in de kleine protestantse gemeenschap
in Limmen (de uitvaartdienst was daar ook).
Maar Arie hield het reilen en zeilen van de Protestantse
Kerk Castricum goed in de gaten, en was bijvoorbeeld
ook altijd aanwezig op winterbijeenkomsten e.d.
Hun salades waren daar erg in trek!

Arie hield van gezelligheid en leefde voor de mensen om
hem heen; hij voelde zich erg bij hen betrokken.
Daarnaast was zijn moestuin zijn lust en zijn leven, tot op
de laatste dag.
 
Pastor Eveline Meulenberg

Op donderdag 12 juni is overleden

Sibbele de Boer (Sibbe)
 
op de leeftijd van 93 jaar.
Als hoogleraar geschiedenis van het christendom was hij
verbonden aan de universiteit van Amsterdam, waar hij
tot 1 maart 1997 gewerkt heeft.
Sibbele was graag op zichzelf en voelde zich verbonden
met de Abdij van Egmond waar hij vaak kwam.
 
Pastor Evelien Meulenberg

Op vrijdag 16 mei is overleden op de leeftijd van 87 jaar
 
Alida Gepke Hammer - Timmer.

Pastor Eveline Meulenberg
 

 Bron: symbolischschikken.nl
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Om te gedenken
In de ochtend van Tweede Pinksterdag op 9 juni is op
bijna 91-jarige leeftijd overleden
 
Hendrik Schoonbeek (Henk)
 
Henk werd geboren op 21 juni 1934
in Noord-Scharwoude en kwam
uiteindelijk met het ouderlijk gezin
in Vollenhove te wonen. Henk werd
scheepswerktuigbouwkundige en
heeft tot aan zijn huwelijk op
de grote vaart gevaren.
Eenmaal aan wal ging hij met
zijn vrouw Janny in Vollenhove
wonen en vond hij werk in de omgeving.
Een groot deel van zijn werkzame leven heeft Henk met
Janny en hun kinderen Reinout, Esther en Frank in
Wagenborgen in de provincie Groningen gewoond.
Daar was hij hoofd technische dienst bij de toenmalige
psychiatrische inrichting Groot Bronswijk. Ook was hij
daar jarenlang actief als ouderling in de Gereformeerde
kerk. Het varen zat hem in de genen. In zijn vrije tijd trok
hij er met een eigen boot met zijn gezin graag op uit.

Na zijn pensionering is Henk met zijn vrouw dichterbij de
familie in Emmeloord gaan wonen.  Een aantal jaren
geleden verhuisden zij naar Castricum om in de
nabijheid van hun dochter Esther te zijn.
 
Henk was een zorgzame en bescheiden man die voor
velen een steun en toeverlaat is geweest.  Zijn passie voor
de scheepvaart heeft hij nooit verloren. Hij ging graag
naar de zee en nog dit jaar heeft hij met uiterste precisie
vanuit een bouwpakket een schaalmodel van een
sleepboot gebouwd. Dat was zijn laatste levenswerk.
 
Velen zullen Henk niet gekend hebben, want hij kwam
vanwege fysieke beperkingen niet vaak in de kerk,
maar was wel een trouwe luisteraar van de kerkdiensten.
En als zijn dochter met het koor Connection optrad in de
kerk, probeerde hij erbij te zijn en genoot hij van de
muziek. De uitvaartplechtigheid heeft in Emmeloord
plaatsgevonden.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen het vertrouwen
toe dat Henk bij God in goede handen is.  
 
Ernst Mooij

Op 19 mei is overleden
 
Anna Doelina Jacoba Catharina Hoffman (Ans)
 
Sommigen van ons herinneren zich haar vader,
die archivaris was van de Dorpskerk. Zelf was Ans minder
zichtbaar in het kerkelijk leven, maar is ze voor de reizigers
van de concertbus een bekend gezicht. Ze organiseerde
jarenlang uitstapjes met de concertbus en heeft hiermee
veel dorpsgenoten laten genieten van muziek in het
Concertgebouw. De familie typeert Ans als oprecht,
sociaal en strijdbaar. Ans is 84 jaar geworden.
 
We wensen de kinderen, kleinkinderen, neven en nichten
Gods geestkracht toe voor de komende tijd.
 
     De oorsprong van leven en licht
     is God die zijn woord heeft gegeven     
     dat, niet te weerstaan, is gericht     
     op wording van licht en van leven.      

     Het duister, de macht van de dood,     
     verdween voor het licht dat God baarde;     
     het licht van zijn schepping tot brood,     
     de vrucht was het leven op aarde. 
                                                          (René van Loenen)
 
Pastor Eveline Meulenberg

Een aantal overleden gemeenteleden leefde mee op
afstand. Bij ons niet bekend, bij God des te meer geliefd.
We noemen de namen waarmee ze bij God gekend zijn.
 
Margarite Goudriaan - Baart
Overleden op 16-05-2025 in de leeftijd van 84 jaar.
 
Hermanna Jolanda Baljet
Overleden op 22-05-2025 in de leeftijd van 73 jaar.
 
Annita Marianne Brand - Biersteker
Overleden op 23-05-2025 in de leeftijd van 79 jaar.
 
     De mensen van voorbij
     zij worden niet vergeten.     
     De mensen van voorbij
     zijn in een ander weten.
     Bij God mogen ze wonen,
     daar waar geen pijn kan komen.
     De mensen van voorbij
     zijn in het licht, zijn vrij. 
                                            (Hanna Lam)
 
Ds. Rik Willemsen

25Zomer 2025, 42e jaargang nr 6



Lieve mensen,
 
Op zondag 11 mei werd ik verrast met een mooi boeket
bloemen uit de kerk, een kaart met namen met voor mij
meest bekende mensen en een kaart van Rik, die door
Marry Huisman werden bezorgd. Hiervoor heel hartelijk
dank.
De maand april is voor ons een achtbaan geweest
waarin de gebeurtenissen elkaar zeer snel achter elkaar
opvolgden en resulteerden in de operatie die ik
30 april moest ondergaan.
Gelukkig is de operatie voorspoedig verlopen en is de
tumor goed verwijderd uit mijn maag. Ook bleek deze
niet zo kwaadaardig dat verdere behandeling
noodzakelijk is, waar we heel dankbaar voor zijn. Ook het
herstel gaat voorspoedig en als u dit leest hoop ik alles
weer te kunnen doen.
Ook de meelevende contactmomenten, mailtjes en
kaarten hebben Hans en mij goed gedaan en gesteund
in deze voor ons zo spannende periode.
Ook hiervoor hartelijk dank.
 
Hartelijke groet,
Leny Witte - de Raat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedankt
zie ook pagina 27

Werkgroep
Ouderen Contact
Op deze laatste bijeenkomst voor de zomer van de
Werkgroep Ouderen Contact hebben we het Engelse
theeservies met de bijzondere theepotjes weer uit de kast
gehaald om een high tea te bereiden.
 
Marga opende de middag en heette ons hartelijk
welkom, waarna ze het ontroerende gedicht
“De wereld op zijn kop” voorlas.
Toen kwamen de etagères en schalen met hartige en
zoete hapjes op tafel. Alles gebakken en bereid door de
leiding van de werkgroep. De geanimeerde gesprekken
verstomden toen er zo heerlijk werd gesmuld.
 
We speelden ook een soort bingo spel. Er werd een
verhaal voor gelezen, waarin heel veel getallen
voorkwamen, die je moest aankruisen op een kaart.
Wie het eerst een rij vol had, kreeg een prijs. Leuk dat juist
onze oudste deelnemer met die prijs: een vaas met
prachtige pioenrozen, naar huis ging.
Dat we op het laatst nog een schaaltje met fris fruit
kregen aangeboden, werd ook erg gewaardeerd.
Het was een gezellige middag waar volop gelegenheid
was om met elkaar in gesprek te gaan.
In de volgende “Over en Weer” leest u over het
programma voor 2 september.
 
Marieke Meijer

Jannie en Pieter willen graag bedanken voor het
prachtige boeket bloemen van de kerk ter gelegenheid
van ons 50 jaar huwelijk. Wij zijn er zeer door verrast.
Ook zijn we blij met de kaart waar iedereen zijn of haar
naam op heeft geschreven.
Hartelijke groeten van

Jannie en Pieter Ullersma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beste Allemaal,

Binnenkort komt Berend, na zijn val, weer thuis uit het
revalidatiecentrum en ziet dan de kleurige bloemen die
Nienke Witkamp ons vlak na Pinksteren namens jullie
allemaal bracht! De kaart met alle bekende namen
gaf ik hem al eerder.
Voor al deze warme groeten onze heel hartelijk dank!

Berend en Mineke Nagtglas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum
kwam Han van Konijnenburg een fleurige bos bloemen
en een kaart brengen met handtekeningen van veel
bekenden. Hartelijk dank daarvoor.
 
Eudoxia en Ernst Mooij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hierbij wil ik graag mijn dank uitspreken voor de bloemen
en de kaarten die ik vanmorgen heb gekregen!
Wat vind ik dat ontzettend lief. Wij komen nog maar zo
kort in deze kerk en hebben hierdoor het gevoel erbij
te horen! Ik waardeer dat heel erg!
Mijn (knie)herstel gaat goed en ik hoop binnenkort weer
samen met Oane te komen.

Hartelijke groeten,
Sylvia van de Velde
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Verrast en blij was ik, toen ik na Pasen de kaart met de vele handtekeningen
in mijn brievenbus aantrof. Dit geeft mij de moed om door te gaan met mijn
taak als (zelf zieke) mantelzorger. Bedankt voor deze lieve attentie.
Hartelijke groeten,
 
Nelly van Hove
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beste gemeenteleden,

Een mijlpaal: 100 Jaar is bereikt!
Mede door jullie prachtige bloemen
en kaart met handtekeningen
op zondag, heb ik een hele mooie
verjaardag gehad.
Ik wil iedereen bedanken voor
de attenties!
Met vriendelijke groet,

Tiny Hemstede - Gorter Lieve mensen,

Op een zondag mocht ik zelfs thuis weer eens ervaren in wat voor een warme
kerkgemeente ik ben opgenomen. Ja hoor, daar kwam Martin Tromp aan de
deur met de mooie bloemen van de kerk met al die lieve groeten van
beterschap. Wat fijn, heel hartelijk dank! 
Het herstel van de heup is goed gegaan.
Hartelijke groeten van mij,

Herman Stieltjes

Bedankt
zie ook pagina 26
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


