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 Kruis, gemaakt door vrouwen in El Salvador.

 Bron: Raad van Kerken in Nederland: Woorden van Hoop en Troost

Voorwoord

Hopelijk bent u niet geschrokken van de voorkant van deze editie van
Over en Weer, maar wij hebben eenmalig de kleur rood gebruikt om
het blad in lijn te brengen met het uiterlijk van het liturgieboekje van
de diensten in de Paasweek. 
Meer over deze diensten vindt u elders in dit nummer.

Ds. Rik Willemsen gaat in zijn mooie 'Ter overweging' in op een vraag uit
het boekje 'Lieve meneer God', een verzameling kinderbriefjes voor God, en
legt uit waarom juist deze vraag (zie pagina 3) past bij de tijd van Pasen.

U vindt deze keer de laatste bijdrage van Ernst Mooij voor de rubriek
'De schatkamer van de Dorpskerk". Maar niet getreurd; zoals hij zelf schrijft is
de pen nog niet leeg en komt er een nieuwe serie onder de naam 
‘Rondje om en in de Dorpskerk’, waarin hij ingaat op 'de bouwgeschiedenis,
het gebruik en herinrichting van dit eeuwenoude gebouw'.
Wij willen Ernst Mooij hartelijk bedanken voor zijn mooie reeks artikelen over
'De schatkamer' en zijn verheugd dat hij bereid is om de geschiedenis van
de Dorpskerk verder uit te diepen in een nieuwe serie.

Wij willen ook uw aandacht vragen voor de bijdrage van
de Werkgroep Vieringen, en speciaal voor het gedeelte 'In gesprek met de
organisten'. Daarin worden een aantal aspecten, van belang voor de liturgie
van de zondagse vieringen, besproken. Graag uw aandacht daar voor.

In deze editie is er ook aandacht voor het EHBO-protocol, dat inmiddels is
vastgesteld. Men is bezig met de nodige vervolgstappen (pagina's 6 en 7).

Opnieuw een gevarieerd nummer van Over en Weer, veel leesplezier.
 
De redactie
 
Afb. voorpagina:  icon Bulg. Julia Stankova X'Anast. 2017 Empty Tomb

2 Protestantse Kerk Castricum



Ter overweging
Lieve meneer God
 
‘Beste God, ik wou dat u zorgde dat mensen niet zo gauw stuk gingen. Ik had laatst drie hechtingen nodig. Léon.’
 
Het is één van de briefjes uit het boekje ‘lieve meneer God’. Op de flaptekst van het boek staat: ‘Een kostelijke
verzameling kinderbriefjes met vragen, wensen, klachten en suggesties voor God.’ Ik heb het boekje ooit gebruikt in
een kring over geloofsvragen voor jongvolwassenen. Het boekje kwam onlangs weer op tafel toen ik geïnterviewd
werd door leerlingen van het Nova College in Haarlem voor hun opleiding Kind & Educatie. We spraken over de
kinderen bij ons in de kerk en over welke plek zij innemen in de gemeente. Heerlijk om daar eens met frisse
buitenstaanders over te praten. Buitenstaanders die zelf niet zoveel met de kerk hebben maar wel alles van kinderen
weten. ‘Komen de kinderen ook met oudere gemeenteleden in gesprek of hebben ze vooral hun eigen programma?’,
was één van de vragen.
 
Zonder het te weten, sneden mijn gesprekspartners hier een onderwerp aan dat ook binnen de geloofsopvoeding
actueel is: kinderen als serieuze gesprekspartners betrekken bij het geloofsgesprek in de gemeente. Vanuit hun eigen
wijsheid doen kinderen namelijk helemaal mee. Ze stellen vaak vragen die volwassenen ook hebben maar niet (meer)
aan elkaar durven te stellen en ze komen vaak ontwapenend uit de hoek. Als het gaat om filosoferen of theologiseren,
zijn kinderen niet te onderschatten. De omschrijving ‘een kostelijke verzameling kinderbriefjes’ vind ik dan ook geen
recht doen aan de vragen die de kinderen uit het boekje aan God stellen. Ja, het is natuurlijk kostelijk maar het is
vooral in de meeste gevallen ook diepgaand.
 
De vraag van Léon is ten diepste een vraag naar de goedheid van de Schepper en de gebrokenheid die er in de
praktijk is. Hoe is die goede God te rijmen met ‘stukke mensen’? Dat Léon hierbij aan zijn eigen voetbalblessure denkt,
is kostelijk, maar ga er maar eens aanstaan om Léon een antwoord te geven. Zo ook de vraag van Tessa: ‘Lieve God,
spraaken de mensen uit de bijbel echt zo ingewikkeld?’ Oei, houdt Tessa ons als volwassenen hier een spiegel voor?
Maken wij het zo ingewikkeld in de kerk? Blijkbaar is er nog werk aan de winkel.
 
Zo heeft de vraag van onze toekomstige pedagogen me goed bezig gehouden. Met trots kijk ik naar onze Kind&Kerk
vieringen en zie ik dat deze méér zijn dan het ‘wegstoppen’ van kinderen in een aparte ruimte. De leiding maakt tijd
en ruimte voor het gesprek in de dienst en ook wordt er op de jeugdpagina van O&W gedeeld wat er besproken is.
Zo proberen we het ook met de tienergroep te doen, die op afstand met de gemeente meeleeft en minder zichtbaar
is. Toch droom ik ervan om de kinderen en jongeren meer podium te geven en ruimte te maken voor het
geloofsgesprek waar alle generaties aan mee kunnen doen. Jong leert van oud, oud leert van jong. Wie weet staat er
wel iemand op om deze droom handen en voeten te geven.
 
De vraag van Léon koos ik niet zomaar. Het is een vraag die past bij de tijd van Pasen. Het is een vraag die past bij
ons: stukke mensen op zoek naar heelwording. De weg naar Pasen herinnert ons aan ons stuk-zijn en het stuk-zijn van
de wereld waarin we leven. Met Pasen vieren we de overwinning op het stukke bestaan. De goedheid van de
Schepping die het duister overvleugelt en teniet doet. Vanuit die hoop en die belofte mag Léon leven. En vanuit die
belofte mogen wij leven. God zij dank.
 
 
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 29 maart         6e zondag 40-dagentijd, Palmpasen     
     10.00     Ds. Roel Knijff,    met kinderdienst
                   1e collecte: Noodfonds
                   2e collecte: Pasen als missionaire kans 
 
    2 april           Witte Donderdag                     
     19.00     Ds. Rik Willemsen,  Maaltijd van de Heer
                    1e collecte: Diaconie
                    2e collecte: Kerkelijk beheer   
 
    3 april           Goede Vrijdag                    
     19.00     Ds. Johan Maat     
                   
    4 april           Paaswake                   
     21.30     Ds. Rik Willemsen
                    M.m.v. het projectkoor olv Jelle Jan Klinkert  
                   
    5 april           Pasen                   
     10.00     Ds. Angelique Rijlaarsdam
                   1e collecte: India – Onderwijs geeft
                                       kansarme kinderen toekomst
                   2e collecte: Kerkelijk beheer   
 
    6 april           Gezinsviering Pancratiuskerk                   
     10.00     Mw. Margo de Wolff - de Meij
                   M.m.v. kinderkoor 'De Sterretjes'

 12 april                              
     10.00     Pastor Anton Huisman,    met kinderdienst
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk beheer  
 
 19 april                              
     10.00     Ds. Rik Willemsen,     opening expositie
                   1e collecte: Voedselbank
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 26 april                              
     10.00     Ds. Niels Gillebaard, Heemskerk
                   1e collecte: Exodus
                   2e collecte: Kliederkerk:
                                        volop kerk maar anders
 
   3 mei                              
     10.00     Pastor Ron Hopman
                   1e collecte: Myanmar - Kliniek biedt noodhulp
                                        aan mensen op de vlucht
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN en XS4ALL kanaal 1159, en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c.
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond
van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
   3 april         Goede Vrijdag      
   19.00 uur    Pastores Cilia ter Horst en Anton Huisman
 
   5 april         Pasen      
   10.00 uur     Pastores Cilia ter Horst en Anton Huisman
 
 19 april             
   10.00 uur     Pastor Cilia ter Horst
 
   3 mei             
   10.00 uur     Pastor Anton Huisman
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De twee oudste kerkelijke tradities, de Westerse (Rooms Katholiek) en de Oosterse, laten de Stille- of Goede Week
beginnen op Palmzondag. Dán wordt de toon gezet voor de weg die we met Jezus gaan naar kruis en opstanding.
Dit jaar zijn alle vieringen van Palmzondag tot Paasmorgen in onderling verband voorbereid door gemeenteleden.
We volgen hiermee niet alleen een zeer oude traditie maar zorgen ook voor eenheid in vorm en spiritualiteit op de
weg die Jezus gaat. Een weg die ook de onze is. Die weg houdt niet op met Pasen maar strekt verder de Paastijd in.
De vreugdetijd van 50 dagen tot het hoogfeest van Pinksteren.

Voor veel kinderen is de Palmpasenviering een
hoogtepunt van het jaar. Op zondag 29 maart is het
weer zo ver. We horen van de intocht naar
Matteüs 21:1-11. Met de viering op Palmzondag start een
doorlopende viering die zijn hoogtepunt kent in de
Paasnacht, en op Paasmorgen wordt bekroond.
Met Palmpasen is het de vraag waar we de nadruk op
leggen. Gaat Jezus met zijn intocht zijn ondergang
tegemoet of vieren we vooral de intocht op de
overwinning van Pasen? De christelijke tradities bieden
hier verschillende invalshoeken op. Ds. Roel Knijff verzorgt
de start van deze doorlopende viering. Hij werkte recent
als interimpredikant in onze gemeente.
 
Op Witte Donderdag, 2 april, horen we over de
voetwassing en over de het delen van bood en wijn.
De maaltijd staat in het teken van ‘uittocht’, het Joodse
Pascha dat Jezus hier samen met zijn discipelen viert.
In verbondenheid met het oude joodse Pascha gebruiken
we het ongezuurde brood, de matse. De Joodse
Paschaviering werd afgesloten met de halleluja-psalmen,
zo lezen we in het Evangelie naar Matteüs. Wij zingen een
couplet van psalm 118, één van de lofpsalmen, waarna
we over Getsemane horen als overgang naar de Goede
Vrijdag.
 
Op 3 april wordt de viering van Goede Vrijdag geleid
door ons gemeentelid ds. Johan Maat. De liturgische
kleur zal u verrassen: rood. De kleur rood staat liturgisch
meestal voor de Heilige Geest en wordt dan ook op
Pinksteren gebruikt. Toch past deze kleur bij een
ontwikkeling in de verschillende Evangeliën. Het sterven
van Jezus wordt in de oudste Evangeliën Matteüs en
Markus beschreven als ‘Hij gaf de geest’. In Lukas is er
een verwijzing naar Psalm 33: ‘In Uw handen leg ik mijn
geest’. In het laatst geschreven evangelie van Johannes
klinkt het veel actiever: Jezus gééft Zijn geest, als een
begin van Pinksteren. Met dát voor ogen staan we deze
avond stil bij lijden én overwinning, bij duister én licht,
bij onheilige geesten en de heilige Geest.
 
In de Paaswake op zaterdag 4 april klinken de thema’s
schepping, doortocht, vernieuwing en overwinning.
De weg van het donker naar het licht wordt zichtbaar
door het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars en
het delen van het licht. We staan ook stil bij het water.
Zoals het volk uittrekt door het water bij de uittocht, zo
trekken wij ook uit.

Een weg van bevrijding en opstanding uit wat duister en
onderdrukkend is. Zo zal het ook deze avond klinken.
Een projectkoor onder leiding van
Jelle Jan Klinkert zal deze Paasnacht met ons zingen.
 
Op Paasmorgen, zondag 5 april, zetten we het feest van
het licht en bevrijding voort. Nu de dag is aangebroken
wordt pas echt duidelijk wat er in de Paasnacht is
gebeurd. We zingen bekende en nieuwe liederen van
overwinning van leven op de dood. Paasliederen
waarmee we de nieuwe mens, de nieuwe wereld en de
nieuwe toekomst vieren.
Onze vertrouwde ds. Angelique Rijlaarsdam zal dit
hoogfeest met ons vieren.
 
Jong en oud is van harte uitgenodigd voor een
gezinsviering in de Pancratiuskerk op tweede Paasdag,
maandag 6 april. Kinderkoor ‘de Sterretjes’ zingt mooie
Paasliederen en het Paasverhaal wordt op toegankelijke
wijze verteld. Wie weet zijn er ook nog wel paaseieren te
vinden … Op de jeugdpagina staat meer informatie over
deze viering.
 
De tweede zondag van Pasen, zondag 12 april, vieren
we met pastor Anton Huisman. Het leesrooster brengt ons
terug naar de dag van de opstanding en vertelt naar
Johannes 20:19-31 hoe Jezus aan de verbaasde
leerlingen verschijnt. Jezus blaast de heilige Geest over
de leerlingen uit. Johannes laat Pasen en Pinksteren dus
op dezelfde dag vallen. Het bekende verhaal van de
(on)gelovige Tomas valt ook binnen deze lezing.
Omdat het de tweede zondag van de maand is,
is er ook weer Kind&Kerk.
 
Op zondag 19 april horen we in Johannes 21:1-14 hoe
Jezus voor de derde keer aan de leerlingen verschijnt.
Als ze met lege netten terugkeren van een nacht vissen,
staat er een man op de oever. Het is Jezus, al weten de
leerlingen dat nog niet. Pas als ze hun netten over een
andere boeg gooien, leren ze wie de man is. Een
vertelling vol symboliek en betekenis, die we vooraf in een
bijeenkomst van ‘samen Bijbellezen’ met elkaar gaan
ontrafelen. In deze viering wordt ook de expositie
‘Vertrouwen’ geopend, met schilderijen van Christa
Rosier. Het is passend bij de expositie om deze zondag
ook een gedeelte uit Psalm 91 te lezen.
 
Vervolg pagina 6

Bij de diensten in april
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Vervolg van pagina 5
              
De vierde zondag van Pasen wordt ook wel
‘zondag goede herder’ genoemd. Daarom staat op
zondag 26 april de lezing uit Johannes 10:1-10 op het
rooster, over de herder en zijn schapen. Over het
herkennen van een vertrouwde en betrouwbare stem te
midden van andere stemmen.
We ontvangen deze zondag ds. Niels Gillebaard,
onze ‘buurman’ uit Heemskerk.

Het is goed voor u te weten dat we op vrijdag 13 maart  
met een groepje gemeenteleden zijn gestart met het
vormgeven van de hulpverlening in de kerk en
De Schakel. Het is belangrijk dat, als zich een calamiteit
voordoet, er adequaat en snel hulp kan worden
verleend. Mocht u in het bezit zijn van EHBO-, BHV- en/of
AED-diploma en u wilt het team ‘hulpverleners’ versterken,
dan kunt u zich aanmelden bij Pepijn Stel
(pepijnstel@gmail.com). Ook zal aandacht worden
besteed aan het onderwerp ‘ontruiming’. U hoort daar
spoedig meer over.
 
Willy Spaans,
voorzitter kerkenraad

Hulpverlening
in de kerk

Werkgroep Pastoraat

Bloemen uit de kerk
Iedere zondag gaan de bloemen uit de kerk naar een
gemeentelid ter bemoediging of als een steuntje in de
rug. Momenteel wordt dit meestal verzorgd door iemand
van de diaconie. De werkgroep pastoraat wil, in
samenspraak met de diaconie, de gemeente hier meer
bij betrekken. Vandaar deze oproep. Vindt u het leuk om
een paar maal per jaar de bloemen uit de kerk naar een
gemeentelid te brengen dan kunt u zich daarvoor
aanmelden bij de werkgroep pastoraat. Dit kan via mail
wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch: 0251-652693.

Namens Werkgroep Pastoraat, 
Anja van der Wiel 

Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf
80 jaar). Als u in het eerste kwartaal van 2026 (januari,
februari, maart) jarig was en 80 jaar of ouder bent
geworden, heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de
uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst ter
gelegenheid van uw verjaardag.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 23 april van 14.00-16.00 uur in De Schakel.
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan. Dit kan
bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter, zoon of een goede
vriend(in).
Wilt u voor 21 april doorgeven dat u komt? Dit kan per
email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch 06 4721
7410 (pastoraat telefoon)
We kijken uit naar uw komst!

Werkgroep Pastoraat

Bij de diensten

6 Protestantse Kerk Castricum



College van Kerkrentmeesters
De afgelopen periode heeft het College van
Kerkrentmeesters weer aan veel onderwerpen aandacht
besteed. Ik geef hiervan een korte samenvatting.
 
Actie Kerkbalans
Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2026 stemt tot
tevredenheid. Begroot was een bedrag van € 145.000. In
de vorige Over en Weer meldde de coördinator actie
kerkbalans, Eldert Boersma, een resultaat van ruim
€ 147.000. Op het moment van schrijven van dit stuk was
het zelfs iets meer. (red. € 150.000). Een fantastisch
resultaat met dank aan alle gemeenteleden die hebben
bijgedragen, de lopers die de enveloppen hebben
bezorgd en weer opgehaald en niet te vergeten de
coördinator van de actie, Eldert Boersma. Dat mag best
eens genoemd worden want de coördinatie vraagt veel
tijd en inspanning inclusief alle voorbereiding en nawerk.
Het gaat allemaal niet vanzelf.
Dit mooie resultaat betekent niet dat we rustig achterover
kunnen leunen. De demografische ontwikkeling in onze
gemeente zal de komende jaren ongetwijfeld een
negatieve invloed hebben op de inkomsten.
Ook het aantal mensen dat bereid of in staat is om de
enveloppen te bezorgen neemt af. Zie de oproep van
Eldert in de vorige Over en Weer.
 
EHBO-protocol bij voorvallen tijdens kerkdiensten en
bijeenkomsten PKC 
Enkele voorvallen tijdens kerkdiensten waarbij medisch
handelen noodzakelijk was maakten duidelijk dat er
dringend behoefte is aan een protocol waarin is
vastgelegd wie wat doet bij dergelijke voorvallen en wie
de handelingen coördineert.
Enkele mensen hebben een concept protocol opgesteld
dat in de februarivergadering van het CvK is besproken.
Vervolgacties die nodig zijn om het protocol
daadwerkelijk te laten functioneren zijn in gang gezet.
Op 13 maart is een bijeenkomst belegd met EHBO-ers /
BHV-ers, vrijwilligers uit onze gemeente, onder leiding van
een externe deskundige op dit gebied voor een
praktische toets van het protocol en een instructie en
training. Gemeenteleden die aan deze groep willen
worden toegevoegd kunnen zich melden.
Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor de
aanschaf van een AED en de manier waarop die kan
worden ingezet ingeval van voorvallen in de Dorpskerk en
De Schakel. Het CvK neemt hierover in maart een besluit.
 
Digitale werkomgeving en archivering
De beschikbaarheid van steeds minder vrijwilligers met
daar tegenover de eisen die gesteld worden aan de
beveiliging van persoonsgegevens en de archivering
maakt dat er urgentie is om stappen te zetten naar
digitalisering.

In een vorige Over en Weer meldde ik dat van twee,
binnen de PKN bekende bedrijven, offertes waren
ontvangen. Naast genoemde urgentie ten aanzien van
persoonsgegevens en archivering is er een nieuwe
dimensie bijgekomen waar rekening mee gehouden
moet worden. Dat is de afhankelijkheid van de zgn.
Big Tech bedrijven. Een afhankelijkheid die in het huidige
politieke klimaat door steeds meer mensen als ongewenst
wordt beschouwd.
In de januari-vergadering heeft het CvK besloten een
werkgroep in te stellen om dit verder uit te werken.
De werkgroep is samengesteld uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester van het CvK en de
scriba van de kerkenraad. Intussen heeft de werkgroep
gesproken met één van de leveranciers waar een offerte
van is ontvangen en worden er alternatieven onderzocht
om de afhankelijkheid van de Big Tech te verminderen.
Uitgangspunten die de werkgroep centraal stelt zijn
veiligheid van persoonsgegevens, archivering,
continuïteit, ondersteuning en training, en de kosten.
 
Zonder volledig te zijn en zonder er inhoudelijk op in te
gaan noem ik nog een paar onderwerpen die de
afgelopen periode de aandacht van de kerkrentmeesters
hadden.
Allereerst het beheer en onderhoud van het kerkhof nu
de huidige beheerder te kennen heeft gegeven hiermee,
o.a. op grond van zijn leeftijd, te willen stoppen.
Hierover zijn enkele gesprekken gevoerd en die krijgen de
komende tijd een vervolg.
Ook de vacatures binnen het CvK vragen continu om
aandacht. Versterking wordt gezocht op de terreinen van
het technisch beheer en de financiële administratie.
Voor het eerste heeft zich een mogelijke kandidaat
gemeld. Voor het tweede zoeken we verder naar een
geschikte kandidaat. Ben jij dat? Meld je dan alsjeblieft
bij ons.
Niet alleen in Castricum hebben we moeite om de
vacatures te vervullen. Ook omliggende gemeenten
kampen hiermee. Mogelijkheden van samenwerking,
nu of in de toekomst, zullen moeten worden onderzocht.
In dat verband vindt binnenkort een gesprek plaats van
een vertegenwoordiging van het CvK met een
vertegenwoordiging van de CvK van de protestantse
gemeenten Limmen en Heiloo.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der Leest
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Kerk in het dorp
Pastoraat is niet iets dat alleen in de vorm van een
huisbezoek kan. Pastoraat gebeurt ook in het
voorbijgaan, in een toevallige ontmoeting en op
onverwachte plekken. Nu de temperatuur weer oploopt
en de dagen langer worden merk ik dat de deuren
letterlijk weer open gaan. Buren spreken elkaar bij het
schoffelen in de tuin, kennissen maken een praatje op
straat. Ook voor mij geldt dat ik in de lente en de zomer
meer spontaan pastoraat heb dan in de donkere
maanden. Ik wandel graag door het dorp als afwisseling
voor het bureauwerk. En ik geniet van de onverwachte
gesprekken die dan ontstaan. Lukt het niet om me
onverwacht tegen te komen in het voorbijgaan maar wil
je toch een gesprek? Of heb je liever een gesprek binnen
de vertrouwde muren van je eigen huis? Aarzel dan niet
om te bellen voor een afspraak.
 
Beschikbaarheid pastores
Bij afwezigheid van één of meedere pastores kan oud en
jong voor crisissituaties terecht bij de pastor die op dat
moment aanwezig is. De pastoraattelefoon is uiteraard
ook beschikbaar voor pastorale vragen.
 
Wandelen geeft zin en richting 
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring?
Neem dan contact op met ds. Rik Willemsen.
 
 

Kerk in het dorp – zondagsmarkten
Nu de temperaturen weer oplopen en de campings
opengaan, begint ook het evenementenseizoen.
Als kerk openen we graag onze deuren als er in het dorp
iets te beleven is. De afgelopen jaren is het steeds gelukt
om voldoende vrijwilligers te vinden die op deze
momenten gastheer en gastvrouw zijn. Het levert mooie
gesprekken op met dorpsgenoten en gasten. Over de
historische kerk, een expositie of over het geloof. Lijkt het
je leuk om dit jaar ook mee te draaien tijdens deze extra
openstellingen van de kerk? Het gaat doorgaans om een
tijdsblok van twee uur waarin je met iemand anders
aanwezig bent in de kerk. Je verwelkomt de gasten en
maakt desgewenst een praatje.
              
De zondagsmarkten zijn dit jaar op 26 april, 31 mei, 
28 juni, 26 juli en 23 augustus. Daarnaast doen we mee
met op de zondag van de kunstfietsroute (7 juni) en het
Open Monumentenweekend op zaterdag 12 en zondag
13 september. Als je op één of meerdere dagen mee wil
helpen aan een open en gastvrije kerk, meld je dan aan
bij ds. Rik Willemsen per mail, telefoon of app.
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Vanuit de werkgroep vieringen
Samen Bijbellezen
Op dinsdag 13 april gaan we om 10.00 uur weer ‘samen
Bijbellezen’ in De Schakel. We lezen met elkaar Johannes
21:1-14, de wonderbare visvangst. Het is een verhaal dat
Lucas helemaal aan het begin van zijn Evangelie plaatst
en bij Johannes aan het eind staat. Wat betekent dit voor
de manier waarop we dit verhaal horen? Je bent weer
van harte welkom op dit boeiende en inspirerende
leesuur. Wel graag even vooraf aanmelden bij
ds. Rik Willemsen.
 
Wat vond je van de vieringenreeks                           
 'Van Palmpasen naar Pasen’ 
Dit jaar waren de vieringen van Palmpasen naar Pasen
anders dan andere jaren. We moesten onze vertrouwde
koren missen maar kregen er een prachtig projectkoor
voor terug. Met een groepje enthousiaste
gemeenteleden gingen we op zoek naar meer
samenhang en doorlopende lijn in de vieringen.
Ons gemeentelid Johan Maat mag hier als drijvende
kracht niet onbenoemd blijven.
We horen graag hoe deze vieringenreeks bevallen is,
zodat we dit mee kunnen nemen in onze eigen evaluatie.
Hoe heb je vieringen in deze periode beleefd? Wat sprak
je aan, wat zou volgend jaar anders kunnen?
We zijn erg benieuwd. Je kunt je ervaringen delen met
één van de leden van de werkgroep vieringen:
Ria Ritzema, Anneke Cusell, Willy Spaans
of ds. Rik Willemsen.
 
In gesprek met de organisten 
Jaarlijks worden de organisten uitgenodigd om
ervaringen en nieuwe ideeën uit te wisselen. Samen met
de voorgangers geven ze immers leiding aan een
belangrijk aspect van het gemeente-zijn: de Eredienst.
Onlangs hadden we weer een gesprek, waarbij er
positieve geluiden klonken over de onderlinge
samenwerking, zowel met de voorgangers als met de
vrijwilligers die het technisch beheer van het orgel
verzorgen.

Een belangrijk aspect van liturgie is dat de liturgie
‘stroomt’ en niet onnodig wordt onderbroken met
praktische mededelingen. We hebben verschillende
verbeterpunten besproken om liederen op een andere
manier aan te kondigen. Voorbeeld: Kyrië en Gloria
vormen liturgisch gezien een eenheid. Het aankondigen
van het glorialied kan dus beter voorafgaand aan het
Kyriëgebed, zodat Kyrië en Gloria naadloos in elkaar
kunnen overlopen. Ook hebben we ervoor gekozen om
de liederen na de Schriftlezingen niet meer af te
kondigen. Via de zondagsbrief zijn alle liederen natuurlijk
terug te vinden, ook voor de thuisluisteraars van
Radio Castricum.
Een ander bespreekpunt was het aanleren van nieuwe
liederen. Iets dat we als gemeente graag doen maar wat
zonder vast koor wat lastiger is geworden. De organisten
willen hier graag aan meewerken. We gaan hier de
komende tijd mee experimenteren, zowel met nieuwe
liederen die we eenmalig zingen als liederen die we over
de periode van een aantal weken aanleren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.
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Adam en Eva in het Paasverhaal
Hoe Adam en Eva verschenen en verdwenen in de overlevering van het Paasverhaal,
door ds. Johan H. Maat

De bijbel aangevuld met verhalen
Er moet een tijd geweest zijn dat er
indringende vragen opkwamen over
de betekenis van de opstanding van
Christus. Wij delen in zijn opstanding,
schrijft Paulus. Hoe kan dat?
Dat moeten de gelovigen in de
vroege kerk zich hebben afgevraagd.
Wat gebeurt er met hun dierbare
overledenen? Wat gebeurt er met
de grote inspirators die hen zijn
voorgegaan: Abraham, Mozes,
David, enz.?  Delen zij ook in de
opstanding? Of blijven zij leven in iets
als een somber schimmenrijk?

Heilige teksten geven antwoorden,
maar veel blijft ook onbeantwoord.
Daarom ontstaan er altijd nieuwe
teksten en verhalen. De oorsprong is
meestal niet meer te achterhalen.
Waren het schrijvers die visioenen
hadden gehad of ingevingen van
Heilige Geest? We weten het niet.
Maar in Jodendom, Christendom en
Islam is er een rijke traditie van
teksten en verhalen.
Wanneer die teksten echter
eeuwenlang met de hand worden
overgeschreven en doorgegeven,
dan blijkt de waarde ervan.

Pentekening in een psalmboek uit de 9de eeuw bij Psalm 16 vers 10:
‘U levert mij niet over aan het dodenrijk’. Voor de monniken die dit elke
ochtend zongen was het duidelijk dat dit allereerst op Jezus sloeg. 
Daar paste de afbeelding van de overwinning van het dodenrijk bij. 
In de kantlijn van het psalmboek zien we dat getekend. Jezus trekt Adam en
Eva uit het dodenrijk en zet zijn voeten op Satan.

De overwinning van het dodenrijk.
Zeer populair is de tekst geworden die bekend staat als ‘het evangelie van Nicodemus’. Het beschrijft de opstanding
waar de bijbel zwijgt. Uitvoerig wordt beschreven hoe Jezus na de kruisiging het dodenrijk binnengaat en overwint.
De deuren worden opengebroken en Jezus zet zijn voeten op die deuren of op satan. Hij trekt Adam samen met Eva,
omhoog uit het dodenrijk. Alle leven uit het duistere dodenrijk wordt teruggebracht in het paradijs.

Tot in de 15de eeuw moet dat beeld van het optrekken van Adam en Ava uit het dodenrijk bij iedereen bekend
geweest zijn.
De levendige beschrijving uit het evangelie van Nicodemus kwam overal naar voren: in preken, in passiespelen en in
afbeeldingen. Het sprak zeer tot de verbeelding dat dierbare overledenen in Christus ook de weg naar het paradijs
gaan. Adam en Eva staan immers ook symbool voor alle mensen. Zo blijven hemel en aarde, leven en dood
verbonden.

De aandacht verschuift van overwinning dodenrijk naar lijden en opstanding
Maar toen kwam de reformatie met Luther en Calvijn. Zij wilden terug naar een soort oorspronkelijke zuiverheid met
alleen de bijbel zelf als inspiratiebron. Om niet te veel terrein te verliezen aan de protestanten besloot ook de
Rooms Katholieke kerk dat niet bijbelse voorstellingen moesten verdwijnen. Het beeld dat Jezus Adam en Eva óptrekt
verdwijnt, ook uit het hoofd van mensen.
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Op fresco’s, iconen en miniaturen zien we overal de
overwinning van het dodenrijk afgebeeld. Vaak met
Adam en Eva, en meestal ook Abel, de koningen David
en Salomo, profeten en Johannes de Doper.

Steeds wordt benadrukt dat Jezus uit volle overtuiging en
vrijwillig de weg naar het kruis ging om het dodenrijk te
kunnen binnengaan.
Jezus heeft haast om zijn weg naar het kruis te gaan,
zo klinkt o.a. in de liturgie van Palmpasen. Er zijn zelfs
voorstellingen waarop Jezus zelf – in haast – de ladder bij
het kruis opgaat.
Jezus aan het kruis laat Hem zien als overwinnaar zoals
beschreven in het Johannes evangelie.
We kennen de oecumene van Rooms-Katholiek en
Protestant. We kunnen dat verbreden met schatten uit de
wijdverspreide Oosterse traditie van de kerk.   

  Fresco’s in het Dècani klooster in Kosovo

Uit het evangelie van Nikodemus
‘Satan, de erfgenaam van de duisternis zei tegen Dodenrijk: ‘Onverzadigbare alleseter, luister naar mijn woorden.
Er is een zekere Jezus, uit het geslacht van de joden, die zichzelf Zoon van God noemt. Maar het is een mens en door
onze intriges hebben de joden hem gekruisigd. Nu hij dus dood is moet jij klaar staan opdat wij hem hier kunnen
vasthouden. Hij heeft mij veel kwaad berokkend in de bovenwereld. Want alle mensen die ik krom, blind, lam, melaats
of iets dergelijks had gemaakt, heeft hij door één woord genezen.
Het Dodenrijk vroeg: ‘Dus deze man is zo machtig? Het lijkt me dat tegen zo iemand niemand op kan.
Satan antwoordde: ‘Allesetend, onverzadigbaar Dodenrijk, ben je zo bang geworden? Ik ben niet bang voor hem,
nee, ik heb de joden opgestookt zodat ze hem hebben gekruisigd en hem bovendien gal met azijn te drinken hebben
gegeven. Maak je dus klaar opdat je hem stevig vast kunt houden als hij komt’.
Daarop zei dodenrijk: ‘Als hij anderen uit het graf heeft bevrijd, hoe en door welke kracht kan hij dan door ons worden
vastgehouden? Ik had onlangs een dode, genaamd Lazarus, verzwolgen. Maar al gauw heeft één van de levenden
hem uit mijn binnenste getrokken. Daarom bezweer ik je: breng hem niet hier! Want ik denk dat hij hier komt om alle
doden op te wekken.
Toen Satan en Dodenrijk dat tegen elkaar zeiden, klonk er een groot geluid als van een donderslag:
‘Opent uw poorten, heersers. Eeuwige poorten, ga open zodat de Koning der Ere zal binnengaan’.

Toen het Dodenrijk dat hoorde zei hij
tegen Satan: Ga naar buiten als je
kunt en houd hem tegen.  Toen zei
het Dodenrijk tegen zijn demonen:
‘Houdt de bronzen poorten en de
ijzeren sluitbalken goed en stevig op
slot en zet de grendels vast. Toen het
Dodenrijk voor de 2e keer de stem
hoorde stortten de bronzen poorten
ineen en de ijzeren sluitbalken
werden verbrijzeld en het hele
dodenrijk werd verlicht.
(NB zie Psalm 24.7,8 
Psalm 107.14-16)
De Koning der ere stak zijn
rechterhand uit, pakte vader Adam
en zette hem overeind. Toen wendde
hij zich ook tot de anderen en zei:
Kom hier bij mij, ik wek jullie allemaal
weer op. Hij ging naar het paradijs. 
(uit Klijn, Apokriefen NT 1)

Hét beeld van Pasen in de Oosterse traditie van de kerk
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Voor de jeugd
Kind en kerk
8 Maart (vrouwendag) waren er alleen maar jongens
voor de kinderkerk op het bankje vooraan in de
Dorpskerk!
We hoorden en zagen Jezus praten met een
Samaritaanse vrouw bij een waterput, buiten haar
dorp. Jezus had erge dorst en vroeg die vrouw om hem
wat water te geven. Maar zij was erg verbaasd dat Jezus
dat aan haar vroeg en zei: "Waarom vraagt U dat aan
mij? Want Joden praten toch niet met
Samaritanen?" Jezus zei tegen haar: "Als je wist wie ik ben
zou je Mij om water vragen en je zou nooit meer dorst
hebben". Dat water wilde de vrouw wel hebben want dan
zou ze nooit meer naar de put hoeven lopen in de
warmte. Jezus legde haar uit dat het geen gewoon water
was, maar levend water. Dat betekent:
Gods Geest in je hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kan God vragen om in je hart te komen wonen en
Hij zal je dan altijd helpen en steunen. Dan ben je nooit
meer alleen. Mirko vertelde jullie daarover nog meer en
jullie hebben een vragenspel gedaan en een mooie
tekening gemaakt.
 
De volgende kinderdienst is 22 maart.
29 maart is het Palmpasen. Dan versieren we met elkaar
in De Schakel weer de palmpasenstokken en lopen er
mee naar de kerk, om de mensen er mee te verrassen.
 
Daarna zijn er nog kinderdiensten op: 12 april, 
10 mei, 14 juni seizoensafsluiting.
 
Tot ziens, ook namens Joke, Joana en Mirko,
 Marjanq.
 
 

Gezinsviering op tweede Paasdag
Wat was het leuk om met Kerst de Herdertjestocht samen
met de andere kerken in Castricum te doen. Dat smaakt
naar meer! Daarom zijn jullie van harte uitgenodigd voor
de gezinsviering op tweede Paasdag, maandag 6 april,
om 10.00 uur in de Pancratiuskerk. Kom dit bijzonder
mooie feest met ons meevieren!
Marieke Zondervan zingt mee met het kinderkoor de
Sterretjes en Margo de Wolf – de Meij is de voorganger.
Iedereen is welkom, tot dan!
 
 
 
 
Teens Group
De vorige bijeenkomst ging, net als de bijeenkomst in
februari, over de heilige Geest. Hiermee hebben we de
drie-eenheid Vader, Zoon en heilige Geest afgerond.
Rond dit onderwerp kwamen onze onderlinge verschillen,
en de verschillen tussen de Protestantse Kerk en de
Evangeliegemeente duidelijk naar voren. Wat een rijkdom
dat er zoveel manieren zijn om te geloven. En wat goed
van jullie dat jullie zo respectvol het gesprek hebben
gevoerd. Wat ons betreft was de heilige Geest volop
aanwezig deze avond!
 
Tijdens het chips- en napraatmoment hadden we het
over onze muzikale kwaliteiten. We kwamen erachter dat
er maar liefst 13 tieners een muziekinstrument spelen.
Van gitaar tot piano, van viool tot drums. Zit er misschien
een bandje in voor een jongerenviering? Lijkt ons erg
leuk!
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data  zijn 10 april,
8 mei en 19 juni (3e vrijdag, slotavond).
Als je tussendoor vragen hebt, of gewoon behoefte hebt
om in alle rust een gesprek te voeren, aarzel dan niet om
contact op te nemen met één van ons. Ook buiten de
Teens Group bijeenkomsten zijn we er voor jullie!
 
Esther, Naomi, Mick en Rik
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Kunst in de kerk

Expositie “Vertrouwen” 
Op zondag 19 april wordt tijdens de viering de expositie
geopend van de kunstenares Christa Rosier, met als
thema “Vertrouwen”. Het is een voorstelling bestaande uit
schilderijen bij de Psalmen die vooral illustreren hoe
Richting Pinksteren een baken van bemoediging en hoop
kan worden gevonden in deze onzekere tijd.
 
Tv-presentatrice en schilderes Christa Rosier, die werkte
voor de EO en tijdschrift Eva, had een zoon die op
14-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame ziekte.
“Onze zoon Ephraïm werd ziek, heel erg ziek.
Geen dokter die hem nog kon helpen en geen medicijn
dat zijn pijn kon verlichten”, schrijft ze in het voorwoord
van haar boek Psalmen Palet. De psalmen werden
Ephraïm's dagelijkse medicijn.”
Na Ephraim’s overlijden ontstond bij Christa het
verlangen om rouwverwerking te combineren met
datgene wat ze zo graag deed: schilderen. In 7 jaar tijd
zette Christa 24 psalmen op het canvas. Dertien van deze
doeken zijn uitgezocht voor de expositie. Helaas is ook zij
in 2011 overleden.

Psalm 91

Haar man Victor Rosier zet zich er voor in om haar werken
publiekelijk te houden waardoor de uitbeeldingen en
teksten van haar schilderijen ook de mooie kanten van
het leven kleurrijk laten zien.
Muzikale medewerking wordt verleend door
Maaike de Wijs op de harp.
De expositie is te zien tot 25 mei 2026.
 
Namens de kunstcommissie,
Frans van Meggelen                     

Raad van Kerken 
Castricum
Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel,
dus op 13 april van 19.30 – 21.30 uur.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,
om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,-- per avond
 
Oecumenische
vrouwengespreksgroep

 

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. 
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel bij
elkaar, dus op 9 april. De thee/koffie staat klaar om
13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen.
We gaan door tot 16.00 uur.
 
Op vrijdagavond 17 april is er om 20.00 uur in het
Parochiecentrum een lezing over
Kerk zijn in de Filipijnen
door pastoor Ruben Torres.
Pastoor Ruben Torres komt uit Naga City,
op de Filipijnen. Hij ging in de Filipijnen
naar het Klein- en Grootseminarie van
de Heilige Rozenkrans waar hij 4 jaar filosofie en 4 jaar
theologie studeerde. Na zijn seminariestudies ging hij
naar de Universiteit van Nueva Caceres waar hij zijn
Bachelor of Arts-graad in psychologie behaalde.
Hij kwam in 2004 naar Nederland en is in 2006 door
bisschop Mgr. Punt tot priester gewijd in de
Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Na zijn wijding diende hij
in diverse parochies van het bisdom. In 2012 begon hij als
kapelaan in de parochies van OLV Onbevlekt Ontvangen
in Nieuw-Vennep en St. Johannes de Evangelist in
Buiten Kaag. In 2014 werd hij daar pastoor en heeft er
9 jaar als priester gewerkt. Sinds 2022 werkt hij als pastoor
in de R.K. Parochies van de Heilige Familie in de regio
IJmond Noord, waaronder Castricum.
Bijdrage: € 5,-- (incl. koffie/thee)
 
Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje en op onze website:
www.rvkcastricum.nl . Aanmelden via onze website of een
e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
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Diaconie: overzicht doorzend-collectes 2025
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Diaconale collectes in april
Donderdag 2 april (witte donderdag): Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in
armoede doen minder vaak mee aan activiteiten,
vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en
etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn
verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en
thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk
te hebben met zorgen over het heden, stress rond
overleven, uitzichtloosheid en verlies aan toekomst-
perspectief. De Diaconie helpt waar geen helper is.
 
Zondag 5 april (Pasen): Werelddiaconaat India

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in
India. In India zijn er nog steeds kinderen die in
steengroeven moeten werken. Ze moeten stenen
fijnhakken, bakstenen maken en sjouwen. Het is dan ook
niet gek dat ze uitvallen op school. Het zijn vaak kinderen
van Dalits, de kastelozen in India. Hun ouders kunnen
alleen maar ongeschoold werk doen, omdat ze zelf geen
onderwijs gevolgd hebben.
Een Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie geeft
deze kinderen voor- en na schooltijd bijles in hun eigen
dorp. En ze helpen het leven van hun ouders verbeteren,
zodat de kinderen niet meer hoeven te werken. Ze vallen
niet meer uit op school en uiteindelijk kunnen ze zelf via
het onderwijs het leven van hun familie verbeteren.
Onderwijs is de enige manier om uit de spiraal van
armoede te komen.
 
Zondag 12 april: Asmik
Stichting Asmik is opgericht met als doel fondsen te
werven, waarmee projecten voor o.a. kinderen met een
beperking kunnen worden gerealiseerd in Armenië, zoals
een kindertehuis en mobiel team om afgelegen dorpen
te bedienen . Hierin speelt de financiële ondersteuning
van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of
actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen
maatschappelijke nut ook een rol.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: het
organiseren van acties en activiteiten die er op gericht
zijn financiële middelen te verzamelen, het richting geven
in woord en gedrag als bijdrage aan een waardevolle
samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander
verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Zondag 19 april: Voedselbank IJmond
Ook in de IJmond wonen mensen die door
allerlei omstandigheden tijdelijke
ondersteuning nodig hebben in de vorm
van gratis levensmiddelen.
Voedselbank IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting
in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te
verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed
voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar
zelfredzaamheid. Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht
tot doel om voedselondersteuning te bieden aan mensen
die dat op een bepaald moment in hun leven nodig
hebben. Naast voedselondersteuning is het belangrijk
dat deelnemers weer zelfredzaam worden.
Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en
MEE & de Wering de intake van onze deelnemers.
Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (terug)
te krijgen.
 
Zondag 26 april: Exodus
Stichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die
begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en hun
familieleden. Ze bieden deelnemers een begeleid wonen
traject aan in de Exodushuizen verspreid over het land of
bieden steun met ambulante hulpverlening. De stichting
richt zich ook op de familieleden en de kinderen van
(ex-) gedetineerden. Dit doen ze bijvoorbeeld met
het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training 
Mijn Kind & Ik. Exodus werkt volgens de methodiek
‘Jouw Kracht’. In 2015 heeft Exodus de methodiek
vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls,
het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het
Radboud UMC. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van
de krachten van deelnemer, die aan het begin van het
traject worden geïnventariseerd. Door de deelnemer
regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er
betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te
krijgen. De begeleider bewaakt het proces en
confronteert en stuurt als het nodig is.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en)
u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met
één van de diakenen.
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De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Gouden en zilveren kerkschatten
zijn er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.

Aan de portretten van de twee eerdergenoemde erflaters
is in 2025 een derde toegevoegd, dat van
Pieter Jan de Bie (Peter). Het schilderij is in 2025 gemaakt
door Luuk de Waal, oud-directeur van de Santmark en de
Boogaert. Hij heeft in het verleden in de Maranathakerk
geëxposeerd met portretten van diverse markante
personen met een bepaalde expressie.  Nog steeds
schildert hij portretten, soms afgewisseld met
landschappen of karakteristieke woningen.
 
Peter de Bie werd geboren in 1946 en is in 2022 op
76-jarige leeftijd overleden. Boven zijn overlijdensbericht
stond: “Na een bescheiden en dienstbaar leven is
onverwachts van ons heengegaan Pieter Jan de Bie
(Peter).” Peter werd geboren op een afgelegen boerderij
aan de Stierop, een uitloper van het Uitgeestermeer. Zijn
ouders waren al op leeftijd en dolblij met hun enig kind.

Peter is begraven in het graf van zijn ouders op het kerkhof.   

Foto: Ernst Mooij

Peter voelde zich niet aangetrokken tot het
boerenbestaan. Hij ontwikkelde zich tot een stille en wat
timide jongen. Peter kon goed leren en koos voor
economie. Toen hij was afgestudeerd ging hij werken op
een accountantskantoor. Die wereld paste echter niet bij
zijn zachtaardige karakter. Tientallen jaren werkte hij als
boekhouder bij een bedrijf in Katwijk dat hekwerken en
sloten maakte. Toen de boerderij werd verkocht verhuisde
het gezin naar Castricum. Na het overlijden van zijn
ouders is Peter in het ouderlijk huis blijven wonen.
Hij voelde zich thuis in de kerk. Hij vervulde onder andere
taken in het Kerkbestuur, het Albert Asjes Fonds.
de Diaconie, was lector en koster. Peter was een
vriendelijke man van weinig woorden, maar hij kon goed
luisteren. Op zaterdag 26 februari 2022 vond een eervol
afscheid plaats in de Dorpskerk. Ook Peter heeft een
aanzienlijk bedrag nagelaten voor het Albert Asjes Fonds.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met zijn lange bestuurlijke
verbondenheid met deze stichting.
Bronnen: Over en Weer, april 2022 (Marri Huisman) en
info van Wim Kat en Frans van Meggelen.
 
Dit is het laatste deel van een reeks korte artikelen over
bezienswaardigheden in de consistoriekamer van de
Dorpskerk. Tijdens het tot stand brengen van de
artikelenreeks stuitte ik op het ongemak dat van een
aantal objecten de functie en/of de herkomst niet of met
moeite was te achterhalen. Dat is jammer, want zonder
de bijbehorende verhalen verliezen voorwerpen veel van
hun betekenis.
De inrichting van de consistoriekamer is in de loop van
2025 verbeterd, maar de informatie bij de objecten
ontbreekt nog. Hopelijk wordt daarin nog voorzien.
Dat maakt een bezoek interessanter, ook tijdens
de Open Kerk op de donderdagen en met
de Open Monumentendagen.
 
Na de reeks artikelen over de schatkamer van
de Dorpskerk is de ‘pen nog niet leeg’.
Onder de titel ‘Rondje om en in de Dorpskerk’ volgt een
beschrijving over de bouwgeschiedenis, het gebruik en
herinrichting van dit eeuwenoude gebouw.

16 Protestantse Kerk Castricum



Om te gedenken
     Als alles stilte wordt
     mijn adem gaat voorbij     
     mijn warmte is geweest     
     ben jij mij dan nabij?
       
     Als alles stilte wordt     
     en ik mag uit de tijd     
     wacht mij de zachte dood     
     dan ben jij mij nabij.                                     
                          (Michaël Steehouder)
 
Op 20 februari is op 90-jarige leeftijd overleden:
 
Maartje Gerardina van Noort - van Aken
 
Mevrouw van Noort woonde nog maar kort in Castricum
en heeft geen kennis kunnen maken met ons als
kerkgemeenschap. We geloven en vertrouwen dat ze in
haar doop gekend is bij God en wensen haar
nabestaanden Gods troostende zegen toe.
 
ds. Rik Willemsen

     Liefde, eenmaal uitgesproken
     als uw woord van het begin,     
     Liefde, wil ons overkomen     
     Als geheim en zegening.
                                         (Sytze de Vries)
 
Op 21 februari overleed op 83-jarige leeftijd:
 
Annie Marie van Geene - van Tienhoven (Anneke)
 
Drie dagen later, op 24 februari, overleed haar
echtgenoot op 87-jarige leeftijd:
 
Egbert van Geene
 
We bidden de kinderen sterkte toe, nu ze in zo’n korte tijd
afscheid moesten nemen van beide ouders.
 
ds. Rik Willemsen

Ze zeggen
 
Ze zeggen dat het minder wordt,
de pijn en het verdriet.
Maar dat het missen altijd blijft, 
vertellen ze je niet. 

Ze zeggen dat het leven ooit
weer waardevol zal zijn. 
Maar voortaan zit om al het moois
een ragfijn randje pijn. 

En toch ... , het is wel waar dat je
met vallen en met opstaan,
met veel tranen en veel tijd
langzaamaan weer leven gaat. 
 
                       Irene van der Meulen
                       ritueel- en rouwbegeleider
 
Bron : PKN-Petrus

Verlies is een gevoel dat blijft, ook al wordt de pijn met de tijd zachter. Irene van der Meulen, ritueel- en
rouwbegeleider, schrijft over het onvermijdelijke gemis dat altijd aanwezig blijft, zelfs wanneer we weer verder
proberen te gaan.

'Ze zeggen dat het minder wordt'
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Op deze laatste bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen
Contact voor Pasen, was ds. Johan Maat uitgenodigd.
Hij kwam ons vertellen hoe in de Protestante traditie,
de Rooms-Katholieke traditie en de Oosters-Orthodoxe
traditie, de week voor Pasen gevierd werd.
Na een hartelijk welkom voor onze gasten en
het voorlezen van het gedicht “Het mooiste moet nog
komen”, geschreven door Paul Vlaar, kreeg Johan het
woord.
Voor de pauze liet hij ons door het tonen van prachtige
iconen en oude wereldkaarten zien hoe de christelijke
kerk zich verspreidde. In de eerste eeuwen vooral naar
het oosten en rond de Middellandse Zee, later pas naar
West Europa.
Na de pauze ging Johan in op de inhoud van het
christelijk geloof. Zo wordt met Pasen in de
Oosters-Orthodoxe Kerk Jezus meer als krachtig persoon
gezien, die mensen uit het dodenrijk redt, terwijl in de
Westerse Kerken de nadruk meer ligt op de lijdende
Christus. 

Doordat Johan ons wees op de merkwaardige en
bijzondere details op de iconen en de betekenis daarvan
uitlegde, werd er met veel interesse geluisterd.
Nel bedankte Johan dan ook hartelijk voor zijn
inspirerende verhaal.
Daarna volgde nog het afscheid van Marga, die haar
werk als voorzitter van de werkgroep neer legt.
Nel bedankte Marga hartelijk voor het vele werk wat ze
verricht had en overhandigde een prachtige schaal met
voorjaarsbloemen. Van Marga kreeg iedereen een bakje
met viooltjes. We zongen met z’n allen nog een leuk
afscheidslied, waarin vooral naar voren kwam, dat we
haar creativiteit, leuke ideeën en mooie zang, enorm
zullen missen.
 
De volgende keer komt Menno Twisk verhalen uit onze
streek vertellen. Deze bijeenkomst van de Werkgroep
Ouderen Contact is op dinsdagmiddag 7 april in 
De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Maal en Verhaal
Op Maandag 20 April is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen zoals gewoonlijk in De Schakel om 18.30;
de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur.
Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van
Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar
ontmoeten. De bijdrage is € 10,00.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 16 april bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, of via
de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag april) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
 

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen,
wilt u dan zelf vervoer regelen?

Werkgroep Ouderen Contact
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl
Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Hulppredikant:
Ds. Hanneke Ruitenbeek en
ds. Edward Kooiman
(072) 8885550
hulppredikant@pkcastricum.nl
Werkdagen: liefst op donderdag,
of anders in overleg  
 
Pastor:
vacant

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      vacant

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
verhuizing, wijziging mailadres,
geboorten, huwelijk / partnerschap,
overlijden en abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
voorzitterkerkenraad@pkcastricum.nl
Scriba: Pieter Masereeuw
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter: vacant
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

 


