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wijdekerk

Wit, de kleur van het licht. Samen stralen ze hoop, belofte en kracht uit.

Voorwoord

Afscheid en welkom, twee woorden die deze editie van Over en Weer typeren.
Afscheid namen we van onze pastor Eveline, die inmiddels in haar nieuwe
gemeente is bevestigd. We blikken terug door middel van een verslag, foto's
en een mooi interview met haar.

Afscheid moesten wij helaas ook nemen van een aantal gemeenteleden die
ons in de afgelopen periode zijn ontvallen; meer daarover in de rubriek

'Om fe gedenken'.

Een welkom is er voor ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman, die
fijdelijk de taken van Eveline Meulenberg gaan waarnemen. In de dienst van
11 januari jl. werden zij aan onze kerk verbonden en zij stellen zich aan u voor
op pagina 9. Voor wat betreft de opvolging van Eveline, op pagina 7 freft u
een profielschets aan.

Ook een welkom aan de pastores van Dijk en Duin, Cilia fer Horst en

Anton Huisman. Zijj zijn bereid gevonden om na het vertrek van

Angelique Rijlaarsdam bijdragen te leveren aan de rubriek "Ter overweging'.
U begrijpt dat wij daar heel blij mee zijn. Op pagina 3 leest u meer over

deze pastores.

U merkt het, wij zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een zeer gevarieerd
nummer. Veel leesplezier.
De redactie

Afbeelding voorpagina:
Vol vertrouwen'. Afscheid van pastor Eveline Meulenberg
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Ter overweging

Door het verfrek van ds. Angelique Rijlaarsdam naar haar nieuwe baan, viel er een gat in het rooster voor het schrijven
van de 'Ter overweging. Wij zijn dan ook erg verheugd dat de pastores van Dijk en Duin, Cilia ter Horst en

Anton Huisman, bereid zijn gevonden om geregeld een ‘fer overweging’ fe schrijven voor Over en Weer.

Volgende maand kunt u een eerste bijdrage verwachten, hieronder stellen zij zich vast even voor.

De redactie

Beste mensen verbonden aan de Protestantse Kerk
Castricum,

Vijf joar geleden kwam ik voor het eerst op het terrein van
Parnassia, om stage te gaan lopen bij Angelique en
Anton. Hoewel we leeftijdsgenoten waren, moest ik het
vak nog leren: pas op mijn veertigste had ik van een
vriendin die psychiatrisch verpleegkundige was de vraag
gekregen: Cilia, waarom word jij eigenlijk geen geestelijk
verzorger? |k bleek er veel in kwijt fe kunnen en had all
goed bruikbare ervaring, opgedaan als student in
Damascus, als kerkelijk jongerenwerker, docent
levensbeschouwing, begeleider van viuchtelingen,
pianodocent, moeder en dorpsbewoner. En wat leerde
en wat leer ik er veel van over het leven.

Inmiddels ben ik Angelique's opvolger en Anfon's collega.

Met de pont bij Akersloot vaar ik over en weer tussen de
polder waar ik in woon en de weg naar de duinen waar
ik naast werk. Thuis wandelen we dankzij onze energieke
jonge hond veel over de dijk. Daarbij zullen me vast
genoeg onderwerpen ter overweging invallen om over
te schrijven en u hopelijk mee te kunnen inspireren.

Met vriendelijke groet,
Cilia ter Horst
geestelijk verzorger

‘Treten Sie ein,
legen Sie lhre Traurigkeit ab,
hier diirfen Sie schweigen.’

Dit gedicht van Rainer Kunze is vaak in mijn gedachten
als ik een kerk binnenloop. Een plek waar je zwijgen kunt.
Buiten woedt de wereld, binnen is de stilte die ruimte
biedt aan woorden van troost, hoop, verbinding, verzet
en verwondering. Plekken waar je zwijgen kunt zijn
schaars. |k zie het daarom als mijn opdracht als geestelijk
verzorger om zulke plekken mogelijk te maken.

Niet alleen op zondagmorgen in De Oude Keuken waar
we onze vieringen houden, ook doordeweeks in
gespreksgroepen, ontmoetingen en overleggen.

Sinds ruim 8 jaar doe ik dit werk. Eerst samen met
Angelique, fegenwoordig met Cilia en Martine.

Vier dagen in de week kom ik daarvoor uit Amsterdam
waar ik woon met Clara en 3 kinderen (de oudste is
inmiddels uitgeviogen).

Na het vertrek van Angelique Rijlaarsdam als geestelijk
verzorger is weliswaar de officiéle binding met de
plaatselijke kerk verbroken, dat wil wat ons betreft niet
zeggen dat we elkaar uit het oog verliezen. Integendeel,
we zullen in de Over en Weer een bijdrage blijven leveren.
In April hoop ik voor te gaan in de Dorpskerk en bovenal
is de onophoudelijke inzet van een aantal van jullie ten
behoeve van de kerkdiensten in De Oude Keuken een
blijk van de warme band die er is.

Pastor Anton Huisman
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Kerkdiensten in de Dorpskerk

1 februari Zondag werelddiaconaat 22 februari 1e zondag 40-dagentijd
10.00 Ds. Rik Willemsen 10.00 Ds. Rik Willemsen
M.m.v. Connection Opening expositie
le collecte: Bangladesh - Beter bestand le collecte: Guatemala - Stop lesuitval
tegen klimaatverandering van werkende kinderen
2e collecte: Kerkelijk beheer 2e collecte: Kerkelijk beheer
8 februari 1 maart 2e zondag 40-dagentijd
10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst 10.00 Pastor Eveline Meulenberg
1e collecte: Zuid-Soedan - Noodhulp le collecte: Libanon - Meebouwen
voor vliuchtelingen uit Soedan aan een stabiele samenleving
2e collecte: Kerkelijk beheer 2e collecte: Kerkelijk beheer
15 februari

10.00 Pastor Siep Rienstra, dovenpastor
le collecte: Omzien naar gevangenen
2e collecte: Kerkelijk beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN en XS4ALL kanaal 1159, en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c.
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is fe volgen via www.pkcastricum.nl

T . Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond
alze van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

Gemeenschapsvieringen Parnassia

In de Plaza, achier de 'Oude Keuken'

8 februari
10.00 uur  Pastor Cilia ter Horst

22 februari
10.00 uur  Pastor Anton Huisman

parnassia
groep
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Bij de diensten in februari

De planning van de preekbeurten in februari is dusdanig dat er ruimte is voor een kleine preekserie. In drie zondagen
proeven we van het bijzondere Bijbelboek Job. Het boek Job behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de
Bijbel, net als bijvoorbeeld de Psalmen en Spreuken. Maar toch heeft het boek een geheel eigen karakter.
Ervaringswijsheid wordt het ook wel genoemd, wijsheid die opkomt uit het echte leven en daarom misschien ook
herkenbaar is. We hebben allemaal wel zo ons beeld bij Job. De man met het jobsgeduld, de man die boos is op God
of juist de man die tot in den freure tfrouw blijft aan God. Al die facetten van Job komen deze maand aan bod in een

drieluik van vieringen.

Afb. 'Job op de mestvaalt' door Maarten van Heemskerck (1562)

Het begint allemaal als het noodlot hard toeslaat in het
leven van de succesvolle Job. Op zondag 1 februari
horen we hoe de ellende over Job heen komt en staan
we stil bij zijn eerste reactie. Hoe reageer je als
rampspoed je leven overvalt? De stem van Job en de
stem van zijn vrouw in Job 2:1-10 zijn fegenovergesteld,
maar beide herkenbaar. We lezen 1Tessalonicenzen
5:16-24 ernaast. Mooie geloofswoorden maar ook
woorden die schuren als het leven tegen zit. Connection
geeft deze dienst mede muzikaal vorm, met stemmige
en hoopvolle liederen.

De eerste reactie van Job is op zondag 8 februari
helemaal naar de achtergrond verdwenen.

We ontmoeten Job in Job 3:20-26 op zijn dieptepunt.

Hij is helemaal ‘rock-bottom’, zoals we dat tegenwoordig
zeggen. We horen ook Psalm 22:1-9, een schreeuw die
we later zullen kennen als kruiswoorden van Jezus:

‘mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”.

Die schreeuw klinkt op verschillende plekken in de Bijbel,
en misschien ook wel in ons eigen leven. We vieren deze
zondag samen met de kinderen, die hun eigen
Bijbelverhaal zullen horen.

We nemen op zondag 15 februari een adempauze van
Job en ontvangen pastor Siep Rienstra in ons midden.
Pastor Rienstra is verbonden aan de stichting
Dovenpastoraat. Deze stichting zet zich in voor
kerkenwerk voor doven in Amsterdam en omgeving.

We hopen hiermee een warm welkom fe kunnen geven
aan onze dove geloofsgenoten in de regio.

Het oecumenisch leesrooster behandelt deze zondagen
de Bergrede. MatteUs 5:17-26 is de lezing die bij deze
zondag genoemd staat.

Op zondag 22 februari sluiten we de preekserie over Job
af en zijn we in de lijdenstijd (of veertigdagentijd) beland.
We horen Job 42:1-6 en een staartje Kerstevangelie uit
Johannes 1:14-18. Job en God maken samen de balans
op. Over de vertaling van deze verzen is veel te doen
geweest. De keuze die je hierin maakt, bepaalt welk
beeld van Job overeind blijft aan het eind van het boek.
Welke Job nemen wij mee de lijdenstijd in?

We openen deze zondag de expositie "Lijden en Helen’
van Julia Stankova met muzikale medewerking van

het a-capella kwartet ‘Klein Geluk'.
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Uit de kerkenraad

De eerste kerkenraadsvergadering van 2026 bestond uit
twee delen. Het eerste deel was een korte gewone
vergadering, waarin we de nieuwe samenstelling van het
moderamen hebben vastgesteld: Willy Spaans,

Toon Mans, Rik Willemsen en Pieter Masereeuw;

Arnold Faber is beschikbaar als coérdinator

visie en beleid.

Daarnaast was het belangrijkste onderwerp de verdere
vervolmaking van de profielschets voor de Kerkelijk
Werker. Deze is elders in dit nummer van Over en Weer te
vinden (pagina 7). U heeft als gemeentelid tot 15 februari
de tijd om op deze profielschets fe reageren.

Na die datum wordt een vacaturetekst opgesteld en
gepubliceerd.

Op dat moment zullen ook gemeenteleden benaderd
worden om in de selectiecommissie plaats fe nemen.

Tijdens dit deel van de vergadering is ook formeel
ingestemd met het richtinggevend advies, getiteld
Gezond en Vitaal gemeente zijn. Dit document is een
noodzakelijke basis om ons werk als Protestantse Kerk
Castricum te kunnen confinueren.

Uit de kerkenraad 2

Stalling fietsen bij de Dorpskerk

Bij de kerkenraad zijn herhaaldelijk klachten geuit over
het plaatsen van fietsen op het pad naar de ingang van
de Dorpskerk of viak daarvoor. Dat kan gevaar opleveren
bij een eventuele ontruiming of bij de inzet van
hulpdiensten. Daarom de oproep om fietsen te stallen op
de daarvoor bestemde plaatsen op het oude kerkhof
(achter bistro By Jurr) of bij De Schakel. Dit geldt zowel
fijdens kerkdiensten als bij doordeweekse activiteiten.

Ook aandacht voor het parkeren van auto’s op het
Kerkplein. Het is niet de bedoeling dat auto’s op het
Kerkplein worden geparkeerd. In de oude situatie werd dit
nog gedoogd. Niet gegarandeerd kan worden dat dit
ook nu nog het geval zal zijn. Het CvK heeft de gemeente
herhaaldelijk verzocht om enkele parkeerplaatsen bij de
kerk maar vond hiervoor geen gehoor. Parkeren dient
plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Verder kregen we te horen dat onze classispredikant,

ds. Peter Verhoeff, onze vergadering van 5 februari zal
bijwonen. We zijn benieuwd wat hij ons gaat vertellen en
wat wij hem mogen vragen.

Aan het eind van het eerste deel van de vergadering
spraken we nog kort over het EHBO-protocol;

dat zal in een volgende vergadering uitgebreider aan de
orde komen.

Tijdens het tweede deel van de vergadering maakten we
kennis met ds. Haonneke Ruitenbeek en

ds. Edward Kooijman. In het vorige nummer van

Over en Weer heeft u kunnen lezen hoe zij onze
gemeente de komende maanden zullen bijstaan.

Deze avond hebben we elkaar nader leren kennen,
waarbij zij en wij elkaar op informele wijze hebben verteld
over hun en onze achtergronden en drijfveren.

Namens de kerkenraad,
Pieter Masereeuw

Nederlands-Viaams

nBg

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is begonnen
met een actie: het kerkelijk kinderwerk kan helpen bij het
verspreiden van 1 miljoen Family Bibles.

De Family Bible is een verkorte
Engelse uitgave van

de Samenleesbijbel die bedacht
werd door het NBG.

Hij is gebaseerd op de kinder-
theologie, een manier van
Bijbellezen op basis van nieuwsgierigheid en

van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind. Hij bevat de
Bijbel in Gewone Taal, leesroutes, gespreksvragen,
weetjes, liedjes en opdrachten. De leesroutes sluiten aan
bij de ontwikkelingsniveaus van kinderen. De Engelse
verkorte editie met 100 Bijoelverhalen viel in de smaak.
Deze is in 21 talen vertaald en wordt gebruikt in

39 landen. ‘We hadden nooit bedacht dat

onze Samenleesbijbel zoveel landen zou bereiken’, zegt
Buitenwerf, NBG directeur. ‘We willen wereldwijd zoveel
mogelijk gezinnen bereiken met deze Bijbel, die de
boodschap brengt van hoop en van Gods liefde voor
alle mensen.’

Bijbelgenootschap

Meer informatie: https://actie.bijbelgenootschap.nl/
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Concept profielschets Kerkelijk Werker

Over onze gemeente

De Protestantse Kerk Castricum is een levendige geloofsgemeenschap in Castricum (Noord-Holland) waarin geloven,
ontmoeten en dienen centraal staan. We willen een open gemeente zijn waar mensen zich welkom en thuis voelen en
waar ruimte is voor groei in geloof en betrokkenheid. Ouderen zijn belangrijk in onze gemeente. Zij vormen
grotendeels het actieve deel van onze 850 leden. Tegelijkertijd weten we met nieuwe initiatieven ook jongere
generaties aan te spreken en streven we ernaar om de verschillende generaties met elkaar te verbinden.

Met veel betrokken en actieve vrijwilligers werken wij aan onze warme geloofsgemeenschap.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een betrokken en inspirerende kerkelijk werker die samen met de predikant en vrijwilligers
onze gemeente wil versterken en een verbindende rol wil spelen. Je werkt met mensen van alle leeftijden en vervult
een motiverende rol binnen de gemeente.

Taken en veraniwoordelijkheden
(Pastorale) begeleiding van gemeenteleden, gericht op ouderen.
Meebouwen aan een vorm van pastoraat die foekomstbestendig is, omdat de vrijwilligerscapaciteit afneemt en
de pastorale vraag toeneemt.

+ Opzetten en begeleiden van (groeps)activiteiten voor ouderen en bevorderen van meer samenhang tussen

de bestaande activiteiten.
Leiden van kerkdiensten en eventueel leiden van vieringen in zorginstellingen.
Coachen en toerusten van vrijwilligers rondom pastoraat en gespreksvoering rondom uitvaarten.
Als ouderling/kerkelijk werker samenwerken met de predikant, de vrijwilligers en welzijnspartners.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die:
belijdend lid is van de protfestantse kerk;
beschikt over een relevante opleiding (bijv. HBO Theologie, Theologisch Werk);
ingeschreven in register Kerkelijk Werkers;
goede communicatieve en pastorale vaardigheden heeft;
- zelfstandig én in teamverband kan werken;
affiniteit heeft met ouderen;
flexibel inzetbaar is.

Wat bieden wij?
Wij bieden:
+ een aanstelling van 16 uur tot 24 uur;
salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland;
een actieve en betrokken gemeente;
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing;
werken in een aantrekkelijk team.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Rik Willemsen (predikant) en/of Willy Spaans (voorzitter KR)

Je motivatiebrief en CV kun je sturen voor [datum] naar:
[e-mailadres of postadres]
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Vanuit de pastores

verbinden luisteren bloeien

Kerk in het dorp

Geduld is een schone zaak. En niet alles wat je zaait leidt
direct tot een weelderige oogst. De oogst kan
tegenvallen of geheel uitblijven. En soms kan de oogst je
verrassen. Zo werd ik onlangs verrast door een telefoontje
van de Cunera-bassisschool met de vraag of ik een
aantal gastlessen voor groep 8 zou willen verzorgen. In de
zogenaamde 'VO-week’ maken de groep-achters alvast
kennis met de manier van lesgeven op de middelbare
school. Wisselen van lokaal, steeds een andere docent.
Verschillende instanties in het dorp leveren hiervoor een
‘docent’, en ook wij als kerkgemeenschap doen mee.

Waar de les over gaat, staat vrij. Het ligt natuurlijk voor de
hand om het over kerk, geloof of religie in brede zin te
hebben. Mocht je een leuk idee hebben, aarzel dan niet
om dat aan me door fe geven. Het zaadje bij de Cunera
is ruim een jaar geleden geplant. Wat mooi om te zien
dat er iets aan het ontspruiten is.

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmauls een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.

Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
ds. Rik Willemsen.

Beschikbaarheid pastores

Bij afwezigheid van ds. Ruitenbeek en ds. Kooiman
is ds. Rik Willemsen beschiklbaar voor pastoraat
voor jong en oud.

Ook de pastoraattelefoon is uiteraard bereikbaar.

40-dagen kalender

Kijk! Door Jezus’ ogen

Dat is het thema van de
veertigdagentijdkalender 2026
van Petrus. Deze kalender kunt u
zelf gratis bestellen via de
website van de PKN:
https://protestantsekerk.nl.

En vanaf 18 februari staat

de kalender ook op de kerkapp

Net als vorig jaar zullen onze 90-plus gemeenteleden de
Veertigdagentijdkalender thuisbezorgd krijgen. Dat zal
de uitgave zijn van de VVP (Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten) met als thema:

Met de schrik vrij komen.

Vele handen maken licht werk! Voor het rondbrengen
van deze kalenders doen we een beroep op u. Tijdens de
diensten op 8 en 15 februari liggen deze kalenders klaar
voorzien van naam en adres en kunt u er 1 of meer
meenemen om te bezorgen.

Voor belangstellenden zullen een aantal exemplaren van
deze kalender in de kerk komen te liggen.

Anja van der Wiel

Protestantse Kerk Castricum



Even voorstellen ...

Wij zijn Haonneke Ruitenbeek en Edward Kooiman en
vanaf 1 januari zijn wij als tijdelijk predikanten werkzaam
in Castricum. In de kerkdienst van 11 januari zijn we
officieel aan de gemeente verbonden. Omdat we slechts
tijdelijk” predikant zijn, was dat echter geen ‘infrede’ en
worden we ook niet ‘bevestigd’, zoals dat met een
‘beroepen’ predikant het geval is. Maar het is een mooi
moment om onze aanstelling in uw gemeente

tfe markeren.

In overleg met de kerkenraad hebben we een aantal
afspraken gemaakt over de aard en duur van onze
werkzaamheden. Zo zullen we samen tien uur werkzaam
zijn in uw gemeente. Wij zijn vooral beschikbaar voor
pastorale crisis-situaties, waaronder uitvaarten.
Daarnaast zullen we ook een aantal kerkdiensten voor
onze rekening nemen, zodat u ons nog wat beter

leert kennen.

In principe is de donderdag onze vaste werkdag in
Castricum, maar in bijzondere omstandigheden zijn we
flexibel en ook op andere dagen beschikbaar.

Wij wonen in Heiloo. Een paar jaar geleden hebben wij
daar afscheid genomen van de Protestantse Gemeente
waar we samen dertien jaar part-time predikant zijn
geweest. Daarvoor werkten we o.a. in de

Protestantse Gemeenten van Odijk, Wezep en
Colmschate-Schalkhaar.

Sinds begin 2023 werken we allebei als ambulant
predikant in verschillende kerkelijke gemeentes in de
regio. Naast onze werkzaamheden in Castricum zijn we
momenteel ook als tijdelijke predikanten werkzaam in de
Protestantse Gemeente van Beverwijk en Wijk aan Zee.

Ondanks het feit dat we natuurlijk niet volledig de
vacante plaats van Eveline kunnen vervangen, hopen we
wel dat we in de komende tijd iets waardevols kunnen
bijdragen aan uw gemeente. De eerste contacten zijn
bijzonder plezierig en dus hebben we daar alle
vertrouwen in.

Ds. Hanneke Ruitenbeek
Ds. Edward Kooiman
072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
hruitenbeek@ziggo.nl

Teken van vrede

Naast alle tijding van protest en geweld
van onrust en donkere wolken,

een landschap van stilte en rust

zo dichtbij

als we zien.

Naast alle grijsheid van het bestaan
van zorgen en andere klachten,
een wollige kudde licht op

zo dichtbij

als we zien.

Naast de leegheid die mensen soms plaagt
van verlies en wankel bestaan,

een kleurige hei, de vogels zo vrij

en dichtbij

als we zien.

Naast alle onzichtbare angsten en dromen
is er een werkelijkheid om ons heen

die kijkend ons raakt in het hart,

vrede is dan

heel dichtbij.

Jeanette van Osselen

Bron: Scheppingvieren.nl
Foto: Marijke van der Giessen
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“Door ruimte kunnen groeien”

In gesprek met Eveline Meulenberg bij haar afscheid van de Prot. Kerk Castricu

"Door ruimte kunnen groeien”

In gesprek met Eveline Meulenberg bij haar afscheid
van de Prot. Kerk Castricum

Eveline, je hebt besloten om je
werk in Castricum na 12,5 jaar te
beéindigen om te gaan werken
aan een project in de
Protestantse Gemeente van de
Mozeskerk

(Kapelle- Biezelinge-Eversdijk).
We zijn blij dat je in dit interview
voor Over en Weer met ons wilt
terugblikken én vooruitkijken.

Begin

Je bent op 1 juni 2013 in Castricum begonnen als
kerkelijk werker voor het pastoraat, in het bijzonder onder
ouderen, het leiden van uitvaarten en het voorgaan in
enkele vieringen. Een jaar later werd je bevestigd als
ouderling-kerkelijk werker.

Kracht

De rode draad in mijn werk in de gemeente en ook
daarbuiten was het werken aan verbinding. Mensen
samenbrengen: jong en oud, de kwaliteiten van mensen
aan elkaar koppelen. Daar zit mijn kracht en dit heb ik
samen met mijn collega’s, kerkenraad en vrijwilligers
kunnen en mogen doen.

Groei

Een belangrijk aspect van mijn werk in de gemeente was
het pastoraal begeleiden van mensen in hun laatste
levensfase, het leiden van hun uitvaart en de zorg voor
de nabestaanden. Soms dreigde het wel eens erg veel te
worden, zoals toen er vier overlijdens in €één week waren.
Gelukkig kon er dan een beroep gedaan worden op
collega’s uit de regio. Ik denk dat ik in de loop van de
jaren mijn eigen weg hierin wel heb gevonden.

Ook in het leiden van kerkdiensten heb ik groei ervaren
en een eigen stijl ontwikkeld: beeldend en verhalend.

door: Armold Faber, IJmte van Gosliga, Christien Smid

De opleiding homiletiek (preekkunde) en liturgie die ik in
2018 heb afgerond, heeft daar zeker aan bijgedragen.
Uiteraard zijn ook andere (Post HBO) opleidingen zoals
Excellent Coachen, Ouderenpastoraat en Rouw en
verliesverwerking van belang geweest voor mijn verdere
vorming en groei.

Door de tweejarige opleiding Geestelijke Begeleiding aan
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heb ik
geleerd geestelijke begeleiding fe ontvangen en te
geven.

Daarnaast heb ik aan de Vertelacademie de opleiding
Vertellen gevolgd. Die heb ik afgesloten met het schrijven
van een Bijbelse vertelvoorstelling:

"De vrouw in de spiegel”, met een try-out in de Dorpskerk
op 10 januari 2019.

Trots

Ik kan in positieve zin terugkijken op de door mij
geinitieerde en gerealiseerde activiteiten. Denk daarbij
aan de gespreksgroep voor lotgenoten die een partner
hebben verloren; de pastorale gespreksgroep in

Sans Souci; diverse kloosterweekends en Lectio Divina
(meditatief bezig zijn met Bijbelteksten). Door de
beperkingen in de coronatijd moesten veel van deze
bijeenkomsten stoppen, maar gelukkig waren er wel
nieuwe mogelijkheden voor verbinding. Zo heb ik toen in
de zomermaanden de ‘Thee met thema’ middagen
georganiseerd.

Ook door een nieuwe opzet van ‘Open Kerk’ was er
ruimte voor onfmoeting en konden de verjaardag
bijeenkomsten 80+ meestal wel doorgaan

In het dorp was ik als Ambassadeur’ Project
Eenzaamheid’ namens de Raad van Kerken betrokken bij
dit project van de Stichting Welzijn. Eveneens voor Welzijn
was ik voor het project ‘Sociale veiligheid’
verfrouwenscontactpersoon. Ook ben ik betrokken
geweest bij de Kerst-Inn van Welzijn en de kerken.

vervolg op pagina 11
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vervolg van pagina 10

Nieuw avontuur

In maart 2025 was ik gastvoorganger in de Mozeskerk in
Biezelinge. Bij het koffiedrinken na de dienst kwamen we
te spreken over een nog fe starten vierjarig project met
als doel de vergroting van de pastorale zelfredzaamheid
van de gemeente door geestelijke begeleiding. Pas later
realiseerde ik me dat dit project mij erg aansprak: Ik zou
mijn kwaliteiten op het gebied van coaching en mijn
studie aan de PThU kunnen inzetten. Met het gevoel van
thuis” komen: geboren en opgegroeid in Zeeland en
daar vertrokken voor studie.

Daarbij toe aan een nieuw avontuur, de wens om iets
nieuws fe omarmen. Een keuze van het hart dus.

Loslaten

Een moeilijke stap: op een nieuwe werkplek in de kerk
beginnen betekent ook de oude plek loslaten: de
gemeente, de samenwerking met Rik en de kerkenraad.
Het gaat goed in de gemeente, het werken hier geeft me
energie: Er is ruimte voor nieuwe ideeén, we zijn steeds
meer kerk in het dorp. Samenwerking met andere
organisaties: Welzijn, SamenCastricum en andere.

We zijn betrokken bij het kerkasiel in Kampen.

Wel hebben we te maken met een spanningsveld tussen
wat we willen en wat we aankunnen qua menskracht.
Dan is het kiezen voor wat belangrijk is, en moeten we
andere dingen los kunnen laten. Daarover vooral het
gesprek met elkaar aangaan!

Voor mij is ‘er zijn" voor de gemeente en het dorp van
groot belang; wat daar verder uit voortkomt moet passen
binnen de ruimte die we hebben.

Eén zin

Als je me vraagt om de afgelopen 12,5 jaar in één zin
samen te vatten, besef ik dat ik de ruimte heb gekregen
om alles te doen wat ik wilde, wat zowel bij de gemeente
als bij mij paste. Mede daardoor heb ik ontdekt wat mijn
kwaliteiten zijn en heb ik daardoor kunnen groeien.
Daarom deze zin: Door ruimte (kunnen) groeien.

Maar omdat ruimte het gevaar met zich mee kan
brengen dat je elkaar te vrij laat, moet je wel altijd naar
verbinding blijven zoeken!

Meegeven

Mijn advies voor mijn opvolger?

Blijf jezelf, zet je kwaliteiten in!

De gemeenteleden wil ik bedanken voor het vertrouwen
dat ik van hen heb mogen ervaren, als mens en als
pastor; dat ik een fijdje mee mocht lopen op hun weg.
Ik heb dat heel erg gewaardeerd.

Ik denk met dankbaarheid terug op de afgelopen

12,5 jaar. Castricum heeft een warm plekje in mijn hart
gekregen!

Arnold Faber, IUmte van Gosliga en Christien Smid

Hartelijk dank

Van afscheid naar nieuw begin

Lieve gemeente,

Hartelijk dank voor het onvergetelijke mooie afscheid op
zaterdag 3 en zondag 4 januari. Zoveel lieve en warme
woorden heb ik onfvangen fijdens de receptie, de dienst
en na de dienst. Bedankt allemaal voor het prachtige
symbolische beeld, de kaars en de financiéle bijdrage.
Een onvergetelijke ervaring waarvoor deze woorden
tekort schieten. Een dierbare herinnering die ik voor altijd
meedraag in mijn hart.

Dinsdag 6 januari begonnen bij de Mozeskerk. Door de
sneeuw was het moeilijk om in Kapelle te komen.

De eerste afspraken waren via de mail en telefonisch.

De afscheidsdienst van zondag 4 januari; kreeg een
vervolg in de bevestigingsdienst van zondag 11 januari in
Kapelle-Biezelige. De wandeling met ontvangen van de
reiszegen ging over in een freinreis met ontmoeting naar
de Mozeskerk.

Lieve gemeente, dank, het licht dat blijft.
Een hartengroet aan jullie allemaal!

Pastor Eveline Meulenberg

Februari 2026, 43e jaargang nr 1
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Afscheidsweekend pastor Eveline

Wat een bijzonder en feestelijk weekend hebben wij op
3 en 4 januari als gemeente mogen beleven!
Bijgaande foto”s geven een prachtig beeld!

Op zaterdagmiddag is de kerk met tafels en stoelen
omgetoverd voor de afscheidsreceptie van

pastor Eveline Meulenberg. Veel collega’s, relaties uit
het dorp en gemeenteleden schudden haar de hand,
nu Eveline naar Zeeland vertrekt. Met een hapje en een
drankje was het een erg gezellige bijeenkomst.

Zondagochtend maken Rik en Eveline samen hun laatste
wandeling door de kerk en rusten ze uit op het bankje.
Het gaat over vertrouwen, loslaten en

verder durven gaan.

Tijdens deze viering nemen wij afscheid van Willem Pool,
die jarenlang kerkrentmeester is geweest.

Ook Johan Streefland wordt ontheven van zijn taak als
diaconaal rentmeester, na vele jaren frouwe dienst.

Tot onze vreugde is Pieter Masereeuw bevestigd in het
ambt van ouderling-scriba. Met hem is het scribaat van
onze gemeente in goede handen.

Eveline is in het zonnetje gezet door iedereen: een lange
slinger van de kinderen en papieren hartjes waar de hele
gemeente lieve en warme teksten op heeft geschreven.
Als gezamenlijk cadeau ontvangt zij een prachtig houten
beeldje en een waardecheque met een mooi bedrag.

Ook vanuit deze Over en Weer wensen wij Eveline alle
goeds en Gods zegen toe op haar nieuwe plek.

Willy Spaans
voorzitter kerkenraad

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Tekst: Sytse de Vries, melodie: Sibelius
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Vanuit de werkgroep vieringen

Voorbereiding vieringen ‘Van Palmpasen naar Pasen’
Op woensdag 28 januari ben je om 20:00 uur van harte
welkom in De Schakel voor de inspiratieavond ‘Van
Palmpasen naar Pasen’. Onder leiding van

ds. Johan Maat komen verschillende tradities aan bod
en proeven we de rijke spiritualiteit van de verschillende
vieringen in deze bijzondere week. We horen van onze
eigen Protestantse traditie, de Rooms-Katholieke traditie
en de wat onbekendere Oosters-Orthodoxe traditie.

De inspiratieavond vormt de basis van de voorbereiding
van de vieringen van Palmpasen naar Pasen voor 2026.
Wie zich aangesproken weet, is van harte welkom op één
of meerdere voorbereidingsavonden om 20.00 uur in de
consistorie van de Dorpskerk:

Dinsdag 3 februari - voorbereiding Goede Vrijdag
Dinsdag 17 februari - voorbereiding

Stille Zaterdag/Paaswake
Dinsdag 3 maart - voorbereiding Witte Donderdag
Aanmelden voor de inspiratieavond is niet nodig.
Voor de voorbereidingsavonden is aanmelden wel
gewenst. Dit kan bij ds. Rik Willemsen.

Samen Bijbellezen

Op woensdag 4 februari gaan we om 10.00 uur weer
‘samen Bijbellezen’ in De Schakel. We buigen ons over
de lezingen van zondag 8 februari, die onderdeel zijn van
de preekserie over het boek Job. We lezen pittige teksten
van het dieptepunt van Job, in Job 3:20-26 en
vergelijkbare woorden in Psalm 22:1-9. Samen bespreken
we wat ons opvalt, zowel in positieve als negatieve zin
en delen we waar de woorden van Job ons eigen leven
raken. Van harte welkom weer. Wel graag even vooraf
aanmelden bij ds. Rik Willemsen.

Koffie met noten - Aswoensdag

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Het is in
steeds meer Protestantse gemeenten gewoonte om
aandacht fe besteden aan dit moment in het liturgisch
jaar. De naam van deze dag komt van het ritueel waarbij
een zogenaamd ‘askruisje’ op het voorhoofd van de
kerkgangers wordt aangebracht met de woorden:
‘Gedenk o mens dat gij stof zijf.” Hiermee begint
vervolgens de Veertigdagentijd, een periode van
zelfreflectie, innerlijke groei en hoop.

Wij kennen (nog) geen traditie van een
Aswoensdagviering maar besteden er dit jaar wel
muzikaal aandacht aan door op Aswoensdag een editie
van ‘koffie met noten’ te organiseren. Kerkmusicus
Lisette van Veluw heeft een aantal liederen voorbereid
die ons meenemen in de traditie van Aswoensdag.

We zingen de liederen en gaan in gesprek over wat het
lied oproept. Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider.
Op Aswoensdag 18 februari om 10.00 uur ben je van
harte welkom in De Schakel. Er is plek voor maximaal
10 deelnemers.

Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.

Afb. Gini George/Pixabay

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.
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Voor de jeugd

Kind en kerk

Wat hadden we een mooie en drukke tijd met het
Advents-project. Er kwamen steeds nieuwe figuren in de
Kerststal. De boer had er zijn handen vol aan. Gelukkig
konden we hem steeds een handje helpen. Er was een
leeuw die lief was en met het lammetje speelde en er
kwam een engel een mooie boodschap brengen aan
Maria en zij ging dat delen met haar tante Elizabeth:

ze zouden allebei een bijzonder kindje krijgen!

Jozef kreeg een belangrijke droom, hij mocht voor Maria
en het kindje zorgen. En tenslotte lag het kindje Jezus in
het voerbakje.

Op Kerstavond was er weer een Herdertjestocht van de
Dorpskerk naar de stal in de Pancratiuskerk, langs de
herbergier, de herders , engelen en wijzen. En in de kerk
was de mooie grote stal met de pasgeboren Jezus in de
kribbe.

4 januari was er een mooi afscheid

van pastor Eveline. Het thema was

" vertfrouwen". Dat hebben jullie geoefend
door je te laten vallen en te merken dat je
opgevangen wordt. Daarna samen een
mooie lange ketting gemaakt, met jullie
handvormen er aan waarop goede
wensen voor Eveline stonden. We vinden
het erg jammer dat Eveline weg is bij ons,
maar we wensen haar alle goeds in Zeeland.

De kinderdiensten zijn elke 2e zondag van de maand.
De eerstvolgende is op 8 februari, dan 8 maart
(veertigdagentijd), 22 maart en 29 maart
Palmpasen. Daarna nog zondag 12 april, 10 mei en
een afsluiting van het seizoen op 14 juni.

Meer informatie hierover in komende Over en Weer's

Tot ziens weer!
Namens Joke, Joanna, Mirko, Marjang

De herdertjestocht, groot succes, staat op de voorpagina van de
Castricummer.

Teens Group

Wat was het weer leuk om met een aantal tieners mee te
doen aan de jaarlijkse herdertjestocht. In jonuari kwamen
we weer bij elkaar en proostten we op het nieuwe jaar
met zelfgemaakte bubbels. We gingen verder met het
thema van de vorige keer en spraken over verschillende
manieren waarop je de relatie met God kunt
onderhouden. Net als bij een relatie met mensen vraagt
dit tijd en aandacht. Voor de een is bidden een mooie
manier om zich met God verbonden te voelen. Voor de
ander gaat dit via muziek, zingen of Bijbellezen. Mooi om
zo concreet en praktisch met elkaar in gesprek te zijn!

Hilarisch was de Lego-opdracht, waarbij we in groepjes
zo snel mogelijk een Lego-set in elkaar moesten zetten.
Na afloop kwamen we erachter dat één groepje de
bouwtekeningen van tevoren had gekregen. Uiteraard
heeft dit groepje gewonnen. Dingen gaan nu eenmaal
makkelijker als je de juiste instructies hebt. Zo wil de Bijbel
ook instructies geven voor het leven met elkaar en het
leven met God.

We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data zijn

13 februari, 13 maart en 8 mei. Als je tussendoor vragen
hebt, of gewoon behoefte hebt om in alle rust een
gesprek te voeren, aarzel dan niet om contact op te
nemen met één van ons. Ook buiten de Teens Group
bijeenkomsten zijn we er voor jullie!

Esther, Naomi, Mick en Rik
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Raad van Kerken Castricum

Lezing:

Een jaar vrijheid - een reis door het hart van Syrié
door de Syrisch-Nederlandse dichter Zafer Alsadaka en
Arabiste Dafne van Baarle

op zondag 1 februari 15.00 uur in de Dorpskerk

Zij nemen U mee op een literaire en culturele reis naar
Syrié. Een land dat op 8 december 2024 na jaren van
verwoestende oorlog werd bevrijd van het bewind van
dictator Al Assad - en nu haar vrijheid viert.

Laat u meenemen door verhalen, indrukwekkende
beelden en de krachtige poézie van Zafer Alsadaka - een
ode aan het land, de mensen en de veerkracht van een
volk dat na duisternis weer licht ziet.

Bijdrage € 5,00 (incl. koffie/thee)

Ds. Rik Willemsen geeft een cursus Moderne Profeten
op donderdag 5 en 19 februari en 5 maart
van 14:00 - 15:30 uur in De Schakel.
Bij een profeet denk je misschien aan iemand uit Bijbelse
fijden, maar onze tijd heeft ook zijn profeten. Op basis
van de podcastserie "moderne profeten” van de EO
behandelen we dit seizoen drie moderne profeten uit
verschillende vakgebieden:

de politicus Richard von Weizsdcker,

+ de anglicaans priesteres Tish Warren en
de componist Arvo Part.

T

We gaan in op de levens en inspiratiebronnen van deze
moderne profeten.
Bijdrage: € 5,00 per middag

Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel,
dus deze maand op 9 februari van 19.30 - 21.30 uur.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,

om vreugde, concentratie, sfilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.

Bijdrage: € 10,00 per avond

TS
3

Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel
bij elkaar, dus deze maand op 12 februari. De thee/
koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur
kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

Workshop Gregoriaans

door dr. Marcel Zijlstra op zondagmiddag 15 februari
om 15.00 uur in de Dorpskerk.
Marcel Zijlstra was docent gregoriaans
aan de conservatoria van Den Haag
en Rotterdam.

Hij schreef een proefschrift over

de mondelinge overlevering van

het gregoriaans en publiceerde

over vele aspecten van

het gregoriaanse repertoire.

Wat maakt het gregoriaans tot de uitgelezen liturgische
muziek van de Kerk, waarin schuilt zijn kracht en hoe gaat
dif repertoire om met zijn belangrijkste bron, de Bijbel?
Dat zijn de vragen die we ons in deze workshop gaan
stellen. Wie deze gezangen leert kennen, raakt er nooit
meer van los.

Bijdrage €10,00 incl. koffie/thee

Het volledige programma vindt u in

het RvK-programmaboekje en op onze website:
www.rvkcastricum.nl .Aanmelden via onze website of een
e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum

Raad van Kerken
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Diaconale collectes in februari

Laaggelegen delta voorbereiden op klimaatverandering

Zondag 1 februari: Werelddiaconaat Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering.

Het land kampt steeds vaker met cyclonen en
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te
overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich
aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun
oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren
hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op
dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of
overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te
verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het
gewas meestijgt met opkomend water. Ook leren
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Na de
watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd
tegen overstromingen. In Bangladesh en veel andere
landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten.
Daarom collecteren we vandaag voor boeren in
Bangladesh die lijden onder klimaatverandering.

Zondag 8 februari: Noodhulp Zuid-Soedan

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan.

Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter
wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien
omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om
iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen
Soedanezen zijn op de viucht in eigen land en 4 miljoen
zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale
kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese
vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen schoon
drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen
vrachtauto’s water dat men opslaat in waterzakken.
leder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en
waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je
handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe
ze ziektes kunnen voorkomen.

In buurland Zuid-Soedan krijgen viuchtelingen via de
Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding,
keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel.
Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel.

Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en
tfraumahulp. Kerk in Actie steunt via het programma
Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan
en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld.

Zondag 15 februari: Binnenlands Diaconaat;

omzien naar gevangenen
In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in de
gevangenis terecht. Ze zitten een korte of langere
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om barmhartig naar
hen om fe zien en niet te oordelen.
Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,
tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om te
werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse
organisatie die omzien naar gevangenen en hun
partners en kinderen, hen bezoeken tfijdens de detentie,
maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de
maatschappij.

Zondag 22 februari: Werelddiaconaat Guatemala

£ A
Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika
waar nog veel mensen in armoede wonen. Veel kinderen
die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen 's morgens
naar school. 's Middags moeten ze hun ouders helpen
op de markt, of op het land of om brandhout te
verzamelen. Als ze de lessen niet meer kunnen bijbenen,
vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de basisschool
zonder goed te kunnen lezen en schrijven.
Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil
stoppen en die scholen begeleidt om de lessen
inferessanter te maken en kinderen bijles geeft.
Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun
kinderen. Dat helpt allemaal om lesuitval te voorkomen,
zodat deze kinderen kunnen schrijven en lezen als ze van
school komen en meer kans hebben om verder te leren.
Dat vergroot hun kans op een betere toekomst.

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giffen van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en)
u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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College van Kerkrentmeesters

In het najaar is de bijdrage van het College van
Kerkrentmeesters (CvK) in Over en Weer beperkt
gebleven tot het publiceren van de Begroting voor 2026.
Daarnaast heeft de coérdinator van de Actie Kerkbalans
een oproep gedaan om het feam van medewerkers
(‘lopers’) te versterken. Op het moment van schrijven is
de actie in volle gang. Het resultaat zal de komende
weken zichtbaar worden. Achter de schermen heeft het
CvK zich het afgelopen najaar echter met veel
onderwerpen bezig gehouden. Te veel soms om binnen
de beschikbare tijd de aandacht te geven die nodig is.
Overwogen wordt om de vergaderingen eerder te laten
beginnen om het niet te laat te laten worden voor de
kerkrentmeesters die de volgende dag weer naar hun
werk moeten. Genoeg onderwerpen om meerdere
pagina’s van Over en Weer mee te vullen. |k beperk het
fot enkele hoofdzaken.

Herinrichting Kerkplein en omgeving Dorpskerk en
opknappen oude kerkhof

Na een paar keer te zijn uitgesteld werd op 8 september
het startschot gegeven voor de herinrichting van het
Kerkplein. De werkzaamheden zijn intussen, op een paar
dingen na, afgerond en het resultaat stemt ot
tevredenheid. Het dorp is een mooi en gezellig plein rijker
en de Dorpskerk wordt beter zichtbaar waardoor haar
centrale plaats in het dorp meer tot zijn recht komt.
Hoewel er in overleg met de gemeente aandacht is
geweest voor het stallen van de fietsen weet nog niet
iedereen de plaatsen waar fietsen gestald kunnen
worden fe vinden. Daarover elders in deze Over en Weer
meer (pagina 6).

Begroting

De begroting werd net als voorgaande jaren beinvioed
door een verdere krimp van onze gemeente. Met als
gevolg dalende inkomsten in de vorm van de vaste
vrijwillige bijdragen. Gelukkig lijken de energieprijzen zich
fe stabiliseren al blijft dit een ongewisse factor door alle
ontwikkelingen op het wereldtoneel die daar invioed op
kunnen hebben. In de begroting was rekening gehouden
met stijgende uitgaven onder meer door
loonkostenstijging als gevolg van inflatie.

Op het moment dat de begroting werd opgesteld was
nog niet bekend dat Eveline ons zou gaan verlaten en het
effect dat dit heeft voor de uitgaven kon derhalve niet
worden meegenomen.

Archief

In september is het opruimen en het overbrengen van het
archief naar het Regionaal Archief Alkmaar afgerond.
De werkgroep, bestaande uit Frans en Marja

van Meggelen en Mineke en Wietze Jan Ramaker
hebben veel werk verzet en hebben hiervoor een
welverdiende attentie ontvangen. Met de afronding van
deze klus heeft Marja van Meggelen ook haar taak als
archivaris beéindigd. Ze heeft deze taak maar liefst

13 jaar uitgevoerd. Een blijk van dank en waardering is
dan ook op z'n plaats.

De werkgroep heeft een advies opgesteld hoe om te
gaan met de archivering vanaf 2025. Dit advies wordt
meegenomen in de uitwerking van de Digitale
werkomgeving en archivering waar het CvK zich de
komende tijd over zal buigen.

Digitale werkomgeving en archivering

Met aan de ene kant de beschikbaarheid van steeds
minder vrijwilligers en anderzijds de eisen die gesteld
worden aan beveiliging van persoonsgegevens en
archivering is er urgentie om stappen te zetten richting
digitalisering. Ook de Werkgroep Gezond en Vitaal ziet in
het ‘Richtinggevend advies Gezond en Vitaal Gemeente
zijn" digitalisering als een mogelijkheid om het werk
slimmer en anders, en daarmee efficiénter, te
organiseren. Bij twee, binnen de PKN bekende bedrijven,
zijn offertes aangevraagd en ontvangen en de komende
periode zal het CvK zich hier samen met de Kerkenraad
over buigen om hierin verstandige keuzes te maken die
toekomstbestendig zijn. Geen eenvoudige opgave.

Zonder volledig te zijn nog een korte opsomming van
onderwerpen die zijn gepasseerd.

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om de
aanbeveling van de Werkgroep Gezond en Vitaal, om
gemeenteleden de keuze te bieden om het kerkblad
Over en Weer digitaal te ontvangen, niet over te nemen
omdat het beoogde effect beperkt lijkt. Op verzoek van
de Kerkenraad heeft het CvK een concept Beleidsplan
2026 opgesteld. Ook wordt nog gewerkt aan een
onfruimings- en calamiteitenplan. En uit de inspectie van
Monumentenwacht Noord-Holland blijkt dat ook het
onderhoud van de Dorpskerk het komende jaar de
nodige aandacht behoeft. In de eerste maanden van dit
jaar zullen ook het takenpakket, de verdeling van de
taken, en het functioneren van het CvK (wat gaat goed
en wat kan/moet er beter?) worden besproken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der Leest
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Taizé-avondgebed

Taizé-avondgebed in de Dorpskerk,
elke maandagavond van 19.00 - 19.45 uur

"Mooi begin van de week”

“Fijn rustpunt”

"Even stilte voor mezelf”

“Een kaarsje branden als stil gebed”

Zomaar een paar reacties van bezoekers van onze
bijeenkomst.

De Witte Duif

Nieuw koorproject van De Witte Duif

Het koor van De Witte Duif is op 21 januari gestart met een
nieuw project onder leiding van een nieuwe dirigent:
Aldert Fuldner. Hij volgt Marianne Beitler op, die eind vorig
jaar is verhuisd. Aldert is een bevlogen en inspirerende
dirigent met ruime ervaring in het leiden van
amateurkoren. Naast De Witte Duif dirigeert hij ook
Jubilate in Katwijk, Songs for You in Beverwijk en

De Lofstem in Broek op Langedijk. Daarnaast is hij
organist in de Morgensterkerk in Heemskerk en de
Pelgrimkerk in Haarlem. Voor zijn koren bewerkt en
arrangeert hij veel muziek zelf.

Het nieuwe koorproject draagt de fitel

"De Nieuwe Wereld” en bestaat uit ongeveer tien mooie
en inspirerende liederen. Daaronder is het titellied

Uit de nieuwe wereld”, op muziek van Antonin Dvo &k,
evenals een aantal bekende liederen zoals “Ken je mij?”,
“Licht dat ons aanstoot” en "De steppe zal bloeien” van
Huub Oosterhuis. Het koor kan nog goed extra zangers
gebruiken en nodigt iedereen van harte uit om mee te
zingen. U hoeft hiervoor zeker geen ervaren zanger fe zijn;
het belangrijkste is dat u het leuk vindt om samen te
zingen met een groep enthousiaste mensen. Heeft u zich
altijd al eens willen verdiepen in liederen als “Ken je mij?”
en “Licht dat ons aanstoot”, dan is dit een unieke kans.

Er is immers geen mooiere manier om deze liederen te
beleven dan door ze samen te zingen.

Wat kunt u daar verwachten?
Wij zingen een aantal liederen uit de Taizé-bundel
begeleid door de piano,
We luisteren naar de Psalmlezing en Bijbellezing van
de komende zondag,
Gevolgd door een meditatieve stilte.
En bij wijze van gebed kan eenieder, die dat wil, €én
of meerdere kaarsjes aansteken aan het licht van de
Paaskaars.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te doen!
Kom en ervaar de weldadige rust van zo'n
Taizé-bijeenkomst.

Corrie de Geeter, Isabella Branderhorst,
Angelie Graumans

Stichting

De Witte D

Castricumn

De repetities zijn elke week op woensdagavond 19.30 uur
in De Schakel of de Dorpskerk (na 1 april).

De uitvoeringen van het project zijn voorlopig gepland op
vrijdagavond 29 mei in Castricum en zondagmiddag

31 mei in Limmen. Deze planning is nog niet definitief en
kan nog worden aangepast. Voor aanmelden en verdere
informatie kunt u contact opnemen met

Isabella Branderhorst, email: icbranderhorst@planet.nl

Huib Bakker

Angelie Graumans
Corrie de Geeter
Isabella Branderhorst
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De schatkamer van
de Dorpskerk

door

Ernst Moo

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Gouden en zilveren kerkschatten
Zijn er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met

hun kerk en geloofsgemeenschap.

Voor de reformatie in de 16e eeuw was de Dorpskerk
gewijd aan Sint-Pancratius. Volgens overlevering was
Pancratius (290-304) een kind van welgestelde Romeinse
burgers. Zij woonden in de provincie Frygié, in Klein-Azié

(het noorden van het huidige Turkije). Zijn ouders stierven,

foen Pancratius nog een kind was. Een broer van zijn
vader, Dionysius, nam de zorg voor de jongen op zich.
Hij reisde met Pancratius naar Rome om voor hem een
goede baan in het leger te regelen. Pancratius bekeerde
zich fot het christelijke geloof. In een uiterste poging om
het christendom voorgoed fe vernietigen eisten de keizers
Diocletianus en Maximianus dat iedereen verplicht was
om te offeren aan de Romeinse goden. Bij weigering
hiervan volgde de doodstraf. Pancratius weigerde en
onderging fijdens vervolgingen onder keizer Diocletianus
op 14-jarige leeftijd de doodstraf. Pancratius genoot in de
middeleeuwen over heel Europa bijzondere verering,
ook in Nederland.

In de consistoriekamer hangt boven de dekenkist een
klein icoon van deze heilige. De schilder van deze icoon
heeft zich laten inspireren door de afbeelding van
Pancratius op het schilderij dat in de Rooms-Katholieke
Pancratiuskerk hangt. Dit blijkt uit een afbeelding die op
de achterzijde van het paneeltje is geplakt. lconen
worden doorgaans niet gesigneerd. Toch is het
overtuigende bewijs gevonden dat het paneelije is
geschilderd door Cornelis Maria Kroone (1933-2018).
Achterop het paneelije staat een kort anoniem gedicht:
‘lk wens je vrede in je hart, rust in je geest, stilfe in het
diepst van je wezen. De sfilte die je mag horen van de
klank van de naam die aan jouw is gegeven in den
beginne. Liefde, Licht, Leven. Tedere Stilte.”

De icoon is in 2007 door Hans (T 2022) en

Lucia van der Linden gekocht op een expositie in de
Dorpskerk. Nadat het een aantal jaren bij hen thuis heeft
gehangen is het aan de kerkelijke gemeente
geschonken. Hans verrichtte diverse taken voor de kerk,
ook financiéle, maar altijd op de achtergrond. Achter de
schermen was hij een gouden kracht.

Bronnen: Over en Weer juni 2022 en

100 jaar St. Pancratiuskerk Castricum (1911-2011).

In de venstermuur hangt een pentekening van de
Dorpskerk, met viotte hand getekend door plaatsgenoot
Nico Lute (12025). In de zomermaanden van 2024 had hij
in de Dorpskerk een expositie met als thema

‘De Kerk Rondom’. Deze expositie bevatte tekeningen en
aquarellen van kerkgebouwen in de omgeving van onze
dorpskerk. Nico is jarenlang tekenleraar geweest bij het
Pius X College/CSG Augustinus in Beverwijk. Hij zette zich
later in als docent bij 0.a. Tintoretto, een teken- en
schildersvereniging in Heiloo.

Van hem bezaten Aad en Rie Vink een pentekening van
de Maranathakerk. Uit hun nalatenschap heeft de familie
de tekening in de loop van 2025 aan de kerkelijke
gemeente geschonken. Deze hangt nu links

van de kerkingang.

Ernst Mooij

Olieverfschilderij van Sint-Pancratius,
geschilderd in 1734 door een onbekende
schilder. Het schilderij is te zien in de Rooms-
Katholieke Pancratiuskerk in Castricum.
Links van Pancratius is zijn doop te zien en
rechts zijn onthoofding door het zwaard.
R.-K. Parochie De Goede Herder.
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Om fte gedenken

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst gelooven
waarvoor ik dien ....

(A. Roland Holst)

Zaterdag 15 november is overleden
Rudi Maria Bos - van der Ploeg

Ze is 96 jaar geworden. Voor Rudi was het geloof de basis
van haar bestaan. Ze had een groot vertrouwen en was
op een ondersteunende manier aanwezig.

Ze kon goed luisteren ondanks haar doofheid.

Ze luisterde met haar hart.

Tot haar pensioen heeft ze voor de klas gestaan als
lerares handvaardigheid. Ze kon mooi zingen, had
humor, was liefdevol, creatief, eigenzinnig en betrokken.
Wat ze hoog in het vaandel had staan was
zelfstandigheid. Ze zong graag in de cantorij, deed
zondagschoolwerk, was betrokken bij de oecumenische
leerdiensten en werkte tot hoge leeftijd bij Muttathara.
Ze hield van haar kinderen en (achter)kleinkinderen.
We bidden de familie van Rudi Gods nabijheid toe.

Pastor Eveline Meulenberg

Herinner mij

niet in sombere dagen.

Herinner mij

in de stralende zon.

Herinner mij

hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Op woensdag 3 december is overleden
Margaretha Schlosser - Feijkes (Gretha)

Ze is 89 jaar geworden. Op dinsdag 9 december namen
we afscheid van haar. We hebben Gretha gekend als
een actief en creatieve vrouw. Ze deed graag
vrijwilligerswerk en stond dienstbaar in het leven.

Ze was 65 jaar getrouwd met Bart. 2 weken voor Gretha
overleed haar beste vriendin Connie die ze vanaf haar
jeugd kende.

Tijdens het afscheid stonden we stil bij 1Korinfiérs 13:1-13.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde. In liefde hebben we Gretha
losgelaten en toevertrouwd aan de Eeuwige.

We bidden de familie Schlosser Gods nabijheid en

froost foe.

Pastor Eveline Meulenberg

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten,
zijn in het licht,
zijn vrij

(Hanna Lam)

Na een leven vol liefde, aandacht, zorg en begrip voor
anderen, is donderdag 4 december op 88-jarige leeftijd
overleden

Elisabeth Stegeman - Plokhooy (Elly)

Op donderdag 11 december namen we afscheid van Elly
tijdens een dankdienst voor haar leven. Elly is in
Amsterdam geboren. Ze heeft de kweekschool gevolgd
en is in Bakkum gaan werken bij de school met de Bijbel.
Na haar trouwen moest ze stoppen met werken.

Henk en Elly werden gezegend met twee dochters.

Al gauw werd ze gevraagd om voor de klas te staan.

Haar man Henk overleed op jonge leeftijd. Daarna is ze
veel gaan reizen. Elly genoot van haar kinderen en
kleinkinderen. Maar ook hield ze van kunst en cultuur.
Ze was sociaal en hield van harmonie.

Aan haar kinderen gaf ze de boodschap door om
zelfstandig te zijn. En wees goed voor elkaar!

Een boodschap die ook wij kunnen naleven.

We bidden de familie van Elly Gods bemoediging en
froost foe.

Pastor Eveline Meulenberg
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Om fe gedenken

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille siroom
en niets dat mij ontbreekt.
(vert. Roel Bosch en Gert Landman)

Op 26 december is overleden
Dina Maria Buiter (Diny)

Diny woonde nog niet zo lang in Castricum. Na haar
verhuizing wist Diny de kerk goed te vinden. Dank zij de
autodienst lukte het haar om regelmatig in de kerkdienst
te zijn. De laatste tijd bezocht ze de oecumenische
vieringen in de Santmark. Diny is 98 joar geworden.

We gedenken haar gedoopte bestaan en

wensen de familie kracht toe.

ds. Rik Willemsen

Gister was ik jong

Vandaag ben ik dood

Zo snel gaat het leven,

En er is nog zoveel te ontdekken.

Deze positieve en nieuwsgierige woorden staan boven
het overlijdensbericht van

Jacoba van Ladesteijn (Coby)

Op 6 januari is ze overleden, op 91-jarige leeftijd.

Ze woonde lange tijd in Sans Souci, waar ze de ook wel
de maandelijkse vieringen bezocht. Behalve verdriet
heerst er ook grote dankbaarheid bij de familie.
Dankbaarheid voor het leven dat ze met hun moeder,
schoonmoeder en oma mochten delen.

We wensen de familie Gods steun toe

in deze moeilijke tijd.

ds. Rik Willemsen

Hun naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hen het leven gaf te leen
en die geen God van doden is.
(Ad den Besten)

Op 11 december overleed
Jantje Buit - van Olst
in de leeftijd van 88 jaar.

Op 8 januari overleed
Nicolaas Baars (Nico)
in de leeftijd van 90 jaar.

Voor ons zijn ze wat minder bekend maar in hun doop
zijn ze volledig gekend bij God.

We wensen de nabestaanden Gods Geest van troost en
kracht toe.

ds. Rik Willemsen
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Werkgroep Ouderen Contact

=

Een terugblik .........

16 December kwamen we bij elkaar om de Kerstviering
2025 samen fe beleven.

‘s Morgens was ons team al druk bezig om de ruimte in
De Schakel feestelijk aan te kleden, met lichtjes en
kaarsen, takken, kerstkleden op de tafels, kerstboom
optuigen; langzaam maar zeker werd de zaal steeds
mooier en mooier. Na even thuis te hebben geluncht
kwamen we ‘s middags weer terug om de laatste hand te
leggen op een aantal dingen, die pas later gedaan
konden worden. Kok Arjen was infussen ook gearriveerd
en was druk met de heerlijke maaltijd voor fe bereiden,
samen met zijn koksmaatjes.

Maal en Verhaal

!" I Maal en Verhaal

Als jullie dit lezen is de eerste “"Maal en Verhaal van dit
jaar alweer achter de rug. Op Maandag 16 Februari is
de volgende Maal en Verhaal. Normaliter is het de vierde
maandag van de maand, maar dan is het
krokusvakantie, en dan is Arjan er niet. Vandaar dus

16 februari. We beginnen zoals gewoonlijk in De Schakel
om 18.30; de deuren van de Schakel zijn open vanaf
18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het
heerlijke eten van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal
en elkaar ontmoeten. De bijdrage is € 10,00.

Ondertussen waren Esther en Hans met veel plezier
samen aan het repeteren, Esther op de dwarsfluit, Hans
begeleidde haar op de piano. In de loop van de avond
zong Esther ook nog enkele, voor ons onbekende
kerstliederen, ik meen in het duits en engels, erg mooi!!
Wat een inzet van iedereen, dank daarvoor! We zijn er
frots op dat de kerstviering zo sfeervol is verlopen.
Tenslotte gingen we allemaal met een warm, tevreden
gevoel weer naar huis.

Blik vooruit ..........

Op 3 februari komt Paul Buitenhuis een lezing houden
over de abdij van Egmond, houdt u dat goed in de
gaten, het is een heel interessant verhaal.

Wij wensen u allen een goed en gezond 2026, een jaar
om elkaar weer vaak te ontmoeten en gezellig bij elkaar
te zijn. Nieuwe leden zijn van harte welkom, komt u gerust
een keertje kijken en kennismaken.

— -

™.
Winter . -
Wat koud i
Voelde als -10 C g &;/#
Kinderen zo blij: Sneeuw!! =

Sneeuwpret

Een hartelijke groet, Mechelien.

Opgave graag uiterlijk donderdag 12 februari bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, of via
de email: jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 12 februari) doorgeven.

Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.

En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen,
wilt u dan zelf vervoer regelen?
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Bedankt

Bloemen van de kerk van zondag
14 december 2025

Blij verrast door de aandacht voor mij
van heel veel kerkbezoekers,
bekenden, maar ook veel
onbekende namen op de kaart.

De bloemen zijn prachtig en staan
op een prominente plaats.

We blijven lid, maar ons kerkbezoek is
sinds het "samen op weg proces
“gestopt en dit is uiteraard de reden
dat we veel (nieuwe) leden niet
kennen.

Recent ben ik bestraald en hoop dat
dit het proces vertraagd.

Ik wens allen goede feestdagen.
Hartelijke groet,

Jaap Hummel

Het is voor Anne Hoorn, die alweer
enige jaren in de Haoag woont, steeds
weer een verrassing om kaarten uit
onze kerkelijk gemeente te
ontvangen. Zij heeft mij gevraagd,
om namens haar, u allen daarvoor
hartelijk fe bedanken.

Ernst Mooij

Voor ons 60-jarig huwelijk hebben wij
een prachtig boeket gekregen.

Joke de Lange kwam het brengen.
Heel bijzonder, zoveel felicitaties en
goede wensen voor de toekomst.
Super bedankt lieve mensen.
Hartelijke groeten,

Egbert en Lies de Roode

Blij verrast was ik zondag 11 januari
tfoen Annalize Karsten mij de
bloemen uit de kerk bracht.

Heel hartelijk dank. Het heeft mij
goed gedaan.

Dhr. Johan Bosman

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?

Loop gerust binnen voor...
-.2en moment van stilte en rust
«.het aansteken van een kaars
~.2en luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk

-2Zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur
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Adressen en personen

Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl
Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).

Hulppredikant:

Ds. Haonneke Ruitenbeek en

ds. Edward Kooiman

(072) 8885550
hulppredikant@pkcastricum.nl
Werkdagen: liefst op donderdag,
of anders in overleg

Pastor:
vacant

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139
De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714
Koster
Talin Artin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
vacant

KerkApp:

Beheer: [Umtfe van Gosliga
06 50236206
kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
verhuizing, wijziging mailadres,

geboorten, huwelijk / partnerschap,

overlijden en abonnementen
Over en Weer.
Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:
facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans

(0257) 836835
voorzitterkerkenraad@pkcastricum.nl
Scriba: Pieter Masereeuw
kerkenraad@pkcastricum.nl

Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans

06 53893513

Secretaris: Henk van der Leest

06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:
Voorzitter: vacant

Secretaris (a.i.): Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contfactpersoon:

Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0257) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112

info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
Henk Meijer
06 55824737
geluid@pkcastricum.nl

AW, protestantse Kerk
LW 4 Castricum

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon

06 47217410

(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;

tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel

(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:

Peter Smid

06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen

Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:

NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.

Er zijn twee soorten collectebonnen:
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:

Willy Spaans,

(0251) 836835



