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'5 Protestantse Kerk

Dorpskerk bij nacht

Voorwoord

In deze editie van Over en Weer kijken wij zowel vooruit als ferug.

Wat betreft het vooruitkijken, u vindt aankondigingen van diverse activiteiten
in december, zoals o.a.: de herdertjestocht voor de kinderen op Kerstavond,
de uitvoeringen van het kerstoratorium De Appelbloesem, de verhalen van
Licht en Hoop en een nieuwe tentoonstelling.

Terugkijken doen we ook. Zo is er weer een dflevering van De Schatkamer en
wordt er door Siem Mooij feruggeblikt op de periode van de kinderkerk.

En natuurlijk is er het afscheid van Eveline Masetti en kijken we terug op een

periode van ruim 12 1/2 jaar. Meer informatie daarover vindt u op pagina 9.

Het terug- en vooruitkijken komt helaas ook terug in de collecte-
aankondigingen. Zo wordt er met Kerst gecollecteerd voor Kinderen in de knel
en dan met name die in Oekraine: al jarenlang onder oorlogsgeweld en nog
geen uitzicht op vrede. Verder wordt er in december gecollecteerd voor

de Diaconie, met speciale aandacht voor de armoede in Nederland.

Ook de collectes voor de Voedselbank en het Leger des Heils geven aan dat
er nog steeds aandacht moet zijn voor armoede en onrecht in Nederland en
daarbuiten. Dus daarom in uw aandacht aanbevolen.

Wij hopen dat u het blad met belangstelling zult lezen en wensen u
een goede Adventperiode.

De redactie

Afbeelding voorpagina:
Allerzielen / gedachteniszondag 2025
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Ter overweging

Op het moment dat ik deze overweging schrijf geniet ik na van een mooie
herfstwandeling in het Vondelpark. De zon scheen en foverde met haar
krachtige stralen een gouden gloed op de herfstbladeren. De kleuren rood en
oranje stralen een intense warmte uit en voelt als een mantel om mij heen.
Tijldens mijn wandeling dacht ik na over de 3 grote vragen in het leven:

waar kom ik vandaan, wie ben ik en waar ga ik naar toe? Het zijn de vragen
die essentieel zijn in ons leven en als een rode draad door ons leven loopt.
Vaak vinden we het vanzelfsprekend wat we doen. Als we deze vragen in het
licht zetten welk verhaal zou je dan vertellen? En welke foto’s zou je laten zien?
Ik zou vertellen dat ik uit Zeeland kom, ik ben Eveline en ik ga weer terug naar
Zeeland, omdat ik daartoe geroepen wordt en geleerd hebb om mijn hart te
volgen. Doe ik mezelf wel recht en wie ben ik eigenlijk echt? En waar ga ik
echt naar toe? Wat leeft er achter de woorden?

Als we deze vragen aan Jezus stellen dan zou Hij kunnen zeggen: ik kom van
God, ik ben liefde en ik ga naar mijn Vader. Dat zou betekenen dat het gaat
om je zijn als mens, zijn liefde uitstralen en de kwaliteiten in te zetten die je
gegeven zijn. Dat is leven naar Gods liefde. Het lijkt eenvoudig, maar dat is
het niet. We leven in een maatschappij waarin het moeilijk is om te zien waar
het echt om gaat. Jezus nodigt ons uit om fe zien met de ogen van ons hart
zodat we waakzaam blijven.

Als je dit leest zijn we in de adventsperiode en leven we toe naar Kerst.
Mooi en bijzonder dat ik met de kerstdienst mijn werkperiode in Castricum
afsluit. Mooier kan ik het me niet voorstellen.

Met Kerst worden we uitgenodigd om rondom de kribbe te staan en ons te
verwonderen over het Kerstkind aan ons gegeven. Eén cadeau van liefde en
licht wat we ieder op ons eigen manier ontvangen.

Hoe ontvang jij het licht van Kerst?

Dat de weg door het leven verlicht mag zijn met hoop en vertrouwen.

Pastor Eveline Meulenberg

Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.

Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.

U zij mijn hart en ziel gewijd,

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O, neem ze aan als gaven
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Kerkdiensten in de Dorpskerk

30 november 1e zondag van Advent
10.00 Pastor Eveline Meulenberg, met kinderdienst
Opening expositie
le collecte: Zending (Rwanda)
2e collecte: Kerkelijk Beheer

7 december 2e zondag van Advent
10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
Maaltijd van de Heer
1e collecte: Werelddiaconaat (Libanon)
2e collecte: Kerkelijk Beheer

14 december 3e zondag van Advent
10.00 Pastor Eveline Meulenberg, met kinderdienst
1e collecte: Werelddiaconaat (India)
2e collecte: Kerkelijk Beheer

21 december 4e zondag van Advent
10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Jonge generaties (Nederland)

21 december 4e zondag van Advent
20.00 Kerstvesper
M.m.v. het projectkoor
Collecte: ?

24 december Kinderdienst
17.00 Ds. Rik Willemsen
Herdertjestocht
Collecte in de Pancratiuskerk:
Kinderen in de knel

24 december Kerstavond
21.00 Ds. Rik Willemsen
M.m.v. Connection
le collecte: Leger des Heils
2e collecte: Kerkelijk Beheer

25 december Kersifeest
10.00 Pastor Eveline Meulenberg
1e collecte: Kinderen in de knel
2e collecte: Kerkelijk Beheer

28 december
10.00 Dienst verzorgd door gemeenteleden
le collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c.
Zie ook www.omr fricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

+ Taizé

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond
van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

Gemeenschapsvieringen Parnassia
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In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

30 november
10.00 uur  Pastor Cilia ter Horst
14 december
10.00 uur  Pastor Anton Huisman

m.m.v. Connection uit Castricum

24 december Kerstavondviering
19.00 uur  Pastor Anton Huisman en
pastor Cilia ter Horst

31 december Oudejaarsdag
15.00 uur Pastor Anton Huisman
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Bij de diensten in de Adventsperiode

Wees welkom! Dat is het adventsthema van dit jaar.

Elke zondag kijken we door de ogen van een ander
naar de belofte van het kerstkind. Het is ook dit jaar weer
gelukt om elke adventszondag Kind&Kerk aan te bieden.
lets waar we, gezien de beperkte groep kinderleiding,
erg dankbaar voor zijn. Zo hopen we de jonge gezinnen
deze maand weer regelmatig in de kerk te zien zodat we
met jong en oud op weg kunnen gaan naar Kerst.

Op zondag 7 december is het tweede advent en kijken
we door de ogen van de engel Gabriél. Hij kondigt in
Lucas 1:26-38 aan dat Gods belofte van lang geleden nu
bijna uit gaat komen. Niet te geloven, en toch waar.

We vieren deze zondag ook het heilig Avondmaal met
elkaar. Zo komen Kerst en Pasen heel erg dicht bij elkaar.

Derde advent, zondag 14 december, staat in het teken
van Maria. De meest gezegende van alle vrouwen, zoals
haar nicht Elisabet haar noemt. Als profestanten zijn we
niet zo vertfrouwd met deze verheven positie van Maria.
Maar deze zondag staat ze in het licht en kijken we door
haar ogen naar de belofte van God. We horen haar lied
in Lucas 1:39-56 en zingen met haar mee.

We maken op vierde advent een uitstapje naar het
MattelUsevangelie om ons in te leven in de rol van Jozef.
Op zondag 21 december horen we MatteUs 1:18b-24.
Jozef was van plan om Maria uit liefde te verstoten.

Een engel brengt hem af van dit plan. We verdiepen ons
in de droom van Jozef bij het ‘'samen Bijbellezen’, eerder
in de week. De stem van de meelezers zal dus op deze
zondag hoorbaar zijn.

Informatie over de vieringen op kerstavond en
kerstochtend komt in het kerstnummer van Over en Weer.

Verhalen van Licht en Hoop

Ook dit jaar willen we weer Kerk in het Dorp zijn en in
december Verhalen van Licht en Hoop laten klinken in de
Dorpskerk. In samenspraak met Boekhandel Laan zal op
zaterdagmiddag 13 december om 16.30 uur de
bekende schrijfster Sacha Bronwasser in ons midden zijn
en een eigen verhaal lezen. Heel fijn dat ze dat wil doen!
Op zaterdagmiddag 20 december komt ons
gemeentelid Esther Sandbergen met hadr Verhaal van
Licht en Hoop, eveneens om 16.30 uur. Niet alleen voor
de volwassen luisteraars, maar Esther zal ook en juist de
kinderen aanspreken.

We weten op dit moment echter nog niet op welke plaats
dit zal zijn. Wordt het de tent van Candlelight op het
kerkplein of foch in de kerk? Dat hoort u via de kerkapp,
de zondagsbrief of de social media.

Erg leuk dat we weer twee inspirerende mensen hebben
gevonden die Licht en Hoop willen uitstralen in deze
donkere dagen.

Namens de werkgroep vieringen,
Willy Spaans
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Uit de kerkenraad

Het was een volle agenda, deze 7e november 2025.

Na het aansteken van de kaars met de bede om wijsheid
en inzicht bij onze taak, herdachten wij met liefde en
dankbaarheid ons gemeentelid Wim Kat en het vele werk
dat hij voor de kerk heeft verzet.

Daarna nam het College van Kerkrentmeesters ons mee
in hun overwegingen om tot digitalisering over te gaan.
Want na de grote klus van het opruimen van het archief
blijft nu de vraag "hoe verder”. Het CvK wil &én en ander
minder kwetsbaar maken en professionaliseren.

Er worden oriénterende gesprekken gevoerd, ook met
andere gemeenten die hier al ervaring in hebben.
Verder zijn er de lopende zaken: het voegwerk van de
kerk, het geluid, de website, het orgel, het vocht, teveel
om op te noemen. Allemaal wachten we vol spanning op
de afronding van de nieuwe inrichting van het Kerkplein.
Er zijn goede contacten met de gemeente en het
bouwbedrijf. De kosters krijgen een compliment: wat
hebben zij veel extra werk vanwege al het zand en de
rommel. Dank jullie well

De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en
van het College van Diakenen worden goedgekeurd,
met dank aan alle betrokkenen. Er wordt nagedacht over
het uitbesteden van de administratie van de Diaconie,

en dat gaat op termijn gebeuren in overleg met het CvK.
Het vieringenrooster wordt met dankzegging
goedgekeurd. Dat was een grote klus voor de maker,
omdat Eveline weg gaat.

Dan de vacatures ...

De kerkenraad is zeer verheugd te horen dat

Pieter Masereeuw heeft aangegeven zich verkiesbaar

te stellen voor het ambt van ouderling-scriba.

Pieter is voorgedragen en omdat er geen andere
kandidaten zijn, heeft de kerkenraad hem met vreugde
fijdens deze vergadering met algemene stemmen
verkozen verklaard. Hij heeft inmiddels zijn roeping
aanvaard. Mochten er bezwaren zijn dan kunt u dat
melden tot vijf dagen na het verschijnen van deze

Over en Weer.

Zijn bevestiging zal plaatsvinden op 4 januari 2026.
Diaconaal rentmeester Hans Witte hebben wij opnieuw
benoemd, dit maal voor een periode van een half jaar
om tot een goede afronding te komen. Ook voor hem
geldt dat, mochten er bezwaren zijn, die ingediend
kunnen worden zoals boven beschreven.

Diaconaal rentmeester Johan Streefland zal op 4 januari
2026 afscheid nemen na vele jaren tfrouwe dienst. We zijn
hem zeer dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid.

Ook binnen het College van Kerkrentmeesters gaan
dingen veranderen en nemen wij afscheid van

Willem Pool, eveneens na vele jaren tfrouwe dienst in
financiéle en administratieve taken.

Helaas zijn er geen kandidaten aangedragen voor de
vacatures van ouderling-kerkrentmeester en
jeugdouderling. We zullen het als gemeente met deze
twee vacatures moeten doen en waar nodig bestaande
of nieuwe activiteiten heroverwegen.

Onze pastor Eveline Meulenberg zal op 4 januari 2026 uit
haar ambt ontheven worden. Zij is in 2013 bevestigd als
ouderling-kerkelijk werker. Zij gaat haar mooie werk
voortzetten in Zeeland. Wij danken haar zeer en wij zullen
haar gaan missen!

Vanuit deze Over en Weer wil ik namens de gemeente
degenen waar we afscheid van nemen heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de PKC.
Natuurlijk wil ik ook de nieuwe ouderling-scriba veel
plezier en Gods zegen foewensen bij zijn taak.

Tot 4 januari zal Arnold Faber de taken van scriba
vervullen. Wij danken hem daar hartelijk voor.

Op de agenda staat vervolgens ons beleidsstuk “gezond
en vitaal”. De kerkenraad heeft gebrainstormd over welke
punten we voorrang moeten verlenen. Het was een
inferessante discussie, die zich toespitste op drie
onderwerpen: het vrijwilligersbeleid, samenwerking en
prioritering. In ieder geval is goede zorg en aandacht
voor onze vrijwilligers erg belangrijk en gaan we overzicht
scheppen in de veelheid aan taken, ook met het oog op
de werving van nieuwe vrijwilligers. Prioritering is duidelijk:
wat vinden wij het belangrijkste, wat moet sowieso door
gaan, waar liggen de zwaartepunten? En als we het
hebben over samenwerking, met bijvoorbeeld onze PKN
buurgemeenten, wat betekent dat dan voor onze eigen
gemeente? Ook inhuur wordt genoemd. Er zijn veel
belangrijke zaken aan de orde gekomen en ook
suggesties gedaan. In januari zullen we hier verder mee
gaan. U zult daar op een ander moment meer van horen.

Wat betreft de vacature die Eveline achter laat, hebben
we de volgende stappen gezet. We willen "tijd kopen”
door voor een fijdelijke invulling te kiezen.

Daardoor hebben we gelegenheid om op basis van

het beleidsplan en de keuzes van onze predikant goed
na te denken over wat we willen.

Via het mobiliteitsbureau van de landelijke kerk hebben
we een aanvraag gedaan voor een ambulant predikant/
kerkelijk werker voor 16 uur. U hoort er weer van.

vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6

Bij het rondje werkgroepen vernemen wij dat de
werkgroep pastoraat de kaartenactie voorbereid, evenals
de verjaardagsbijeenkomst. Hun werkgroep wordt helaas
kleiner, en zij zoeken vrijwilligers.

De Diaconie is bezig met het hervormen van de structuur
van hun organisatie, en is druk met de kerstplanten en
de kerst-in.

De leiding van Kind en Kerk heeft de Adventsvieringen
voortvarend aangepakt met een erg mooi project.

Ze hebben ervoor gekozen om zich op de jongere
kinderen fe richten.

De herdertjestocht wordt ook dit joar weer georganiseerd
door gemeenteleden, in overleg met de R.K. kerk en

de ECG.

Bijzonder genoeg is de werkgroep vieringen deze dagen
al bezig geweest met de diensten rond Pasen. Er is een
groep gemeenteleden die hier graag in meedenkt.

Heel mooi, en u hoort er zeker van. Zet u de avond van
28 januari 2026 maar vast in uw agenda als moment om
te bezinnen op de paascyclus.

Eveline vertelt dat zij haar werkzaomheden in de
komende weken over zal gaan dragen

aan Rik Willemsen.

Bij de rondvraag horen we dat de Raad van Kerken
kwetsbaar is. Het bestuur is geadviseerd om met de
verschillende lidkerken na te denken over de toekomst:
hoe gaat de Raad verder? Wij zullen met hen
meedenken.

Soms worden namen niet goed geschreven op de
brieven die op zondag door ons getekend worden.
Excuus daarvoor.

Mocht de piano in De Schakel boven leiden tot
geluidsoverlast, zal er actie genomen worden.

Dan is het moment gekomen dat we afscheid nemen van
Eveline in deze setting: dit was haar laatste
kerkenraadsvergadering. Wij krijgen allemaal een leuk
presentje uit Wolphaartsdijk, waar ze geboren is.

Daarna verlaat Eveline de vergadering en kunnen wij nog
verder overleggen over haar afscheid. Op pagina 9 vindt
u in deze Over en Weer hierover informatie.

Met het Avondgebed van Maarten Luther besluiten we
deze vergadering. Het Licht blazen we uit, maar gaat
mee in ons hart.

Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Advent: Maria en Elisabet. Bron symbolischschikken.nl
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Vanuit de pastores

verbinden

Kerk in het dorp - stamgast

De open kerk op donderdag en vrijdag frekt een breed
publiek. Van de frouwe gasten op donderdag tot de
eenmalige bezoeker op vrijdag. Toch zijn er ook op
vrijdag bezoekers die regelmatig komen. Meestal om een

kaarsje aan te steken en even in alle rust te kunnen zitten.

Eén van de vrijdaggasten is toch wel met stip de
stamgast van de open kerk. Je zou het niet verwachten
maar deze stamgast is drie jaar oud. Bijna wekelijks komt
hij met zijn opa in de kerk. Soms mogen oma en kleine
zus ook mee. Het is een bijzonder jongetje, dat duidelijk
voor iets meer komt dan het koekje dat hij altijd van ons
krijgt. Maar niemand weet eigenlijk precies wat hem zo
aantrekt aan de kerk. Dat houdt hij voor zichzelf.

Het is een bijzonder jongetje, en dat is het.

Onlangs kwam hij met een grote kaart de kerk in.

Een afscheidskaart. Hij wordt binnenkort vier en gaat dus
naar school. Bovendien woont hij in een andere stad,
dus hij zal niet zo vaak meer doordeweeks in Castricum
zijn. Zijn ouders bedanken ons voor de gastvrijheid en de
rondleidingen. En voor die ene keer dat hij op
zondagochtend speciaal mocht komen om de klok fe
luiden. Ook zijn ouders weten niet precies waarom hun
zoon zo'n aantrekkingskracht tot de kerk voelt. Maar ze
voelen wel aan dat dit een afsluiting van een periode is.

Het zijn op vrijdag vaak kinderen die (o)ma of (0)pa
meenemen de kerk in. Dat is heel mooi om te zien en het
is €én van de redenen dat we vast willen houden aan de
open deuren als het markt is. Vaak is het enkel
nieuwsgierigheid van de kinderen maar zo nu en dan
gaat een bezoekje verder dan nieuwsgierigheid en wordt
er iets geraakt dat wij niet kunnen bevatten. Net zoals bij
onze jongste stamgast. Heb het goed op school, jongen.
Graag fot ziens!

luisteren bloeien

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmals een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.

Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.

Bron: PKN

De gezamenlijk kerken organiseren i.s.m. Stichting Welzijn
een gezellige middag op 23 december

van 13.30 tot 17.00 uur.

Nadere informatie volgt in het volgende nummer van
Over en Weer,

Protestantse Kerk Castricum



Afscheid Eveline Meulenberg

Na 12,5 jaar in ons midden gaan we afscheid nemen van onze pastor
Eveline Meulenberg. U hebt allemaal kunnen lezen dat ze een mooie andere
taak gaat vervullen als pastor in de Mozeskerk van de

PKN-gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk.

Er zal op twee momenten gelegenheid zijn om Eveline gedag te zeggen.

De eerste mogelijkheid is op zaterdagmiddag 3 januari van 14.30-16.30 uur
in de Dorpskerk, met een kopje koffie of thee, wat lekkers en een glaasje.
Op zondag 4 januari 2026 zal Eveline officieel ontheven worden uit haar
ambt van ouderling/kerkelijk werker van de PKC. Dit vindt plaats tijdens de
ochtenddienst.

Na deze dienst is de nieuwjaarsreceptie en is er opnieuw ruim gelegenheid
om Eveline de hand te schudden. Ook dan onder het genot van koffie/thee,
een glaasje en een hapje.

Natuurlijk willen we Eveline ook iets meegeven ter herinnering aan haar jaren
in Castricum. Omdat Zeeland best ver weg is, zijn bloemen en wijn niet
geschikt. Maar we weten dat Eveline daar een eigen huis krijgt wat ze graag
wil inrichten. In overleg hebben we daarom afgesproken om een “envelopje”
fe vullen, zodat Eveline zelf kan kiezen wat ze wil aanschaffen voor haar
nieuwe plek.

Als u of jij daaraan wilt bijdragen, nodig ik u uit om uw gift over te maken op
NL96 RABO 0311 9031 85 van de kerkrentmeesters onder vermelding van
"bijdrage cadeau Eveline”.

Als kerkenraad hopen we u allen op een van deze momenten te begroeten
en we wensen Eveline een mooi en warm afscheid vanuit ons midden.

Willy Spaans

Mozeskerk Biezelinge

(bron: Facebookpagina Mozeskerk)

December 2025, 42e jaargang nr 10



Vanuit de werkgroep vieringen

Samen Bijbellezen

Op dinsdag 16 december is de maandelijkse kring
‘Samen Bijbellezen” om 10:00uur in De Schakel.

We buigen ons over de adventslezing van zondag

21 december: MatteUs 1:18b-24. De verhalen van advent
en kerst zijn z& bekend, dat je je af kunt vragen of alles
niet al eens gezegd is. De ervaring is daft er bij

‘Samen Bijbellezen’ altijd wel iets verrassends naar boven
komt omdat iedereen met andere oren hoort.

Van harte welkom om dit fe ontfdekken! Graag wel even
vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.

Koffie met noten - Scheur de wolken

De adventstijd leent zich goed voor bezinning en gesprek
over liederen van hoop. Met het thema

‘scheur de wolken’, naar een lied van Huub Oosterhuis,
zoeken we met elkaar naar licht in donkere tijden.

Bij 'koffie met noten’ staan liederen uit het Liedboek en
andere bundels centraal. We zingen samen een aantal
liederen, waarbij kerkmusicus Lisette van Veluw het
muzikale gedeelte verzorgt, inclusief een korte inleiding.
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat het
lied oproept. Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider.
Op woensdag 10 december om 10.00 uur bent u weer
van harte welkom in De Schakel. Er is plek voor maximaal
10 deelnemers. Graag vooraf aanmelden bij

ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Afbeelding: Pixabay

Werkgroep Pastoraat

Uit het oog, niet uit het hart

Een paar maal per jaar willen we aan mensen die vanuit
onze kerkelijke gemeente, vaak noodgedwongen, elders
verblijven vanuit de kerk een kaartje sturen.

De adventsperiode is daar een goede tijd voor.

Op zondag 7 december zullen er weer een aantal mooie
kaarten klaar liggen voorzien van naam en adres.

Aan u er een hartelijke groet of een mooie tekst in te
schrijven en de kaart op de bus te doen.

Namens de werkgroep pastoraat
Anja van der Wiel

Al vele jaren staat mijn dochter Roelien in deze rubriek.
Velen van u zullen haar niet kennen. Daarom wil ik iefs
over haar vertellen.

Roelien is in 1967 geboren. Toen ze 2 jaar was is ze ernstig
ziek geworden en daardoor meervoudig gehandicapt
geraakt. Ze begrijpt vrijwel niets meer, ziet slecht, maar
hoort wel. Ze houdt erg van muziek, daar wordt ze blij
van. Ze verblijft bij de Stichting Bartimeus, een instelling
voor mensen met meerdere beperkingen, waar ze
liefdevol wordt verzorgd.

Joke Markus
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Werkgroep Ouderen Contact

Dinsdagmiddag 3 november 2025

Van tevoren wisten wij dat het een middag zou worden
met veel zang en vrolijkheid, o.l.v. de zanger/gitarist
Hans Laduc. Maar eerst vioeg Marga om even stil fe
staan bij het overlijden van Gre van Zwet.

Na een paar minuten stilfe hebben we allemaal uit volle
borst gezongen voor Cees ter Broek, die zaterdag

1 november 100 jaar is geworden. We kregen een heerlijk
stuk slagroomtaart bij de koffie/thee, we waren allemaal
blij voor hem, dat hij deze geweldige leeftijd heeft mogen
behalen.

Toen barstte de muziek los, Hans begon zijn repertoire
met het overbekende liedje van Doris Day:

Que Serq, Sera

Whatever “will be, will be
The future's not ours to see
Que Serq, Sera

What will be, will be

De stemming zat er meteen goed in. Hans had een mix
van verschillende bekende liederen van oa.

Bob Dylan, Johnny Cash, die veel in gevangenissen heeft
gespeeld, Wim Zonneveld: 't is voorbij die mooie zomer,
The Beafles: let it be, The Foxtrot: Foxy Foxtrot met je
elastieke benen

En ook eigen composities, bijv. over zijn moeder "moeder
hoe gaat het met je hierboven"

Vol humor vertelde Hans tussen de liedjes door over
zichzelf:

- geboren in Amsterdam, vlakbij de Dam

- heeft vaak opgetreden in het buitenland, met
buitenlandse artiesten

- bijzonder was het optreden samen met zangeres Paula
Jo Taylor en haar band op Broadway in Nashville

- heeft een hele speciale compositie gemaakt voor een
Amerikaanse zangeres, genaamd Nathalia.

Marga zong zo spontaan enkele liedjes met Hans, dat
was leuk en gezellig.

Aan de andere kant kwamen natuurlijk ook de
Amsterdamse liedjes aan de beurt en Vader Abraham.
Tot slot speelde Hans The Apache van de Shadows, een
mooi instrumentaal stukje muziek.

Mijn laatste groet doe ik met een Elfje
Gitaarspel
Samen zingen
Roept emoties op
Blijdschap, vrijheid en ontroering
Saamhorigheid

Nog 3 laatste opmerkingen:

1. 16 december KERSTMAALTIJD, inloop 17.00 uur,
aanvang diner 17.30 uur en 19.30/ 20.00 uur weer
huiswaarts

2. In januari is er GEEN bijeenkomst van de WOC

3. Wij starten weer in februari, dat komt te staan in de
Over en Weer van januari.

Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben.

Een hartelijke groet van Mechelien

December 2025, 42e jaargang nr 10
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Als Appelbloesem in de winter

bloeit de vrede

Een oratorium bij het Kersifeest

Het koor van de Witte Duif Castricum zingt op

20, 21 en 23 december het Kerstoratorium

‘Als Appelbloesem in de wintfer’, geschreven door
Marijke de Bruijne en op muziek gezet door

Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en

Peter Rippen.

De Appelbloesem vertelt over de ervaring van een mens
die, kijkend naar de oneindige hemel vol sterren, zich
aangeraakt kan voelen door het mysterie van het leven.
Of over de ervaring bij een pasgeboren kind, als een
vonk van leven ontstoken in een donkere wereld.

Uit die ervaringen kan de hoop opbloeien, als
appelbloesem in de winter.

Bloesem van hoop, waaruit vrede en gerechtigheid en
liefde zullen opbloeien.

De tekstschrijver, Marijke de Bruijne, zei over dit oratorium
onder meer: "Rode draad is het Bijbelverhaal met
daaromheen de teksten en liederen. De teksten zijn
bedoeld als reflectie op het vertelde, maar vooral ook als
actualisering: wat betekenen die teksten na?

Aangepaste
gezinsdienst
lJmond

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst van de
Aangepaste Gezinsdienst [Jmond.

De dienst vindt plaats op: 23 november 2025,

in de Engelmundus kerk in Velsen Zuid, om 15.00 uur

Het thema van deze dienst is: "De Goede Herder kent de
plekken waar we op adem kunnen komen”.

Voorganger: Ds. Kees Lous

Muziek: dhr. Syb Brink

Collecte: Deelnemen aan de collecte kan met fruit,
bloemen of geld.

Na de dienst is er koffie, thee en een koekje.
Vervoersproblemen en/of autovriendendienst:

Bel voor 20 november a.s. met Rief de Vlieger - van
Zandvoort, tel. 0255-530210

Stichting

De Witte Duif

Castricum

Waar en wanneer?
20 december 20.00 uur Abdijvan Egmond (reserveren
verplicht*)
21 december 16.00 uur Protestantse Kerk Limmen
Zuidkerkenlaan. Na afloop samen eten voor wie wil.
23 december 20.00 uur Dorpskerk Castricum met
aansluitend A-mazing-, een meezing-, concert.

Van harte welkom!!

*Voor verdere informatie zie www.dewitteduifcastricum.nl
- :‘ " |I'

connectign

Connection bestaat dif seizoen 40 jaar en wil dit graoag
met velen van u vieren met een prachtig
jubileumconcert.

Dit zal plaats vinden op zaterdag 21 maart 2026 in onze
prachtige Dorpskerk. Er komt een middagconcert om
14.00 uur en een avondconcert vanaf 20.00 uur.

Zet deze datum alvast maar in uw agenda.

Binnenkort gaat de verkoop van de entreekaarten van
start. U kunt via onze website vanaf eind november

kaarten bestellen: https://www.connection-hetkoor.nl/

Save the datfe en hopelijk viert u ons jubileum
met ons mee!

Rolien Eikelenboom
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Herdertjestocht

Aankondiging herdertjestocht
Kom je ook op kerstavond met ons
meezoeken naar het Kerstkind?
Ook dit jaar wordt de herdertjestocht
weer georganiseerd voor alle
kinderen in Castricum. Tijdens een
korte wandeling van de Dorpskerk
naar de Pancratiuskerk worden
scenes uit het kerstverhaal
nagespeeld en worden er bekende
kerstliedjes gezongen.

Noteert u woensdag 24 december
17.00 uur alvast in uw agenda?

De wijzen bij de kerststal in de Pancratiuskerk

Expositie "Naar het Licht”

Op zondag 30 november 2025 wordt de expositie
geopend van de textielkunstenaar

Hannelieke van de Beek.

Inspiratie vindt Hannelieke in bijbelverhalen.

Deze intuitieve en experimentele kunstwerken zijn
gemaakt van uiteenlopende materialen.

Door zonder plan en eindresultaat in het hoofd het
ontwerpproces aan te gaan en te laten gebeuren,
ontstaan verrassende en onverwachte, symbolische
kunstwerken. Betekenis van het werk valt haar vaak
achteraf toe. In het gesprek met haar publiek wordt soms
een extra, diepere laag ontdekt.

Door het vele intensieve stikwerk op de naaimachine,
het werken met reliéf en met de hand borduren,
ontstaan werken die door velen gevoeld (willen) worden.
Onlangs kreeg zij daardoor een opdracht van het
blindeninstituut Bartiméus.

Zij vertelt graag over hoe haar werk ontstaat en geeft
lezingen en heeft haar eigen kunstuitleen.

Muzikale medewerking wordt verleend door Silhouetten van mensen op een heuvel in de woestijn
Sietse van Gorkum op zijn viool. bij zonsondergang

De expositie is te bezoeken op zondag rondom de

vieringen en op donderdagmorgen van 10.00 tot Namens de kunstcommissie

12.00 uur en op vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur. Frans van Meggelen
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Voor de jeugd

Kind en kerk

2 november hadden we een mooie
kinder-gedachtenisdienst. We legden uit dat de mensen
in de kerk denken aan wie overleden zijn dit jaar.

Hun namen worden voorgelezen en er wordt een kaarsje
voor hen aangestoken.

We liepen eerst een rondje over het kerkhof en zagen
mooie symbolen die iets vertelden over degene die daar
begraven lag, bijvoorbeeld een kleine gitaar bij iemand
die van muziek maken hield en een rots met klimspullen
bij iemand die bergen beklom.

Boven in de kerk hoorden we het verhaal van Kevertje
die met zijn pootjes omhoog op zijn rug lag en niet
bewoog. Hoasjerepje en 2 muisjes stonden erbij en
vroegen aan elkaar wat er aan de hand was met Kever.
"Hij slaapt" zei Haasjerepje. " Nee hij is dood" zei
Muisjepiep. Ze stonden er stil bij en voelden zich een
beetje verdrietig worden. Wat is dat eigenlijk; "dood"?
"Dan beweeg je niet meer en je voelt niks meer en je
wordt niet meer wakker" Dat wist Muisjesnor. "We moeten
hem begraven". Hoasje groef een diepe kuil. Voorzichtig
legden ze Kever daarin. En bedekten hem met zand en
legden een bloemetje er op. "We gaan Kever missen"
zeiden ze. Stil liepen ze naar hun hollefjes.

Wij vertelden elkaar ook wie of wat we zelf missen, een
familielid of een dier. Waar zijn we wel eens verdrietig
over? Wat kunnen we dan doen? Wie geeft troost?
Naar mama gaan of je knuffel pakken bijvoorbeeld.
Samen een kaarsje aansteken en mooie herinneringen
ophalen. Dat gebeurt nu ook in de kerk en dat doen we
elk jaar op een vaste dag.

Jezus vertelde vroeger ook een mooi verhaal van geluk:
juist als je verdrietig bent of het moeilijk hebt heb je ook
geluk, want God is altijd bij je, Hij ziet en hoort je en Hij
froost je en geeft je rust. Dan kun je weer blij worden en
ook weer anderen helpen.

We maakten daarna mooie herinneringslichtjes, glazen
potjes versierd en een lampje er in gezet. Daarmee
gingen we naar beneden. Wij mochten als eersten een
kaarsje aansteken op de kaarsentafel en vertellen wat we
gedaan hebben.

De volgende kinderdienst is 1e advent op 30 november
en dan elke zondag tot Kerst. We gaan het
adventsprojekt van Bijbel-basics doen.

30 november vertelt Jesaja over de komst van een
nieuwe koning die grote Vrede brengt, zodat zelfs de
leeuw geen kalfje meer op eet, maar samen met haar
gras eet.

7 december, Gabriel kondigt de komst van Jezus aan
14 december, Maria wordt de moeder van Jezus

21 december krijgt Jozef een droom over Jezus,

24 december, Herdertjestocht, aanvang 17.00 uur

25 december, 1e Kerstdag, komen de herders het kleine
kindje Jezus bezoeken :

Namens Kindenkerkgroep
Joke, Joana, Mirko en
Marjang.

Teens Group

In november hadden we onze tweede avond over Jezus.
Waar het de eerste keer vooral ging om de historische
persoon, ging het nu over het ‘waarom’ van het leven,
sterven en opstaan van Jezus. Liefde en vergeving waren
daarbij twee kernbegrippen, best grote thema's dus.
Ook de andere kant van liefde kwam aan bod: het
kwaad. We hebben allemaal zo onze voorbeelden van
kwaad in de wereld, en misschien zijn we zelf ook niet
altijd zo liefdevol. Vergeven kan behoorlijk ingewikkeld zijn
en sommige situaties vinden we bijna onvergefelijk.

Dan schuurt de Bijbelse oproep van vergeving met ons
menselijke verstand. De volgende keer stellen we een
vraag die je misschien ook wel eens op school hoort:
waarom zou je in God geloven? En wat betekent het om
een relatie met God aan te gaan?

We komen elke tweede vrijdag van de maand bij
elkaar in The Basement. De eerstvolgende data zijn

12 december, 9 januari en 13 februari. Als je tussendoor
vragen hebt, of gewoon behoefte hebt om in alle rust een
gesprek te voeren, aarzel dan niet om contact op te
nemen met één van ons. Ook buiten de Teens Group
bijeenkomsten zijn we er voor jullie!

Ook willen we graag de jaarlijkse herdertjestocht op
kerstavond onder jullie aandacht brengen. De meesten
van jullie hebben al eens meegedaan met deze leuke
verkleedpartij voor de kinderen in de dorp. Als herder,
engel of schaap. Ook dit jaar gaan we weer op pad,
van de Dorpskerk naar de Pancratiuskerk. Wil je weer
meedoen? Meld je dan aan bij é&én van ons.

Esther, Naomi, Mick en Rik
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Dank u voor het zonlicht

Een gebed in en om dankbaarheid voor de schepping

Goede God

Dank u voor het zonlicht dat ons wakker maakt
en bloemen laat opengaan.

Dank u wel voor regendruppels die op bladeren blijven liggen
en droge grond vruchtbaar maken.

Dank u wel voor bomen die voor dieren en mensen schaduw geven
om uit te rusten.

Dank u wel voor vlinders die dansen en bijen die zoemen.

Dank voor zoveel eetbaars dat groeit om ons te voeden,
voor bessen en knollen en granen en groenten.
Voor het goede dat u geeft danken we u.

We bidden u:
help ons dat we aandachtig genieten van uw schepping
met volle teugen.

En help ons met nog meer aandacht te zorgen voor wat we ontvangen
uit uw hand.

Ds. Rebecca Onderstal
Bron: PKN-Petrus
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Raad van Kerken Castricum

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand

in De Schakel, dus deze maand op ‘ﬁ " = -z\

8 decembervan 19.30 - 21.30 uur. ?:\ il

NN

De leiding is in handen van Corine Zwaan. i
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concenftratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.

Ervaring is niet nodig.

Bijdrage: € 10,— per avond

Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel
bij elkaar, dus deze maand op 11 december. De thee/
koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur
kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.

Raad van Kerken !
Oecumenische Volkskerstzang
Ook dit jaar vindt weer een feestelijke Kerstzangviering
plaats in de Dorpskerk. Dit keer op zondagavond
21 december om 20.00 uur. Het speciaal gevormde
Kerstkoor zingt dan bekende en geliefde kerstliederen.
Denk aan ‘Midden in de winternacht’, ‘Komt allen
tezamen’ en 'Nu sijt wellecome’, wie kent ze niet?
Zo beleven we een vrolijke en muzikale Kerstzangviering,
om heerlijk mee te zingen.
Komt allen, jong en oud van harte welkom!

Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl
Aanmelden via onze website; www.rvkcastricum.nl of
een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum

Een podiumprobleem

Naar aanleiding van het artikel in Over en Weer van november over de zondagsschool van de Hervormde Kerk

reageerde Siem Mooij met de volgende anekdote.

De zondagsschool, later kinderkerk genoemd, had een
fraditie opgebouwd om rond de kerstdagen een
kerstmusical op te voeren. Daarvoor werd in het koor een
podium opgebouwd om de kerkbezoekers beter zicht te
bieden op het kerstspel. Jaren ging dat goed, tot en met
een interne verbouwing in 1992 waarbij de torenzaal
werd gerealiseerd. Voor die verbouwing bestond op de
bovenverdieping naast de consistorieckamer een
verhoogde grote ruimte, afgezet met een hekwerk.

Je kon tot in de nok van het kerkdak kijken.

De kerkzaal was van de overige ruimte met een
brandmuur gescheiden.

Siem Mooij: *In die brandmuur bevindt zich een grote
opening waardoor de onderdelen van het podium op de
kerkzolder konden worden opgeslagen. Tijdens de inferne
verbouwing waren de podiumonderdelen op de
kerkzolder opgeslagen gebleven.”

Met die verbouwing werd de zoldervloer boven de
ontmoetingsruimte op de begane grond verlaagd om
daarboven de torenkamer fe kunnen realiseren.

De gehele bovenverdieping werd van een plavond
voorzien met een luik. Om de torenzaal beter toegankelijk
te maken werd de spiltrap vervangen door een rechte
tfrap met halverwege een plateau. Toen het podium weer
moest worden opgebouwd konden de onderstellen en
de plankieren wel via het luik en de trap naar beneden
worden gebracht, maar stuitte Siem Mooij, Kees Janse en
Bart Schlosser op een probleem met de podiumbalken.

Siem Mooij: "Hoe we ook manoeuvreerden, het lukte niet
de lange balken vanwege de aangebrachte zoldering
via het trapgat naar beneden te krijgen. De balken
doorzagen kon niet want dan zou het podium instabiel
worden. Wij hebben toen en lamp uit de kerkzolder
gehaald, de balken met een touw verbonden en die
door het verkregen gat in de kerk laten zakken. Zo kon de
kerstmusical toch op het podium worden uitgevoerd.”

Ernst Mooij
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De schatkamer van
de Dorpskerk

door

Ernst Mooi]

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje fe nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen. Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met

hun kerk en geloofsgemeenschap.

Tot de inventaris van de consistoriekamer behoort onder
andere het bewerkte en beschilderde kastje met daarop
de al eerder beschreven twee modellen van de
kerkgebouwen. Dit kastfje behoorde ook toe aan

Albert Asjes. Op het deurtje staat een landelijk tafereel
afgebeeld met daaronder het volgende gedicht:

"Men ziet de vogels op de bomen, de dieren grazen in
de wey, de mens is vrolijk in zijn harte, hij dankt zijin God
en hij is blij.” Een jaartal ontbreekt.

Hindelooper vrouwen lopen de kerk binnen met hun kerkboeken.
De rechter vrouw draagt een voetenstoof aan een hengsel met

zich mee. Internetfoto.

Een eikenhouten kabinetkast, ook afkomstig uit de
nalatenschap van Asjes, heeft een lange reeks van jaren
achter in de kerk gestaan.

Met de laatste renovatie van de kerkruimte is de kast in
2018 aan een antiekhandelaar verkocht om plaats te
maken voor de kapstokken.

Op het plateau boven de deur van de consistoriekamer
staan enkele voorwerpen opgesteld die eveneens uit de
nalatenschap van Asjes zijn verkregen. Er staan twee
houten voetenstoven, waarvan één met een geelkoperen
hengsel. Er staat ook en een testje van aardewerk.

Een voetenstoof bestaat uit een houten kistje, dat aan
één kant open is, met gaten aan de bovenkant.

In de stoof werd een festje geplaatst waarin gloeiende
stukjes steenkool werden gelegd.

Zo werden vroeger in de koude kerken de voeten warm
gehouden. Men bracht een stoof mee of men kon voor
de duur van de kerkgang ook een voetenstoof huren.

De koster leverde dan tegen betaling een kooltje vuur.
De taps toelopende, op drie pootjes staand bruin
geémailleerde pot met deksel is een doofpot.

De naam zegt het al; daarin werd voor de nacht het
haardvuur gedoofd.

Andere affributen zijn een tweetal vaasjes, een
sierbloempot van een koperlegering en een stapeltje van
zeven en een stapeltje van zes sierborden.

De afbeeldingen op de borden zijn niet te zien. Dat is
jammer want ze zijn wel bedoeld om getoond te worden.
Dat kan door ze in bordenstandaards te zetten.

Ernst Mooij
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Diaconale collectes in december

MECC

Zondag 7 december: werelddiaconaat Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel
jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren
verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun
kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische
vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan
de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor
Libanezen en Syrische vliuchtelingen. Na hun diplomering
kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg
verlenen aan hun eigen familieleden en buren.

Dat biedt hoop voor de toekomst!

Zondag 14 december: werelddiaconaat India

Alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur maken duizenden
migranten lange dagen in de fextielindustrie.

Hun kinderen blijven vaak zonder toezicht thuis achter.
Omdat ze uit een andere regio komen, spreken ze de
lokale taal niet en gaan ze niet naar school. Kerk in Actie
ondersteunt in India de organisatie SAVE,

die tweehonderd migrantenkinderen aandacht en bijles
biedt. SAVE leert kinderen lezen en schrijven in hun eigen
taal én in de lokale taal, zodat ze na een jaar kunnen
instromen in het reguliere onderwijs.

SAVE zorgt bovendien voor voedzame maaltijden en
buitenschoolse activiteiten. Ashwini, een meisje van acht,
paste op haar driejarige broertje, deed het huishouden
en ging niet naar school. Na gesprekken met haar
ouders mocht ze toch naar de bijlessen van SAVE.

Nu kan ze lezen en schrijven en ziet haar foekomst er
hoopvoller uit.

Zondag 21 december: Diaconie

Een lege portfemonnee. Armoede heeft grote invioed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen heblben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner.

Mensen in armoede doen minder vaak mee aan
activiteiten, vanwege kosten voor vervoer, cadeaus,
contributies en etentjes. Bijkomende problemen van
armoede zijn verslaving, vereenzaming, criminaliteit,
dak- en thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan
het moeilijk te hebben met zorgen over het heden,
stress rond overleven, uitzichtloosheid en verlies aan
toekomstperspectief.

De Diaconie helpt waar geen helper is.

Zondag 24 december: kinderdienst & kerstavond,
Leger des Heils

Het Leger de Heils is een van de grootste zorg -en
welzijnsorganisaties in Nederland. Met ruim 7000 collega’s
verlenen ze professionele maatschappelijke hulp en zorg.
Daarnaast bieden ze informele maatschappelijke hulp en
zorg. Ook bieden ze zorg aan mensen die geen officiéle
indicatie of diagnose hebben. Dat doen ze door mensen
op te zoeken, bijvoorbeeld met de soepbus, of bij hen uit
fe nodigen in een van de 130 buurthuiskamers.

Het Leger des Heils komt lokaal, nationaal en inter-
nationaal in actie en strijdt tegen armoede en onrecht.

vervolg op pagina 19
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Oekraine

Zondag 25 december: kersifeest, kinderen in de knel
Help kinderen in Oekraine de oorlog door. ledereen in
Oekraine, van jong tot oud, is blootgesteld aan de
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht
van de mensen in Oekraine is bewonderenswaardig.
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt,
bouwen ze elke dag aan hun foekomst. Voor zichzelf,
maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense kerken
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden
kinderen een veilige plek om fe spelen en psychosociale
hulp om mentaal gezond fe blijven. Oekraiense gezinnen
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch
efen op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen
steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen.
Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van
kapotgebombardeerde schoolgebouwen,

zodat kinderen kunnen blijven leren.

Diaconale collectes in december

Zondag 28 december: Voedselbank IJmond

Ook in de IUmond wonen mensen die door

allerlei omstandigheden tijdelijke

ondersteuning nodig hebben in de vorm

van gratis levensmiddelen. H i
Voedselbank I[Jmond-Noord levert vanaf haar oprichting
in 2006 deze steun door wekelijks voedselpakketten te
verstrekken. Het ondersteunen van gezinnen met goed
voedsel is een belangrijke voorwaarde op weg naar
zelfredzaamheid.

Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht tot doel om
voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op
een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat
deelnemers weer zelfredzaam worden.

Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en

MEE & de Wering de intake van onze deelnemers.

Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (ferug)
te krijgen.

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte
welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.
v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project
(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na fe laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.

LI

Collectezakken Dorpskerk

i
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Om fte gedenken

Afgelopen donderdag 16 oktober is op de leeftijd van
87 jaar overleden

Corrie Driessen.

Op woensdagavond zat ze fe eten met
haar kinderen in de Boogaert.

Ze vierden haar verjoardag.

Toen ze naar haar kamer werd gebracht
zei ze: "Het is goed zo”.

We herinneren Corrie als een lieve,
zorgzame en bescheiden vrouw

die dankbaar in het leven stond.

.}i
il

Als moeder was ze er voor haar kinderen.

In de kerk verzorgde ze de bloemen, kerkelijke
administratie, bracht bezoeken aan gemeenteleden en
zong graag meer in de Ccantorij.

Op vrijdag 24 oktober hebben we afscheid van Corrie
genomen fijJdens een crematieplechtigheid.

We bidden de kinderen en kleinkinderen Kracht en
nabijheid toe.

Pastor Eveline Meulenberg

Gebed bij Gedachteniszondag

Een gebed bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, over gemis en vreugde, verlies en troost.

Als vervolg op zondag 2 november, Allerzielen, leek het ons goed om bij deze gedachtenissen onderstaand gebed te

plaatsen (de redactie)

Gebed bij Gedachteniszondag

Een gebed bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar,

ook wel Eeuwigheidszondag of zondag Voleinding,
over gemis en vreugde, verlies en troost.

God van leven, van licht,

als wij de namen noemen

van onze dierbare gestorvenen,

horen wij hun stem en zien wij het voor ogen:
zijn vertrouwde blik, haar karakteristieke gebaar,
hun kleine dagelijkse rituelen,

we bewaren ze als kostbare schat.

Als we hun namen noemen,
staan we erbij stil wie we voor elkaar mochten zijn,
wat we deelden aan vreugde en ook aan gemis.

Hoe we elkaar tot steun waren en wat is blijven liggen,

wat we liever anders hadden gezien of gedaan.
God, wij bidden om vrede met wat is en is geweest,
om vindingrijkheid als die vrede iets van ons vraagt.

Bron: PKN Petrus

Als we de namen noemen

van onze dierbare gestorvenen

beseffen we hoe kostbaar het is:

de dagen van ons leven die we delen

onder de zon én in de schaduw.

Voor wie de rauw van verdriet voelt als een open wond,
bidden wij om zachtheid en om geduld,

om liefdevolle zorg van anderen om hun gemis heen.

Mensen van de dag zijn we,

kostbaar en kwetsbaar zo gaan we

samen met anderen aan de hand onze weg.
Wij bidden om uw zegen,

dat we elkaar behoeden en helpen leven met wat is.
Sterk in ons het vertrouwen,

voed onze veerkracht, dat wij de liefde

voor het leven bewaren.

Neem ons bij de hand, keer ons ten goede,
keer ons ten leven.

Amen.

(door ds. Marleen Kool)
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Om fe gedenken

Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste hiervan is de liefde.

Op 26 oktober is op 78-jarige leeftijd overleden
Wilhelmus Hendrik Kat (Wim)

De liefde liep als een rode draad door
het leven van Wim. Liefde die naar voren
kwam in zijn zorgzame karakter.

Liefde voor Coby, met wie Wim 57 jaar
onafscheidelijk was.

Liefde voor de schoonheid van de natuur,

waar hij uren kon wandelen met Coby aan zijn zijde, vaak

hand in hand. Liefde voor mooie muziek en lekker eten in
goed gezelschap.

Een typerende herinnering aan Wim werd gedeeld door
de kinderen: ondanks het vele reizen dat Wim altijd voor
zijn werk heeft gedaan, voelde het als kind nooit alsof
papa weg was. Hij was naast zijn drukke baan betrokken
bij het gezin en heeft deze lijn ook doorgetrokken naar
de kleinkinderen.

Ook in de kerk kennen we Wim als een betrokken men:s.
Hij was bescheiden over zijn bijdrage maar verzette veel
werk. Met grote zorgvuldigheid en geduld verzorgde hij

de financiéle cijfers voor diverse groepen.

Het was een grote schok voor Coby en de familie dat hun
vitale en levenslustige Wim in zo'n korte periode achteruit
is gegaan. Het ene slechte bericht volgde op het andere.
Sneller dan je als mens bevatten kunt.

Op 29 oktober zouden Coby en Wim 54 jaar getrouwd
geweest zijn. Gelukkig hebben ze dit een week eerder
samen met de kinderen en kleinkinderen nog kunnen
vieren. Een gouden moment, waarbij de liefde uitvoerig
gevierd is.

De liefde blijft maar het verdriet is rauw. We wensen Coby,
de kinderen en kleinkinderen Gods liefde en steun toe.

ds. Rik Willemsen

Omringd door haar geliefden, is in de avond
van dinsdag 21 oktober gestorven

Rina Bouma - Klinkert

in de leeftijd van ruim 95 jaar. Zij was de echtgenote van
Arend Bouma, gestorven in september 2008.

We kenden Rina Bouma als een lieve, zorgzame moeder,
een trotse oma en overgrootmoeder en een warm
betrokken gemeentelid, zij het de laatste jaren

"op afstand" vanwege haar beperkingen.

We gedenken haar in liefde als een bescheiden en
sociaal bewogen 'mensenmens'; altijd vol belangstelling,
meeleven en warme vriendschap.

Dat ze mag rusten in vrede.

De afscheidsdienst was op woensdag 29 oktober in de
Dorpskerk. We bidden om kracht en troost

voor haar familie.

Pastor Eveline Meulenberg

Op vrijdag 17 oktober is overleden
Irene Regina Dorothea Mekel - de Wolf.

Ze is 83 joar geworden. Irene was in hart en nieren
verpleegkundige. Ze zorgde voor mensen, kon goed
luisteren en was attent. Ze bezocht geen kerkdiensten.
Wel had ze haar eigen plek in de Rouwgroep.

Er is in beslofen kring afscheid genomen.

We bidden de familie kracht en troost toe

Nnu ze Irene missen.

Pastor Eveline Meulenberg
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Actie Kerkbalans

Steun onze kerk met een periodieke gift

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente
onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de
belasting. Daarvoor gelden minimale en maximale
percentages van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat
die grenzen niet gelden voor een periodieke qift?

Een periodieke gift is een giftf waarbij u voor minimaal

vijf jaar een vast bedrag per joar aan de gemeente

(of diaconie) schenkt. Voorheen (tot 2014) moest u
daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer.

U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een
overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die
mogelijkheid. Periodieke giffen zijn volledig aftrekbaar van
de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor
dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de
gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente
verhogen zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die
met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van
1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun
verzamelinkomen.

Voor onze kerkgemeente is het interessant als kerkleden
een periodieke giff schenken in plaats van een
eenmalige gift. Voor de kerk is het extra gunstig als de
gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de
kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever hetzelfde
bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.

Maal en Verhaal

Maoandag 24 November is er weer Maal en Verhaal.

We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren van
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. Helaas
hebben we de bijdrage moeten verhogen tot € 10,00.
We komen er anders financieel niet meer uit.

Voor de agenda’s: in December is er geen

Maal en Verhaal; de volgende Maal en Verhaal is op
26 Januari.

Opgave graag uiterlijk donderdag 20 november bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, of via
de email: jtvk@kgk.nl.

Heeft u inferesse voor een overeenkomst voor een
periodieke gift met onze kerkelijke gemeente dan kunt u
contact opnemen met de codrdinator kerkbalans.

Oproep nieuwe
medewerkers

Voor de twijfelaars onder u, we zijn nog steeds op
zoek naar enthousiaste medewerkers die
de actie kerkbalans mogelijk maken.

Coordinator actie kerkbalans
Eldert Boersma
Ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

I B Maal en Verhaal

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 20 november) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.

En fensloffe: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan
zelf vervoer regelen?
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Bedankt

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle hulp
en medeleven die we hebben mogen ontvangen in de
periode rondom de ziekte en overlijden

van mijn man Jaap. De manier waarop Jaap afscheid
heeftf kunnen nemen van heel veel dierbare mensen, die
hun waardering voor hem uitspraken, heeft een heel
warm gevoel achtergelaten.

De vele bezoekjes, kaarten en bloemen hebben daaraan
bijgedragen, evenals de ruim bezochte afscheidsdienst
en condoleance.

Ondanks het enorme gemis en de leegte die Jaap
achterlaat kijk ik daarom met een goed gevoel terug op
deze intense periode. Jaap is gestorven als een gelukkig
en dankbaar mens.

Het contact met jullie blijft voor mij van grote waarde.
Dank, dank!

Wendelien Vink en kinderen

Wat ben ik goed ‘opgevangen’ toen hartfalen me tijdens
de kerkdienst overviel. Na een medische ingreep in het
ziekenhuis (RKZ) kan ik nu verder herstellen.

Het was bemoedigend al die mooie kaarten met goede
wensen te ontvangen. Op zondag 19 oktober bracht

Ella van de Plassche een kleurig herfstboeket met

de groet van vele kerkgangers.

Al dit meeleven heeft me goed gedaan!

Met een hartelijke groet,
Joke de Lange

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen en de kaart
met de vele namen van leden van de gemeente,

die Annelize bij ons bracht ter gelegenheid van

ons 60-jarig huwelijk. We waren blij verrast.

Guus en Dini Paulsen

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?

Loop gerust binnen voor...
-.2en moment van stilte en rust
..het aansteken van een koars
«een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk

~Zomacr even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdog 10:30-12:30uur
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Adressen en personen

Predikant: i
Ds. Rik Willemsen I
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op

werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).

Pastor: B

Pastor Eveline Meulenberg E
Pastoraat vanaf 80 jaar

06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139
De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714
Koster
Talin Arfin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: [Umtfe van Gosliga
06 50236206 -
kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.

Elly Ravestein

Piet Heinlaan 35

1901 WL Castricum

(0251) 674410

kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:
facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans

(0257) 836835

Scriba: vacant
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans

06 53893513

Secretaris: Henk van der Leest

06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris (a.i.): Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:

Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contfactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112

info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
Henk Meijer
06 55824737
geluid@pkcastricum.nl

AW, protestantse Kerk
LW 4 Castricum

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon

06 47217410

(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;

tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel

(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:

Peter Smid

06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen

Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:

NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.

Er zijn twee soorten collectebonnen:
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:

Willy Spaans,

(0257) 836835



