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Lindenhof, Donbrüggen

Voorwoord
 
In de maand november gedenken wij de overledenen van het afgelopen
jaar, maar ook zij die ons al langer geleden zijn ontvallen. Op zaterdag 1 en
zondag 2 november zijn daar ook de speciale vieringen voor en wij wensen
eenieder voor wie die vieringen een bijzondere betekenis hebben sterkte.
In dit kader heeft ds. Rik Willemsen zijn 'ter overweging' geschreven.
Hij beschrijft een casus over hoop die werd besproken tijdens de
nascholingscursus 'pastorale zorg in de laatste levensfase'.
Het is een mooi artikel, zeer geschikt om ter voorbereiding op de komende
herdenkingen te lezen. 

Ook van onze pastor Eveline Meulenberg vindt u in deze editie een bijzondere
bijdrage. Zoals zij aankondigde in de dienst van 12 oktober jl. gaat zij ons
verlaten en aan de slag in Zeeland. Haar afscheidsbrief vindt u op pagina 8.
Voor ons een verlies en voor de gemeente in Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
een aanwinst.

Na het artikel over de zondagsschool aan de Gereformeerde kant van vorige
maand, is er nu een vervolg over de zondagsschool / kinderkerk aan de
Hervormde kant, met dank aan Marjorie Janse. Dit keer zijn er ook wat foto's
bij 'uit de oude doos'.
Let u ook even op de oproep van INLIA op pagina 15.

De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Brochure Hervormde Gemeente, 1988
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Ter overweging
Hoop, wanhoop en hopeloosheid
 
Hij lag in het ziekenhuis op een afdeling met allemaal ‘soortgenoten’, zoals hij het zelf noemde. Mannen en vrouwen
die net zoals hij het stickertje ‘terminaal’ opgeplakt hadden gekregen. Regelmatig sprak hij met de
Geestelijk Verzorger van het ziekenhuis. Er werd in de gesprekken teruggekeken op een leven vol rijkdom en samen
werd stilgestaan bij onopgeloste vraagtekens. Er werd ook vooruitgekeken. Naar dat onvermijdelijke moment.
Het doel van deze afdeling is om zoveel mogelijk comfort te bieden. Maar de gedachte aan de dood was voor hem
allesbehalve comfortabel. Ergens kon hij zich er niet bij neerleggen en brandde er een aanstekelijk sprankje hoop op
genezing. In één van de gesprekken kwam die hoop ter sprake en vroeg hij de Geestelijk Verzorger om te bidden voor
een ommekeer in de terminale nachtmerrie. Het gebed deed hem goed en wakkerde het sprankje hoop weer aan.
Voor God is toch niets onmogelijk? Een uur later pakte hij de telefoon en belde de notaris. De nalatenschap moest nu
toch écht geregeld worden, geen tijd te verliezen.
 
Deze casus over hoop werd ingebracht tijdens de nascholingscursus ‘pastorale zorg in de laatste levensfase’.
Een centraal thema in de cursus is ‘hoop’, en op welke manier hoop, wanhoop en hopeloosheid ter sprake komen in
het pastorale gesprek. Als pastor heb je op dit punt meer bewegingsruimte dan bijvoorbeeld een arts, die wettelijk
verplicht is om zo realistisch mogelijk te informeren. Zonder dat je als pastor je ogen sluit voor de medische feiten,
kan er in gesprek of gebed een bron van hoop aangeboord worden die daadwerkelijk helpend is.
 
Er is lang gedacht dat hoop, wanhoop en hopeloosheid fases zijn die elkaar in de tijd opvolgen. Huidig onderzoek laat
zien dat mensen zich tegelijkertijd in verschillende fases kunnen bevinden. Zoals de persoon uit de casus. Hij voelt zich
gedragen door het hoopvolle gebed en heeft tegelijkertijd de realistische bril op van een einde dat onafwendbaar is.
Iemand die bijvoorbeeld al heel praktisch zijn uitvaart aan het regelen is, hoeft de hoop dus nog niet opgegeven te
hebben. En iemand die de caravan alvast op Marktplaats zet, kan tegelijkertijd vol hoop zijn vanwege een
experimentele behandeling.
 
Waarom deel ik dit? Allereerst omdat de thema’s levenseinde, voleinding en hoop passen in de maand november.
We gedenken onze geliefden op Allerzielen en eindigen de maand met voleindingszondag en de start van de
hoopvolle adventsperiode. Daarnaast is de laatste levensfase voor velen van ons realiteit. Omdat we iemand in deze
fase bijstaan of omdat we zelf aan het eind van ons leven zijn. Ik vind het een bevrijdende gedachte dat hoop,
hopeloosheid en wanhoop naast elkaar kunnen bestaan op hetzelfde moment. Het schept ruimte om bronnen van
hoop aan te boren zonder de wanhoop en hopeloosheid te ontkennen. En andersom schept het ook ruimte om in alle
eerlijkheid de realiteit te bespreken zonder direct alle hoop af te nemen.
 
Het kan ongemakkelijk zijn om hoop ter sprake te brengen in een hopeloze situatie. Het vraagt moed om voorbij te
gaan aan het veelgehoorde ‘het komt wel goed’ en met elkaar op zoek te gaan naar sprankjes van hoop. Maar laat
je niet afschrikken door de wanhoop en hopeloosheid tegenover je. Hoop is vaak dichterbij dan je denkt.
Goed luisteren en al vragend op onderzoek uitgaan kan onverwachte hoop aanboren. De man in het ziekenhuisbed
wist wel dat het gebed niet tot een wonderbaarlijke genezing zou leiden. Maar het gebed was voor hem belangrijk om
de hoop te voeden dat God hem zou dragen in deze moeilijke periode, ook over de grens van het leven heen.
Dat had die Geestelijk Verzorger toch mooi aangevoeld.
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 26 oktober                     
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg,  met gebarentolk  
                   1e collecte: Diaconie
                   2e collecte: Colombia
 
  Zaterdag 1 november    Allerzielen                    
     19.30     Vesper met projectkoor       
                    1e collecte: Hospice Beverwijk
                    2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
   2 november     Gedachteniszondag                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg en
                   ds. Rik Willemsen,  met kinderdienst
                   m.m.v. projectkoor
                   1e collecte: Hospice Beverwijk
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
   9 november                     
     10.00     Ds. Angelique Rijlaarsdam
                   m.m.v. Connection
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 

 16 november      Iona-viering                    
     10.00     Ds. Rik Willemsen
                   1e collecte: Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 23 november                         
     10.00     Ds. Rik Willemsen
                   1e collecte: Voedselbank IJmond-Noord
                   2e collecte: Pastoraat (Nederland)
 
 30 november      1e zondag van Advent                       
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg,   met kinderdienst
                   Opening expositie
                   1e collecte: Zending (Rwanda)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
   7 december      2e zondag van Advent                       
     10.00     Ds. Rik Willemsen,  met kinderdienst
                   Maaltijd van de Heer
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Libanon)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 26 oktober           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
 
  9 november           
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
 
 30 november           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
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Vesper 1 november
Allerheiligen/allerzielen vesper 1 november 19.30 uur in de Dorpskerk
 
Hierbij nodigen wij u allen uit om deze bijzondere vesper mee te maken. Ook vrienden, buren of bekenden zijn hartelijk
welkom. Het troostkoor zingt prachtige liederen onder leiding van Jelle Jan Klinkert, met begeleiding van Karin Mooij
op piano en Joke Stieltjes op dwarsfluit. Er is gelegenheid om een kaars aan te steken.

Deze vesper wordt uitgezonden op Radio Castricum en tevens gestreamd, zodat u ook thuis via het scherm verbonden
kunt zijn. Van harte welkom.
 
Willy Spaans

Net als vorig jaar gedenken we onze overleden geliefden
in dezelfde week als onze Rooms-Katholieke
geloofsgenoten, rond Allerheiligen en Allerzielen. Ook in
het dorp is er deze week aandacht voor gedenken,
bijvoorbeeld bij de herdenking op Onderlangs. We sluiten
ons hier als Protestantse Gemeente graag bij aan.
 
Op zaterdag 1 november om 19.30 uur is het
gedachtenisvesper, georganiseerd en geleid door
gemeenteleden. Een speciaal samengesteld troostkoor
zingt troostliederen die uit de gemeente zijn aangeleverd.
Er is ruimte voor stilte, poëzie en gebed en uiteraard ook
voor het aansteken van een kaarsje. Een ingetogen en
intieme viering in de prachtige sfeer van een donkere
Dorpskerk.
 
Dit zijn de namen. Ze klinken op zondag 2 november in
de jaarlijkse gedachtenisviering. Onze gemeenteleden
die het afgelopen jaar zijn overleden. Familieleden zijn
uitgenodigd om dit gedenkmoment met ons mee te
vieren. Maar ook iedereen die denkt aan een geliefde die
kort of langer geleden is overleden is natuurlijk van harte
welkom. Rouw kent geen leeftijd en daarom zijn we ook
blij en dankbaar dat er op deze zondag ook Kind & Kerk
is. De kinderen hebben hun eigen programma in
De Schakel en voegen zich bij het kaarsenmoment bij ons
in de kerk. Psalm 91 staat in verkorte vorm centraal.
Troostende woorden over de beschutting die we bij God
kunnen ervaren.
 
Op zondag 9 november is de sfeer weer heel anders in
de Dorpskerk, als Connection met ons komt zingen.
Angelique Rijlaarsdam leidt de dienst. We zijn erg
benieuwd hoe het haar bevalt op haar nieuwe werkplek
en we zijn blij dat ze via deze weg het lijntje met
Castricum vasthoudt. Het oecumenisch leesrooster noemt
Lucas 19:41-48 voor deze zondag maar we laten ons
verrassen door waar Angelique mee komt.
 

Bij de diensten in november
Ook op zondag 16 november heeft de viering weer een
eigen karakter. Het is de tweejaarlijkse Iona-viering,
voorbereid door de betrokken voorbereidingsgroep.
Het thema is nog niet bekend maar wordt altijd dicht bij
de maatschappelijke actualiteit uitgezocht.
Mogelijk sluiten we aan bij de lezing van het rooster,
Lucas 20:27-38.
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt gevierd op
zondag 23 november. Er wordt deze maand een
alternatief leesrooster uit Handelingen aangeboden,
dat we vanwege de vele bijzondere vieringen helaas niet
volgen. Toch sluiten we op deze zondag aan bij één van
de gekozen lezingen, Handelingen 20:13-38.
Paulus neemt afscheid van zijn geliefde gemeente in
Efeze en gaat op weg naar Jeruzalem. Het is een
emotioneel afscheid vanwege de dreiging die Paulus
tegemoet reist. Hij weet zeker dat hij de gemeente in
Efeze niet meer terug zal zien maar het verhaal moet wel
doorverteld worden.
 
Het eerste adventskaarsje wordt aangestoken op
zondag 30 november. De Kind & Kerk groep is nog druk
met de voorbereidingen en het is nog niet duidelijk welk
adventsproject we dit jaar gaan volgen. Maar de
kinderen zijn sowieso welkom op deze zondag.
Bij de start van een nieuw kerkelijk jaar hoort ook de start
van een nieuw leesrooster. In het zogenaamde ‘A-jaar’
horen we vooral uit het Evangelie naar Matteüs.
Deze eerste zondag staat Matteüs 24:32-44 op het
programma, over waakzaamheid.
Een mooie eigenschap om in de adventsperiode met
elkaar te oefenen.
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Vacature scriba
Beste gemeenteleden,
 
Na het vertrek van Mineke Ramaker - Cretier, scriba van onze kerkenraad, is deze vacature nog niet ingevuld.
Daarom zal Arnold Faber het scribaat op zich nemen tot 1 januari 2026. U kunt het scribaat bereiken via het mailadres
achter op de Over en Weer¨: kerkenraad@pkcastricum.nl
Wij zijn Arnold dankbaar voor zijn ondersteuning!
 
Aan u en jou, leden van de PKC, de dringende vraag om mee te denken!  Weet u iemand die dit wel zou willen doen? 
Of wil je zelf meewerken in ons prettige kerkenraadsteam?  Voor verder informatie kunt u of jij contact zoeken met
ds Rik Willemsen of met ondergetekende willyspaans@ziggo.nl
 
Willy Spaans

Vanuit de werkgroep
vieringen
Samen Bijbellezen
 
Op dinsdag 18 november is de maandelijkse kring
‘Samen Bijbellezen’ om 10.00 uur in De Schakel.
De lezingen voor zondag 23 november liggen op tafel:
Handelingen 20:13-38 en Matteüs 28:16-20. We verkennen
met elkaar de woorden van Jezus en een gedeelte uit de
zendingsgeschiedenis van Paulus.
Het gaat bij ‘Samen Bijbellezen’ om onze eigen
leeservaring en het is voor zowel de beginnende- als de
meer ervaren Bijbellezer geschikt.
Graag wel even vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Gesprekskring
30ers en 40ers
De gesprekskring voor 30ers en 40ers is nu een paar keer
bij elkaar gekomen en begint zich te vormen. Door alle
drukke bezigheden is het niet voor iedereen mogelijk om
elke maand aan te schuiven en is er naast een vaste kern
ook een wisselende groep deelnemers. Dat maakt het
extra laagdrempelig om op ieder gewenst moment
in te stappen.
 
Ben je ook op zoek naar leeftijdsgenoten voor een
gesprek over geloof, leven en zingeving? Aarzel niet en
neem contact op met ds. Rik Willemsen. Ook als je nét
buiten de leeftijdsgroep valt ben je natuurlijk van harte
welkom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om duidelijkheid in de agenda’s te scheppen hebben
we wel een vaste avond geprikt: de tweede donderdag
van de maand. We komen dus weer 13 november bij
elkaar. De decembermaand slaan we over en daarna
spreken we elkaar weer op 8 januari, 12 februari, 
12 maart, etc… We komen steeds bij één van ons thuis
bij elkaar, via een WhatsApp-groep houden we contact
over praktische afspraken.
 
Tot spreeks! ds. Rik Willemsen

Afbeelding: Rosy / Pixabay
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Sommigen van ons zijn soms niet (meer) in staat om zondags naar de Dorpskerk te komen om de wekelijkse kerkdienst
mee te maken. Gelukkig kan men via de radio of de live-stream de dienst ook thuis volgen.
Toch kunnen wij ons voorstellen dat het beleven van de dienst thuis anders is dan wanneer men fysiek in de Dopskerk
aanwezig is. Om daarachter te komen hebben wij Dick Beutick gevraagd om zijn ervaringen daarover met ons
te delen. Zijn verslag kunt u hieronder lezen.
Mocht u een gelijke ervaring hebben of juist een hele andere, aarzel dan niet om dat voor ons op papier te zetten en
in te sturen.

De redactie

Er zullen altijd kerkgangers zijn die om verschillende
redenen moeite hebben om in de kerk te komen, vaak
speelt de leeftijd een rol.
Na de kerktelefoon, cassetterecorder en via
Radio Castricum was daar in 2020 de live-stream in onze
kerk, voor een belangrijk deel ingegeven door de
Coronacrisis, waarschijnlijk het enige positieve aan deze
periode. Graag willen wij onze ervaringen delen over
deze livestream.
 
De uitzending begint om 9.55 uur, er is een foto van het
interieur van de kerk de zien met het geluid van een
pratende gemeente; de vraag in de kerk om stil te zijn
wordt niet gehonoreerd.
De dienst zelf wordt anders beleefd dan in de kerk, je zit
dichter op de ouderling, diaken en lector. Hun verhaal
of lezingen komen beter over dan wanneer wij, zeker als
slechthorenden, achterin de kerk zitten. Dit geldt vooral
voor de preek, de voorganger zit bijna bij je in de kamer,
dat maakt de boodschap indringender.
Het samen zingen missen we wel, je gaat thuis niet mee
zitten zingen, maar leest wel de tekst mee.

Bij het uitspreken van de gebeden zoekt de camera een
punt, zodat de voorganger niet in beeld is. Ik weet niet
helemaal waarom, maar goed, afgelopen zondag
28 september was de camera gericht op een tafelpoot,
zoekt een rustig punt op, bijvoorbeeld de ramen achter in
het koor, daar zie je meestal wat takken heen en weer
gaan, of het liturgisch kleed (ja, ik heb niet altijd mijn
ogen dicht).
Bij de rondgang van het brood en wijn hebben wij de
neiging om af te haken, er gebeurt veel maar de camera
kan het niet volgen, waarschijnlijk ook door
de privacy-regels.

Al met al is het fijn dat de livestream er is, het geeft toch
een stukje binding met de gemeente voor ons en hen die
niet meer in de kerk kunnen komen, bij ons is het ook een
stukje luiheid.
Wat Rian en ik dan het meeste missen is het koffiedrinken
na de dienst, hier is de echte binding met elkaar, hier
ontmoeten je elkaar, hoor de verhalen over lief en leed.

Dick Beutick

De regelmatige thuiskijker van kerkdiensten in de Dorpskerk
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

 

Lieve Gemeente van de Protestantse Kerk Castricum,
 
Ik zocht niet, ik werd gevonden!
 
Na 12,5 jaar werkzaam te zijn als ouderenpastor bij de Protestantse Kerk
Castricum, neem ik afscheid
 
In mei ging ik als gastvoorganger voor in de Mozeskerk, bij de Protestantse
Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in Zeeland. Tijdens de koffie werd ik
aangesproken en gevraagd om mee te denken over een project waarvoor
een kerkelijk werker werd gezocht met, onder andere, vaardigheden in
coachen.
Het gevolg van dit gesprek was dat ik een motivatiebrief en cv stuurde en
uitgenodigd werd voor een sollicitatiegesprek. Mijn ervaring en kwaliteiten
sluiten naadloos aan bij de kerkelijk werker die zij zoeken.
 
Iik heb de keuze gemaakt om mijn coach-vaardigheden en Geestelijke
begeleiding te verdiepen bij de Mozeskerk. Na 28 jaar studie en werkervaring
in Noord-Holland keer ik terug naar mijn roots.
Tot en met kerst werk ik in onze gemeente en kunt u een afspraak maken als
u persoonlijk afscheid van mij wilt nemen. Na de kerstdagen ga ik verhuizen
naar Kapelle, waar ik op 1 januari begin.
 
Ik wil u als gemeente hartelijk danken voor de ruimte die ik heb ervaren en
waar ideeën welkom waren. Ook de lach en de traan zullen we niet
vergeten. 
De kerkenraad wil ik hartelijk danken voor het werken in een klein, maar open
en prettig team. Dank voor de support, steun en betrokkenheid.
Last but not least wil ik mijn collega Rik bedanken voor de fijne samenwerking
en collegialiteit in de afgelopen 4 jaar. 
 
Verbonden door de Bron van Geloof, Hoop en Liefde,
 
Pastor Eveline Meulenberg
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Op verzoek van de redactie zal Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer
schrijven, met daarin persoonlijke observaties. 
Haar nieuwste bijdrage treft u hierbij aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Het spectrum
In alle vroegte rijd ik met kleindochter Merel en haar
vriendin naar Schiphol. In de rijbaan Vertrek staan we
geruime tijd stil. De twee meisjes kletsen rustig door.
“En waar staat hij in het spectrum?” hoor ik plotseling
Merel vragen. Wat betekent dat in hemelsnaam?
Ik word in een andere baan geleid en concentreer me op
het verkeer. Geschater achterin. We staan opnieuw stil.
Nu wil ik het toch wel weten.
“Merel, wat betekent dat: waar staat hij in het spectrum?”
Ze buigt zich naar voren, tussen de stoelen in.
“Wij als millennials hebben tegenwoordig de gewoonte
onze zwakheden of noem het typische karaktertrekken
te benoemen, we zetten ze in een spectrum. Ik ben een
ADD-er, dat weet je Oma. En jij Eef, wat ben jij?”
Geproest. “Zoveel. Ik ben behoorlijk dyslectisch.“
“Jullie geven jezelf dus een soort etiket?”
“Ja, eigenlijk wel. En dat is heel prettig.” Op mijn vraag:
hoezo?, wordt spontaan gereageerd.
“Het is duidelijk voor een ander en je kan erover praten.
Ervaring delen, toch Eef?”
“Hier Oma, hier. Transavia. We gaan eruit. Duizendmaal
dank!” En weg zijn ze. Twee rugzakken verdwijnen in de
massa. Merel draait zich nog even om en zwaait.
Waar sta jij in het spectrum? Het zinnetje speelt in de
dagen erna voortdurend door mijn hoofd.
Ik duik maar eens in mijn eigen spectrum. Faalangst.
Op de basisschool ontstaan doordat ik in paniek raakte
van het cijfer. En alles wat daarmee te maken had als
breuken, staartdeling etc. Daar kon ik geen beeld van
maken. Terwijl het woord wel een beeld opriep.
Faalangst op de middelbare school wanneer ik in een
vertaling een woord tegenkwam dat ik niet kende, niet
thuis kon brengen. Totaal verlamd sloeg ik dicht en
schreef niets meer op. De faalangst lag voortdurend op
de loer.
Ja, ik zou er zeker baat bij gehad hebben erover te
praten. Herkenbaarheid, delen, kortom, ik begin het te
begrijpen. Wij hebben allemaal met een eigen spectrum
te maken. Aan ons om er wat mee te doen,
open te gooien.
Tijdens de zondagdienst erna moest ik glimlachen.
Hoe zou het spectrum van Jezus eruitgezien hebben? 

Anneke Rubens

Kerk in het dorp – verwondering
Op vrijdagavond 3 oktober vond de eerste editie van
‘Wonderstuck’ plaats. Een viering die ontstaan is vanuit
contacten in het dorp met mensen die op zoek zijn naar
verbinding, diepgang en schoonheid. Als Protestantse
Gemeente stelden we de Dorpskerk beschikbaar en
vanuit de pastores werd er inhoudelijk meegedacht over
de invulling. Want dit is toch wat we willen als we ‘kerk in
het dorp’ zijn, aansluiten bij wat er leeft en op zoek naar
zinvolle en verdiepende contacten. Spannend was het
wel. Want hoe beweeg je mee met wat er speelt bij niet-
kerkelijke dorpsgenoten zonder je eigen identiteit als
geloofsgemeenschap uit het oog te verliezen? Waar ligt
de balans tussen laagdrempeligheid en identiteit?
Ook het zoeken van die balans is onderdeel van het
experiment en is nog niet afgelopen.
De avond trok een bont gezelschap dorpsgenoten.
Een mengeling van jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk.
Eigenlijk precies de mengeling waarop we gehoopt
hadden. Mensen die elkaar in het dagelijks leven wel zien
maar niet ontmoeten. En daar sta je dan opeens met je
koffie in de hand nieuwe dorpsgenoten te ontmoeten.
Op zoek naar gezamenlijke grond. Erg verrijkend!

We gaan de avond goed evalueren zodat we hier lessen
uit kunnen trekken voor de volgende editie op vrijdag
30 januari. Was je aanwezig en wil je hier iets over delen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.
 

Vanuit de pastores
vervolg

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
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De zondagsschool in de jaren 60
van de 20e eeuw, deel 2
In het oktobernummer van Over en Weer stond een mooi stuk over de invulling van de zondagsschool  
in de jaren '60, dat over de Maranathakerk ging. Dat was toen de gereformeerde kant van wat nu één kerk is.
De toentertijd hervormde kerk had ook zoiets, de zondagsschool/kinderkerk. Dat dreef op een zeer grote groep
mensen die zich wekelijks verdiepten in de materie, de bijbelverhalen, de achtergronden enz.  

 
In 1965 kwam mijn vader met ons in Castricum wonen.
De toenmalige predikant dominee Papineau Salm vroeg
mijn vader Kees Janse om ouderling te worden.
Mijn vader was dat in Amsterdam geweest maar had er
als pendelende leraar met een druk gezin nu geen tijd
meer voor. Toen was de vraag of hij wat voor de
zondagsschool/kinderkerk wilde betekenen. Dan moest
hij maar contact opnemen met Siem Mooij. Dat heeft
mijn vader gedaan. Samen hebben ze ruim 40 jaar totdat
de kinderkerk werd beëindigd iedere veertien dagen een
grote groep bovenbouw kinderen begeleidt.

Wat een leuk stuk over de zondagsschool in de
Maranathakerk indertijd.
 
Maar de Hervormde kerk (Dorpskerk) had ook een
zondagsschool/kinderkerk. Ik heb daar ook nog deel van
uitgemaakt, als kind en later als mede leidster. Dit is wat ik
weet en wat mijn herinneringen zijn:

De andere week had Bart Schlosser de leiding over die
groep.
De kleinere kinderen werden begeleidt door andere
mensen. Ik ben niet zo goed in namen maar er zijn heel
veel mensen geweest die hun zondag gegeven hebben
om de kinderkerk in te vullen en leiding te geven aan een
groepje kinderen.
 
Ik weet nog Netty Brugman (nu 85 jaar) en Lies Hobbelen
die ook altijd zeer actief was, Maya uit Bakkum,
Gerda Zoetelief, Corry Bijlenga, met wie ik zelf nog een
groep van de kinderkerk heb begeleid op de locatie van
kleuterschool het Kwetternest, en en en. Helaas weet ik zo
snel geen namen meer dus, maar die zijn zeker in de
archieven te vinden. Want het was echt een grote club
mensen die zich hiervoor ingezet hebben. Er werd ook om
de week een avond vergaderd over de invulling er van.
De dominee was ook vaak aanwezig hierbij. Het verslag
werd dan opgemaakt door iemand, het werd gestencild
en rondgebracht aan alle medewerkers.
 
Er was een blad waar een leidraad in stond van de te
vertellen bijbelverhalen met de achtergronden van de
catechese. Ook werden er bijbelse liederen geleerd en
werd er geknutseld.
Het was dus geen kindernevendienst, de kinderkerk/
zondagsschool had een eigen leerplan.
Zo probeerden we een goede basis te leggen over
geloven en de geloofsvorming bij kinderen.

vervolg op pagina 11
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Tekening van M. Alers. Bron: brochure Hervormde Gemeente, 1988

vervolg van pagina 10
 
Ook waren er meerdere locaties. Mijn vader, Siem en Bart
zaten in de Kern, later in De Schakel. Als ik terug ga naar
mijn kindertijd in de zestiger jaren moest ik helemaal naar
Bakkum, lopend natuurlijk. Toen was het voor mijn groep
in dat kleuterschooltje naast de oude
Jac. P. Thijsseschool, waar dus oa Netty Brugman leiding
gaf. Met oa mooie vilten plakplaatjes van bijbelse
voorstellingen. Die vond ik prachtig! Ook de vrouw van
dominee Papineau Salm gaf er leiding. Ik vond dat ze het
op een leuke en lieve manier deden. Het was zo gezellig
en leuk dat er ook wel vriendjes en vriendinnetjes werden
overgehaald om mee te gaan. En dat mocht altijd.
 
Kees en Siem deden het altijd samen want Siem had een
boerenbedrijf (Zeeveld en later de van Tienhovenhoeve)
en het kwam weleens voor dat hij thuis moest blijven
omdat er een koe op kalven stond, of de schapen net
lammetjes kregen en dan kon hij niet weg. Dan deed
Kees het dus weleens alleen. Die samenwerking heeft tot
het einde van de kinderkerk geduurd, dus meer dan
40 jaar. Ontzettend leuk was het jaarlijkse uitje met de
bovenbouw kinderen naar de boerderij van Siem. Dan liet
hij alles zien op zijn boerderij, hoe het werkte met het
melken, de koeien, de kalfjes die aan je hand gingen
sabbelen, de lammetjes, dat was altijd een dag om naar
uit te kijken.
Ook een absoluut hoogtepunt was die viering van het
kerstfeest in de Dorpskerk. Siem Mooij bracht dan een
enorme kerstboom uit het duin met zijn tractor naar de
kerk. Die boom moest dan op een avond werkelijk met
man en macht via de toren naar binnen geramd worden.
Compleet met aanloop! Dan in hetzelfde tempo door de
consistoriekamer, het halletje zo de kerk in.

Geen idee hoe ze die boom omhoog kregen, maar hij
was ieder jaar immens groot en betoverend prachtig, vol
met de grootste ballen die je ooit had gezien. Je zat je er
echt aan te vergapen. En de kroonluchters brandden
dan zo sfeervol. Tijdens de viering van het kerstfeest
kregen de kinderen dan traditiegetrouw een hele grote
overheerlijke kerstkrans, de papa's en mama's mochten
een kleintje van de schaal nemen.
Je voelde je heel apart want het was echt een feest voor
jou als kind, er werden stukjes opgevoerd, er werden
kerstliederen gezongen, en na afloop kreeg je altijd een
boek cadeau. Voor velen een onvergetelijk feest. Siem en
Kees zijn inmiddels in de negentig, Netty en Lies in de
tachtig en kunnen er vast ook nog leuke anekdotes aan
toe voegen.
 
Marjorie Janse.
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De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen.  Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.

Welgestelden in hun grachtenpanden of in hun
buitenplaatsen pronkten met hun porseleinkasten om
hun welstand aan hun gasten te tonen. Welgestelde
boeren deden dat met sierborden van aardewerk in hun
zomerstallen of aan de wanden in hun woonvertrekken.
Boer Asjes vormde daarop geen uitzondering. Hij richtte
zijn zomerstal in met meerkleurige en blauw
gedecoreerde zogenaamde pauwenborden.

Blijkbaar konden de (voor)ouders van boer Asjes zich de
aanschaf daarvan veroorloven. Uit zijn nalatenschap
verwierf de kerk een groot aantal borden die ooit
beneden in een kerkruimte aan de muur hebben
gehangen. In een krantenartikel uit 1951 staat:
“Er was nog een merkwaardig bezit van boer Asjes,
welks overdracht de Kerkvoogdij bestempelde tot de
moeder van diens porseleinkast. Vijf-en-zeventig fraai
bewerkte borden en kommen, waarmee Albert Asjes naar
oud-Hollandse traditie zijn koestal sierde, verhuisden naar
een vertrek van de vroegere kosterswoning voor in het
schip van de Pancratiuskerk, dat geheel werd gewijd aan
de nagedachtenis van dit milde gemeentelid.”

Van al die borden is slechts een fractie overgebleven.
In de vitrinekast zijn een viertal meerkleurige borden van
aardewerk en drie op elkaar gestapelde meerkleurige
porseleinen kommen te zien.

Een eeuwen oude dekenkist
Onlangs is een dekenkist uit 1712 vanuit De Schakel naar
de consistoriekamer verplaatst. Het zou een schenking
geweest zijn aan de Gereformeerde Kerk. Jarenlang heeft
de kist in de omloop van de Maranathakerk gestaan.
Het is jammer als de naam van de schenker of andere
aanvullende informatie verloren gaat.
Wie kan mij er meer over vertellen.  Als u hierover meer
weet, stuur dan een mail naar mooij63@kpnmail.nl of bel
naar 0251 654977.

De zomerstal van de boerderij van    

Albert Asjes met de uitgestalde sierborden.

Foto: Collectie Oud-Castricum.
 Eikenhouten Dekenkist in 1712

Onbekend is waar de borden zijn gemaakt, want op de
achterzijden staan geen merktekens. Op de porseleinen
kommen staan op de onderzijde van de bodems wel
dezelfde getallen en kleine tekentjes die kunnen duiden
op Chinees fabricaat. Op twee andere met
bloemmotieven gedecoreerde kommen van aardewerk
ontbreekt aan de onderkant elke verwijzing naar de
fabrikant. Oud is het al het breekbare goed wel, maar de
datering laat ik over aan deskundigen.
Een ander voorwerp dat uit de nalatenschap van Asjes is
een handblaasbalg waarmee vroeger het haardvuur
werd aangewakkerd.
Enkele andere voorwerpen bevinden zich in bruikleen bij
Oud-Castricum.

Bron: Jaarboek Oud-Castricum 2010.
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Op dinsdagmiddag 7 oktober was weer een gezellige
bijeenkomst voor ons georganiseerd.
 
Sabine begon met het aansteken van een kaars om
Jaap Vink te herdenken, die in september is overleden.
We kregen een paar minuten de tijd om ieder persoonlijk
aan Jaap te denken en ons te herinneren zoals Jaap er
voor ons was. Ze had ook een mooi gedicht gevonden
van Joost Zwagerman: "Contact", dat ze met ons deelde.
 
Na de stille herinneringen kwam Hans van der Himst aan
het woord, hij begon verhalen te vertellen over Oud
Castricum, enthousiast aangevuld door diverse mensen
uit onze groep, oa. de echte Oud Castricummers,
die soms al meer dan 50, 60 jaar hier wonen.
 
Drie verhalen zijn me goed bij gebleven:
 
Verhaal 1 
In 1924 bestond een boerderij van boer Twisk
(klompenboer) die fietsers en wandelaars iets te drinken
aanbood, later veranderde deze boerderij in het
restaurant Johanna's Hof ....
 
Verhaal 2
Bij restaurant Zeezicht mochten kinderen in badpak of
zwembroek komen, volwassenen moesten echter keurig 
aangekleed blijven ....

Werkgroep Ouderen Contact
Verhaal 3
De bevolking van Castricum bestond in de 20er jaren
voornamelijk uit boeren en landbouwers, die grote
gezinnen hadden, 11, 12, 13 kinderen ....
Vader zorgde voor zijn gezin door op het land te werken,
wat hij teveel had geproduceerd, probeerde hij te
verkopen. Hans liet een foto zien van een boer met zijn
vrouw en kinderen, allemaal op klompen, omdat er geen
geld voor schoenen was. Ze stonden sloffen met
aardbeien te verkopen ....
 
Wat is Castricum in de loop der jaren veranderd van een
dorp met arme boeren en landbouwers tot een groot luxe
dorp, dat zich steeds verder uitbreidt.
 
Tot slot van deze middag nog een laatste Elfje ....
 
Gezelligheid 
Vrolijk, blij,
Elkaar te zien
Elkaar weer te ontmoeten 
Hartverwarmend 
 
Laatste opmerking:
De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 4 november 14.30 uur.
Hans la Duc komt voor ons op zijn gitaar spelen,
ben heel benieuwd,  u ook?
Nieuwe mensen zijn van harte welkom. 
 
Hartelijke groeten,
Mechelien.

Kerstkoor
Meezingen met het Kerstkoor
 
Op zondag 21 december in de avond (‘Kerstvesper’) zal
een Kerstkoor het kerstverhaal op muzikale wijze tot leven
brengen. Het wordt een mooie avond vol liederen, die
niet alleen het koor maar iedereen in de kerk uit volle
borst kan meezingen.
 
De repetities van dit projectkoor zijn op vrijdagavond om
half acht in De Schakel, steeds onder leiding van
Jelle Jan Klinkert. De eerste repetitie is op
vrijdag 8 november. Op die avond krijgt u de muziek
uitgereikt. U kunt meezingen in het koor!
Geef u op bij Monica Bouman,
email bouman.monica@gmail.com

Kerst-Inn 2025
De gezamenlijk kerken organiseren i.s.m. Stichting Welzijn
een gezellige middag op 23 december
van 13.30 tot 17.00 uur. 
Nadere informatie volgt in een volgend nummer van
Over en Weer.
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Lied 647 Voor mensen die naamloos
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
 
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
 

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
 
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
 
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Jan Raas
© Gooi en Sticht

Toegelicht: Voor mensen die naamloos
(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse
Gemeente Hilversum)
 
Naamloze mensen
In de Bijbelse traditie is het hebben van een naam een
teken van bestaan. Je naam duidt aan wie je bent, je
identiteit. Mensen zijn pas vergeten als hun namen niet
meer worden genoemd. Als niemand ze meer herinnert.
Dat zijn niet alleen de mensen die lang geleden
gestorven zijn. Nee, de ‘naamlozen’ in dit lied zijn de
mensen die over het hoofd gezien worden. Die in de
concentratiekampen van Noord-Korea zitten of in de
gevangenissen in Syrië. Maar ook de mensen in onze
eigen samenleving die naamloos in onze straten wonen.
Heeft de toeslagenaffaire niet opnieuw laten zien dat die
in groten getale in ons midden zijn? Zoals ook de
eenzamen, de mensen zonder familie, de vluchtelingen?
 
Bijzondere melodie
Als we voorzichtig naar de melodie kijken, valt er iets heel
bijzonders op. Regel 1 en 2 zijn precies gelijk. Regel 4 en 5
ook. Maar regel 4 en 5 zetten niet alleen op een hogere
toon in, zij zijn precies de gespiegelde versie van regel 1
en 2, en dan in een hoopvoller muzikale interval.
De dingen worden hier letterlijk omgekeerd en nieuw
gevormd.
 

Nieuw leven
Die eigenschap van de melodie reflecteert wat er in de
tekst gebeurt. Want in ieder couplet draait de inhoud van
de tekst precies op de helft als het ware om. Het hopeloze
van de aanroep in de eerste drie regels (couplet 1:
naamloos, kwetsbaar, weerloos; couplet 2: roepend,
tastend, zoekend; couplet 3: vragend, wachtend,
wakend; couplet 4: hopend) wordt steeds met het
tegendeel beantwoord in de volgende regels: nieuw
leven, kracht, God hoort, wij worden verstaan!
 
Voorbeden
Feitelijk bestaat ieder couplet uit één zin die volgens een
vaste structuur is weergegeven. In de vorm van het lied
herkennen we heel goed de voorbede. Ieder couplet
begint letterlijk met ‘Voor …’. Zo wordt er voor de
naamlozen en hopelozen een nieuwe werkelijkheid
uitgeroepen: God zal hen zien en een nieuwe naam
geven. Maar er valt nog iets op. Ook het onderwerp
verandert: ‘de mensen’ worden ineens ‘wij’. Het gaat niet
over anderen, maar over ons. ‘Wij’ krijgen een naam.
God zal herstellen, hoe dan ook.
 
‘Hier’
Opvallend is het woordje ‘hier’, dat regelmatig terugkomt.
Het wijst op de plek waar de gemeente van Christus
samen is. Of dat nu op zondagmorgen is, tijdens een
leerhuis, vergadering of buurtmaaltijd.
Waar de gemeente samen is, horen herstellende
woorden te klinken, wordt een nieuwe werkelijkheid
geschapen, brood gebroken.
 
Bron PKN Petrus
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Strafbaar alleen omdat je er bent?!
In de kerkdienst van 12 oktober jl. heeft de diaken van dienst onderstaande oproep van INLIA aan de gemeente
doorgegeven. Vanwege het belang van die oproep plaatsen wij hem hier in Over en Weer.
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en
voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
De redactie

Hoe rechtvaardig is het om mensen strafbaar te maken
alleen omdat ze hier zijn? En waarom dat plan doorzetten
als alle gezaghebbende instanties en deskundigen
zeggen: doe het niet, het werkt niet, maar veroorzaakt
grote problemen in de samenleving?
 
Het kabinet wil illegaliteit nog steeds strafbaar stellen en
wil dit nog vóór de verkiezingen regelen. Kerkelijk
dienstverband INLIA roept iedereen daarom op om te
reageren op de internetconsultatie die de Rijksoverheid
heeft gestart.
 
Tijd en hulp nodig
INLIA werkt al tientallen jaren met afgewezen asielzoekers
zonder papieren, samen met veel kerken. Wij weten dat
mensen tijd en hulp nodig hebben om te kunnen
vertrekken. Zoals de Senegalese Mamadou. Om terug te
kunnen keren moest hij reisdocumenten zien te krijgen
van de ambassade in Parijs. Daar gingen, zelfs met hulp,
maanden overheen.
Of mensen hebben tijd en hulp nodig om alsnog hun
recht op verblijf aan te kunnen tonen. Zoals het echtpaar
Masih en hun bejaarde moeder. Zij wisten uiteindelijk te
bewijzen dat zij in Pakistan gevaar liepen om gedood te
worden. Zij zijn christenen en werden beschuldigd van
blasfemie.
Hoe rechtvaardig is het dat Mamadou en de familie
Masih dan schuldig zouden zijn geweest aan een misdrijf,
enkel omdat ze tijd nodig hadden om documenten te
verkrijgen of bewijs te leveren?
 
Onrecht
Mensen die het meest kwetsbaar zijn, worden vervolgd
alléén omdat ze er zijn. Daar mogen we ons niet bij
neerleggen, vindt INLIA. Directeur John van Tilborg:
“Het doet geen recht en is gewoon fout. Als je
rechtvaardigheid en barmhartigheid belangrijk vindt,
breng je mensen in nood niet verder in verdrukking, laat
staan dat je hen veroordeelt.”
Strafbaarstelling is ook contraproductief. Het kost de
politie en de rechtbanken veel extra werk, terwijl het niets
oplevert. De Adviesraad Migratie noemt de wet “onnodig,
slecht doordacht en schadelijk”.
De politie, diverse overheidsinspecties (zoals de Inspectie
Justitie en Veiligheid), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en andere gezaghebbende instanties
waarschuwen dat strafbaarstelling niet leidt tot meer
vertrek, maar wel de leefbaarheid en veiligheid aantast.

De Raad van Kerken in Nederland sprak zich ook uit
tegen strafbaarstelling en de Protestantse Kerk in
Nederland roept eveneens op te reageren op de
internetconsultatie.
 
Kwetsbare mensen niet criminaliseren
In de internetconsultatie van de Rijksoverheid kan nu
iedereen zijn of haar mening geven. Die consultatie
volgde op de wijziging van het wetsvoorstel over de
strafbaarstelling. Hulpverleners blijven door deze wijziging
nu buiten schot. Illegaliteit zelf blijft echter een misdrijf in
het voorstel.
 
Oproep
INLIA roept iedereen op dit niet te laten gebeuren.
Reageer massaal op de internetconsultatie, zie de link in
onderstaande afbeelding. Laat kwetsbare mensen niet
criminaliseren!
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Voor de jeugd
Teens Group
Met zoveel nieuwe gezichten was de namenbingo geen
overbodige luxe bij de vorige Teens Group. De bingo’s
vlogen ons om de oren. Horizontaal, verticaal, dubbel
diagonaal, tot de kaart vol was. Hoe krijgen we het voor
elkaar om in de groep twee Elines te hebben, een Elin,
Elise en Elien???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tien avonden behandelen we de basis van het
christelijk geloof volgens de methode van Alpha Youth.
De eerste avond ging over de persoon Jezus. Wat weten
we eigenlijk van de historische persoon Jezus en waarom
is hij tot op de dag van vandaag zo beroemd? Een hele
mooie vraag die we met elkaar bespraken was
‘hoe weet je dat iets waar is?’ In de huidige tijd van social
media, AI en fake news een hele relevante vraag.
Hoe maak je onderscheid tussen echt en nep en hoe
weet je dat de verhalen over Jezus waar zijn?
De volgende keer duiken we wat meer in het ‘waarom’
van het leven van Jezus. Waarom is hij door God naar de
wereld gestuurd, waarom moest hij sterven en wat
betekent dit voor ons eigen leven?
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data  zijn
14 november, 12 december en 9 januari. Als je
tussendoor vragen hebt, of gewoon behoefte hebt om in
alle rust een gesprek te voeren, aarzel dan niet om
contact op te nemen met één van ons. Ook buiten de
Teens Group bijeenkomsten zijn we er voor jullie!
 
Esther, Naomi, Mick en Rik

Kind en kerk
Wat stormde het vorige kinderdienst buiten!
 
Dat paste goed bij het verhaal  dat Jezus vertelde aan de
mensen vroeger, over de domme man die een mooi
nieuw huis bouwde op een zandberg. Toen het daar ging
regenen en stormen, zakte dat huis zo in elkaar. Er was
ook een wijze, slimme man, die  bouwde zijn huis op een
rots. Toen het ging regenen en stormen bleef dat huis
goed staan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een verhaal om ons er aan te helpen denken dat
we ons leven op een sterke ondergrond moeten bouwen;
geloven in Jezus en doen wat Hij graag wil.
Bijvoorbeeld:  goed zijn voor elkaar en elkaar helpen,
ook kinderen die je misschien niet zo aardig vindt.
Doen wat je ouders zeggen, op school je best doen.
En bidden of Jezus je bij alles wil helpen.
 
We hebben mooie kleurplaten gemaakt met een
scheefgezakt huis op een zandberg en een mooi recht
huis op een rots.
 
2 november is de volgende kinderdienst.
Dan gaan we denken aan de mensen die overleden zijn
afgelopen jaar, of al eerder.
 
In december doen we ook weer een adventsprojekt,
daar lees je meer over in de volgende Over en Weer.
 
Namens Kind en Kerkgroep  ,
Marjanq.
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Raad van Kerken Castricum
Achterom: ‘Niet te geloven…’
Na hun programma over liefde – “voor wie ik liefheb…’-
en over hoop, – ‘op vleugels van de hoop’ -, bezingt
Achterom dit seizoen geloof. In een uurtje muziek, beeld
en poëzie word je meegenomen op een muzikaal-
poëtische reis langs hoogten van verwondering en
afgronden van verbijstering. Een uur over geloof in het
leven en over de kracht ervan!
Datum: zondag 2 november 2025
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Bijdrage: € 10,-- (inclusief koffie/thee)
 
Vertelvoorstelling ‘De kleine Goedheid’ – naar Levinas

 

We leven in uitdagende tijden. Soms kunnen we de moed
verliezen en ons hulpeloos voelen wanneer we
geconfronteerd worden met het lijden, de conflicten en
de verwarrende veranderingen die gaande zijn, of het nu
dicht bij huis is of juist verder weg. De verhalen in deze
vertelvoorstelling gaan over (on)gewone menselijke
daden die hoop en inspiratie bieden. Over ‘hoe de
kruimels van menselijkheid niet te vernietigen zijn door de
pletwals van het kwaad’ (Dirk de Wachter).
Een voorstelling die op begrijpelijke en aansprekende
wijze iets weer wil geven van het gedachtegoed van de
filosoof Levinas.
Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertelster,
trainer en coach. Eerder werd zij uitgeroepen door een
vakjury tot Vertelambassadeur 2017.
Als vertelster heeft zij een warme, expressieve manier van
vertellen. De verhalen worden afgewisseld met live-muziek
door harpiste/zangeres Jopie Jonkers.
Datum: zaterdag 29 november 2025
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Bijdrage: € 10,-- (inclusief koffie/thee)
 
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
 

Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in
De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren. Ervaring is niet
nodig.
Derde avond: 10 november 2025 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,-- per avond
 
Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. 
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel 
bij elkaar, dus deze maand op 13 november. De thee/
koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur
kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 
Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje dat in de kerken in Castricum,
de bibliotheek en bij boekhandel Laan ligt en op onze
website: www.rvkcastricum.nl        
 
Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum
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Op zaterdaČ ͐ Ĳoveıber ͑͏͑5 is er iĲ de Dorpskerk iĲ UitČeest de try-out vaĲ eeĲ 
bijzoĲdere ıuzikale voorstelliĲČ te zieĲ: 
 

 

Het is eeĲ ıooie coıbiĲatie vaĲ hedeĲdaaČse ıuziek eĲ verhaleĲ over het leveĲ vaĲ 
deze bijzoĲder vrouw. 
IĲ de aċČelopeĲ eeuweĲ zijĲ er diverse verhaleĲ eĲ ıytheĲ over haar oĲtstaaĲ. IĲ deze 
voorstelliĲČ is hier ééĲ verhaal vaĲ Čeıaakt. De dialoČeĲ wordeĲ aċČewisseld ıet 
hedeĲdaaČse popıuziek. 
We volČeĲ haar leveĲ vaĲaċ het ıoıeĲt dat Jezus aaĲ het kruis sterċt. Als vrouw iĲ eeĲ 
patriarchale saıeĲleviĲČ heeċt zij het Ĳiet ıakkelijk eĲ zal ČedwoĲČeĲ wordeĲ oı 
zwaarweČeĲde beslissiĲČeĲ te ĲeıeĲ zodat ze verder kaĲ iĲ het leveĲ. 
 

Dit project is eeĲ iĲitiatieċ vaĲ AĲĲeıarie vaĲ LeeĲ-JaĲsseĲs, projectleider, LodewieĲ 
Zwart-KĲottĲerus, reČie eĲ Nick Zwart-KĲottĲerus, ıuzikale arraĲČeıeĲteĲ eĲ ıuzikale 
leidiĲČ. 
De ıedewerkers koıeĲ uit alle deleĲ vaĲ oĲs laĲd.  
 

De opbreĲČst vaĲ de kaartverkoop Čaat Ĳaar de stichtiĲg Via ͑͑5, die zich iĲzet oı 
kiĲderıishaĲdeliĲČ eĲ huiselijk Čeweld te stoppeĲ. 
 

WaĲĲeer:  zaterdag ͐ Ĳoveıber ͑͏͑5 

Waar:   Dorpskerk Uitgeest – Castricuııerweg ͑ 

AaĲvaĲg: ͐9.͒͏ uur 

Duur:  ͐.5 uur,  geeĲ pauze 

EĲtree:  € ͐͏, coĲsuıptie Ĳa aloop iĲbegrepeĲ 

 

KaarteĲ reservereĲ: ıail Ĳaar kaarteĲ@kerkuitgeestakersloot.Ĳl 

U kuĲt betaleĲ op ͐ Ĳoveıber bij de eĲtree ϼČeeĲ piĲϽ 
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Kerk op papier (en meer) …
Zoals een tijdje geleden in de kerk-app te lezen was, is het
kerkelijk archief geordend en opgeschoond en naar het
centrale archief in Alkmaar gebracht.
 
Twee leden van de werkgroep communicatie zijn een
keer gaan kijken hoe men daarbij te werk ging en
hoorden van een aantal opmerkelijke vondsten die men
had gedaan tijdens het uitzoeken.
 
Zo vond men een kerkvoogdelijke oorkonde voor
Mevrouw Margaretha Cretier-van den Hoek, aan haar
uitgereikt vanwege vele jaren trouwe dienst als koster van
de Dorpskerk. Bij de oorkonde werd ook een speld
uitgereikt. Haar dochter Mineke Ramaker wist hier totaal
niks van. Zij is grondig gaan zoeken tussen de sieraden
van haar moeder en vond een erg klein speldje. De grap
is dat de oorkonde zowat een poster formaat had.
 
Ook werd de akte gevonden met betrekking op het olie
schilderij waar dhr. Albert Asjes op afgebeeld staat. Dit
schilderij hangt, zoals bekend, in de consistorie, maar de
akte was een verrassing.
 
Er werd ook een krantenartikel gevonden met een foto,
waarop Jan van Konijnenburg en Frans van Meggelen
als voorzitters van beide kerkeraden bij notaris Feikema
de akte ondertekenen van de fusie van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk. De
ondertekening was in 2005 en de officiële fusie vond
plaats op 12 januari 2006.

Een hele mooie vondst was het hele oude
lidmatenregister waarin de met de hand geschreven
(doop)namen met vermelding wanneer men geboren en
gedoopt was, belijdenis gedaan had, met attestatie was
overgekomen of vertrokken of overleden was. Bijzonder
ook de pagina met de voor  ‘gezien’ geplaatste
handtekeningen van de kerkvisitatoren. Het was soms
haast niet te lezen want de inkt was verbleekt, maar het
voelde van onschatbare waarde om dat dikke boek te
zien, waarin men zo nauwkeurig alles bijhield.

Ook is een hele doos met CD’s gevonden met de titel:
Castricumse koren zingen Mo-nu-men-taal, destijds t.b.v.
‘Stichting Castricums Monument ons een zorg’.
(Voor evt. geïnteresseerden: je kunt de CD kopen voor
5 euro bij Frans van Meggelen. Het geld komt ten goede
aan de kerk).
Verder is er een maquette gevonden van de kerk en ook
een mini baksteentje die je kon kopen t.b.v. de renovatie
van de kerk.

Er was veel en zorgvuldig bewaard, waaruit wel blijkt dat
de mensen die hiervoor zorgden de kerk een warm hart
toedroegen. Nu alles in Alkmaar wordt bewaard en in de
toekomst gedigitaliseerd, gaat de geschiedenis van onze
kerk niet verloren. Hoe mooi is dat.
 
Het alles uitzoeken, opschonen en ordenen was veel
werk, waar bij twijfel onderling werd overlegd om te
beslissen of het item wel of niet naar het archief moest.
 
Wij als leden van de werkgroep communicatie waren
diep onder de indruk van de enorme klus die hier
geklaard is.
 
Christien Smid
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Diaconale collectes in november
Zondag 2 november: Hospice Beverwijk
Het hospicehuis in Beverwijk bestaat sinds 2003 en heeft
4 kamers voor mensen die terminaal zijn en 2 kamers op
de 1e verdieping voor logeerzorg,  bovendien is er ook
een logeerkamer voor een familielid. Het is een huis voor
mensen die nog maar een korte levensverwachting
hebben. Hier krijgen ze ondersteuning van een grote
groep geschoolde vrijwilligers, samen met een vast team
van verpleegkundigen. Er wordt dagelijks gekookt,
en indien gewenst kan ook familie mee-eten.
Er worden soms spelletjes gedaan, of een wandeling
buiten, bovendien is er een mooie binnentuin waar ook
veel gebruik van wordt gemaakt. Maar als iemand liever
thuis wil blijven de laatste periode, dan kan er ook
ondersteuning bij de mensen thuis wordt geboden door
de hospice. Dan komen de vrijwilligers bij deze mensen
thuis. Sinds begin van 2023 is er ook de mogelijkheid tot
logeerzorg. Dan kan een langdurig ziek iemand 1 of 2
weken in het Hospicehuis logeren met ook alle zorg van
de vrijwilligers en verpleegkundigen. Dit om de partner of
mantelzorg thuis tijdelijk te ontlasten en even op adem te
komen. Na deze week gaat de betreffende persoon weer
naar haar/zijn eigen huis terug.
 
Zondag 9 november: werelddiaconaat Zuid-Afrika

Toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria; stel dat je
kind of je kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol
prostitutie, drugs, diefstal, geweld, en vuilnis. Wat komt er
dan van jouw kind of kleinkind terecht als jij hem zelf ook
niet kan ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte
vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De moeder van
Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont,
maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon.
Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken.
Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde
met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse
organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp
biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via
bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater,
muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: ze blijft
de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een
goede plek zijn beland.

Via deze collecte help je mee om kinderen zoals
Kgaugelo zo’n kans te bieden, zodat hij een goed rapport
haalt / ooit zijn diploma kan halen! Samen met christelijke
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan.
 
Zondag 16 november: Stichting Asmik

De naam Asmik komt van een meisje met een beperking
en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting
Asmik in Armenië. De Diaconie ondersteunt in Armenië de
activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor
kinderen met een beperking waar de afstand naar
passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team
helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.
 
Zondag 23 november: Voedselbank IJmond-Noord
Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei
omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben
in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank
IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze
steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken.
Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een
belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid.
Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht tot doel om
voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op
een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat
deelnemers weer zelfredzaam worden.
Om die reden verzorgen Socius,
MET Heemskerk en MEE & de Wering
de intake van onze deelnemers.
Zij helpen mensen de regie over
het eigen leven (terug) te krijgen.

vervolg op pagina 21
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Om te gedenken
Op donderdag 9 oktober is overleden ons trouwe
gemeentelid
 
Grietje van Zwet - Bestebroer, Gré.
 
Ze is 93 jaar geworden.
Donderdag 16 oktober namen we
afscheid van Gré in een dankdienst
voor haar  leven in de Dorpskerk.
 
We herinneren Gré als een trouw
en gelovig mens. 
Ze wist van aanpakken en had
voor een ieder een luisterend oor.
Ze genoot van natuur, cultuur,
haar kinderen en kleinkinderen.
Ze was actief bij Muttathara en
nam graag deel
aan kerkelijke activiteiten.

Ze belde vaak mensen op en toonde haar medeleven.

Haar leven stond in het teken van zorgen.
Als verpleegkundige zorgde ze voor haar patiënten,
als moeder zorgde ze voor haar kinderen, als oma voor
haar kleinkinderen en ze heeft de laatste tien jaar dat hij
leefde voor haar man Jan gezorgd.
 
En God zorgde voor Gré, dat ze in liefde en rust het
aardse leven kon loslaten.
We bidden de kinderen en kleinkinderen kracht en troost
toe nu ze hun moeder en oma missen.
 
Pastor Eveline Meulenberg

vervolg van pagina 20
 
Zondag 30 november: Zending Rwanda
Op deze zondag collecteren we via Kerk in Actie voor het
werk van de Rwandese organisatie Mwana Ukundwa, wat
“Geliefd kind” betekent. Opgericht door een vrouw die de
genocide overleefde en besloot iets te doen voor
kinderen, die toen wees werden. Tegenwoordig zetten
deze organisaties zich ieder jaar in voor 1300 kwetsbare
kinderen en hun verzorgers. Kinderen zoals de 13-jarige
Mariya Josee. Haar moeder kon zich aansluiten bij een
zelfhulpgroep. Ze kreeg hulp om in een beter huis te
wonen met een tuintje, waar ze groenten kon verbouwen.
Mariya Josee kan weer naar school en ontmoet in het
weekend een groep kinderen die ook met hiv besmet zijn.
Ze lezen uit de Bijbel, ze leert omgaan met haar ziekte,
kinderen maken samen plezier.
Moeder en dochter staan er niet meer alleen voor en
krijgen weer meer vertrouwen in de mensen
om hen heen.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92
t.n.v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één van de diakenen.
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Maal en Verhaal

Maandag 27 oktober is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren
van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen
we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan,
luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.
Helaas hebben we de bijdrage moeten verhogen tot
€ 10,00. We komen er anders financieel niet meer uit.
 
Voor de agenda’s: de volgende Maal en Verhaal is op
24 november.
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 oktober bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178,
of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 23 oktober) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
 
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan
zelf vervoer regelen?
 

 
Actie kerkbalans 2026: 
helpt u mee?
 
 
 
 
De actie kerkbalans 2026 start op zaterdag 10 januari en
duurt tot 24 januari. Door de actie kerkbalans kan het
kerkenwerk in Castricum worden voortgezet. We waren
zeer tevreden over de opbrengst van de actie kerkbalans
2025, het overtrof onze verwachtingen.
We ervaren allemaal dat de kosten van levensonderhoud
ook het afgelopen jaar weer zijn gestegen, dat geldt ook
voor onze kerkgemeenschap. Als we samen onze
schouders eronder zetten, komt het vast en zeker ook in
2026 weer goed.
 
Oproep nieuwe medewerkers
Het team van enthousiaste medewerkers heeft ook dit
jaar versterking nodig. Nieuwe medewerkers zijn dan ook
heel gewenst.
De enveloppen voor kerkbalans worden bij de mensen
thuis afgegeven en opgehaald. Dit kost niet veel tijd en
vindt slechts eenmaal per jaar plaats.
U kunt contact met mij opnemen als u mee wilt doen of
als u eerst meer wilt weten.
Doet u mee?
 
Coördinator actie kerkbalans
Eldert Boersma
Ejmboersma999@gmail.com
06 30108790
 

Actie Kerkbalans

22 Protestantse Kerk Castricum



Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de kaart
met vele namen van de gemeente erop die Rijk Verhoef
op zondag 28 september kwam brengen na mijn korte
verblijf in het ziekenhuis.
Het was hartverwarmend en ik heb genoten
van het boeket.

Hartelijke groet,

Leni Boers

Na 6 weken afwezigheid in de kerk door mijn
hartproblemen, was ik erg verrast mijn naam te horen
voor het krijgen van de bloemen in de kerk.
Het was een warm, oogstrelend, vrolijk boeket met oranje
lampionnetjes, oranje gerbera’s, rode bessen takken en
nog veel meer bloemen.
Vele handtekeningen stonden op de kaart en een apart
kaartje van dominee Rik.
Allen hartelijk dank, het heeft mij zeker goed gedaan, het
medeleven.

Groet,
 
Carina Schreuder - Hakvoort

Bedankt
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: vacant
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

 

 


