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Bloemschikking Kerst

Voorwoord

Het jaar 2025 is nu enkele weken oud en het leek ons goed om daarom
deze editie te starten met het 'Gebed om zegen voor het nieuwe jaar' door
ds. de Reuver (bron PKN-Petrus).

Wij komen fot U, biddend om uw zegen, om moed, liefde en kracht.
Om elkaar te zoeken, lief te hebben en recht te doen.
Om elkaars waardigheid hoog te houden.

Vul ons met uw wijsheid, met uw geestkracht,
fot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt.
Tot zegen van onszelf. Amen.

Hiermee gaan wij het nieuwe jaar in en hoe wij dat als kerkgemeenschap
gaan doen leest u ook in dit blad. Maar de intrigerende afbeelding op de
voorpagina en bovenstaande afbeelding geven aan dat wij ook nog even
terugkijken op de diverse activiteiten in de afgelopen kerstperiode.

Wij heten vanaf deze plek Anneke Rubens welkom als columniste. Op verzoek
van de redactie zal zij af en foe een column voor Over en Weer schrijven.

Haar eerste bijdrage vindt u op pagina 7.

De redactie

Afbeelding voorpagina:
De herdertjestocht arriveert bij de Pancratiuskerk. X

Papier van
verantwoorde herkomst

wasc,urg FSC® C017135
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Ter overweging

Wonen overal

Als u dit leest woon ik een kleine maand in Castricum. In een artikel las ik de top tien van meest stressvolle
gebeurtenissen: verhuizen. In hetzelfde rijtje staat: een overlijden van een dierbare, echtscheiding, werkloos raken of
een kind krijgen. Het zijn gebeurtenissen die je geregelde leventje omver werpen. Die zorgen voor onrust en
onzekerheid, die je uit balans brengen. Daar hoort verhuizen dus bij.

Het ligt natuurlijk aan allerlei bijzondere omstandigheden. Waar je naar toe verhuist - of het gedwongen is of zelf
gekozen - of je erop vooruit gaat of juist kleiner gaat wonen, enzovoort. En natuurlijk speelt je karakter en aanleg ook
mee. De één verteert een verandering nu eenmaal beter en makkelijker dan een ander. Wonen, goed wonen,

is belangrijk voor ieder mens. Waar je woont en hoe je woont, maar vooral dat je het gevoel hebt dat je thuis bent,
daar waar je woont. Een mens, ieder mens, heeft stabiliteit nodig. Een plek onder de zon. Waar je thuis bent,

op je gemak, dicht bij je zelf, waar je gekend wordt en de mensen kent. En dat is allemaal in het ongerede als mensen
gaan verhuizen.

Wonen overal nergens thuis is een regel uit een lied, het lied van Huub Oosterhuis.

De vossen hebben een hol en de vogels hebben een nest, zegt Jezus. Maar de Mensenzoon heeft geen plek om
uit fe rusten. Jezus heeft zelf geen huis. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is altijd onderweg. Hij leeft onder
de open hemel. Hij woont tussen de mensen.

Wonen overal nergens thuis.Het blijft fascinerend en verwonderlijk hoe dat bi Jezus werkt. Hij is nergens thuis en overal
op zijn gemak, dat is de levenskunst van Jezus. Hij is volledig vrij, leeft in een vast vertfrouwen op zijn God. Hij heeft
geen vaste woon- of verblijffplaats, geen postcode, geen huisnummer. Hij woont overal en nergens. Hij woont bij de
mensen. En als de goddelijke liefde zelf bij ons is, dan kunnen wij overal wonen ...

Pastor: Eveline Meulenberg

‘WONEN OVERAL’

Wonen overal nergens thuis,

Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis

Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis

Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.

Tekst: Huub Oosterhuis
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Kerkdiensten in de Dorpskerk

Oecumenisch vesper
in de Pancratiuskerk

Vrijdag 24 januari

17.00 Diaken Marcel de Haas en ds. Rik Willemsen
Thema: 'Geloven in samen'
Collecte: onbekend
Na afloop is er een eenvoudige soepmaaltijd
26 januari

10.00  Pastor Eveline Meulenberg
le collecte: Voedselbank
2e collecte: Jonge generaties (Nederland)

2 februari Zondag werelddiaconaat
10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
M.m.v. de Cantorij
1e collecte: Werelddiaconaat (Ethiopie)
2e collecte: Kerkelijk beheer

9 februari
10.00 Ds. Rik Willemsen,
M.m.v. een projectkoor
1e collecte: Noodhulp (Midden-Oosten,
Israél en Gaza)
2e collecte: Kerkelijk beheer

16 februari
10.00 Ds. Rik Willemsen,
le collecte: Binnenlands diaconaat
(Nederland)
2e collecte: Kerkelijk beheer

23 februari
10.00 Pastor Eveline Meulenberg
le collecte: Noodfonds
2e collecte: Kerkelijk beheer

2 maart
10.00 Ds. Hittjo Hummelen,
Maaltijd van de Heer
le collecte: Zending (Egypte,
voorjaarszending)
2e collecte: Kerkelijk beheer

met kinderdienst

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

26 januari
10.00 uur  Ds. Angelique Rijlaarsdam,
m.m.v. het Naaldkoor uit Santpoort-Noord
— o - 9 februari
e A, ‘HME,H . JER A - 10.00 uur  Pastor Anton Huisman,
o A ; b s m.m.v. Cantare uit Castricum
TN e RARRY,
=y, - IR i = 23 februari
MIETTNISITHY e 10.00 uur  Ds. Angelique Rijlaarsdam
9 maart
10.00 uur  Ds. Angelique Rijlaarsdam
L]
parnassia

groep
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Bij de diensten in februari

We horen op zondag 2 februari het vervolg van het
optreden van Jezus in zijn thuisstad Nazareth, Lucas
4:21-30. In het weekend dat onze kerk bij Petrus in het
Land in beeld komt rond het thema ‘thuis’, horen we hoe
Jezus in zijn thuisstad geen voet aan de grond krijgt.
Voor Jezus geen verrassing, geen enkele profeet is
immers welkom in zijn thuisstad. De wereld is gelukkig
groter dan Nazareth maar het blijft een pijnlijke angel in
het optreden van Jezus dat hij door zijn eigen mensen
niet geaccepteerd wordt. De Cantorij zingt vanochtend
weer met en voor ons en ook de kinderen zijn van de
partij. Er is kinderkerk en kinderoppas.

Zondag 9 februari is onderdeel van een nieuw
experiment: een muzikale thematweedaagse.

Op zaterdag 8 februari is er een liedmiddag met ‘groene
liederen’, waar een projectkoor voor wordt gevormd.

De liedmiddag wordt afgesloten met een vesper en een
aantal liederen laten we terugkomen in de dienst op
zondag, die ook een groen thema heeft. We hopen van
harte dat (een deel van) het groene projectkoor ook op
zondag komt zingen. De werkgroep groene kerk helpt
mee om de dienst voor te bereiden. Welk Bijbelgedeelte
deze zondag klinkt, is nog niet bekend.

De doorgaande lezing wordt het waarschijnlijk niet:
Lucas 5:1-11, de roeping van Jezus’ leerlingen.

Omdat de voorbereiding in handen is van de werkgroep
groene kerk is er deze maand geen ‘samen Bijbellezen’.

Van de redactie

De firma Editoo, waar Over en Weer wordt gedrukft,

heeft ons laten weten dat DHL (en ook Post NL) de
voorwaarden ten aanzien van de bulkverzending van
post heeft aangepast, dat wil zeggen verslechterd.

Om ervoor te zorgen dat Over en Weer op tijd in
Castricum wordt afgeleverd om de bezorging goed fe
laten verlopen, moeten wij het bestand eerder dan tof nu
toe gebruikelijk was naar Editoo sturen.

Dat geeft ons minder fijd om het blad samen te stellen,
op te maken en na te lopen op mogelijke fouten.

Het op tijd inleveren van de kopij gaat vrijwel altijd goed,
daar willen wij u ook hartelijk voor bedanken.

Maar gezien de gewijzigde situatie willen wij u nogmaals
vragen om uw kopij op tijd in te sturen.

Op zondag 16 februari horen we een wat onbekendere
variant van een bekende toespraak. Lucas 6:17-26 vertelt
over de 'veldrede’ van Jezus. Vergelijkbaar met delen uit
de bekendere "bergrede’ uit het MatfteUsevangelie.
Lucas plaatst deze toespraak direct na het aanstellen
van de twaalf apostelen. Daarmee worden deze
uitspraken van Jezus een soort basis voor zijn nieuw
aangestelde feam. Een basis om op verder te bouwen.

De veldrede is zo rijk aan uitspraken en beelden, dat deze
over meerdere zondagen is uitfgesmeerd. Op zondag

23 februari horen we het tweede deel: Lucas 6:27-38.

In dit gedeelte gaat het vooral over de omgang met de
ander. Over delen, liefhebben, niet-oordelen en
vergeven. Grote woorden, vooral als het over je vijanden
gaat.

U hoeft daarbij niet te wachten tot de dag van de
deadline. Als uw kopij klaar is om in te sturen kan en
mag dat ook eerder, dat geeft ons meer speelruimte
bij de opmaak.

Aanpassingen van kopij na het verstrijken van

de deadline zijn door bovengenoemde veranderingen
vrijwel niet meer mogelijk. Wij vragen daar uw begrip
vOoor.

De firma Editoo en wij van de redactie zijn uiteraard niet
blij met de aanpassingen door DHL, maar wij hopen met
uw medewerking ervoor te zorgen dat Over en Weer foch
op tijd op uw mat zal vallen.
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Uit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad van donderdag 9 januari 2025

Onze eerste kerkenraad weer in het nieuwe jaar 2025.
Een bijzonder moment. Gewoontegetrouw opende onze
predikant Rik Willemsen de vergadering met het
aansteken van de kaars:

het Licht van de Eeuwige in ons midden!

Rik nodigde ons uit om een rondje te maken: "hoe zit je
hier?” Na een drukke periode met wat volle en vermoeide
hoofden, hebben we er allemaal weer zin in om de draad
op te pakken. We hoorden positieve berichten van de
werkgroep van 8 personen () die aan het werk gaat met
de vraag:” hoe blijven we een gezonde en vitale
gemeente?” Daar lezen we zeker op termijn meer over!

Rik vertelde over de preftige en bijzondere contacten met
de redactie van het tv programma “Petrus in het land ™.
Er gaat inderdaad gefilmd worden in onze gemeente, in
en rond de Dorpskerk. Erg leuk dat de PKC is uitgenodigd
om hierin mee te doen. Er zijn gemeenteleden bereid
gevonden om fe spreken en er is een mooi thema.

Op pagina 8 vindt u de precieze aankondiging en
informatie.

We bespraken een doopaanvraag van twee
volwassenen. Onze predikant is in gesprek met het gezin
over het vormgeven van dit bijzondere moment.
Vervolgens wordt het moderamen gekozen. Het zall
voortgaan in dezelfde samenstelling als vorig jaar, en ik
mag de voorzittershamer weer ontvangen.

Deze eerste kerkenraad in 2025 werd ook gebruikt om
terug fe kijken en te evalueren hoe het eerste jaar
volgens KR 3.0 is bevallen. We werden door Arnold
uitgenodigd om persoonlijk op zgn. Post Its -("gele
briefijes™")- vragen te beantwoorden en onze ervaringen
te delen. Het was goed datf ook de twee afgetreden
ambtsdragers, Marjan Quaak en Dick Beutick bij deze
evaluatie aanwezig konden zijn. Met elkaar konden we zo
een goed beeld krijgen van waar we staan.

Zoals u weet heeft de kerkenraad in 2024 minder
vergaderd en iedere kerkenraad werd een werkgroep of
college uitgenodigd om te vertellen hoe het gaat,

aan de hand van een vragenlijst. Dat is ook gebeurd:
we hebben veel gemeenteleden/werkgroepleden aan
tafel gezien. Over het algemeen is de uithodiging
gewaardeerd, en konden werkgroepleden kennismaken
met de kerkenraad en andersom.

In korte lijnen vatte Arnold onze ervaringen en inbreng
samen.

We constateren met elkaar dat de verschuiving naar
inhoud en bezinning er nog onvoldoende uit is gekomen;
er was helaas toch vaak te weinig ruimte in de agenda.
Dat is teleurstellend, want dat wilden we juist graag.

De kracht in de meeste werkgroepen en colleges lijkt
sterk, dat is fijn. Echter, sommige werkgroepen zouden
steun kunnen gebruiken. Van de coaching die is
aangeboden, wordt jammer genoeg nog onvoldoende
gebruik gemaakt.

De kerkenraad heeft zeker meer inzicht gekregen in wat
er gebeurt in de werkgroepen. We hadden gehoopt dat
er meer “dwarsverbanden” zouden ontstaan tussen de
werkgroepen onderling, en dat lijkt onvoldoende te
gebeuren. Er zijn wel veel inifiatieven waar we blij mee
zijn, maar de vraag is of dat te maken heeft met KR 3.0.

We nemen allen waar dat de agenda van de kerkenraad
te vol is, dat de tijdsdruk daardoor toeneemt en dat geldt
ook voor de agenda van het moderamen.

Op 23 januari zullen we ook de gang van zaken in het
moderamen evalueren.

In de komende weken zullen de uitkomsten van deze
evaluatie verder geanalyseerd worden.

Daarna bespreken we hoe we met deze kennis en
ervaring verder zullen gaan.

Het kerkenraadswerk blijft een weg van zoeken, vallen en
opstaan en weer verder gaan!

Daarna was het de hoogste tijd om vol goede moed met
een drankje en een hapje het nieuwe jaar in te luiden en
vanuit ieders inzet er een mooi jaar van te gaan maken.
En die energie was voelbaar!

We namen nog een keer afscheid van Marjan en Dick,
met dank voor al hun betrokkenheid en trouw.

We doofden het Licht, dat blijft branden in ons hart.

Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Protestantse Kerk Castricum



Samenstelling
kerkenraad en colleges

Samenstelling Kerkenraad

+ Rik Willemsen, Predikant, lid Moderamen

+ Eveline Meulenberg, pastor

+ Anja van der Wiel, ouderling, pastoraat

+ Toon Mans, ouderling, voorzitter kerkrentmeesters,
lid Moderamen

+  Mineke Ramaker-Cretier, ouderling, scriba,
lid Moderamen

+ Willy Spaans, ouderling, voorzitter KR,
lid Moderamen

+ Martin Tromp, diaken

+ Rijk Verhoef, diaken, lid Moderamen

+ Amnold Faber, coach en beleidsadviseur KR

+ vacant: jeugdouderling

+ vacant: ouderling kerkrentmeester

Samenstelling College van Diakenen
+ Johan Streefland, diaconaal rentmeester, voorzitter ai
* Hans Witte diaconaal rentmeester, voorzitter ai
* Martin Tromp, diaken, voorzitter io
* Rijk Verhoef, diaken
+ Thea Korfage, diaconaal rentmeester
» Nienke Witkamp, diaconaal rentmeester
* Rene Zijp, diaconaal rentmeester
* Vacant: diaken

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
+ Toon Mans, ouderling, voorzitter
* Henk van der Leest, secretaris
+ Willem Pool, administrateur
+ Peter Smid, penningmeester
+ Robert Goede, technisch beheer (gebouwen)
+ Pepijn Stel, verzekering/ automatisering
+ vacant: ouderling kerkrentmeester

Op verzoek van de redactie zal Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer
schrijven, met daarin persoonlijke observaties.

Haar eerste bijdrage, Licht, freft u hierbij aan.

Licht

Zeldzaam. Zo donker als het de laatste maand was.

Grijs eerder, door de regen. Waar was het licht?!
Activiteiten buitenshuis werden naar binnen verplaatst.
Een kast uitmesten. De loodgieter bellen. En ook geen
appjes sturen maar bellen. Meer tijd voor de krant
nemen. Een deur verven.

Zo kwam ik bij het opruimen van mijn bureau een boek
tfegen dat ik maanden daarvoor geleend had van een
vriendin: Theo Monkhorst. De vriend van Matisse.
Natuurlijk had ook ik de Franse schilder Matisse
gevonden in de tv-serie van Jeroen Krabbé. Dit was puur
tfoeval maar het bracht mij er wel foe direct mijn leesstoel
op te zoeken.

Rond 1900 klopt bij een boer, die een stukje land heeft
fen noordoosten van Parijs, een man aan die water
vraagt voor zijn paard. Het blijkt een schilder te zijn,
Matisse geheten. De boer vraagt hem binnen, er wordt
een glas gedronken en ze raken in gesprek. Matisse blijft
overnachten, een week, het loopt uit op maanden.

De twee blijken geinteresseerd te zijn in de drijfveer van
ieders leven. Op een donkere avond vraagt Matisse aan
de boer: "Wat is eigenlijk voor jou de zin van het
bestaan?” De laatste moet er lang over nadenken.

"De aarde, de natuur, mijn beesten, en ja, het maken
van goede cider. Deze schenken mij vreugde, misschien
is dat het?” En meteen daarop: “En voor jou, Matisse.
Wat is het voor jou?”

"Het licht ... gevangen in mijn fube, op mijn palet, op het
doek ... Lichtis voor mij de zin van het bestaan.”

Anneke Rubens - Onnes
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Vanuit de pastores

verbinden

Petrus in het land in Castricum

Na ruim twee maanden voorbereiding in stilfe mogen we
het eindelijk bekend maken. Onze Protestantse
Gemeente Castricum doet mee aan het
felevisieprogramma ‘Petrus in het land” van KRO/NRCV.
Een programma dat lokale kerkgemeenschappen en
persoonlijke geloofsverhalen in beeld brengt.

Onze aflevering is gemaakt rond het thema ‘thuis’,

met als hoofdvraag: ‘op welke manier is de kerk een thuis
voor jou?’. Verschillende gemeenteleden en initiatieven
komen aan bod, er wordt gereflecteerd op het thema
‘thuis’ en er klinkt muziek. Al met al een mooi portret van
onze gemeente rond een thema dat ons na aan het hart
ligt. De uitzending is op zaterdag 1 februari om 17.10 uur
op NPO 2. Uiteraard is het programmma ook op een later
moment terug fe kijken.

We proberen ook een gelegenheid te scheppen om de
uitzending met elkaar te kijken. Hou hiervoor de
zondagsbrief en de kerkapp in de gaten.

luisteren bloeien

Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iefs van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaus een derde persoon fegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.

Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.

Beschikbaarheid pastores

Bij afwezigheid van één van de pastores kan contact
worden opgenomen met de wel aanwezige pastor.
De pastoraattelefoon is uiteraard ook beschikbaar.

Protestantse Kerk Castricum



Een terugblik op de kerstperiode

Verhalen van Licht en Hoop

De Advents- en Kersttijd stond afgelopen december bol van activiteiten. Zo waren er in de Adventstijd weer mooie
verhalen van Licht en Hoop, verteld door Rolien Eikelenboom en Thomas M&himann.

Aangepaste gezinsdienst IJmond

Op zondag 2 februari wordt er weer een aangepaste
gezinsdienst gehouden in de Engelmunduskerk in
Velsen Zuid om 15.00 uur.

Voorgangers zijn ds. C. Lous en ds. G. Bijl.

Het wordt een dienst met hoofdthema "Een nieuwe start".
U bent van harte welkom, met vriendelijke groet namens
de commissie Aangepaste Gezinsdiensten,

Sary v.d. Kooi
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Voor de jeugd

Kind en kerk

De drukke decembermaand is weer voorbij.

We hadden een vrolijk Adventsproject waarin
verschillende wandelaars ons meenamen op het pad
van Hoop. Hoop door nieuwe knopjes aan de bomen en
door fijne gebeurtenissen, zoals de viag mogen dragen
bij een sportwedstrijd en we waren blij met Maria en haar
tante Elisabeth omdat ze allebei een kindje verwachtten.

Die kinderen werden een half jaar na elkaar geboren.
Eerst Elisabeth's zoon Johannes en daarna Maria's kindje
Jezus. Maria moest eerst nog op reis naar Bethlehem
omdat keizer Augustus wilde weten over hoeveel mensen
hij regeerde. Uit Bethlehem kwamen Jozef en Maria's
voorouders en daarom moesten ze zich daar in laten
schrijven (er was toen nog geen email, dus ze moesten
zelf op reis naar die stad). Daar waren alle hotels al vol
toen ze er aan kwamen, er was alleen nog een warm
plekje in een stal. Daar is Jezus geboren.

We hebben in een mooie Herdertjestocht meegelopen
met de herders die als eersten het nieuws van Jezus'
geboorte hoorden. Een engel stond opeens bij hen en
vertelde dat Jezus onze Redder was geboren en dat ze
Hem konden vinden in een stal, vlakbij waar ze nu waren.
Veel engelen zongen daarbij, ze dankten God voor dit
kleine bijzondere kindje.

We liepen in onze herdertjestocht
van de Dorpskerk naar
Pancratiuskerk (zie pagina 11).
Onze tocht eindigde daar.
Samen met elkaar zongen

we nog een paar mooie
kerstliedjes en dankten we

God omdat Hij Zijn Zoon naar
ons had toegestuurd als een
klein kindje, net zoals wij
allemaal geboren zijn. Jezus heeft daarna, net zoals wij
allen, als mens geleefd, terwijl Hij ook

Gods Zoon was. Hij heeft ons het goede voorbeeld
gegeven van hoe je volgens Gods wil in liefde en vrede
met elkaar kan leven.

Daarover praten we ook in onze kinderdiensten steeds
weer, op dllerlei manieren.

En we horen ook over andere mensen uit de bijbel.

Op 5 januari hoorden we meer over de 3 wijze mannen
die uit een ver oosters land kwamen om Jezus welkom te
heten hier op aarde. Ze hadden een heel bijzondere ster
gezien, die hen vertelde dat er een koning was geboren.
Ze volgden die ster en uiteindelijk vonden ze dat
koningskind in de stal en gaven hem dure cadeaus.

Op 2 februari is er weer een kinderdienst, dan horen we
waarschijnlijk hoe koning Salomo nog ver voor Jezus'
geboorte een wijze koning was die goed voor zijn volk
wilde zijn en Gods wil wilde doen. Daarna gaan we
verder naar Pasen en we volgen Jezus op zijn levensweg.

Sinds 5 januari ben ik geen jeugdouderling meer, maar ik
blijf wel meedoen met de kinderdiensten. Jullie hebben
me verrast met een mooi gouden armbandje.

Daar ben ik heel blij mee! Dank jullie wel nogmaals!

Ik hoop jullie allen weer te zien op 2 februari.

marjang.

Teens Group

Bij een nieuw kalenderjaar horen ook goede
voornemens. Een aantal van jullie heeft een bijzonder
goed voornemen dit jaar: slagen voor de eindexamens!
Er zal dus meer tijd aan school besteed worden, en dus
zullen jullie de verleiding moeten weerstaan van teveel
social media, gamen en leuke feestjes. Best lastig om dat
vol te houden, daar hebben we het met elkaar over
gehad. We weten namelijk allemaal best wel wat goed
en slecht voor je is maar de praktijk is toch vaak anders
dan de theorie. Dat geldt niet alleen voor ons maar ook
voor de gemeente in Rome waar Paulus een brief aan
schreef. We beten ons vast in deze moeilijke tekst en
kwamen erachter dat wat Paulus schrijft best wel
herkenbaar is: mensen doen soms verkeerde dingen,
ook al willen ze wel het goede doen.

Dat deze worsteling nog steeds actueel is hoorden we in
het mooie nummer "‘Daylight” van David Kushner, dat jullie
spontaan begonnen mee te zingen. "Wat zou jij David
willen vragen of willen zeggen’, vroegen we elkaar af.

En als creatieve afsluiter maakten jullie ‘life hacks’ voor de
grootste verleidingen die jullie om je heen bij
leeftijdsgenoten zien: social media, gamen en vapen.
Wat een credtiviteit!

De volgende keer zien we elkaar weer op vrijdag

7 februari. Noteer ook alvast zondag 13 april in je
agenda. Bij voldoende animo gaan we dan met elkaar
op bezoek bij het Corrie tfen Boomhuis in Haarlem.
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Een terugblik op de kerstperiode

De herdertjestocht was anders dan de afgelopen jaren. In plaats van begin en einde bij of in de Dorpskerk, gingen we
dit jaar, in de regen, op weg. De Katholieke hoofdherder loopt met een stoet kinderen van de Dorpskerk naar de

St Pancratiuskerk. Onderweg werd het kerstverhaal uitgebeeld en muzikaal begeleid door accordeoniste

Yolanda Klingeler. Bij de St. Pancratiuskerk aangekomen sloot de stoet aan bij de gezinsviering van de Katholieke kerk.
Daar trof de groep een Rooms Katholieke en een Protestantse voorganger. Terwijl de stoet binnenkwam werd er:

‘komt allen tezamen’ gezongen. We hebben gebeden, gezongen en naar het kinderkoor ‘de Sterretjes’ geluisterd.
Aansluitend gaven we elkaar de vredesgroet. Het was heel fijn om samen zo Kerst te mogen vieren met jong en oud.

De herbergier verteld dat er geen plaats is in Bij de herders waren de schapen onrustig, De herders
de herberg. ging er iets gebeuren?

De tocht van de Dorpskerk naar de De engelen zingen bij de RK-Parochiekerk De wijzen in de St. Pancratiuskerk

St Pancratiuskerk

Allen tesamen in de St. Pancratiuskerk Ds Rik Willemsen, Margo de Wolf en Marcel

de Haas, diaken

Geen foto’s, maar wel heel mooi waren de zangdiensten door het koor van de Witte Duif fijdens de
‘Candlelight” avond en van het projectkoor op Kerstavond.
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College van Kerkrentmeesters

Het laatste bericht van het College van Kerkrentmeesters
in Over en Weer is van september vorig jaar. Betekent dit
dat de kerkrentmeesters de laatste drie maanden van het
jaar op hun handen hebben gezeten? Het tegendeel is
waar. Ik geef u een korte samenvatting van onderwerpen
waarmee het College van Kerkrentmeesters zich heeft
bezig gehouden

Voegwerk Dorpskerk

Het herstel van het voegwerk van de Dorpskerk zal naar
verwachting in maart of april van dit jaar worden
uitgevoerd. Omdat de subsidie van het rijk (RCE) bij
lange na niet toereikend is om de kosten fe dekken is
vorig jaar zomer subsidie aangevraagd bij de Provincie
Noord-Holland. Eind december mochten we de
beschikking van de Provincie in ontvangst nemen waarin
de aangevraagde subsidie ad € 13.440,— werd verleend.
Daar zijn we blij mee. Omdat de totale kosten van het
herstel bijna € 40.000,- bedragen zullen ook
subsidieaanvragen bij andere fondsen worden
overwogen.

Herstel houtwerk De Schakel

Tijdens schilderwerkzaamheden aan De Schakel bleek
het houtwerk op verschillende plekken zodanig te zijn
aangetast door houtrot dat reparatie noodzakelijk was.
Naast reparatie en vervanging van het houtwerk is een
installatiebedrijf ingeschakeld om de daklijsten te
voorzien van een zinken bekleding waardoor ze beter
beschermd zijn tegen nattigheid. Al met al een
aanzienlijke kostenpost.

Nieuwe website en archivering

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de nieuwe
website. Het resultaat is er infussen en dat mag er zijn.
Hulde voor de werkgroep en de vrijwilligers die aan het
project hebben gewerkt. Een onderdeel dat voorlopig
werd geparkeerd en waar we dit joar mee aan de slag
gaan is de archivering. Daarin betrekken we niet alleen
de archivering van bestanden van de (oude) website
maar ook bestanden en documenten van de colleges en
werkgroepen. Daarnaast moet ook gekeken worden naar
het bestaande papieren archief. Een omvangrijke klus.

Orgel

Hoewel het orgel enkele jaren geleden grondig is
gerestaureerd hebben de organisten een mankement
vastgesteld dat hersteld moet worden. Op advies van de
orgelbouwer wordt deze reparatie dit jaar, bij de
volgende grote stembeurt, uitgevoerd. We zijn in overleg
of dit onder de garantiebepalingen valt. Daarnaast is in
het najaar schimmelvorming in het orgel vastgesteld.
Een gevolg van de extireme neerslag van het afgelopen
jaar. Meer kerken hebben hier mee te kampen.

Om het vochtgehalte beter onder controle te krijgen is
een zwaardere luchtontvochtiger aangeschaft en
geplaatst. Andere maatregelen zijn beter ventileren en
minder vaak de kerkvloer dweilen.

Verwarming Dorpskerk

Naar aanleiding van de explosief gestegen
energiekosten na de Russische inval in Oekraine werd
besloten om de temperatuur in de Dorpskerk op

18 graden te houden. Via de kerkenraad kwam het
verzoek om de temperatuur fijdens kerkdiensten weer een
graadje hoger te zetten. Dit naar aanleiding van vragen
van gemeenteleden. Hoewel de energiekosten niet meer
op het hoge niveau zijn van destijds vormen ze nog
steeds een grote kostenpost. Daarnaast willen we als
Protestantse Gemeente Castricum onze
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het klimaat.
Desondanks is besloten om aan het verzoek van de
kerkenraad tegemoet te komen en de temperatuur
fijdens kerkdiensten op 19 graden fe zetten.

U ziet het, ook de laatste drie maanden van vorig jaar
heeft het CvK niet stilgezeten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der leest
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Vanuit de werkgroep vieringen

Geen ‘samen Bijbellezen’ deze maand

De viering op de tweede zondag van de maand wordf
doorgaans voorbereid met een bijeenkomst

‘samen Bijbellezen’. Omdat de tweede zondag van deze
maand al voorbereid wordt door een ander
voorbereidingsgroepje, komt de bijeenkomst

‘samen Bijbellezen” deze maand te vervallen.

De volgende bijeenkomst is op (as)woensdag 5 maart
om 10.00 uur in De Schakel. We bereiden dan de dienst
van zondag 9 maart voor, de eerste zondag van de
Veertigdagentijd.

Koffie met noten - Liederen van lona

Twee keer per jaar hebben we een lonadienst, voorbereid
door onze eigen lonawerkgroep. Maar door het hele jaar
heen zingen we liederen uit deze oecumenische
kloostertraditie. De melodieén zijn geliefd en de teksten
gaan over aansprekende thema's als gerechtigheid,
zorg voor de aarde en de spiritualiteit van de kleine
dingen in het leven. René van Loenen vertaalde veel
liederen in het Nederlands, onder andere prachtige
bewerkingen van Psalmen. Genoeg aanleiding om deze
editie van ‘koffie met noten’ te wijden aan liederen uit de
lonatraditie. Bij ‘koffie met noten’ staan liederen uit het
Liedboek en andere bundels centraal.

We zingen samen een aantal liederen, waarbij
kerkmusicus Lisette van Veluw het muzikale gedeelte
verzorgt, inclusief een korte inleiding bij de gekozen
liederen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over
wat het lied oproept.

Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider. Op woensdag
26 februari om 10.00 uur bent u weer van harte welkom
in De Schakel. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.
Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via
telefoon, mail of app.

Afbeelding: lona Community (www.iona.org.uk)

Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Bij velen van u is de lona Community bekend, al was het alleen maar vanwege de regelmatige lona-vieringen in
de Dorpskerk. Maar omdat wij wat ruimte over hebben, kunnen wij in aansluiting op de uitnodiging voor
'koffie met noten' wat informatie plaatsen om de kennis over de lona Community weer wat op te frissen.

De redactie

De lona Community is een in 1938 op het Schotse eiland lona gestichte oecumenische gemeenschap. De stichter was
George Macleod. Deze gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd vorm te geven.

Het doel van de gemeenschap is: "om het gemeenschappelijke leven te herbouwen, door te werken aan sociale en
politieke verandering, te streven naar vernieuwing van de kerk met nadruk op de oecumene, en nieuwe inclusievere
benaderingen van eredienst te verkennen en dat alles gebaseerd op een geintegreerd begrip van spiritualiteit.”

Hun gemeenschappelijke regels zijn:
Dagelijkse gebed en Bijbellezen

Wederzijdse rekenschap voor het gebruik van geld en tijd

+  Geregelde onderlinge ontmoetingen

Actie voor en bezinning op gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping

De gemeenschap tfelt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden.
Deze gemeenschap wordf wel beschouwd als Angelsaksische versie van Communauté de Taizé en vormt de
drijvende kracht achter de huidige interesse voor het Keltische christendom.

Bron: Wikipedia
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Maal en Verhaal

I B Maal en Verhaal

ledereen allereerst de beste wensen voor 2025 met
hopelijk een goed gezondheid. De eerste

Maal en Verhaal in 2025 is op maandag 27 Januari.
We beginnen in De Schakel om 18.30; de deuren van
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten
zijn nog steeds € 8,00. Voor de agendd’s:

De volgende Maal en Verhaal is op 24 februari 2025.

Opgave graag uiterlijk donderdag 23 januari bij
Han van Konijnenburg, fel. 658190, of via de email:_

jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,

dit fijdig (uiterlijk donderdag 23 januari) doorgeven.

Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.

En tenslotfte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan
zelf vervoer regelen?

Wierookbrander

Oproep

Mijn vraag in Over en Weer van januari over het model
van de Maranathakerk als collectebus heeft geen
informatie over het doel opgeleverd. Wel is de inbrenger
bekend geworden.

Ik waag nog een kans met een volgend object.

In de vitrinekast in de consistoriekamer staat

een wierookbrander waarvan de herkomst en de
inbrenger niet bekend zijn.

Als u hierover meer weet, stuur dan een mail

naar mooij6é3@kpnmail.nl of bel naar 0251 654977.

Ernst Mooij

Werkgroep Pastoraat

Onitmoetingsbijeenkomst 60-70 jarigen

Lijkt het je wat om gemeenteleden te ontmoeten die net
als jij in de levensfase zitten van (aanstaande)
pensionering of laatste stap in je loopbaan?

Dan nodigen we je van harte uit op

9 februari van 14.30 - 17.00 uur in de Schakel
Naast elkaar ontmoeten, willen we op een ongedwongen
manier in gesprek gaan over de veranderingen die deze

levensfase met zich meebrengt en vragen over zingeving.

Aanmelden kan tot 5 februari per mail naar:
kanjawiel tlook.com

Namens Werkgroep Pastoraat

Akke Deinum en Anja van der Wiel
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Nieuwe welbsite

Op 27 december hebben we de vernieuwde website in gebruik genomen, een spannend, technisch moment dat
goed is verlopen. Het zal duidelijk zijn dat verschillende bezoekers moesten wennen. Staat alles wat ik zou willen weten
er wel op? Wat mis ik? Wat kan ik niet vinden?

De webredactie heeft verschillende mailtjes ontvangen met vragen en opmerkingen. Daar gaan we mee aan de
slag. Een paar opmerkingen van onze kant: op de welkom pagina is op twee plekken Kerkdienstgemist te vinden.

In het stukje Kerkdienst thuis staat twee keer het woordje hier oranje gekleurd. Het eerste hier is voor het kijken naar
de dienst in Dorpskerk, het tweede hier verbindt u met Omroep Castricum om naar de kerkdienst te luisteren

In de derde, witte kolom ziet u drie appjes staan: de kerkapp, kerkdienstgemist en de facebookpagina van onze kerk.
Als u op het tweede appje klikt komt u ook op de pagina van de Dorpskerk.

U kunt op uw computer ook in de kerkapp komen. Heeft u zich aangemeld voor de kerkapp, maar vindt u het lastig
lezen op uw tfelefoon, gebruik dan de kerkapp op uw computer.

Wij hebben besloten om geen berichten meer fe verzenden dat de zondagsbrief of de Over en Weer te lezen zijn.
U vindt die op de pagina Welkom onder het kopje Nieuws.

Ook worden er geen spoedberichten meer verzonden i.v.m. een overlijden. Die kunt u vinden op de Kerkapp onder
het kopje Lief en Leed.

Heeft u vragen over de website, laat het ons weten. Krijgt u iets niet voor elkaar op uw tablad, pc of smart tv,
meld het ons. Wij zijn altijd bereid u te helpen.

Namens de webredactie,
Henk Meijer
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Messiah.nl

Op 19, 22 en 23 februari zullen het koor en combo van de
Witte Duif een verkorte versie opvoeren van het oratorium
de Messiah van Handel.

"Messiah” is Hebreeuws voor "de Gezalfde", in het Grieks
"Christos”, wat staat voor de Verlosser die vrede en
gerechtigheid op aarde zal brengen.

De Messiah van Handel begint met de aankondiging
door de profeet Jesajah van de komst van de Messias,
direct gevolgd door het verhaal van de geboorte,

het leven, de dood en de wederopstanding van

Jezus Christus. De Messiah eindigt met de voorspelling
van de dag des oordeels en de uiteindelijke overwinning
op zonde en dood.

In deze uitvoering van de Messiah zal een aantal van
de mooiste en meest ontroerende liederen uit de Messiah
fen gehore worden gebracht, waaronder
+ het onfroerende ‘Comfort ye’,
» het optimistische
'O thou that tellest good tidings to Zion’,
het vrolijke ‘For onto us a child is born’,
+ het lieflijke 'He will lead his flock’, en uiteraard
+ het euforische ‘Hallelujah!”.

Stierting

{ De Whtie Dt
Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het
Nederlands worden gezongen. Tussen de liederen zullen
er feksten worden voorgelezen, waarin er verband zal
worden gelegd tussen de actualiteit en de bijbelteksten
waarop de Messiah is gebaseerd.

De Messiah.nl zal worden uitgevoerd op

woensdag 19 februari 20.00 uur in de abdijkerk,
Abdijlaan 26, Egmond-Binnen,

op zaterdag 22 februari 20.00 uur in de Dorpskerk,
Kerkpad 1, Castricum,

en op 23 februari 16.00 uur in de Protestantse kerk ,
Zuidkerkenlaan 25, Limmen.

De toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het
geven van een vrijwillige bijdrage.

In verband met beperkte beschikbaarheid van plaatsen
in de abdij van Egmond is het nodig om je voor de
uitvoering op 19 april vooraf in te schrijven via de website
van de abdij.

Bron: https://www.pastoralehulpverleningjongeren.nl/bijbelstudies-geestelijk-herstel /de-

goede-herder-en-de-schapen/

16

Protestantse Kerk Castricum



Raad van Kerken Castricum

Kindertheater op zondagmiddag 9 februari om 15.00
uur in Nieuw-Geesterhage van poppenspeler Matthijs
Viaardingerbroek over De verloren zoon

Een gloednieuwe voorstelling over de verloren zoon,

die in zijn wijsheid dacht dat hij de weg wel wist.
Uiteindelijk wordt hij echt wijs en ontdekt hij de weg terug
naar het huis en het hart van de Vader.

Een leuke en mooie voorstelling van ongeveer 50 minuten
met meerdere buikspreekacts en nieuwe goocheltrucs.
Lekker interactief - veel kinderen mogen meehelpen op
het podium. Leuk voor jong en oud, met een hele goede
Bijbelse boodschap!

De voorstelling wordt in een viering verwerkt.

Voorganger ds. Rik Willemsen.

Na afloop: open collecte

Sacred Dance

is elke 2e maandagavond van de maand in

De Schakel, dus deze maand op 10 februari

van 19.30 - 21.30 uur. i
De leiding is in handen van Corine Zwaan. /ﬁ(- r R\
Muziek en beweging geven je de kans E\ . '
om lichaam en geest te ontspannen, o J‘g
om vreugde, concentratie, stilte en

verbondenheid met elkaar te ervaren.

Ervaring is niet nodig.

Bijdrage: € 10,— per avond

Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze cecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel
bij elkaar, dus deze maand op 13 februari.

De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om
14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door fot 16.00 uur.

Op dinsdagavond 25 februari om 20 uur houdt

Arjan Broers™ in De Schakel een lezing over het thema
‘Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur’

Wat wil je later worden? Die vraag
krijg je vaak als kind. Maar er komt
een moment dat je iets of iemand
bent geworden. En dan moet je
Nog een Poos.

Vroeg of laat lopen mensen

tegen de grenzen op van wat

ze zijn geworden. Is dit alles?

Dan begint de tweede helft

van je leven. De beste helft,

noemt Arjan Broers heft,

‘of in ieder geval de helft waar het echt om gaat’.
Hij schreef hierover een boek dat inmiddels al een derde
druk kreeg. De ondertitel van het boek is: ‘Kunnen we
behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?’

*Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de
Dominicus in Amsterdam.

Bijdrage: € 10.— (inclusief koffie/thee)

DE

Hermnd v livide tir— el

BESTE

won e w i e sl

HELFT

Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
We komen in stilte binnen en zitten
bij de brandende Paaskaars.

Er zijn mensen die wekelijks komen,
mensen die op voor hen speciale
momenten komen,

maar ook gewoon nieuwsgierigen.
Jong en oud, iedereen is welkom.

Het volledige programma vindt u in
het RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl
Aanmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of

Raad van Kerken
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Opbrengst collectes

Door de Diaconie ontvangen doorzend-collectebijdragen van 1 januari t/m 31 december 2024.

Digitaal ontvangen

- - - Kerkzak
Via rekeningen NL22 RABO 0311 9699 92 en via Kerk- (contant) Totaal
NL93 INGB 0000 4441 58 app

Voedselbank 4.272,50 605,50 1.412,46 6.290,46
Stichting Asmik 3.649,00 522,50 936,98 5.108,48
Straatkinderen Kathmandu 1.740,00 243,50 470,51 2.454,01
Oekraine- kinderen in de knel 1.064,50 151,00 252,50 1.468,00
Oekraine- kinderen in de knel (Herdertjestocht) 183,00 515,97 698,97
Stichting WOL 1.127,00 198,50 344,51 1.670,01
Colombia- jonge mensen op weg naar het werk 911,25 137,00 210,85] 1.259,10
Noodhulp Gaza 680,00 253,50 216,58 1.150,08
Colombia- kansarme kinderen opleiden voor horeca 545,00 97,50 365,65 1.008,15
Bangladesh- Beter bestand tegen klimaatverandering 597,00 217,00 174,60 988,60
Hospice Beverwijk 575,00 132,00 278,28 985,28
Palestina- een stem in de samenleving voor jongeren 557,00 191,00 169,00 917,00
Samen tegen armoede 540,00 95,00 277,80 912,80
Moldavié- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen 667,00 92,00 144,05 903,05
Bolivia- Duurzame landbouw 530,00 110,50 256,41 896,91
Indonesié- Sterke vrouwen in de kerk 600,00 105,50 190,05 895,55
Noodfonds 580,00 101,00 190,20 871,20
Joodse en Palestijnse Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede 620,00 103,50 134,20 857,70
Libanon- Training thuiiszorg biedt werk en hoop 547,00 108,50 199,00 854,50
Moldavié- Kinderen en ouderen worden gezien 514,50 139,50 184,45 838,45
Griekenland- Opvang gestrande vluchtelingen 527,50 144,50 165,95 837,95
Dovenpastoraat 630,00 51,00 147,95 828,95
Indonesié- kerk versterkt werk en positie van boeren 615,00 79,00 124,00 818,00
Syrié- Bouw de kerk in Syrié weer op 557,00 110,00 124,70 791,70
Pakistan- christenen staan sterker in hun geloof 543,00 56,50 178,60 778,10
Exodus 540,00 85,00 151,65 776,65
Libanon- opleiden predikanten voor Midden Oosten 554,00 86,00 132,85 772,85
Ghana- beter inkomen Shea boerinnen 522,00 94,00 153,20 769,20
Rwanda- Leerzame stripverhalen voor kinderen 577,50 81,00 103,25 761,75
Colombia- kwetsbare jongeren 537,00 90,00 129,90 756,90
Omzien naar gevangenen 520,00 118,50 117,10 755,60
Regenboog Amsterdam 536,25 88,00 122,05 746,30
Stichting Aleh 530,00 89,00 115,27 734,27
Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek 525,00 96,00 100,65 721,65
Borderline Europa 537,00 74,50 108,70 720,20
WijDeKerk 530,00 71,50 107,35 708,85
Nevem shalom 551,25 37,00 101,21 689,46
Zendingsquotum en Missieafdracht 552,55 0,00 0,00 552,55
Leger des Heils 47,00 68,50 415,39 530,89
Project Colombia 5,00 102,00 112,10 219,10
Grannies2Grannies 0,00 0,00 134,60 134,60
Totaal doorzend collecten 30.253,80| 5.409,50 9.770,52| 45.433,82
Door Diaconie ontvangen, doch geen doorzendcollecten:

Giften gemeenteleden en collecten voor Diaconie 7.154,25 431,00 929,95 8.515,20
E:::rilgjtljnzi?sr:z)en 2e collecten CvK" (doorbetaald aan College van 84,00| 2.450,50 0,00 2.534,50
Totaal door Diaconie ontvangen van gemeenteleden 37.492,05| 8.291,00 10.700,47] 56.483,52
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Diaconale collectes in februari

Zondag 16 februari: Binnenlands diaconaat

In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen
gedetineerd, ze zitten een korte of langere
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen,
maar barmhartig naar hen om te zien.

Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,
tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om

Zondag 2 februari: werelddiaconaat Ethiopié te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse
We collecteren voor noodhulp en rampenpreventie in initiatieven die omzien naar gevangenen en hun partners
Ethiopié. Recentelijk dreigt voor 23 miljoen mensen in en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook
Ethiopié, Kenia en Somali& hongersnood. een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan
gewassen dood en sterven dieren.

Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn
van Afrika sinds 1981 niet z6 nijpend geweest. Via het
infernationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met
onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden,
vooral aan de meest kwetsbaren.

Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie:
boeren en boerinnen leren vruchtbare grond
vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen
verbouwen die tegen droogte kunnen.

Zondag 9 februari: noodhulp

Midden - Oosten, Israél en Gaza
De oorlog tussen Hamas en Israél heeft dramatische
gevolgen. Via een infernationaal kerkelijk netwerk,
met plaatselijke kerken en Israélische en Palestijnse
organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen
families. In Israél gaat het om praktische en
psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder
vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azié en Afrika.
Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische
benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt
Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en
werkgelegenheid.

Zondag 23 februari: Noodfonds

Sinds 1996 werken de Diaconieén van de Protestantse
kerken in Castricum, Akersloot en Limmen en de Lokale
Caritas Instellingen van de Rooms-Katholieke kerken in
Castricum en Limmen samen om hulp te verlenen aan
mensen die in financiéle nood verkeren. Het Noodfonds
doet dit door giffen te verstrekken aan de inwoners van
de gemeente Castricum die in een individuele
noodsituatie verkeren. Het Noodfonds beweegt ook
Kerkelijke en andere groeperingen om zich bewust te
worden van de benarde sociaal-maatschappelijke
situatie van mensen en saamhorigheid met en fussen
deze mensen te bevorderen.

R bt
JI‘?.h- Flahlia © ﬂ

Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giffen van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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Herdenkingsjaar Nicea

In 2025 vieren en gedenken christenen over de hele wereld dat 1700 jaar geleden het eerste oecumenische
concilie in Nicea bij elkaar kwam. Voor de jonge kerk, die net uit een tijd van vervolgingen kwam was dat een
belangrijke gebeurtenis. De geloofsbelijdenis die in Nicea is opgesteld, geldt voor alle kerken als grondslag
van het geloof. Op 19 januari begon dit feestelijke herdenkingsjaar.

Op zondag 19 januari startte in Nederland een periode van vieren en gedenken met de Week van Gebed voor de
eenheid, die dit jaar ook in het teken staat van 1700 jaar Nicea. Voor het markeren van deze belangrijke gebeurtenis
had de Raad van Kerken een kanselboodschap geschreven om te gebruiken op 19 januari

Broeders en zusters in Christus,

Vandaag begint de Week van Gebed voor de eenheid. Overal ter wereld komen christenen bij elkaar om met elkaar
te bidden en te vieren. Dit joar staat centraal dat christenen zeventienhonderd jaar geleden bij elkaar kwamen op
een eerste wereldwijde kerkvergadering: het concilie van Nicea. In woord en gebed zochten ze naar eenheid.

Ze spraken met elkaar over wie Jezus nu eigenlijk is. Daar kwamen ze uit door samen een geloofsbelijdenis op te
stellen. Dat is de geloofsbelijdenis van Nicea.

Het Concilie van Nicea wijst ons als christenen een weg naar verdieping van onze eenheid. Dat is een weg van samen
beraden als er verdeeldheid dreigt, van samen belijden wat wij geloven en van samen vieren van ons geloof.

De Week van Gebed is het begin van veel meer vieringen en oecumenische bijeenkomsten. Hoogtepunten zijn de
Oecumenelezing in mei in Utrecht en een landelijke oecumenische viering in de Sint Janskerk in Gouda op
14 juni. Alle christenen zijn daar welkom.

We hopen dat deze herdenking en viering van Nicea vruchten zal afwerpen voor de oecumene en een nieuwe impuls
zal zijn voor ons geloof.

Raad van Kerken in Nederland
Geert van Dartel, voorzitter
Coen Wessel, algemeen secretaris
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Om te gedenken

Op 30 december 2024 is op 77-jarige leeftijd overleden
Joke Marijke Westdorp

Joke stond nieuwsgierig en onderzoekend in het leven.
Van huis uit kreeg ze mee dat ze ook haar geloofsweg
onderzoekend mocht bewandelen. Dank zij waardevolle
contacten in het Witte Kerkje op Duin en Bosch kwam
Joke weer op het spoor van de kerk. Een spoor daft leidde
naar haar doop in 2014. Een bewuste en weloverwogen
keuze. Joke was niet iemand van grote groepen maar ze
onderhield zorgvuldig een groot aantal persoonlijke
contacten. Joke heeft haar weg moeten vinden in het
gemeenteleven, maar aan het aantal gemeenteleden
op haar afscheid aof te lezen, is dit goed gelukt.

Het gesprek tussen Bijbel en actualiteit kon Joke erg
boeien. Met name als het ging om klimaatvraagstukken
of medisch-ethische thema'’s. Joke deinsde er niet voor

terug om vuistdikke wetenschappelijk publicaties te lezen,

om die vervolgens met de Bijbel in gesprek fe brengen.
Velen van ons hebben wel eens een artikel doorgestuurd
gekregen. Ze uitte zich in verschillende kunstvormen:
poézie, tekenen, schilderen, beeldhouwen en muziek.

Detail van een handgeschilderd bord uit het St. Liobaklooster, EB

Als arts werd Joke geconfronteerd met ingrijoende
vraagstukken rond het begin van pril en kwetsbaar leven.
Op de afdeling neonatologie stond ze regelmatig voor de
keuze tussen leven en dood. Die periode heeft een zware
wissel op haar leven getrokken, vooral omdat haar
persoonlijke waarden hierin niet altijd in lijn waren met de
toenmalige opvattingen in de medische wetenschap.
Haar ziekte confronteerde Joke opnieuw met vragen over
leven en dood. Maar nu ging het om haarzelf. Vanuit een
diep vertrouwen in een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde kon ze haar leven overgeven. Met dat visioen van
de profeet Jesaja voor ogen hebben we Joke laten gaan.

We zullen in Joke een eigenzinnig, nieuwsgierig en
creatief gemeentelid missen. We bidden haar familie,
vriendinnen en vrienden Gods zegen toe.

Als
een meiregen
kwam Hij over
mij en maakte tot
bruid
(elfje’ door Joke, geschreven rond haar doop in 2014)

ds. Rik Willemsen
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Werkgroep Ouderen Contact

Het was een bijzondere bijeenkomst in december. In de prachtig versierde zaal van De Schakel hebben we genoten
van een heerlijk kerstdiner, bereid door Arjan en Gerda. Trudy opende de maaltijd met gebed en toen kwam het
voorgerecht , bestaande uit een grofe hoeveelheid hapjes, op tafel.

Tussen de gangen door zongen we kerstliederen, begeleid op de piano door Wendy, werd het kerstevangelie uit
Lucas gelezen en vertelde Eveline een hedendaags verhaal over het wonder van de kerstnacht. Ook werden we nog
verrast met het optreden van Marga en Narda die prachtige kerstliederen zongen.

Na deze overvloedige maaltijd collecteerden we voor de voedselbank. Het was een sfeervolle avond waar we nog
lang aan terug zullen denken.

Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar was Evert Jan Woudsma onze gast. Hij vertelde op enthousiaste wijze hoe
hij als kind de liefde voor de natuur had gekregen en besloot boswachter te worden. Met veel materiaal, onder
andere opgezette dieren, en zijn bevlogen manier van vertellen , wist hij ons enorm te boeien. Hij liet ons raden van
welke dieren bepaalde vondsten uit de natuur, zoals kaken geweien, ribben enz. afkomstig waren. Het was bijzonder
inferessant en leerzaam. We zijn ons weer heel goed bewust geworden hoe belangrijk het is dat we zorgvuldig met de
natuur om moeten gaan. Nel sloot de middag af met het gedicht "Decemberwoud” van Roel van Ekeris.

| S——— TNl =
Op de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact komt Frank Boske ons vertellen hoe hij ondanks
fegenslag een gelukkig mens is geworden.
Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag 4 februari in De Schakel en begint om 14.30 uur
Marieke Meijer
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Bedankt

Namens mevrouw Smit wil ik iedereen bedanken voor de Blij verrast was ik met de bloemen uit de kerk die ik

mooie bos bloemen die ik haar op zondag onlangs kreeg en ook met de mooie kaart met alle
29 december heb gebracht. Ze was er heel blij mee. namen. Het heeft me goed gedaan.

De kerkdienst bezoeken lukt haar niet meer, wat ze heel

jammer vindt. Hartelijke groet van

Hartelijke groeten van mevrouw Smit. Riek Zeldenrust

Lies de Roode

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?

Loop gerust binnen voor...
...een moment van stilte en rust
...het aansteken van een kaars
..een luisterend oor van een pastor
...de kunst in de kerk

..Zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur
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Adressen en personen

Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl

Werkzaom op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139
De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714
Koster
Talin Arfin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: IUmte van Gosliga
06 50236206 -
van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.

Elly Ravestein

Piet Heinlaan 35

1901 WL Castricum

(0257) 674410

kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Casiricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:
facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans

(0257) 836835

Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans

06 53893513

Secretaris: Henk van der Leest

06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contfactpersoon:

Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
rio@ritzema.org

Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
Henk Meijer
06 55824737
geluid@pkcastricum.nl

AW, protestantse Kerk
LW 4 Castricum

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon

06 47217410

(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;

fevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel

(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:

Peter Smid

06 46018168
vertfrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen

NL88 INGB 0002 2746 38

t.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,

onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:

Willy Spaans,

(0251) 836835



