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 Bloemschikking Paasmorgen

Voorwoord

U zult merken dat deze editie van Over en Weer inhoudelijk zeer gevarieerd is.
Allereerst kijken wij even terug naar de Paasperiode met afbeeldingen op de
voorpagina, hierboven en op pagina 12.

U treft verder de jaarrekeningen aan van het College van Kerkrentmeesters en
van de Diaconie. U krijgt zo inzicht in de financiële positie van onze kerkelijke
gemeente. 

Op pagina 7 besteden we aandacht aan 4 en 5 mei , een periode om bij stil
te staan. 

Daarnaast hebben we ook nog een overweging van ds. Almatine Leene over
rechtvaardigheid geplaatst op pagina 11.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina: 
Palmpasen 2024
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Ter overweging
Credo
 
Het leuke van de nascholing van beginnende
predikanten is dat je een kijkje kunt nemen in elkaars
keuken. De diversiteit in gemeentes is enorm en ook de
verschillende kerkelijke liggingen binnen de PKN zijn
vertegenwoordigd. Wat voor de één vanzelfsprekend is,
doet een ander de oren klapperen. Wat binnen die ene
gemeente routine is, kan binnen een andere gemeente
een uitzondering zijn.
 
Eén van de verschilpunten is het catechesewerk.
Voor een aantal collega’s is dit in de winterperiode een
flinke kluif. Een collega in het midden van het land jaagt
dit seizoen elke maandagavond 65 (!) catechisanten
door de pastorie heen. Van een basiscatechesegroep
van 10 tot 12-jarigen tot een belijdenisgroep van
jongvolwassenen. Strak drie kwartier per groep, met een
kwartier wisseltijd waarin de domineesvrouw de koffie en
thee kan aanvullen. De voetbaltrainingen worden in het
dorp afgestemd met de dominee, zodat iedereen de
kans heeft om én te voetballen én catechisatie te volgen.
Een geoliede machine die helemaal past in de context
waar mijn collega werkt maar voor mij ook wel een
compleet andere wereld lijkt.
 
Andersom verbaast mijn collega zich over onze
Noord-Hollandse context. Over dat de kerkgang hier veel
meer een keuze is. Een vrijblijvende optie die concurreert
met sporten, uitslapen of uitgebreid ontbijten op
zondagochtend. Het ontbreken van vaste
catechisatiegroepen en het summiere aantal
huwelijksinzegeningen en doopdiensten. Voor hem een
compleet andere wereld. Juist daarom is het zo leuk om
met elkaar in gesprek te gaan. Jammer dat het
nascholingsjaar bijna afgelopen is.
 
Als beginnend predikant heb ik op sommige vlakken van
het gemeentewerk weinig of geen ervaring. En als het om
catechisatie gaat, kennen we in onze gemeente ook
geen geoliede machine. Toen er een verzoek voor een
belijdenistraject kwam was ik dan ook blij verrast.
Dit gaat maatwerk worden! Dat er niets kant-en-klaar op
de plank ligt leverde ons een mooi gesprek op.
Wat is belijdenis doen eigenlijk? En wat zijn de
‘ingangseisen’ voordat je te midden van de gemeente
‘ja’ kunt zeggen? Is belijdeniscatechese vooral iets van
het hoofd of van het hart? En kan je eigenlijk ook wat met
die oude woorden in het leven van hier en nu?
Al zoekende hebben we samen een mooi traject opgezet
waar hoofd, hart en het dagelijks leven in aan bod
komen.
 

 
 
Klassieke onderwerpen als de drie-eenheidsleer komen
bijvoorbeeld aan bod, maar naast de theologische
achtergronden spreken we ook over de rol van Vader,
Zoon en heilige Geest in ons eigen leven.
Een mooie balans tussen traditie en toepassing.
 
De oproep in Over & Weer voor meer
belijdeniskandidaten leverde voor dit seizoen niets op.
Jammer, want dit soort gesprekken zijn altijd mooier in
een groep. Onlangs kreeg ik op de nascholing van een
collega een goede tip: vorm gewoon een groepje van
gemeenteleden die ooit in het verleden belijdenis
hebben gedaan. Als een soort van geloofsmentoren die
samen met de belijdeniskandidaat oplopen. Ik vind het
een prachtig idee, juist ook omdat belijdenis ‘doen’ niet
zozeer een eenmalige activiteit is maar een continu
doorleven van je geloof, met alle vragen en hobbels die
daarbij komen kijken. Het zou niet verkeerd zijn om het
‘ja’ van toen zo af en toe eens af te stoffen en opnieuw te
ijken. Zoals je ook in een goed huwelijk doet.
Een inspirerende collegiale tip om te onthouden voor
volgend jaar!
 
Een vraag om over na te denken: zou ik mijn ‘ja’ van toen
nu ook nog zondermeer kunnen beamen? Op welke
punten is mijn geloof sinds mijn ‘ja’ van toen veranderd?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ds. Rik Willemsen

Gedenkplaat
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  28 april         Zondag cantate                 
    10.00     Ds. P. Terpstra,  Heemstede      
                  Opening expositie
                  M.m.v. het Liturgiekoor
                  1e collecte: Exodus
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
     4 mei         Dodenherdenking                 
   18.00      Onder verantwoordelijkheid van de 
                   Raad van Kerken Castricum
 
     5 mei                          
    10.00     Pastor Ron Hopman, Beverwijk     
                  1e collecte: Hospice Beverwijk
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
     9 mei         Hemelvaart, morgengebed                     
      9.00     Ria Ritzema en Willy Spaans 
 
   12 mei                          
    10.00     Ds. R. de Koning Gans, Oudewater
                  Maaltijd van de Heer     
                  1e collecte: Nevem Shalom
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 
 

Kerkdiensten in de Dorpskerk
  19 mei           Pinksteren                
    10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst + oppas
                  M.m.v. de Cantorij     
                  1e collecte: Diaconie
                  2e collecte: Online platform voor zinzoekers
 
  26 mei           Zondag Trinitatis                    
    10.00     Ds. Rik Willemsen 
                  1e collecte: Borderline Europe
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   2 juni                         
    10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst + oppas
                  1e collecte: Voedselbank
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
                  

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
   28 april                
     10.00 uur        Pastor Anton Huisman
 
   19 mei             Pinksteren                
     10.00 uur        Ds. Angelique Rijlaarsdam
 
     2 juni                
     10.00 uur        Pastor Anton Huisman
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Bij de diensten in mei
Deze maand sluiten we de Paastijd af met het
Pinksterfeest, en gaan we na zondag Trinitatis de zomer
weer tegemoet. Maar we beginnen de maand met een
oecumenische viering in het kader van dodenherdenking
op zaterdag 4 mei. Om 18.00 uur is er een korte viering
waarin de lokale slachtoffers herdacht worden.
Vervolgens sluiten we aan bij de stille tocht naar het
oorlogsmonument.
 
Zondag 5 mei is de zesde zondag van Pasen, zondag
Rogate (vraagt!). Het rooster volgt de leeslijn uit Johannes
en suggereert voor deze zondag Johannes 15: 9 - 17,
waar Jezus het grote gebod van de liefde aan zijn
leerlingen leert. Vanwege de meivakantie is er deze
eerste zondag van de maand geen kinderdienst en
kinderoppas.
 
Op donderdag 9 mei vieren we de Hemelvaart van
de Heer met een kort morgengebed om 9.00 uur.
Dit morgengebed wordt geleid door de werkgroep
vieringen. Voorafgaand ben je van harte welkom voor
een frisse en informatieve ochtendwandeling met
aansluitend ontbijt in de Dorpskerk. Zie pagina 9 voor
meer informatie en aanmelden.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren,
zondag 12 mei, is de zevende zondag van Pasen,
ook wel zondag Exaudi (hoor!) genoemd. Een andere
benaming voor deze zondag is ‘wezenzondag’, naar een
tekst uit het Johannesevangelie waar Jezus zijn leerlingen
troost met de belofte dat hij hen niet als wezen zal
achterlaten. We horen een andere tekst,
Johannes 17: 14 - 26. Een indrukwekkend gebed van
Jezus aan zijn Vader. We vieren deze zondag met elkaar
het heilig Avondmaal.
 
De Paastijd wordt afgesloten met het feest van de Geest
op zondag 19 mei. We horen de klassieke lezingen uit
Genesis 11: 1 - 9 en Handelingen 2: 1 - 13. Er is weer
kinderdienst en kinderoppas en de Cantorij zingt met ons
de bekende Pinksterliederen. Ook zal de Cantorij met ons
een nieuw Pinksterlied instuderen.
 
Met de Geest die we met Pinksteren kregen is de
drie-eenheid compleet.
Dat vieren we op zondag Trinitatis op 26 mei. 
Deze dienst wordt ingevuld door de Diaconie, die
enthousiast reageerde op de oproep om een bijzondere
dienst voor te bereiden. De nieuwe projecten van
Kerk in Actie in Colombia vormen de rode draad op deze
zondag. In woord, gebed en muziek zoeken we de
verbondenheid met Colombia op. Centraal tekstgedeelte
is Mattheüs 5: 13 - 16.

Werkgroep Pastoraat
Rondleiding begraafplaats Duin en Bosch
De werkgroep pastoraat nodigt u van harte uit voor een
rondleiding over de oude begraafplaats van het
voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch onder
leiding van Ernst Mooij.
Dit zal plaats vinden op vrijdag 7 juni. Het startpunt is
om 14.00 uur bij De Oude Keuken.
De rondleiding duurt ongeveer een uur en daarna kan er
onder het genot van een kopje koffie of thee nog een
half uurtje worden nagepraat.
Aanmelden voor de rondleiding kan tot en met
dinsdag 4 juni per e-mail aan mooij63@kpnmail.nl of per
telefoon via het nummer 0251 654977. Aan de
rondleiding kunnen 25 personen deelnemen. Als er meer
belangstelling voor is, zal de rondleiding op een nog
nader te bepalen datum worden herhaald.
 

De begraafplaats van het Provinciaal Ziekenhuis
Duin en Bosch is van 1909 tot 1963 in gebruik geweest en
heeft de status van rijksmonument. De nu op het terrein
gevestigde zorginstelling Parnassia wilde van de
begraafplaats af. Sinds november 2018 is de provincie
eigenaar van de verwaarloosde begraafplaats, die het
aan PWN in beheer heeft gegeven. Daarmee heeft PWN
de verantwoordelijkheid op zich genomen een goed
evenwicht na te streven tussen het behoud van dit
cultuurhistorisch erfgoed in combinatie met het behoud
of versterking van de natuurwaarden. PWN heeft een
cultuurhistorisch onderzoek laten verrichten om als basis
te dienen voor een renovatie die kortgeleden heeft
plaatsgevonden. De begraafplaats bestaat uit een
algemeen gedeelte en een rooms-katholiek gedeelte.
Een inventarisatie van de grafstenen en het raadplegen
van de begraafregisters heeft een schat aan
bijzonderheden opgeleverd over het funeraire verleden
van deze bijzondere plek. Daarover is veel te vertellen.
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College van Kerkrentmeesters
Concept jaarrekening 2023
Tijdens de vergadering van maart jl. werd de concept
jaarrekening 2023 besproken. Willem Pool had daar met
veel energie aan gewerkt om volgens schema de
jaarrekening te kunnen bespreken zodat deze tijdig met
een advies van het College van Kerkrentmeesters en de
kascommissie aan de kerkenraad kan worden
aangeboden. In de begroting voor 2023 was rekening
gehouden met een verlies van € 32.000,-.
Het voorlopige resultaat laat een verlies zien van ca.
€. 8.000,-. Wederom reden tot bemoediging. Voor nadere
informatie en toelichting wordt u verwezen naar bladzijde
15 van deze Over en Weer. Desgewenst krijgt u alle
gelegenheid zich met vragen tot Willem Pool te richten.
 
Nieuws van het organistenteam
Konden wij de afgelopen maand Wim Heldoorn van
harte toewensen dat hij nog enige tijd, na het vieren van
zijn 65-jarige jubileum als organist, ons zou begeleiden
tijdens de vieringen heeft dit helaas geen vervolg gehad.
Vanwege zijn gezondheid heeft Wim moeten besluiten
met directe ingang te stoppen als organist. Voor hem in
het bijzonder was dit een pijnlijke beslissing. Dat geldt ook
voor ons als kerkelijke gemeente. We zullen hem missen
om zijn mooie muzikale spel. Hij heeft ons wel toegezegd
dat als er in het rooster een keer een niet te vullen gaatje
valt wij in ieder geval een poging kunnen doen hem te
benaderen om zo mogelijk in te vallen.
Wij wensen Wim en Annie samen heel veel sterkte toe en
hopen ze beiden toch nog regelmatig te mogen
ontmoeten bij de kerkelijke vieringen.
 
Restauratie kerktoren
U heeft ongetwijfeld al tijdens uw bezoek aan de kerk
gezien dat de kerktoren helemaal omringd is met steigers.
De burgerlijkje gemeente heeft opdracht gegeven tot
een grote onderhoudsbeurt die direct na Pasen is
begonnen. Naar verwachting vindt de oplevering in week
19 – de week van 6 mei – plaats.
Ons is toegezegd dat de toegang onbelemmerd blijft.
In geval van een uitvaart zullen in overleg op die dag
geen handelingen plaatsvinden.
 
Ontruimings-oefening
In het verleden hebben wij u een aantal keren verrast
met een fictieve calamiteit en hoe daar mee om te gaan.
Er zijn voorbereidingen getroffen tot een update van de
instructies voor de dienstdoende ouderling en de nog
aan te wijzen hulpverleners.
Zodra het e.e.a. is geactualiseerd gaan we het samen
een keer uitproberen. U bent al vast voorbereid.
De datum waarop zult u vanzelf wel een keer merken.
 

Beschikbaar stellen bovenverdieping De Schakel
voor gebruik Oekraïeners
Het college heeft ingestemd op het verzoek van de
coördinatrice om de bovenverdieping van De Schakel
voorlopig nog beschikbaar te stellen voor culturele
activiteiten en opleiding voor de bewoners in Castricum
uit de Oekraïne. Het is helaas nog steeds niet te overzien
wanneer zij weer terug kunnen naar hun land en een
hopelijk weerzien met hun dierbaren. 
 
Aandachtspunt
Geconstateerd is dat als u geld overmaakt op één van
onze bankrekeningen bij de ING u de melding krijgt dat
de rekening van een persoon is en niet staat op naam
van de Protestantse Gemeente Castricum. U hoeft zich
daar echter niet ongerust over te maken. Het schijnt een
systeemfout van de bank te zijn die zij hoopt op korte
termijn opgelost te hebben. U kunt dus met een gerust
hart geld op deze rekeningen blijven overmaken.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans van Meggelen

Kerktoren in de steigers
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Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle groepen oorlogsslachtoffers samen. 
Op de Nationale Bevrijdingsdag vieren wij de bevrijdijg van Nederland in 1945 en staan wij ook stil bij de waarde van
vrijheid, democratie en mensenrechten (bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei).
Zowel de Raad van Kerken in Nederland als het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben materiaal ter beschiking gesteld
om daarbij stil te staan. De redactie heeft van elk één voorbeeld uitgezocht om met u te delen.

Gebed

Eeuwige God,
die ons in mensen tegemoetkomt,
voor Uw aangezicht gedenken wij:
allen die vóór ons hebben geleefd,
die ons deze aarde hebben gegeven,
van wie wij zoveel schatten en ruïnes,
zoveel lief en leed hebben geërfd:
ouders en voorouders,
allen die ons hebben gemaakt en opgebouwd,
die ons een naam hebben gegeven,
deze taal om te spreken,
deze wereld om te bewonen.

Wij bidden U
voor onze kinderen en nakomelingen,
voor allen die ná ons geboren zullen worden:
dat wij hen geen stenen geven voor broden,
dat wij hen geen oorlog nalaten,
maar vrede zoals nog nooit.
Voor hen die in ons midden
klein en weerloos zijn, bidden wij U:
dat er niets ergs met hen gebeuren zal,
dat zij niet scheef groeien, niet worden misvormd;
dat zij, groter wordend,
zich niet onttrekken aan een onzekere toekomst,
deze wereld niet gaan haten,
een oudere generatie niet afschrijven,
niet vluchten in verdoving;
dat hun protest bij machte zal zijn
in deze samenleving iets ten goede te keren,
dat zij nieuwe vormen mogen vinden
van geluk en solidariteit;
dat zij het visioen niet prijsgeven
van gelijke rechten en vrede voor allen.

(Fragment van Huub Oosterhuis uit:
‘Gebeden en Psalmen’)
 
Bron: Raad van Kerken in Nederland

De vrijheid kwam in het voorjaar

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar

ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden

maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het

neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.
                                        Ankie Peypers
 

Ankie (Johanna Annie) Peypers (1928 - 2008) was
medeoprichter van het Centrum voor Chileense Cultuur,
waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was.
In 1946 kwam haar debuutbundel 'Zeventien' uit.
Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de
Anne Frank Prijs.
Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in
de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000.

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Terug van weg geweest
Na vijf maanden afwezig te zijn geweest ben ik begonnen
met het opbouwen van mijn werkzaamheden binnen
onze gemeente. De afgelopen weken heb ik
gemeenteleden ontmoet in de Open Kerk en in het dorp.
Ik ben blij om u dit goede nieuws te laten weten.
Graag tot ziens!
 
Eveline Masetti

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
ds. Rik Willemsen.
 
Beschikbaarheid pastores
Bij afwezigheid van de pastores kan voor urgente
pastorale vragen contact worden opgenomen met de
pastoraattelefoon.

Hemelvaart. Bron Vier.nu

Pastoraat
Het is verheugend te lezen dat pastor Eveline Masetti
weer begonnen is aan het opbouwen van haar werk in
de gemeente. Het is voor Eveline en ons allemaal een
zoektocht hoe we het pastoraat in deze opbouwfase
gaan organiseren. Voorlopig blijft ds. Rik Willemsen het
aanspreekpunt voor pastoraat voor jong en oud.
We verdelen het pastorale werk zo goed mogelijk onder
de pastores, de pastoraal ouderling en de
bezoekmedewerkers. Nogmaals de oproep:
aarzel niet om contact op te nemen!
 
Kerk in het dorp
Met Pasen achter de rug en de oplopende temperaturen
in het verschiet, begint ook het toeristenseizoen weer op
te starten. Dat is al goed te merken in de Open Kerk, waar
regelmatig gasten uit binnen- en buitenland op bezoek
komen. We houden de evenementenkalender scherp in
de gaten zodat we onze deuren open kunnen doen als er
in het dorp wat aan de hand is. Zo zijn de
voorbereidingen voor de kunstfietsroute op 1 en 2 juni al
in volle gang en worden ook de zomermarkten weer
ingepland. Vanuit de werkgroep communicatie wordt
gewerkt aan een informatieve brochure over ons
historische kerkgebouw en er is ook een brochure voor de
kerktuin in aantocht. We zijn weer klaar voor het seizoen!
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Vanuit de werkgroep
vieringen
Hemelvaart: dauwtrappen, ontbijt en morgengebed
Op 9 mei aanstaande, Hemelvaartsdag, willen we vroeg
in de ochtend om 7.00 uur traditiegetrouw weer een
wandeling maken. We verzamelen op het parkeerterrein
aan het eind van de Geversweg. Martin Tromp zal ons
daarbij begeleiden en vertellen over bollenkweek,
planten en bomen. Daarna ontbijten we met elkaar om
8.15 uur in de Dorpskerk. Iedereen is hiervoor hartelijk
uitgenodigd! Ook als je niet wandelt, kan je mee
ontbijten.
Je kunt je opgeven zowel voor de wandeling als voor het
ontbijt. Vooral dat laatste is noodzakelijk in verband met
de catering. Dat kan bij ria@ritzema.org
Om 9.00 uur begint het morgengebed.
Van harte welkom.
 
Samen Bijbellezen
In verband met de meivakantie gaat het samen
Bijbellezen voor de tweede zondag in de maand niet
door. Dat betekent niet dat er deze maand geen inbreng
is vanuit de gemeente. Integendeel, met Hemelvaart
wordt het morgengebed verzorgd door de werkgroep
vieringen en op zondag 26 mei door de Diaconie.
 
Beleidsplan vieringen
Heel erg bedankt voor jullie inbreng voor het nieuwe
beleidsplan voor de werkgroep vieringen. Onze diverse
gemeente laat vanzelfsprekend ook een divers beeld zien
als het gaat om visie op de Eredienst. Die diversiteit is een
grote rijkdom en zal in het beleidsplan tot uiting komen in
verschillende woordparen waartussen we bewegen.
We vinden de traditie waarin we staan belangrijk.
Tegelijkertijd zoeken we ook naar vernieuwing in de
diensten. We komen naar de kerk om iets te ontvangen
maar willen ook graag actief delen en participeren.
We hechten waarde aan kwaliteit en eerbiedigheid en
willen tegelijkertijd relevant en actueel zijn. In dat
speelveld wordt het nieuwe beleidsplan geschreven.
Wordt vervolgd!
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Kunst in de kerk

Opening expositie “Troostvogels” van de kunstenaar
Leo Nieuwenhuize op zondag 28 april.
 
In deze tijd ligt wantrouwen op de loer. Het kan ons
ontmoedigen. Vogels echter zorgen voor verwondering.
En verbazen ons met hun vliegbeeld en gedrag.
Zingen ons voor, ... zelfs in de nacht.
 
Deze expo heeft Leo “Troostvogels” genoemd, omdat de
Geest van God in ons ademt “als een duif”
Dit feest vieren we met Pinksteren. In deze expo probeert
hij beeld te geven aan wat die Geest doet: zegenen,
vernieuwen, zuchten en zaaien.
 
Het materiaal van de werkstukken is doek, jute of molton.
De onderschildering is met ei-tempera vervolgens
uitgewerkt in olieverf.
 
Tijdens de viering zal de kunstenaar een korte toelichting
geven hoe hij tot het thema van deze expositie is
gekomen. De opening vindt plaats op
zondag 28 april om 10.00 uur tijdens de viering.
In deze dienst wordt muzikale medewerking verleend
door het liturgiekoor.
 
Namens de kunstcommissie
Frans van Meggelen
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Raad van Kerken Castricum
Zaterdag 4 mei 2024
Oecumenische Herdenkingsviering in de Dorpskerk te
Castricum om 18.00 uur, voorafgaand aan
de Stille Tocht
Voorganger: pastor Bertus Stuifbergen 
Thema: Vrijheid vertelt, Opmaat naar 80 jaar Vrijheid 

Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. 
We komen in stilte binnen en zitten bij
de brandende Paaskaars.
Er zijn mensen die wekelijks komen,
mensen die op voor hen speciale
momenten komen, maar ook gewoon
nieuwsgierigen. 
Jong en oud, iedereen is welkom. 
 

Oecumenische vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. 
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel 
bij elkaar, dus deze maand op 9 mei 2024.
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om
14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 
Sacred Dance
is elke 2de maandagavond van de maand
in De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,
om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met
elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Achtste avond: 13 mei 2024 van 19.30 – 21.30 uur. 
Bijdrage: € 10 per avond

Cursus De raadselachtige Johannes
door ds. Rik Willemsen
Tweede bijeenkomst: dinsdag 21 mei 2024
van 14.00 – 15.00 uur in het Parochiecentrum
Het Johannesevangelie heeft een eigen taalgebruik en
ook theologisch steekt dit Evangelie anders in. Hoe kan
het dat deze Johannes zo afwijkend schrijft van de drie
andere Evangelisten? Welke bekende verhalen ontbreken
bij Johannes en welke verhalen voegt hij toe? We gaan
ook nadrukkelijk zelf aan de slag met het lezen en
bespreken van enkele typisch-Johanneïsche teksten.
Er is geen voorkennis vereist voor deze cursus.
Bijdrage: € 5,00 (incl. koffie/thee)

Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
Opgave via: www.rvkcastricum.nl
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De laatsten zullen de eersten zijn
Wij mensen vergelijken graag en zijn snel jaloers omdat de ander meer heeft of krijgt, ervaart
ds. Almatine Leene. Dat voelt niet rechtvaardig. Maar de rechtvaardigheid van God wordt bepaald
door genade. En dan kunnen de laatsten de eersten zijn.

Hoe zit het met jouw rechtvaardigheidsgevoel?
Als iemand voordringt bij de kassa, zeg je daar dan iets
van? Ga je terug naar de supermarkt als je later thuis op
het bonnetje ziet dat je te veel hebt betaald? Het is niet
fijn als dat soort dingen gebeuren. En dan zegt Jezus: ‘de
laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten’.
Dat klinkt niet echt rechtvaardig. Wat moeten we
daarmee?
 
Allemaal hetzelfde loon
Jezus vertelt voorafgaand aan die uitspraak een verhaal
over dagloners. Mensen zonder vast contract die werk
zoeken. Een landheer vraagt aan het begin van de dag
een aantal mensen om voor hem te werken en spreekt
een salaris af. Later op de dag haalt hij op verschillende
tijden nog meer dagloners op. Als ze allemaal klaar zijn
met hun werk krijgen ze hun loon. Dat blijkt voor alle
werkers even hoog. De werkers van het eerste uur
protesteren; ze vinden het oneerlijk - zij hebben veel
langer gewerkt voor hetzelfde loon. Toch hebben ze
precies gekregen waar ze om hadden gevraagd.
De landheer reageert dan ook door te vragen of hij niet
zelf mag bepalen wat hij met zijn geld doet en of het
kwaad bloed zet dat hij goed doet.
 
Vergelijken
Wij mensen vergelijken graag en zijn snel jaloers.
Op iemands huis, auto, uiterlijk, geloof, talenten en ga zo
maar door. Omdat de ander meer heeft of meer krijgt.
Het voelt niet eerlijk. Helemaal niet als iemand er weinig
voor heeft gedaan. Rechtvaardig is voor ons krijgen wat
iemand toekomt of verdient. Maar de rechtvaardigheid
van God wordt bepaald door genade. Je krijgt meer dan
je verdient. En dat krijgen we omdat God niet vergelijkt
maar liefheeft. 

 Ds. Almatine Leene

Jezus’ liefde wordt niet bepaald door wat wij doen maar
door wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Hij stierf om ons
alles te geven wat we nodig hebben, en dat geldt voor
iedereen. In het koninkrijk van God telt iedereen mee.
Of je God nu al je hele leven kent of pas op je sterfbed.
Of je nu veel hebt of weinig. Geniet van Gods genade en
vergelijk niet. 

In Zuid-Afrika zag ik regelmatig dagloners. Ze stonden
naast de weg in de hoop dat ze zouden worden opgepikt
om wat geld te verdienen. Met vaak 30 mensen renden
ze op een pick-up af die een paar mensen op kwam
halen. Velen bleven teleurgesteld achter, baalden dat er
geen werk voor hen was. In het verhaal van Jezus is dat
precies wat de mensen zeggen als de landheer vraagt
waarom ze er de hele dag zonder werk staan.
 
Genade is voor iedereen
Als ik het verhaal vanuit die Zuid-Afrikaanse ervaring lees,
dan besef ik dat het niet gaat om mensen die niet willen
werken. Het is niet hun fout dat ze geen werk hebben,
net zo goed als het niet de verdienste is van die eerste
werkers dat ze werden uitgekozen om te werken. Zoals wij
mensen ook alles wat we hebben, ontvangen van God.
Als we werk hebben, een huis, geld, dan is dat genade.
Vanuit dat perspectief gun je de ander als het goed is
ook dat wat jij hebt. Maar als je meent dat je zelf van
alles hebt verdiend en recht hebt op een goed leven,
op subsidies, op liefde, op aandacht, op een goede plek,
dan is de tekst ook een waarschuwing: je kunt dan de
laatste zijn. De laatste die begrijpt wat genade is.
Want genade geldt altijd voor iedereen en is niet
afhankelijk van wat jij wel of niet doet. En juist iemand die
als laatste komt kan dat vaak als eerste begrijpen.
 
Uit genade leven
Als je de eerste wilt zijn, zorgt dat ervoor dat je alleen
gericht bent op jezelf. Er staat immers niemand voor je.
En zo zijn wij mensen niet bedoeld. Uit genade leven
mogen we samen doen. Een rechtvaardigheidsgevoel
dat enkel gericht is op jezelf brengt je nergens. Dus als je
de volgende keer bij de kassa staat, kun je misschien
iemand spontaan voor laten gaan. En als je kunt kiezen
voor een koopje of een eerlijke prijs, is het goed om
erover na te denken wat beter is voor iedereen.
Op die manier kunnen we iets van Gods genade zien.
 
Bron: PKN - Petrus
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Voor de jeugd
Palmpasen was weer een gezellig feest, we hebben mooie palmpasenstokken gemaakt in De Schakel, goed
geholpen door tieners en ouders en grootouders! De stokken zagen er prachtig uit! Het weer was helaas niet mooi
genoeg om een rondje door het dorp te maken, maar in de kerk werden we enthousiast ontvangen.
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Voor de jeugd
Kind en Kerk
Met Pasen waren we met Maria eerst verdrietig en boos
over het lege graf van Jezus, toen verbaasd door de
boodschap van de engelen dat Jezus was opgestaan en
heel blij toen Maria Jezus echt zag! Hij zei "Maria", en toen
herkende ze Jezus, hij was niet de tuinman maar echt
opgestaan en leefde weer! Ze rende naar de andere
vrienden om het blijde nieuws te vertellen. We lieten in de
kerk beneden daarna de verschillende gevoelens zien
met ons gezicht en eindigden heel blij!
 
14 april hebben we gehoord over Petrus die 3x had
gezegd dat hij Jezus niet kende toen soldaten Jezus
gevangen genomen hadden en hij bij een vuurtje stond
om te zien wat er verder ging gebeuren. Andere mensen
herkenden hem, en zeiden: "jij hoort ook bij Jezus" maar
Petrus was erg bang geworden en zei: "Nee, niet waar,
ik ken Hem niet", wel 3 keer! Daarna schaamde hij zich
heel erg, want toen kraaide er een haan, en dat had
Jezus voorspeld.
 
Na Zijn opstanding was Jezus een paar keer binnen
gekomen in de kamer waar de vriendengroep van Jezus
bij elkaar zat, en kon iedereen zien dat Hij echt weer
leefde.
Daarna waren ze weer gaan vissen en ze hadden veel
gevangen toen Jezus ineens op de kant stond en riep dat
ze t net aan de andere kant van de boot moesten
uitgooien. Jezus had ook al een vuurtje gemaakt en ze
aten stukjes gebakken vis. Petrus keek naar Jezus, was blij
dat Hij er weer was maar schaamde zich nog steeds.
Jezus vroeg toen aan hem: "Hou je echt van mij?" en
Petrus antwoordde :" Ja, ik hou van U". Jezus vroeg dat
nog een keer en weer zei Petrus "Ja", en nog een derde
keer... en toen zei Petrus: "Ja.. U weet dat ik van U hou,
U kent mij toch.." En toen gaf Jezus hem een mooie
opdracht: "Zorg voor mijn schapen!" Alle mensen zijn de
schapen van Jezus, als een herder zorgde Hij voor hen.
Hij luisterde naar mensen als ze boos of verdrietig waren,
en ook als ze blij waren, en hielp hen. En Hij maakte ze
beter als ze ziek waren. Jezus houdt van alle mensen!
Jezus vroeg nu aan Petrus om daarmee door te gaan.

 
Jezus was dus niet boos op Petrus, Hij had hem vergeven.
Petrus had eigenlijk ook 3x "sorry" gezegd, door 3x te
zeggen dat hij wel van Jezus hield. En Jezus gaf Petrus
toen ook opdracht om belangrijk werk te gaan doen!
En wij mogen ook voor elkaar zorgen en niemand in de
steek laten. We hebben een groot hart gemaakt met aan
de ene kant een haan met 3x "nee" erbij geschreven en
aan de andere kant schaapjes met 3x " ja" erbij.
Die lieten we beneden in de kerk aan de mensen zien.
 
Volgende kinderdienst is met Pinksteren,
19 mei, en dan nog 2 juni en 7 juli.

Tieners
Afgelopen keer waren Lydia en Daniël Termaten bij ons
op bezoek voor een onderwerp dat jullie zelf hebben
aangedragen: dating, liefde en seks. Met prikkelende
stellingen en verrassende weetjes namen ze ons mee in
dit leuke maar ook best spannende onderwerp.
Doordat Lydia en Daniël heel open waren over hun
liefdesleven en de rol die God daarbij speelt, voelden we
ons veilig om vragen te stellen en onze eigen verhalen te
delen. Dat je in de Bijbel verhalen kunt vinden over zowel
daten, liefde als seks was best verrassend.
Maar eigenlijk ook logisch: de liefde van God voor ons
mensen is de rode draad in de Bijbel. Vanuit die liefde zijn
we allemaal kinderen van God en kunnen we onszelf en
anderen ook liefhebben.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We komen voor de zomer nog twee keer bij elkaar,
op vrijdag 24 mei en 21 juni. We denken ook nog na
over een leuke manier om met elkaar het seizoen af te
sluiten. Daarover later meer!
 

afbeelding: congerdesign van Pixabay
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Diaconale collectes in mei

Zondag 5 mei: Regenboog Amsterdam
De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is
waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische
problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of
schulden hebt. Zij stimuleren iedereen om het beste uit
zichzelf te halen.
Eenzaam, verslaafd, arm, chronisch psychiatrische
klachten: de doelgroep van de Regenboog kent een
combinatie van deze factoren die het leven extra
ingewikkeld maakt.
De opvang van ruim 5000 dak -en thuislozen per jaar is
de grootste uitgave. Daarnaast worden brillen gekocht,
maaltijden verstrekt en worden de tandartsrekeningen
betaald voor mensen die dat zelf niet kunnen. Duizenden
sokken, onderbroeken, jassen, dassen en handschoenen
gaan er richting de inloophuizen. Er worden uitjes
geregeld voor mensen die al jaren geen geld hebben om
iets leuks te doen. De 1000 vrijwilligers van de Regenboog
gaan wekelijks langs bij mensen die het zelfstandig niet
redden.
De Regenboog doet dit werk omdat al die kleine en
minder kleine dingen die ervoor zorgen dat een mens niet
alleen bestaat, maar ook het gevoel heeft te leven;
van waarde zijn. Want: "Ieder mens is de moeite waard".
 
Zondag 12 mei: Nevem Shalom

Neve Shalom is een dorp in Israël, gelegen tussen
Jeruzalem en Tel Aviv. Dit dorp is in 1970 gesticht door
broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er
een andere weg naar vrede mogelijk moest zijn: Joden
en Arabieren c.q. Joodse en Arabische Israëli's zouden
met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen
moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede
ofwel 'Neve Shalom' in het Hebreeuws, 'Wahat al-Salam'
in het Arabisch.
Een simpel ideaal, misschien wel filosofie, vormt de basis
voor het samenleven:

leven vanuit respect en begrip, gelijkwaardigheid tussen
Joden en Arabieren, vrede stichten vanaf en vanuit de
basis en onderwijs en bewustzijn stimuleren. Namens u
ondersteunt de Diaconie dit project van harte.
 
Zondag 19 mei: Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft
grote invloed op het leven van mensen
en hun identiteit. Vooral mensen die
4 jaar of langer een te laag inkomen hebben, ontkomen
haast niet aan het maken van schulden. Armoede maakt
de kansen op opleiding, gezondheid, wonen, werk en
relaties beduidend kleiner. Mensen in armoede doen
minder vaak mee aan activiteiten, vanwege kosten voor
vervoer, cadeaus, contributies en etentjes. Bijkomende
problemen van armoede zijn verslaving, vereenzaming,
criminaliteit, dak- en thuisloosheid. Mensen in armoede
geven aan het moeilijk te hebben met zorgen over het
heden, stress rond overleven, uitzichtloosheid en verlies
aan toekomstperspectief. De Diaconie helpt waar geen
helper is.
 
Zondag 26 mei: Borderline Europe
Sinds 2007 is Borderline-Europe
bezig met burgerlijk verzet
tegen het Europese migratie-
en grensbeleid. Het feit dat
mensen sterven terwijl ze
op de vlucht zijn, is nu
algemeen bekend. Het feit dat dit een direct gevolg is
van het Europese migratiebeleid en dus vermeden zou
kunnen worden, wordt echter nauwelijks besproken.
De veelheid aan beperkende maatregelen waarmee de
Europese staten zich proberen af te sluiten, noemen we
het EU-grensregime. De invloed van dit regime strekt zich
niet alleen uit tot in het binnenland van de EU, maar ook
tot ver buiten de buitengrenzen van Europa, waardoor
steeds meer mensen die op zoek zijn naar een fatsoenlijk
leven om het leven komen. Ze zijn op de vlucht voor de
vernietiging van hun bestaansmiddelen als gevolg van
oorlogen, milieurampen, oneerlijke economische en
handelsomstandigheden. Ze zijn op de vlucht voor de
gewelddadige en discriminerende sociale
omstandigheden in hun land van herkomst, die vaak een
direct gevolg zijn van het kolonialisme.
 
Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte
welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92
t.n.v. Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project
(en) u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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Toelichting Jaarrekening 2023 van de
Protestantse Gemeente te Castricum
In verband met de opmaak vindt u de bijbehorende tabellen na de toelichting (de redactie).
 
Toelichting Balans 2023 van de Protestantse Gemeente te Castricum
 
Uitgangspunt
Het computersysteem van de PKN in Utrecht (FRIS) hanteert vanaf 2020 als uitgangspunt: waardering tegen actuele
waarde.
 
Gebouwen
De Dorpskerk is als rijksmonument altijd op nihil gewaardeerd. De verzekerde waarde is € 5.200.000.
De Schakel is na een grondige renovatie in 2020 door makelaar van der Borden ruw geschat op een waarde van
ca. € 480.000. De waardering ad € 450.000 is derhalve conservatief. Door het ontbreken van een aanslag is er geen
sprake van een WOZ-waarde.
 
Beleggingen
De nominaal 600.000 Rabo Certificaten à 6,5% worden gewaardeerd tegen beurswaarde (0,9926). De koers (de
gemiddelde aankoopprijs van de certificaten is € 1,2162) fluctueert behoorlijk, gezien het risicodragend karakter
ervan. De koers is, onder andere, afhankelijk van inflatie, rentestand en geopolitieke spanningen. Daarom wordt de
waardefluctuatie niet direct geboekt als vermogensmutatie, maar als Reserve RABO Certificaten. Aangezien het een
langetermijnbelegging betreft, is de gang van zaken bij de Rabobank het belangrijkst en die is vooralsnog uitstekend.
 
Begrafenisfonds
Het begrafenisfonds ad € 278.690 is niet van invloed op de resultatenrekening. Ontvangsten worden toegevoegd en
uitgaven worden in mindering gebracht. Op basis van PKN richtlijnen blijkt het fonds ruim voldoende om alle
toekomstige uitgaven te dekken.
 
Onderhoudsfonds
Ultimo 2022 was de onderhoudsreserve € 64.578.
Ten laste van de resultatenrekening wordt elk jaar € 12.000 toegevoegd. Begin 2023 is de grote restauratie van het
Müllerorgel en van de glas-in-lood-ramen afgerond. Per saldo werd, dankzij forse subsidies, in 2023 € 32.287
toegevoerd aan het fonds. Aangezien er thans geen omvangrijk onderhoud verwacht wordt, is € 96.863 ruim
voldoende als reserve.
 
Toelichting resultatenrekening 2023

Vaste Vrijwillige Bijdragen
De VVB-bijdragen vertonen reeds jaren een dalende lijn, met name door het overlijden van leden. Ruim 80 procent
wordt opgebracht door leden van 67 jaar of ouder. Derhalve mag verwacht worden dat deze dalende lijn zich de
komende jaren zal voortzetten. De VVB-ontvangsten in 2023 zijn echter verrassend veel hoger dan begroot.
 
Rentebaten
Van de Rentebaten is € 38.000 afkomstig van de Rabo Certificaten. De negatieve rente op banksaldi in 2022 heeft in
2023 plaats gemaakt voor een sterk oplopende positieve rente in het kader van inflatiebestrijding.
 
Onderhoudskosten
Ten bate van groot onderhoud is een dotatie gedaan van € 12.000.
De jaarlijks terugkerende onderhoudskosten komen ten laste van het jaarresultaat onder klein onderhoud. Hieronder
worden ook de telefoon- en internetuitgaven geboekt ad € 1.400. Onderhoudskosten die niet jaarlijks terugkomen,
komen ten laste van het Onderhoudsfonds (zie toelichting balans).
 
vervolg op pagina 16
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vervolg van pagina 15
 
Andere kosten
De Bestuurskosten betreffen uitgaven die verband houden met kerkenraad, kerkrentmeesters en Actie Kerkbalans,
inclusief follow-up en salarisadministratie.
De uitgaven voor energie zijn, als gevolg van de explosief gestegen prijzen, fors hoger t.o.v. 2022, maar fors lager dan
begroot. Dit o.a. dankzij isolatie van de kerkzolder en de lagere temperatuurafstelling.
De kosten van informatie waren fors hoger door prijsstijgingen, en niet begrote uitgaven voor de kerk-app (€ 1.600) en
voor aanpassing van de website (€ 500).
Sinds oktober 2023 is Talin Artin onze koster. De hieraan verbonden kosten waren niet begroot, maar werden
veroorzaakt door het stoppen van de vrijwilligers (vanwege leeftijd) en het wegvallen van Pieter Verveer die, na vele
jaren, helaas ook moest stoppen.
 
Conclusie
De begroting 2023 toonde een exploitatieverlies van € 32.000. Het gerealiseerde exploitatieresultaat van 2023
bedraagt echter slechts € 7758 verlies, vooral als gevolg van veel hogere VVB-inkomsten, veel lagere energiekosten en
veel hogere rente-inkomsten dan begroot.
De financiële positie is gezond!
 
Willem Pool,administrateur, maart 2024
 
Het kascontrole team heeft een goedkeurende verklaring afgegeven aan de kerkenraad.
Vragen dan wel opmerkingen kunnen tot 10 mei a.s. gericht worden aan Willem Pool,             
e-mail  willem.pool@ziggo.nl of tel.0251-653970.                         

Balans 2023
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Resultatenrekening 2023
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JAARREKENING VAN DE DIACONIE VOOR HET JAAR 2023. 

 

Het College van Diakenen heeft haar jaarrekening voor het jaar 2023 opgesteld, en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Kerkenraad. Deze heeft deze cijfers nog niet goedgekeurd, maar overeenkomstig 

de richtlijnen van de PKN dient vóór de definitieve goedkeuring een samenvatting hiervan gedurende 

een week ter inzage van de gemeenteleden te worden gelegd. Derhalve wordt hieronder een verkort 

overzicht van deze cijfers weergegeven. 

 

Staat van baten en lasten 
Begroting 

2023 

Rekening 

 2023 

Rekening 

 2022 

Opbrengsten en Baten    

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 139 1.036 719 

Opbrengsten levend geld 4.500 12.312 4.553 

Door te zenden collecten en giften 18.500 39.598 25.014 

Totaal baten 23.139 52.946 30.285 

Uitgaven en Kosten    

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 750 790 809 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.190 1.163 1.224 

Kosten beheer, administratie en archief 110 94 274 

Rentelasten/bankkosten 750 1.322 1.068 

Diaconaal werk plaatselijk 5.500 22.254 7.996 

Diaconaal werk landelijk 7.000 3.000 3.500 

Diaconaal werk wereldwijd 18.000 19.800 19.500 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 18.500 39.598 25.014 

Totaal lasten 51.800 88.021 59.385 

Operationeel resultaat -28.661 -35.075 -29.100 

Incidentele baten en lasten 0 15.000 0 

Resultaat verslagjaar -28.661 -20.075 -29.100 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 719 500 

Resultaat naar Algemene reserve -27.661 -19.355 -28.600 

 

Balans per 31 december 2023 2022 

Beleggingen (SKG Spaarcontracten en Oikocredit) 51.845 118.097 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2.545 2.096 

Geldmiddelen bij RABO, ING, en SKG 88.677 33.876 

Totaal activa 143.068 154.068 

Algemene reserve 121.048 140.403 

Bestemmingsfonds Ouderenwerk 2.062 2.782 

Crediteuren 5.215 9.826 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 14.743 1.058 

Totaal passiva 143.068 154.068 
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Toelichting op de jaarcijfers van de Diaconie over 2023
 
De Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023 resulteerde in een nadelig saldo van € -19.355. Dit negatieve
resultaat in de Staat van baten en lasten is mogelijk omdat de Diaconie over een ruime Algemene reserve beschikt,
mede door de ontvangst in het verleden van legaten. Via het zgn. Goede Doelen Plan brengt de Diaconie deze
reserve jaarlijks door middel van giften en aanvullingen op doorzendcollecten geleidelijk terug naar een noodzakelijk
geacht minimumniveau. Hierdoor kunnen de bestedingen aan diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de
ontvangen jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden. Dit negatieve saldo in de Staat van baten en lasten kwam
overigens € 8.306 positiever uit dan de begroting van € -27.661, hetgeen positief werd veroorzaakt door de ontvangst
van een legaat (€15.000), en negatief door hogere kosten voor Plaatselijke ondersteuning. Dit laatste in het bijzonder
als gevolg van de vorming van een fonds voor de verstrekking van tegoedbonnen voor levensmiddelen bij de
voedselpakketten van de Voedselbank. Dit fonds is gevormd in samenwerking met de Stichting Albert Asjesfonds,
middels een gift hiervoor van € 6.300. De Diaconie heeft uit haar eigen middelen ook € 6.300 aan dit fonds gedoteerd,
en tevens een gift van een gemeentelid aan toegevoegd. Derhalve bedraagt dit fonds ultimo december 2023
€ 13.510. In 2024 zullen vanuit dit fonds tegoedbonnen voor levensmiddelen bij de voedselpakketten voor
Castricummers worden gevoegd. 
 
Het totaal van de ontvangsten uit collecten en giften (Opbrengsten levend geld tezamen met de Door te zenden
collecten) bedroeg € 51.910 (inclusief de bovengenoemde gift van het Asjesfonds). De uitgaven aan Diaconaal
werk en Afdrachten van de door te zenden collecten, alsmede aanvullingen uit eigen middelen hierop, bedroegen
in dit verslagjaar € 84.651 (vorig jaar € 56.010), dus €32.741 hoger dan de ontvangsten uit de hierboven genoemde
collecten en giften. Dit verschil werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door giften en aanvullingen op
doorzendcollecten uit eigen middelen van de Diaconie (€ 22.800) en door de eerdergenoemde vorming van het
Levensmiddelenbonnen fonds (€ 6.300).

Beleggingen
Een aanzienlijk gedeelte van de Algemene reserve (meer dan 80%) was aan het begin van het jaar geïnvesteerd in
Oikocredit (beleggingsfonds in microkredieten in ontwikkelingslanden). Uit oogpunt van risicospreiding werd deze
situatie in het afgelopen jaar heroverwogen, en als minder gewenst beoordeeld. Derhalve werd ca. € 60.000 van dit
fonds verkocht, en ondergebracht bij RABO Bank op een spaarrekening. De Spaarcontracten bij SKG (€ 23.597)
hebben vervaldata variërend van 2024 tot 2027, en rentepercentages tussen 0,8% en 0,3% (afhankelijk van
afsluitdatum en looptijd). De ontvangen rente bedroeg € 139 in 2023.
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva
In deze post is begrepen het fonds voor de tegoedbonnen voor de levensmiddelenpakketten (€ 13.510.
Mocht u vragen over bovenstaande cijfers hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de administrateur van
de Diaconie, Wim Kat (wim_kat@planet.nl, of telefonisch 0251 651354).

Groene Kerk
Workshop “creatief tuinieren”
 
25 mei 2024 om 14:00 uur in De Schakel
Onze werkgroep nodigt u uit om een workshop met ons te volgen, om zo uw
eigen tuin en de natuur in een microklimaat wat beter te doen begrijpen.
Elke plek heeft zijn eigen eigenschappen. We zullen deze middag een
ontwerp maken, stekjes maken en in de buurt van De schakel ook even
buiten kijken.
We vragen u om uw tuin even te bekijken van tevoren en te inventariseren
qua afmetingen, ligging en omstandigheden.
Neem ook een potlood, gum en liniaal mee.
Graag aanmelden voor deelname bij de werkgroep:
Martin Tromp (06-10041048) Wellicht tot dan!
Werkgroep Groene kerk

 Pinksterbloem: Brandende liefde =

 Lychnis chalcedonica  
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Om te gedenken
Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.                                     
                               (vertaalde tekst: opwekking)
 
Op 13 maart overleed op 89-jarige leeftijd
 
Hendrik Nico Blaauw (Henk)
 
Vorig jaar vierden
Henk en Truus nog hun
65-jarige huwelijksjubileum.
In de gesprekken met Truus
en de kinderen viel het op
dat Henk zich op veel vlakken
volledig kon geven, zonder
iets of iemand tekort te doen.
Hij kon zich vol storten op
zijn werk en was er
tegelijkertijd helemaal
voor zijn gezin. Daarnaast droeg hij ook zijn steentje bij in
het vrijwilligerswerk. ‘Dat hoort er nu eenmaal bij’, zei hij.

In de dankdienst voor zijn leven trokken we de conclusie
dat Henk op dit gebied een ware levenskunstenaar was.
 
Geloof was voor Henk niet iets om over te praten.
Ook was het geloof voor hem geen verzameling regeltjes
van wat wel en niet mag. Henk was meer iemand die het
geloof praktisch voorleefde, het geloof als een manier
van zijn. Op zijn werk kwam dit bijvoorbeeld tot uiting
doordat hij als financiële man niet alleen naar de
cijfertjes keek maar ook naar de mens achter de cijfertjes.
En wie het moeilijk had kon op de onvoorwaardelijke
aandacht van Henk rekenen.
 
Henk en Truus woonden nog maar kort in wat Henk
noemde ‘all-inclusive hotel De Boogaert’. We zullen zijn
humor missen. We wensen Truus, de kinderen en
kleinkinderen de troost toe van God, die niet loslaat wat
Zijn hand begon.
 
ds. Rik Willemsen

Laat me los.
Ik moet nu alleen.
En houd me vast als het nodig is,
in gedachten
en ik zoek je in alles om me heen.
Maar al denk ik soms dat het zo beter is,
kan ik het niet helpen dat ik je soms mis.                         
                                   (Maaike Ouboter)
 
Op 19 maart overleed in de leeftijd van 80 jaar
 
Aafje Alkeline Krul (Aafje)
 
Aafje woonde nog geen jaar in Castricum maar is voor
veel kerkgangers toch een bekend gezicht. Samen met
één van haar kleindochters kwam ze regelmatig naar de
kerk, waarbij het altijd de vraag was wie nu eigenlijk wie
op sleeptouw nam. Toen begin dit jaar een ernstige ziekte
werd geconstateerd was het ontroerend dat de laatste
wens van Aafje was om nog één keer met haar
kleindochter naar de Dorpskerk te komen. Dat er juist die
ochtend een genezingsverhaal op het programma stond,
zag ze niet als toeval. De aanwezigheid en sturing van
God waren voor het geloof van Aafje heel
vanzelfsprekend.
 

Voor het afscheid had Aafje zelf Psalm 139 gekozen.
Heer u kent mij en u doorgrondt mij. Woorden die de
intieme, persoonlijke relatie beschrijven die Aafje had met
haar ‘papa God’. Een relatie waar je als naaste van haar
soms moeilijk of niet tussen kon komen.
De Psalm beschrijft ook de verwondering over het leven
op aarde. Die verwondering, op een bijna kinderlijke
manier, is ook zo typerend voor Aafje.
Tot het einde aan toe verwonderde ze zich om de
bloemen en planten die ze vanuit haar bed kon zien en
was ze gefascineerd door de mogelijkheden van het
menselijk lichaam. Dat dit lichaam haar voor haar gevoel
te vroeg in de steek liet was ingewikkeld. Maar ze is vredig
ingeslapen, omringd door haar zes kinderen, in het
vertrouwen ontvangen te worden door haar ‘papa God’.
 
We wensen de kinderen, kleinkinderen en Jan vrede toe.
 
ds. Rik Willemsen
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Om te gedenken
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.                   
                                                (Willem Barnard)
 
In de stille week voor Pasen, in de vroege morgen van
26 maart is op 88-jarige leeftijd overleden,
onze oud-predikant
 
Cornelis Hendrik Bijl (Kees)
 
Toen het overlijden van Kees op
Paasmorgen werd afgekondigd,
ging er een golf van beroering
door de kerk.
De vele persoonlijke verhalen
die met mij gedeeld zijn,
zijn veelzeggend voor de rol
die Kees als gemeentepredikant
in Castricum heeft vervuld van 1973
tot 1984. Een periode van groei
en bloei op vele fronten.
Herinneringen aan Kees hebben
vaak te maken met de oecumene.

Samen met collega’s Boelens en Brandsen vormde Kees
het trio ‘de 3 B’s’. Een trio dat geen kerkgrenzen kende en
samen ging voor de goede zaak. Dat Kees een echte
samenwerker was kwam ook aan bod in de dankdienst,
waar ds. Jolien Nak een aantal mooie anekdotes deelde
over de samenwerking in het Haarlemse jeugdwerk.
Eén van de eerste mensen die mij na mijn intrede in
Castricum belde was … Kees. Niet om zich met mijn werk
te bemoeien maar om me welkom te heten als nieuwe
collega. We hadden zo af en toe telefonisch contact
maar de laatste tijd was dit voor Kees te veel.
 
Gods goedertierenheid stond centraal in de dankdienst.
Of in de vertaling van Kees zelf: Gods solidariteit.
Kees had zijn eigen dankdienst tot in het kleinste detail
opgezet rond Psalm 63. Hij deelde zelfs een preek uit 1987
over deze Psalm met ds. Willemijn van Dijk.
Zo klonken er in de Nieuwe Kerk niet alleen dankwoorden
van collega’s en familie, maar was Kees ook zelf
nadrukkelijk aan het woord.
 
Na het verlies van twee kinderen heeft Liesbeth nu ook
haar Kees los moeten laten. We wensen haar,
de kinderen en kleinkinderen Gods solidariteit toe die zo
centraal stond in het leven van Kees.
 
ds. Rik Willemsen

Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand,
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.                   
                (Muus Jacobse)
 
Op 8 april overleed in de leeftijd van 91 jaar
 
Johannes Mikkers (Joop)
 
Joop was een man van weinig woorden. Wat er bij hem
innerlijk omging wisten maar weinigen. De kinderen
typeren hun vader met een aantal steekwoorden:
Marineman, Familieman, Marathonloper, Kippenhouder,
Tuinier, Fabriekenbouwer en Oorlogsveteraan.
 
Met een knipoog naar het marineverleden van Joop
wordt zijn levenseinde gemarkeerd als een bijzonder
leven dat nu onderduikt.
We bidden de kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe,
nu een generatie is verdwenen.
 
ds. Rik Willemsen
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Bedankt
Lieve mensen, 
 
Zondag 17 maart volgden we via de livestream de
kerkdienst vanuit de Dorpskerk thuis, omdat ik recent
onverwacht korte tijd opgenomen was in het ziekenhuis.
De dienst was goed voorbereid en verzorgd en we keken
er naar uit om Pastor Ron Hopman weer te horen. Bene
dictio - goede woorden - zegening!
Een nieuw perspectief.
 
We vonden het bijna jammer dat we al vóór 11 uur al
bezoek kregen en we het einde van de dienst moesten
missen. 
Daardoor werd het een extra verrassing toen
Martin Tromp even later met de bloemen uit de kerk
aanbelde.Het deed me zó goed, het meeleven, het
zonnige lenteboeket met de vele bekende namen én
de woorden van Ron.
 
Heel veel dank en met hartelijke groet aan allen,
 
Marri Huisman

Werkgroep
Ouderen Contact

Omdat het de dag na Pasen was lag er allerlei
paaslekkers op de bordjes, waarvan we konden smullen
bij de koffie of thee.
 
Nel heette ons hartelijk welkom en las het prachtige
gedicht “Ik de zee” voor. Heel toepasselijk omdat Menno
Twisk een presentatie ging houden over het ontstaan van
het reddingswezen in het algemeen en de Castricumse
Reddingsbrigade vroeger en nu. Enthousiast vertelde
Menno over een stukje strand- en streekhistorie, waarbij
de ontwikkeling van onze Reddingsbrigade vanaf het
moment van de opkomst van het toerisme
[20-er jaren van de vorige eeuw ]  in beeld  werd
gebracht. Hij noemde ook de laatste ontwikkelingen zoals
drones op het strand.
Tussendoor en op het laatst  zong Menno liedjes, zichzelf
begeleidend op zijn gitaar, over het strand en de zee.
Sommige liedjes had hij zelf geschreven, andere waren
van bekende cabaretiers. Door de afwisseling van zang
en boeiende manier van vertellen, hebben we deze
middag genoten.
 
Nel sloot de bijeenkomst af met het gedicht
“Hollandse zeehelden “ van Henri ter Hall. Ze bedankte
Menno hartelijk en overhandigde hem een donatie voor
de Castricumse Reddingsbrigade.
 
De volgende keer komt Kees Kroone uit Limmen over zijn
veelbewogen  leven vertellen. Deze bijeenkomst van de
Werkgroep Ouderen Contact is op dinsdagmiddag 
7 mei in De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Maal en Verhaal

Op maandag 27 mei 2024 is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30; de deuren van
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. De kosten
zijn nog steeds € 8,00. En alvast voor de agenda’s:
de volgende Maal en Verhaal is 24 juni.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 mei bij Han van
Konijnenburg, tel. 658190, of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 23 mei) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen,
wilt u dan zelf vervoer regelen?
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Bedankt
Wij ontvingen van Annelize Karsten
een mooi bouquet en een kaart met
veel handtekeningen. Dit ter ere van
ons 60-jarig huwelijk. Ook een leuk
gesprek gehad!
Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Alie Raad - Vis en Ben Raad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hartelijk dank voor de bloemen uit de
kerkdienst van 3 maart, met vele
vertrouwde en nieuwe namen en
lieve woorden op de bijgaande
kaart.
Fijn dat er aan ons gedacht wordt.
 
Alwin en Ariet Pol - Kruyswijk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Op Paaszondag was ik blij verrast
toen ik hoorde dat de bloemen uit de
kerk voor mij waren. Zelfs Rik
benadrukte dat deze mooie bos een
blijk van waardering was voor mijn
vrijwilligers werk en tegelijk voor alle
vrijwilligers die betrokken zijn bij de
kerkdiensten. En dat zijn er heel wat:
de koffiezetters, de lectoren,
de zondagsbriefmakers, de makers
van de Powerpoints, de verzorgers
van beeld&geluid en de streamers.
Ook jullie bedankt voor jullie grote
inzet!
 
Henk Meijer

13 maart j. l. waren we 60 jaar
getrouwd.
Ter gelegenheid daarvan brachten
Ernst en Eudoxia Mooij ons bloemen
en een kaart, die vol was met maar
liefst de handtekeningen van
75 kerkgangers.
Nog los hiervan ontvingen we een
aantal felicitatiekaarten en werden
we mondeling gefeliciteerd.
Wij voelden ons zeer verrast en
verblijd.
Hartelijk dank hiervoor.
 
Sabine en Dick IJzinga

Lieve mensen,
 
Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis
zaten Frans en Marja van Meggelen
al op mij te wachten met een
prachtige bos bloemen en een
Palmpasen stok.
Heel fijn om te merken dat zoveel
mensen met ons meegeleefd
hebben. Bedankt dat jullie er voor
ons waren.
Met vriendelijke groet,
 
Egbert de Roode
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Masetti 
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba:      Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen
(0251) 658434
Secretaris:         Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris:        Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
      jeugdouderling Marjan Quaak
      06 12643366    
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

De Witte Duif
Contactpersoon: Arnold Faber
06-36180554
arnold.faber@icloud.com

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


