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Voorwoord

Voor u ligt het Paasnummer van Over en Weer, beginnend met de mooie
paasafbeelding uit Ethiopië. Aandacht voor Pasen dus, met op de pagina's
4 en 5 het gevarieerde aanbod van diensten in deze Paasperiode.

In zijn mooie 'ter overweging', Open en gastvrij, deelt ds. Rik Willemsen zijn
ervaringen van zijn bezoek als relatieve buitenstaander aan een klooster.
Hij legt de verbinding met ons met de vraag wanneer wij in een kerk
buitenstaander of nieuwkomer waren en hoe dat in onze gemeente is voor
mensen die bij ons nieuwkomer zijn. Wat maakt het dat iemand zich thuis
voelt of juist niet.
 
Het artikel van Christien Smid, 'Gedeelde smart is halve smart', sluit daar prima
op aan, met daarin een suggestie over hoe wij (nog) meer met elkaar
kunnen meeleven.

Meeleven doen we vanuit de kerk, samen met andere kerkgenootschappen,
ook met de statushouders in onze burgerlijke gemeente. Hun (woon)situatie is
ronduit onverantwoord en de kerken hebben een dringende oproep gedaan
aan het college van B&W om de woonsituatie van de statushouders te
verbeteren. U vindt het artikel op pagina 11.

U merkt het, het aanbod aan artikelen is weer heel gevarieerd.
Veel leesplezier.
 
De redactie
 
Afbeelding voorpagina: 
Pasen, de opstanding van Jezus.
Afb. uit Ethiopië. Bron: KiA
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Ter overweging
Open en gastvrij
 
Een jaar of 15 geleden kwam ik jaarlijks in de Paastijd met een groep gemeenteleden in het klooster van de
Norbertijnen en Norbertijnessen in Hierden. Ik denk nog regelmatig terug aan mijn eerste getijdengebed in de kapel.
Bij binnenkomst kreeg ik een blauw en een rood boek in mijn handen gedrukt, samen met een los papiertje met cijfers
erop. De voorbereiding van het getijdengebed vond in stilte plaats dus ik kon mijn ervaren buurman niet vragen wat ik
met deze bagage aanmoest. In stilte nam ik de kapel in me op maar innerlijk werd ik onrustig in deze vreemde setting.
 
Tijdens de viering was ik steeds nét te laat met opstaan, zitten, buigen, weer rechtop staan. Het matchen van het
cijferpapiertje met één van de twee gezangenboeken bleek ook geen sinecure te zijn en op de meest onverwachte
momenten werd er een acclamatie van ons verwacht. Die dan weer niet op het papiertje stond. Tijdens de communie
in de kring imiteerde ik als een mak schaap de rest van de groep. Mocht ik de communie eigenlijk wel ontvangen?
(antwoord: ja, dat mocht toen nog). Aan het eind van de viering liep ik opgelucht naar buiten. Het was volbracht.
En dan te bedenken dat mensen hier voor hun rust komen.
 
Ik was op dat moment buitenstaander en had het gevoel in een film terechtgekomen te zijn waarvan iedereen het
script had, behalve ik. Aan dit moment dacht ik terug toen ik op vakantie het (zeer aan te raden) boek
‘bottom-up kerk – zijn waar twintigers zijn’ las. Een boek waarin bedrijfskundige en theologe Tabitha van Krimpen
kansen voor de kerk onderzoekt, met name in de aansluiting met jongere generaties. Eén van de sterke punten uit
het boek: de oudere generaties worden niet afgeserveerd. Tabitha kijkt vooral intergenerationeel.
 
Gastvrijheid is één van de onderwerpen die worden besproken. Of in de taal van de twintigers: ‘community’.
Het lijkt tegenstrijdig in onze individualistische maatschappij maar ‘community’ is voor jongere generaties erg
belangrijk. Onderdeel zijn van een groep, ergens bij horen. Misschien wel juist vanwege die individualisering.
De kerk lijkt hier een uitgelezen club voor te zijn, we zijn immers ‘open en gastvrij’ toch? Dat staat inderdaad in meer
dan 80% van de beleidsplannen en ja hoor, ook op onze website staat het: ‘De Protestantse Kerk in Castricum is een
gastvrije open kerk, waar iedereen, jong en oud, welkom is.’
De spannende vraag is: ervaart de buitenstaander, de nieuwkomer dat ook zo? In 2022 onderzocht Alpha Nederland
de gastvrijheid van kerken die termen als ‘open’, ‘warm’ en ‘gastvrij’ op de website hadden staan. Door middel van
‘mystery guests’ werden de kerken bezocht. Het resultaat? In slechts 52% van de gevallen gaf de mystery guest aan
nog een keer bij de betreffende gemeente terug te willen komen. Au …
 
Hoe zou dat voor onze gemeente zijn? Ik sprak de afgelopen tijd verschillende nieuwkomers. Over het algemeen wordt
de ontvangst positief ervaren. Maar niet elke nieuwkomer wordt gezien. Het is wel een erg ‘ons-kent-ons-clubje’, kreeg
ik eens te horen. En vooral jongeren schrikken dat er geen leeftijdsgenoten zijn. Sommige woorden die ik gebruik zijn
voor kerkelijke herintreders of nieuwkomers té intern gericht. Wat is bijvoorbeeld een kyriëgebed, wat doe je als je om
‘ontferming’ bidt? En wat betekenen de afkortingen ‘v’ en ‘a’ bij bemoediging en groet? Het is voor ons als
doorgewinterde gemeenteleden heel moeilijk om ons te verplaatsen in de buitenstaander. En toch ligt daar de sleutel
voor meer verbinding met nieuwe mensen.
 
Daarom eindig ik deze overweging met een vraag: wanneer was jij in een kerk de buitenstaander of de nieuwkomer?
Wat maakte dat je je thuis voelde, of juist helemaal niet? Ik hoor graag je ervaringen, zodat we er met elkaar van
kunnen leren.
 
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
  24 maart           6e zondag 40-dagen tijd, Palmpasen
    10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst en oppas
                  1e collecte: Diaconie
                  2e collecte: Het paasverhaal voor iedereen
 
  25 maart                    
    19.00     Avondgebed Goede Week
                   Voorbereid door de Taizégroep
 
  26 maart                    
    19.00     Avondgebed Goede Week
                   Voorbereid door de werkgroep Groene Kerk 
 
  27 maart                    
    19.00     Avondgebed Goede Week
                   Voorbereid door de Witte Duif
 
  28 maart           Witte Donderdag         
    19.00     Ds. Rik Willemsen,   Maaltijd van de Heer
                   M.m.v. de Cantorij
                  1e collecte: Straatkinderen Kathmandu
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
  29 maart           Goede Vrijdag, kruiswegmeditatie
    12.00     Ds. Rik Willemsen 

  29 maart          Goede Vrijdag
    19.00     Pastor Jos van Steen, Alkmaar
                   M.m.v. het Liturgiekoor

  30 maart           Paaswake        
    21.30     Ds. Rik Willemsen                  
 

 31 maart         Pasen        
    10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst en oppas
                  M.m.v. Connection
                  1e collecte: Project in samenwerking
                                       met de Egmonden
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
   
   7 april                   
    10.00     Ds. Kick Bras
                  1e collecte: Stichting Asmik
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 14 april                   
    10.00     Ds. Rick Willemsen,  met kinderdienst en oppas
                  Met gebarentolk
                  1e collecte: Rwanda - Kerk als plek van hoop,
                                       hulp en verzoening
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 21 april          Iona-dienst                 
    10.00     Ds. Rick Willemsen
                  1e collecte: Voedselbank
                  2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 28 april         Zondag cantate                 
    10.00     Ds. P. Terpstra,  Heemstede      
                  Opening expositie
                  M.m.v. het Liturgiekoor
                  1e collecte: Exodus
                  2e collecte: Kerkelijk beheer 

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
  29 maart           Goede Vrijdag      
     19.00 uur        Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                             pastor Anton Huisman
 
  31 maart           Paasmorgen      
     10.00 uur        Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                             pastor Anton Huisman     
 

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl
De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

   14 april                
     10.00 uur        Ds. Angelique Rijlaarsdam  
                             M.m.v. Cantare uit  Castricum
 
   28 april                
     10.00 uur        Pastor Anton Huisman
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We hopen op een grote groep kinderen op zondag 
24 maart, Palmpasen. Als het Hosanna klinkt verwachten
we een mooie stoet van palmpasenstokken.
Waarschijnlijk beginnen we met de kinderen al direct om
10.00 uur in De Schakel om voldoende tijd te hebben om
de palmpasenstokken te maken. We horen het bekende
verhaal uit Marcus 11: 1 - 11 en maken er een feestelijke
dienst van. Toch is het feest niet al te uitbundig. We
zingen met elkaar ‘Hosanna’ maar horen op de
achtergrond al de duistere klanken van het ‘kruisig Hem’.
De stille week gaat beginnen.
 
In de Stille Week bent u elke dag welkom in de Dorpskerk
om met elkaar de weg naar Pasen af te leggen. De
vespers op maandag, dinsdag en woensdag worden
geleid door respectievelijk de organisatie van het
Taizé avondgebed, de werkgroep Groene Kerk en de
Witte Duif. In deze vespers zal gebruik gemaakt worden
van de kruisweg van Henk van Loenen die in de
Dorpskerk geëxposeerd wordt. Op 28 maart, Witte
Donderdag, herdenken we het laatste avondmaal en
horen we de interpretatie van Johannes van deze
maaltijd, de voetwassing in Johannes 13: 1 - 15. We
breken het brood en schenken de wijn. De Cantorij zingt
met ons in de nacht. Op Goede Vrijdag, 29 maart, zijn er
twee vieringen. Om 12.00 uur is er een kruiswegmeditatie
langs de 14 kruiswegstaties van Henk van Loenen. Stilte
en een enkel woord nemen ons mee in het lijdensverhaal
van Christus. In de avond verzorgt de Raad van Kerken
een oecumenisch vesper, waaraan het liturgiekoor haar
medewerking verleent. In de Paasnacht op zaterdag
30 maart vieren we het licht van Christus door het licht
met elkaar te delen. Het nieuwe begin markeren we door
onze doop te gedenken. Een viering van licht en water!
 
Het licht stoot door op zondag 31 maart, Paasmorgen.
Het gloria klinkt weer. Jezus is opgestaan! Gospelkoor
Connection zingt met en voor ons, dus het zal moeilijk zijn
om stil te blijven zitten. Johannes vertelt ons het
Paasevangelie, Johannes 20: 1 - 18. Er is weer een
Kind & Kerk viering voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd en oppas voor de allerkleinsten. Een
dienst voor jong & oud!

Bij de diensten in de Paasweek en in april

De eerste zondag na Pasen, dit jaar op zondag 7 april, 
wordt ook wel ‘beloken Pasen’ genoemd. De luiken gaan
weer dicht, de Paasweek wordt afgesloten.
De traditionele lezing van deze zondag is het verhaal van
Tomas, Johannes 20: 19 - 31. Ik laat maar even in het
midden of deze Tomas nu ongelovig of juist gelovig is.
We ontvangen een bekende gastvoorganger,
ds. Kick Bras. Hoewel het de eerste zondag van de
maand is, is er deze zondag geen kinderdienst en
kinderoppas.

Op zondag 14 april horen we het slot van het
Johannesevangelie, Johannes 21: 15 - 24. Een gesprek
tussen Jezus en Simon Petrus, waarin driemaal de vraag
aan Simon Petrus gesteld wordt of hij Jezus liefheeft.
Geen eenvoudige tekst, daarom lezen we de tekst op
dinsdag alvast met een voorbereidingsgroepje.
Zie pagina 9 voor de uitnodiging van deze bijeenkomst. Er
is deze zondag weer kinderdienst en kinderoppas. Jong &
oud dus van harte welkom!
 
Zondag 21 april staat in het teken van de goede herder.
Op het rooster staat Johannes 10: 11 - 16.
Eén kudde, één herder. Een tekst over eenheid en
inclusiviteit.
Het zou kunnen dat we deze zondag op een ander
Schriftgedeelte uitkomen. De dienst heeft het karakter van
een viering zoals binnen de Iona-gemeenschap
gebruikelijk is en wordt voorbereid door de
lona-voorbereidingsgroep. We kiezen een thema uit de
actualiteit en bouwen daar een dienst omheen waarbij je
als hoorder op een andere manier aangesproken wordt
dan in een reguliere dienst.
 
Het gezongen Woord staat centraal op zondag 28 april,
zondag Cantate. Het liturgiekoor versterkt deze dienst
muzikaal. Op het leesrooster staat het laatste ‘ik-ben’
woord uit het Johannesevangelie. Johannes 15: 1 - 8
gaat over Jezus die zegt dat hij de ware wijnstok is. Het
eerste ‘ik-ben’ woord ging over Jezus als brood dat leven
geeft. Brood en wijn omsluiten zo de zeven ‘ik-ben’
woorden in het Johannesevangelie. In deze dienst wordt
de Pinksterexpositie ‘troostvogels’ geopend door
kunstenaar Leo Nieuwenhuize. Zie pagina 9 voor meer
informatie. 
 

Met de Palmpasenstokken naar de kerk 2023
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Uit de kerkenraad
Voor u ligt het verslag van 7 maart. Dit was de eerste
¨kerkenraad 3.0 nieuwe stijl¨! Er waren twee werkgroepen
uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Een gesprek
waarbij het vooral gaat om inzicht en verdieping in het
werk van deze groep. En om elkaar te inspireren!
De eerste uitnodiging was aan Jeugd en Jongeren.
Na het aansteken van de kaars kregen we als opening
een bijzondere opdracht die bij dit thema paste:
vertel heel kort wat je eerste beleving als kind was, als het
gaat om je geloof. Er kwamen mooie verhalen:
verbondenheid ervaren met de jeugdclub, Pasen vieren
bij opa en oma, een cadeautje van de kerk toen je ziek
was, de Bijbelverhalen vroeger thuis ...
 
Met elkaar, in aanwezigheid van Mirco en Esther Carton,
Joke Stieltjes en Esther Sandbergen, kwamen we te praat
over onze jeugd en onze jongeren. We horen dat de
gezinsdiensten draaien als een geoliede machine.
Terugkijkend memoreren we het adventsproject met
Rijk de klokkenmaker, de herdertjestocht,
de pannenkoekenmiddag, en nog veel meer.
Vooruitkijkend is er een vaste groep gemeenteleden die
altijd meehelpt, bijvoorbeeld met de
Palmpasenstokken. Dat zijn zaken die soepel gaan en de
groep is blij met deze steun. 
Tegelijkertijd zijn er zorgen. De werkgroep is klein en zeer
kwetsbaar. En er is weinig aanwas. Er zijn zeker dromen
over nieuwe initiatieven, plannen om ouders en scholen
meer te betrekken, maar er ontbreekt menskracht.
Heel duidelijk wordt de wens uitgesproken om een
nieuwe vaste kracht te vinden. Ook is er behoefte aan
meer verdieping in het team.
Er zijn suggesties: samenwerken met andere gemeenten,
meer werken aan een band tussen de gezinnen,
huisbezoeken structureren, zodat niet alleen de dominee
dat hoeft te doen.
De tienergroep draait goed en breidt uit, maar ook daar
leeft de wens naar een vaste kracht. Het leeftijdsverschil
van de tieners ligt ver uit elkaar. Daar moet een oplossing
voor gevonden worden. En wat zou het fijn zijn als ook de
R.K. Kerk zou participeren in het jeugdwerk.
Het was een boeiend gesprek, waarbij duidelijk wordt dat
er prioriteiten benoemd moeten gaan worden. Ook vanaf
deze plaats wil ik namens de kerkenraad waardering
uitspreken naar de werkgroep: met zo weinig menskracht
toch zoveel voor elkaar krijgen. Met elkaar gaan we op
zoek naar aanwas en menskracht! 
 

De tweede groep die we deze vergadering ontvingen,
was de werkgroep Communicatie. Lange tijd slapend,
maar inmiddels weer bemenst.
Christien Smid, IJmte van Gosliga en Arnold Faber zijn
begonnen om alle groepen die te maken hebben met
communicatie te bezoeken en dat wat ze doen te
inventariseren. Er wordt ontzettend hard gewerkt door
velen: de Over en Weer, beeld en geluid, de webmasters,
de kerkapp. Het valt op dat handleidingen meestal
ontbreken. Want ook deze groep is kwetsbaar: mocht er
iemand uitvallen, dan is het fijn als een ander het kan
overnemen. Gelukkig is er sinds kort een externe
vrijwilliger bijgekomen. Ook wordt er gekeken naar alle
papieren materiaal. Wat moet nog papier blijven en wat
kan digitaal? Zeker nu er aan een nieuwe website wordt
gebouwd, zijn dit belangrijke beslissingen die genomen
moeten worden.
De werkgroep pleit ook voor een beveiligde omgeving op
de website, waar privacygevoelige gegevens (zoals
bijvoorbeeld adressen) gevonden kunnen worden met
behulp van een inlogcode. Dit wordt meegenomen naar
de webbouwers.  Verder wordt er gewerkt aan een
boekje over de kerk en de kerktuin. Ook bij deze
werkgroep gebeurt veel. We waarderen het zeer en we
danken hen voor alle werk en informatie.
 
Dan gaat de vergadering verder. We horen van onze
predikant dat het een drukke tijd is geweest en nog is.
Er waren veel uitvaarten en veel pastorale aanvragen.
De scholing op het Hydepark en de afwezigheid van
Eveline noopt tot een strenger agendabeheer. Rik moet
heel duidelijk keuzes maken welke zaken het belangrijkste
zijn. Het is fijn dat het binnen de mogelijkheden goed
gaat met Eveline en dat zij stappen zet. De betrokkenheid
aan beide kanten is groot, maar kalm aan is het advies.
 
Nu volgt een verheugend agendapunt.
Zoals u eerder hebt kunnen lezen heeft Toon Mans zich
gemeld als kandidaat voor de vacature van ouderling-
kerkrentmeester en is hij in dit ambt bereid het
voorzitterschap van het College van Kerkrentmeesters per
1 juli aanstaande over te nemen van
Frans van Meggelen. De kerkenraad heeft deze
kandidaat voorgedragen en op de verkiezingslijst
geplaatst. Omdat er voor deze vacature niet meer dan
één kandidaat is voorgedragen, heeft de kerkenraad
Toon Mans in deze vergadering van 7 maart jl. verkozen
verklaard. Hij heeft inmiddels zijn roeping aanvaard.
In dezelfde vergadering is Pepijn Stel benoemd als
kerkrentmeester.

vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6
 
De bevestiging van Toon Mans in het ambt van ouderling
vindt plaats op zondag 23 juni.
We nemen dan ook afscheid van Frans van Meggelen als
kerkrentmeester en ad-interim voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters. Pepijn Stel zal in deze dienst een
zegen over zijn werk ontvangen.
De stemgerechtigde leden kunnen bezwaren tegen de
gevolgde procedure of de verkozen / benoemde
gemeenteleden indienen bij de kerkenraad. Dit kan tot
en met 28 maart 2024, per mail of post naar de scriba.
We zijn allen blij en dankbaar met deze nieuwe krachten!
 
In overleg met de kerkrentmeesters heeft Rijk een
buitenbel bij de deur van de kerk opgehangen, die te
horen is in de consistorie of torenkamer. We vernemen
dat er beweging is op het gebied van de organisten.
Op pagina 14 schrijft Frans hierover.
Van de werkgroep pastoraat horen we over nieuwe
menskracht! Fijn! De kaartenactie was een succes en er
gaan weer gemeenteleden met elkaar aan tafel.
Zo blijven we met elkaar verbonden: heel belangrijk! 
Daar kunnen we gelukkig allemaal zelf aan bijdragen.

Op 26 mei zal het College van Diakenen de viering
verzorgen! Heel mooi en bijzonder dat zij de uitdaging
aangaan. Ook de werkgroep Groene Kerk zit niet stil.
Er is een workshop bij Stichting Welzijn geweest door
leden van de werkgroep en deze workshop zal ook in
De Schakel gehouden worden.

De werkgroep vieringen is bezig met nieuw beleid:
op pagina 9 vindt u de mogelijkheid om uw ideeën in te
brengen. Wat vindt u nou belangrijk voor de diensten?
In ieder geval wil de werkgroep meer aandacht geven
aan kerkmuziek in de meest brede zin van het woord.
Ook de startzondag staat al op hun agenda.

Van Arnold horen we wat er gebeurt rond de brief van de
kerken aan de Burgerlijke Gemeente met betrekking tot
de treurige huisvesting voor asielzoekers en
statushouders. Er is een denktank opgericht om te kijken
hoe we met de gemeente in gesprek kunnen gaan en
blijven. Het verheugt ons zeer te horen dat twee
wethouders de kerken uitnodigen voor een gesprek op
14 maart. Uiteraard wordt daar gehoor aan gegeven.
 
U begrijpt allemaal dat het een volle agenda was.
En al is het woord ¨kwetsbaarheid¨ als een rode draad
deze avond meegegaan: er gebeurt heel veel in onze
gemeenschap. En daar zijn we dankbaar voor!
Met de woorden van Andries Govaart ¨dat je mens mag
worden in Gods ogen en in die van anderen¨ sluiten we
de vergadering.
Het Licht blazen we uit en nemen we mee in ons hart.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Bijbel populair in de sociale media
De Bijbel doet het goed in de sociale media, merkt het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Dat blijkt
uit de cijfers van de diverse kanalen en platforms over
2023. Vooral op Instagram trokken Bijbelteksten veel
aandacht.
‘Talloze mensen, zeker de jongere generaties, halen hun
informatie en inspiratie uit sociale media. Met onze
missie – de Bijbel voor iedereen – willen we ook hen
bereiken’, zegt Stefan van Dijk, Manager Ontwikkelen en
Uitgeven bij het NBG. ‘Social media zijn een wereld op
zichzelf. Het gebruik ervan blijft toenemen, in 2023 in
Nederland naar gemiddeld 114 minuten per persoon per
dag. Dat heeft ook schaduwzijden. We vinden het
belangrijk dat de Bijbel daar aanwezig is. Daarom
openen we de Bijbel via onze sociale mediakanalen en
hopen we mensen te boeien. Daarin slagen we steeds
beter.’
In 2023 kreeg het NBG-kanaal op Instagram er 1.100
volgers bij; het heeft nu 4.500 volgers. Het bereik groeide
naar 170.000, een stijging van 66% ten opzichte van 2022.

Vooral de serie ‘De favoriete Bijbeltekst van...’ was geliefd,
met als toppers de teksten van de katholieke influencer
Romy Kersten (7000 views) en EO-presentator Jurjen ten
Brinke (ruim 5000). Ook op andere NBG-kanalen van het
NBG waaronder Facebook doen Bijbelteksten het goed.
Facebook had in 2023 een bereik van 974.000, 30% meer
dan in 2022.
 
Vrouwenplatform
In maart sloot vrouwenplatform Zij Lacht zich aan bij het
NBG. Dit platform maakt vooral gebruik van de sociale
media en groeide van 24.000 naar bijna 35.000 volgers.
Ook hier deed de groei zich vooral voor op Instagram (nu
26.000 volgers, 14% meer dan in 2022). Het bereik via
Facebook groeide met 25% naar 16.000. Een proef op
TikTok sloeg aan: de meest bekeken video kreeg 2.371
views. Zij Lacht gaat daarmee door in 2024 en zal ook
actiever zijn op Pinterest. Zij Lacht bereikt een breed
publiek: traditioneel-kerkelijk en charismatisch, maar ook
niet-kerkelijk en zoekend. Social Media Manager Femke
van Dooren: ‘Veel vrouwen die zoekend zijn weten ons te
vinden. Daar zijn we heel blij mee.’

NBG
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Pastoraat
Zo lang pastor Eveline Masetti afwezig is,
is ds. Rik Willemsen het aanspreekpunt voor pastoraat
voor jong en oud. Rik richt zich hierbij met name op
crisispastoraat en zal in overleg met de pastoraal
ouderling en bezoekmedewerkers het overige pastoraat
verdelen. Wees vooral niet terughoudend in het uiten van
je pastorale vraag. Er is meer mogelijk dan je denkt in het
onderlinge pastoraat. Als gemeente dragen we de
pastorale zorg met elkaar, voor elkaar.
 
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
ds. Rik Willemsen.
 
 
Beschikbaarheid pastores
Pastor Eveline Masetti is tot nader bericht niet
beschikbaar voor het pastoraat. In verband met de
verplichte nascholing is ds. Rik Willemsen op
maandag 22 t/m woensdag 24 april afwezig.
Voor urgente pastorale vragen kan contact opgenomen
kan worden met de pastoraattelefoon.

Kerk in het dorp
In de verplichte nascholing staat elke tweedaagse in het
teken van één van de rollen die je als predikant vervult.
Denk aan de rol als pastor, als voorganger, als
leidinggevende, als leraar. In de maand maart stond de
rol van ‘vertolker’ centraal. Als vertolker ben je
grensganger tussen de wereld van de gemeente en het
dorp, tussen de oude tekst en het moderne leven, tussen
het evangelie en de cultuur, tussen kerk en politiek. Je
neemt waar en je bemiddelt; je luistert en je interpreteert;
je ziet en je onderneemt actie. Deze rol past dus goed bij
onze gezamenlijke ambitie om ‘kerk in het dorp’ te zijn.
 
 Eén van de aandachtspunten is de veranderde rol van
de kerk in het maatschappelijk veld. Met een knipoog zou
je de kerk van een paar decennia geleden een
‘evenementenbureau’ kunnen noemen: de kerk
organiseerde een berg aan activiteiten en mensen
kwamen hier op af. Die tijden zijn voorbij, de kerk is in het
maatschappelijk veld één van de vele keuze-opties en in
veel gevallen niet de meest aantrekkelijke. In de huidige
maatschappij begint het bij het leggen van relaties,
vooral voor de jongere generaties. Pas als je een warme
relatie hebt, kan je mensen verleiden om aan te sluiten.
Dat vraagt dus wat van de kerk en de manier waarop we
als kerk in het dorp staan. Een andere manier van
denken, een andere manier van doen. In plaats van
denken ‘van buiten naar binnen’ gaat het denken hierbij
‘van binnen naar buiten’. Ik denk dat we in onze
protestantse gemeente al goed op weg zijn in deze
andere manier van denken. We zijn goed in beeld op
verschillende plekken in het dorp en initiatieven als de
kerktuin en de open kerk hebben ook een sterk naar
buiten gericht karakter. Ook bundelen we met onze
collega-kerken in de regio de krachten als het gaat om
huisvestingsproblematiek van statushouders. Zo is niet
alleen de predikant een ‘vertolker’ maar is dit een rol die
we met elkaar invullen!
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Vanuit de werkgroep vieringen
Beleidsplan vieringen
In de Eredienst klopt het hart van de gemeente. En zoals
elk hart is ook het hart van de gemeente een spier die
getraind en onderhouden moet worden. Het is dit jaar
weer tijd om ons beleid rondom vieringen tegen het licht
te houden, te verfrissen en bij te sturen waar nodig.
Omdat de Eredienst ons allemaal aangaat vragen we
hiervoor jullie inbreng. Welke aandachtspunten zie jij de
komende jaren als het om vieringen gaat? Wat gaat
goed en moeten we vooral behouden? Wat mis je en zou
wel meer aandacht mogen krijgen? Welke dingen
zouden we juist minder moeten doen, of helemaal niet
meer? We zijn benieuwd naar jullie inbreng. Ideeën, tips
en suggesties kunnen per mail gedeeld worden met
ds. Rik Willemsen of natuurlijk in een persoonlijk gesprek
met één van de leden van de werkgroep vieringen.
Graag ontvangen we je inbreng uiterlijk op 10 april.
Met elkaar laten we het hart van de gemeente kloppen!
 
Koffie met noten
Alweer bijna een jaar geleden hebben we bij wijze van
experiment in een groep gesproken over liederen die
waren aangedragen voor 'Lied van de maand'.
We willen dat nog een keer doen, met andere liederen,
tussen Pasen en Pinksteren waarbij Pasen en Pinksteren
even op één dag vallen door de liedkeuze.
Het concept 'Koffie met noten' is een gespreksgroep die
eerst samen een lied uit het Liedboek zingt en dan, met
een kopje koffie of thee, praat over wat het lied oproept.
Organist Lisette van Veluw is in haar opleiding Kerkmuziek
in aanraking gekomen met deze werkvorm en verzorgt
het muzikale deel, inclusief uitleg over de liederen.
Aan het eind evalueren we om na te gaan of we
‘koffie met noten’ regelmatiger zullen organiseren in het
volgende seizoen. Welkom!
 
Tijd: woensdag 17 april 10.00 - 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Gespreksleiders: Lisette van Veluw en ds. Rik Willemsen
Graag aanmelden bij ds. Rik Willemsen per telefoon of
mail

Samen bijbellezen
De dienst van zondag 14 april wordt weer voorbereid
door de maandelijkse activiteit ‘samen Bijbellezen’. We
lezen met elkaar één van de verhalen die zich na de
opstanding afspeelt, Johannes 21:15 - 24. We wisselen
leeservaringen uit en praten door over de zaken die ons
opvallen. Met elkaar bepalen we waar zondag de nadruk
op komt te liggen.
Welkom op dinsdag 9 april om 10.00 uur in De Schakel.
De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 11:30uur.
Graag van tevoren opgeven bij ds. Rik Willemsen per
telefoon of mail.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Kunst in de kerk

Opening expositie “Troostvogels” van
de kunstenaar Leo Nieuwenhuize op zondag 28 april.
 
In deze tijd ligt wantrouwen op de loer. Het kan ons
ontmoedigen. Vogels echter zorgen voor verwondering.
En verbazen ons met hun vliegbeeld en gedrag.
Zingen ons voor ...  zelfs in de nacht.
 
Deze expositie heeft Leo “Troostvogels” genoemd, omdat
de Geest van God in ons ademt “als een duif”
Dit feest vieren we met Pinksteren. In deze expositie
probeert hij beeld te geven aan wat die Geest doet:
zegenen, vernieuwen, zuchten en zaaien.
 
De opening vindt plaats op zondag 28 april 
om 10.00 uur tijdens de viering.

Frans van Meggelen
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Na een periode van stilte rondom de kerktuin is het weer tijd om u te informeren over wat we de afgelopen maanden
hebben gedaan.
Allereerst zijn de twee tips voor de bordjes met plantennamen onderzocht. Daar is niet uitgekomen wat we hadden
gehoopt. In de eerste optie kon technisch niet gerealiseerd worden wat wij wensten. De tweede optie was bij een
professioneel bedrijf. Daar kan men bordjes leveren die we wensen, maar de prijs die daar bij hoort vinden we op dit
moment veel te hoog. Van een lid van onze gemeente hebben we nu bordjes gekregen waar we zelf de namen van
de planten op moeten schrijven, maar die recht in de grond kunnen en niet zo snel stuk gaan als de gele stekers.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee en we zijn er voor nu heel goed mee geholpen.
We hebben informatie samen gesteld voor het boekje wat in de kerktuin moet komen. Daar wordt nu vorm
aangegeven door andere mensen.
Er is een onderhoudsplan opgesteld en een rooster gemaakt van tweetallen om in de tuin te werken en eventueel
water te geven bij droogte.
 
Wie in januari en februari blubberschoenen op de koop toe nam en ging kijken bij de kerktuin kon zien hoe  de
kerstroos en de sneeuwklokjes bloeiden. Ook het blad van de aronskelk kwam al boven de grond.
Tot onze grote schrik zagen wij eind februari dat het weer wemelde van de esdoorn vleugeltjes die opkwamen.
Daar hebben we bij onze eerste keer werken dit jaar, begin maart, met vier mensen de strijd  mee aangebonden.
Na één keer wieden zijn ze niet weg, het is een zaak van lange adem.
 
De tulpen komen goed op, maar bloeiden nog niet toen dit stukje werd geschreven.
De hyacinten daarentegen bloeiden al in maart, terwijl ze eigenlijk in april en mei
zouden moeten bloeien.
Van een aantal andere planten moeten we even afwachten of ze de natte winterperiode
hebben overleefd. Ook zijn er vorig jaar planten door slakken aangegeten en of die
nog opkomen ….?  
De goudsbloemen hebben we gezaaid, evenals het juffertje in ’t groen.
We hopen dat dit nu beter is gelukt dan vorig jaar.
 
In het vak van de Goede week zijn de anemonen al in maart knoppen gaan maken.
Het zou heel mooi zijn als ze rond Goede Vrijdag hun rode bloemen hebben laten zien.
In het vak van Pasen bloeiden begin maart al de primula’s. De klaverzuring, die wintergroen had moeten blijven, was
bijna weg. Of die het gaat redden om als hallelujabloempje op Pasen te bloeien, kunnen we u op het moment van
schrijven nog niet vertellen. Maar we hopen dat alle paasplanten hun best hebben gedaan om bij te dragen aan de
paasvreugde.   
 
Namens de werkgroep Groene Kerk,
Leny Witte - de Raat

De kerktuin
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Kerken op de bres voor statushouders

Op 1 december 2023 schreven vijf kerken in Castricum,
waaronder de PKC, na tal van signalen van bewoners en
gemeenteleden, een brief aan het college van B&W over
de zeer zorgelijke woonomstandigheden van
statushouders binnen onze gemeente. De kerken deden
een moreel appel op de gemeente om daar snel actie
op te ondernemen. Met name de slechte
huisvestingssituatie op De Puikman (Castricum) en de
Oosterzijweg (Limmen) baart de kerken grote zorgen.
Beide locaties zijn uit het oogpunt van zowel lichamelijke
gezondheid als geestelijk welzijn ronduit ongezond te
noemen. Voor deze statushouders is de situatie na
jarenlang verblijf uitzichtloos geworden.
 
Op 29 februari hebben de kerken hun standpunt tijdens
een raadsvergadering duidelijk gemaakt. Hoewel de
kerken positief zijn over de plannen van het college om
op termijn goede semipermanente huisvesting te
realiseren voor een brede groep van woningzoekers
(w.o. jongeren en statushouders), wordt tevens
geconstateerd dat deze plannen niet op korte termijn zijn
te realiseren.

Dat betekent dat de huidige tijdelijke locaties nog langer
gebruikt moeten worden.
Op 4 maart hebben de kerken hun zorgen nogmaals
geventileerd tijdens het raadsspreekuur.
 
In het gesprek dat de kerken binnenkort hebben met de
verantwoordelijke wethouders F. Binnendijk en
P. Slettenhaar zal opnieuw verbetering van de situatie van
onze statushouders worden bepleit. Dat geldt ook voor de
statushouders die binnenkort vanuit Alkmaar worden
teruggeplaatst naar onze gemeente.
Het gemeentebestuur zal gevraagd worden zich
maximaal in te spannen voor adequate huisvesting voor
deze statushouders en desnoods gebruik te maken van
mogelijkheden die de Wet op goed Verhuurderschap
biedt. De kerken vinden dat, ondanks het feit dat de
gemeente geen eigenaar is van de betreffende panden,
het de gemeente niet ontslaat van haar primaire
zorgplicht jegens haar mede Castricummers.
De gemeente dient zeker te waken over het welbevinden
van deze inwoners. De kerken hopen dat hun interventie
leidt tot verbetering.
 
De deelnemende kerken zijn: Protestantse Kerk Castricum,
RK Parochie De Goede Herder, Evangeliegemeente
Castricum, Protestantse Gemeente Limmen en de
Protestantse Gemeente Akersloot-Uitgeest.
 
Arnold Faber (adviseur KR)

De Witte Duif: Matteüs Passie
Matteüs Passie
Op 23 en 24 maart brengt het koor van de Witte Duif onder leiding van Marianne Beitler de Matteüs Passie van
Piet van Midden en Gerard van Amstel ten gehore. 
 
In de tijd voor Pasen wordt op veel plaatsen in Nederland de Mattheüs Passion van Johan Sebastian Bach uitgevoerd.
Dit geliefde meesterwerk van Bach vertelt het verhaal van Jezus’ lijden en sterven volgens het evangelie van Mattheus.
 
In het spoor van deze traditie worden tot op de dag van vandaag ook nieuwe Passies gecomponeerd.
Eén daarvan is de Matteus Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel. De indringende teksten van
Van Midden vertellen het aloude lijdensverhaal, getoonzet op prachtige muziek van Van Amstel.
De Passie bevat vier oorspronkelijke koralen van Bach’s Matthäus Passion, waarbij het publiek van harte wordt
uitgenodigd om mee te zingen. Oude en nieuwe muziek, koor- en samenzang wisselen elkaar zo verrassend af.
De muziek mondt uiteindelijk uit in een ‘tijd om op te staan’, om erbij te zijn en om geraakt te worden.
 
De uitvoeringen zijn op zaterdag 23 maart (20.00 uur in de Dorpskerk van Castricum) en op zondag 24 maart
(16.00 uur in de Protestantse Kerk in Limmen).
De toegang is gratis.
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Voor de jeugd
 
Kind & Kerk
Dat was me wat afgelopen zondag 3 maart in de kerk.
Er kwam zomaar een man binnen die wijn wilde
verkopen. Avondmaalswijn nog wel!
"Wijn te koop!", riep hij, "Goede avondmaalswijn te koop!"
Een mevrouw wilde wel zo'n fles kopen.. ze zwaaide met
haar portemonnee: "hoe duur is het?" "40 euro maar en
de opbrengst is voor mezelf" stond op een bordje ...
 
Oeff dat is wel erg veel geld...die man verdient daar goed
aan! Joke kwam er bij en werd boos: "je kunt hier toch
geen handel gaan drijven? dit is een kerk, we willen
eerbiedig zijn voor God, ga weg!! En je vraagt ook nog
eens veel te veel geld voor zo'n fles! Voor jezelf!" We
joegen met elkaar die man de kerk weer uit, iedereen in
de kerk keek heel verbaasd!
 
Boven hoorden we dat in de tijd dat Jezus op aarde was
ook een soort markt was op het tempelplein. Mensen
konden daar offerdieren kopen en geld wisselen. Het was
een geloei en geblaat van koeien en schapen en
geschreeuw van geldwisselaars. Jezus wilde  in de tempel
rustig bidden en praten met God, zijn Vader, dat kon zo
natuurlijk niet. De tempel is een heilige plek waar eerbied
voor God moet zijn. Jezus pakte een stuk touw en joeg
daarmee de dieren van het plein af. De tafels van
geldwisselaars gooide hij om. "Dit is een heilige plek..
dit mag geen markt worden waar handel gedreven
wordt.!" riep hij boos.
 
We hebben zelf ook bezempjes gemaakt om plekken,
die belangrijk zijn voor ons, schoon te vegen. Die lieten
we beneden in de kerk zien.

 
De  volgende bijeenkomst is Palmpasen op 24 maart. 
We beginnen dan om half 10 in De Schakel, en gaan
mooie palmpasenstokken maken. Graag horen we van
tevoren of je komt, opgeven kan bij Esther Sandbergen
(esthermarleen@yahoo.com of via de uitnodiging op de
Kerkapp). Daarna komen we nog bij elkaar op 31 maart
(Pasen), 14 april, 19 mei (Pinksteren), 2 juni, 7 juli
(overstapdienst).
 
 
 
 
Tieners
We waren allemaal erg onder de indruk van het bezoek
van Noud Fortuin op de Teens Group bijeenkomst van
8 maart. Noud is geboren als meisje maar gaat nu als
man door het leven. Hij vertelde ons hoe zijn coming-out
positief is opgepakt door zijn kerk maar dat het soms best
ingewikkeld is dat hij zijn transitie moet verdedigen voor
geloofsgenoten. Het verhaal van de worsteling van Jakob
bij de Jabbok bracht het gesprek goed op gang. Worstel
jij ook wel eens met het leven? Jakob krijgt van God een
nieuwe naam, Israël. Deze naam past beter bij zijn
identiteit. Een Bijbeltekst die voor veel transgenders tot
steun is. Er was tijdens de avond veel ruimte om met
Noud in gesprek te gaan en om vragen te stellen die
eigenlijk best spannend zijn. Gelukkig voelen we ons veilig
bij elkaar en mag alles besproken worden.
Het spreekt voor zich dat we dit gedeelte van de avond
niet in Over & Weer publiceren.
 
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 12 april. 
Dan hebben we maarliefst twee gastsprekers:
Daniël en Lydia Termaten nemen ons mee in het thema
‘geloof en relaties’, één van de thema’s die door jullie zijn
aangereikt. Welke rol speelt God in hun huwelijk en wat
zegt de Bijbel eigenlijk over wat een gezonde relatie is?
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Raad van Kerken Castricum
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op
maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur
in de Dorpskerk. 
We komen in stilte binnen en zitten bij
de brandende Paaskaars. Er zijn mensen
die wekelijks komen, mensen die op
voor hen speciale momenten komen,
maar ook gewoon nieuwsgierigen. 
Jong en oud, iedereen is welkom. 
 
Oecumenisch Paasvesper
Goede Vrijdag 29 maart 2024 om 19 uur in de
Dorpskerk: ‘Het Lam dat ons doet leven’

Het Liturgiekoor met gastzangers zal o.l.v. Jelle Jan Klinkert
’s avonds om 19.00 uur in de Dorpskerk het
Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uitvoeren.
Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en
vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal
van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten
van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart.
Pastor is Jos van Steen uit Alkmaar.

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in
De Schakel. De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,
om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Achtste avond: 8 april 2024 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,00 per avond
 
Oecumenische vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische
vrouwengespreksgroep. Wij komen iedere
2e donderdagmiddag in De Schakel bij elkaar, dus deze
maand op 11 april 2024.
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om
14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
   

Lezing
Dr. Marco Visser over de herontdekking van de bijbel
op dinsdagavond 16 april 2024 om 19.30 uur
in de Dorpskerk
Er wordt veel gesproken over het gevoel van leegte in
onze samenleving. Mensen ervaren een existentieel
gevoel van eenzaamheid. We zijn in veel opzichten
welvarend, we noemen onszelf in alle opzichten vrij,
maar zijn tegelijk zonder houvast of richting.

Psychiater Esther van Fenema schreef er indrukwekkend
over in haar boek ‘Het verlaten individu. Waarom voelen
we ons zo leeg?’ (2022). Wat geeft zin en verbinding?
Marco Visser stelt voor dat de bijbel die rol zou kunnen
vervullen. Maar hoe? De aloude verhalen zetten aan het
denken en zetten ons daarmee op een nieuw spoor.
Hierover zal Marco Visser het hebben, aan de hand van
verschillende voorbeelden. Een avond lezen en vertalen
naar het hier en nu.
Bijdrage: €5,00 (inclusief koffie/thee)

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum
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College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
Te midden van de helaas vele minder vrolijk gestemde
berichten even een grote opkikker. Konden wij u in de
vorige Over en Weer meedelen dat de actie Kerk Balans
op een begroting van € 133.000,- met de toezeggingen
al was overschreden tot € 144.000,- dan kunnen wij u nu
melden dat het eindresultaat is toegenomen tot
€ 150.000,-. Wat een geweldig mooi resultaat!
Dit geeft hoop en vertrouwen.
 
Uitbreiding organistenteam
De afgelopen maand konden wij Wim Heldoorn feestelijk
in het zonnetje zetten vanwege zijn 65-jarige
organist-jubileum. Zolang zijn gezondheid het toelaat blijft
hij met zijn collega organisten ons muzikaal begeleiden
tijdens de vieringen.
Puur uit preventieve overweging zijn wij op zoek gegaan
naar uitbreiding van het organisten team. Fijn is het u te
kunnen melden dat wij in de persoon van Remco Wijnia
een enthousiast organist bereid hebben gevonden mee
te gaan draaien in het bestaande team.
Zodra hij een keer aan de beurt is om het orgel te
bespelen zullen wij hem graag tijdens de viering aan u
voorstellen. Wij wensen Remco op voorhand veel
muzikale inspiratie toe en heten hem van harte welkom.
 
Even een hart onder de riem
Als kerkelijke gemeente mogen wij heel content zijn met
zo veel vrijwilligers die stuk voor stuk een taak hebben en
uitvoeren binnen onze kerk. Zonder uw vrijwillige
medewerking zouden er niet zo veel activiteiten
uitgevoerd kunnen worden.
Dat geldt in het bijzonder ook voor de medewerkers van
beeld&geluid en streaming. Bij de uitvoering van hun
taken zitten zij op de rand van hun stoel om te zorgen
voor een verstaanbare en beleefbare viering voor u in de
kerk en voor de kijkers/luisteraars thuis. Helaas gaat het
soms niet helemaal zoals zij graag zouden willen.
Het kunnen soms externe factoren zijn. Ook zij doen het
op vrijwillige basis. Maar laat zo af en toe even blijken dat
u het zeer op prijs stelt wat zij wekelijks weer doen.
Het gaat echt niet vanzelf.
 
Eerste Hulp Verlening
Gelukkig is er tijdens de vieringen nauwelijks eerste hulp
nodig. Desondanks kan er altijd op een onverwacht
moment behoefte aan zijn. Uit ervaring weten wij dat er
vele handen zijn die uitgestoken zullen worden om te
helpen. Toch zouden wij graag in beeld willen hebben
welke kerkbezoekers volgens de richtlijnen van de EHBO
op adequate en deskundige wijze hulp kunnen verlenen.
Een lijstje met namen geeft de ouderling van dienst in
ieder geval inzicht op wie in geval van nood een beroep
gedaan kan worden.

Zou u dit kenbaar willen maken aan de secretaris van het
College van Kerkrentmeesters Henk van der Leest?
U kunt dit doen per mail of per telefoon. Zie de omslag
van Over en Weer voor zijn contact gegevens.
Op voorhand dank voor uw bereidwilligheid.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans van Meggelen

Kunst en iconen
rond dood en leven.
Vragen over leven en dood zijn van alle tijden en
culturen. Alle godsdiensten kennen daarbij voorstellingen
van hemel en hel. Angst voor de dood werd eeuwenlang
aangewakkerd. Dat is gelukkig veranderd.
In het Christendom heeft Pasen een centrale betekenis.
Het feest gaat over opstanding en nieuw leven. Dat
vinden we terug in de kunst en op iconen. Er waren
uitvoerige voorstellingen van de hel. Maar er zijn ook
prachtige tekeningen en fresco’s over Christus die de
mens wegtrekt uit de dood.
Johan Maat zal voorstellingen laten zien uit een rijke
traditie van kunst en iconen, en vertellen over de
achtergronden. Dat loopt uit op een visie op de dood
vanuit het Oosterse Christendom. Daarin worden dood en
leven met elkaar verbonden in een alomvattende
positieve visie.
De presentatie wordt aangevuld met momenten van
muziek uit de Oosterse traditie van de kerk.
   
Plaats: Dorpskerk Castricum
Datum: 21 april 2024
Tijd: 16.00 uur
Na afloop gelegenheid samen iets te drinken. Daarna is
iedereen welkom o0m samen wat van meegebracht eten
met elkaar te delen. Je kunt iets meenemen of gewoon
genieten van wat er is.   
 
 
 
 

 
 
 
afbeelding:  
Eadwin psalmboek
uit de 12de eeuw
(vrij domein)
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Diaconale collectes in april
Zondag 7 april :Stichting Asmik
De naam Asmik (wat Jasmijn
betekent) komt van een meisje
met een beperking en is
het boegbeeld voor alle
activiteiten van de Stichting Asmik
in Armenië.
De diaconie ondersteunt in Armenië
de activiteiten van het Mobiele Team, dat is opgericht
voor kinderen met een beperking waar de afstand naar
geschikte passende hulp te ver en te duur is. Het Mobiele
Team helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking  tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.
 
Zondag 14 april: Rwanda - Kerk als plek van hoop,
                            hulp en verzoening
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels
terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en
kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken
trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk.
Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en
daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft
de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek
aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn.
Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun
kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is
de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Met je gift in de collecte steun je het programma Zending
van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en 
getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.
Van harte aanbevolen.
 

Anastasie leert trauma's 1994 verwerken

Zondag 21 april: Voedselbank
De Voedselbank IJmond Noord helpt
iedereen die per maand minder dan
een vastgesteld minimum heeft
te besteden aan voedsel en kleding.
Het Maatschappelijk Werk beoordeelt of een aanvrager
in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket.
Periodiek worden de klanten van de voedselbank
beoordeeld of zij nog steeds recht hebben op hulp.
Men kan maximaal 3 jaar klant blijven van de
voedselbank. In de praktijk heeft 75% van de klanten
slechts 3-6 maanden hulp nodig.
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Niemand wordt voor zijn of haar werk betaald en
niemand is in loondienst. De voedselbank is volledig
afhankelijk van giften in natura (voedsel) en geld.
 
Zondag 28 april: Exodus

Exodus biedt ondersteuning aan gemotiveerde
(ex)-gedetineerden om na hun straf succesvol terug te
keren in de samenleving. Zo biedt Exodus diverse (woon)
begeleidingstrajecten aan, maar ook ondersteuning
tijdens en na detentie door vrijwilligers.
 
 
Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte
welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.

15April 2024, 41e jaargang nr 3



Gedeelde smart is halve smart
De betekenis die het idioomwoordenboek van Van Dale
aan dit spreekwoord geeft is: dat leed gemakkelijker te
dragen is als je weet dat anderen iets dergelijks is
overkomen. Ook kan het betekenen dat het een
opluchtend effect heeft als je met anderen kunt praten
over wat je is overkomen.
 
Zomaar wat gedachten van mijn kant, ter overpeinzing
voor wie dit leest, over verborgen verdriet en of gedeeld
verdriet.
 
Wat is het toch dat wij het vaak niet delen als ons ziekte,
verdriet of moeite treft?
Is het schaamte? Valse bescheidenheid?
Maar het is toch geen schande om ziek te zijn?
Het is toch niet iets om ons voor te schamen als we
verdriet hebben of afhankelijk zijn voor korte of langere
tijd? Of blijvend ziek? Of ons moeten voorbereiden op het
afscheid van dit leven?
 
Délen, méé laten delen wat ons treft is heilzaam én stelt
een ander in staat om méé te leven, een helpende hand
uit te kunnen steken, een luisterend oor te kunnen
bieden.
In de maatschappij is vaak nauwelijks ruimte en begrip
voor ziekte, het even allemaal niet meer op de rit hebben.
Mijns inziens is het één van de functies van de kerkelijke
gemeenschap om elkaar tot een hand en een voet te zijn
en mee te leven in verdriet en zorg.
Maar hoe kan je dit zijn, als je niet weet dát er lasten zijn
en welke die dan zijn?
Hoe te bidden voor de ander, als je niet weet wat de
ander heeft te dragen?
 
Ziekte en zwakte is vaak omgeven met geheimzinnigheid
en het gevaar is dan dat er ‘indianen’ verhalen ontstaan.
Ook is het dan niet helder waarmee of waarin de
getroffene geholpen kan/wil worden.
 
We delen meestal wel onze vreugdevolle gebeurtenissen
van ons leven. Waar we vaak net zomin verantwoordelijk
voor zijn, als de verdrietige zaken.
Waarom die dan wel noemen?
 
Ik spreek uit ervaring. Toen ik voor de tweede keer
borstkanker kreeg, terwijl we nog geen jaar in Castricum
woonden hebben wij de gemeenschap van de kerk als
een warm bad ervaren, die steunend om ons heen stond.
Door middel van kaartjes, bloemen, appjes etc. te
ontvangen!

Ons vertrouwde netwerk, uit onze vorige woonplaats was
ver weg! Maar toen bleek er al een steunend netwerk in
onze nieuwe kerk te zijn! We voelden ons niet meer alleen
hierin staan. Wat een opkikker was dat voor ons, in die
spannende tijd!
 
Maar het staat of valt, dit ervaren van steun, met het wél
of niet delen van wat je treft.
Eerlijk gezegd mis ik dat delen in onze kerk.
Om een voorbeeld te noemen:
Waarom gaan de bloemen die zondag naar iemand
toe? Is het zomaar? Is de persoon ziek? Geopereerd?
Opgenomen in een verzorgingshuis? Stervend?
Zoveel jaar getrouwd? Jarig?
 
In onze vorige gemeente werd elke zondag ook een
mededelingen blaadje uitgedeeld, waarin o.a. de zieken,
etc. werden genoemd, zonder vermelding van adres
uiteraard.
Natuurlijk eerst na overleg met de betrokkenen of de
betrokkene schreef zelf het stukje voor dit blaadje.
Zo was voor iedereen helder: daar is vreugde of verdriet.
En werd meeleven gemakkelijk!
 
Gelukkig hebben wij hier de kerkapp en ik ben blij met de
berichten in Lief en Leed!
Lieve mensen, deel in vreugde en verdriet!
En mét het delen, valt je veel goeds ten deel, is mijn
ervaring!
 
Met een hartelijke groet,
 
Christien Smid

Comfort.

Ontworpen door Yanneke Wijngaarden
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Om te gedenken
Op 8 februari is overleden
 
Henderikus Annechienus Tiesinga (Riekus)
 
In 1979 verhuisden Riekus en Gé naar Castricum,
waar Riekus al snel een bekend gezicht werd.
Als groepscommandant van de rijkspolitie was hij veel
zichtbaar in het dorp. Rikus woonde al enige tijd in de
Santmark, waar hij steeds meer aan gezondheid moest in
leveren. De drie dochters van Rikus en Gé schrijven op de
kaart dat het verlies er al voor het einde was. Zijn ziekte
zorgde ervoor dat het rouwen en afscheid nemen al was
begonnen voor het overlijden. Het is verdrietig, schrijven
ze, maar ook goed zo. Riekus is 93 jaar geworden.
 
De kinderen en kleinkinderen hebben binnen het jaar
afscheid moeten nemen van beide (groot)ouders.
We wensen hen Gods zegen toe.
 
          Laat uw dauw van vrede dalen
          in de voren van de tijd.
          Vat ons samen in de stralen
          van uw goedertierenheid                               
                                  (Sytze de Vries)

ds. Rik Willemsen

Op 9 februari is op 86-jarige leeftijd overleden
 
Geertruida Wilhelmina Jantine Quispel - Florijn (Truus)
 
Sommigen zullen zich Truus nog herinneren als leerkracht
op het Rinkelven. Voor sommigen van ons was Truus een
collega. De familie omschrijft hun moeder en oma als
een vrouw met verbindende kracht, humor,
vooruitstrevendheid en trouw.
 
Het is voor de kinderen een troost te weten dat Truus weer
is herenigd met haar Gerard. We bidden dat haar
verbindende kracht ook over de grens van de dood heen
mag voortduren.
 
          Door de wereld gaat een woord
          En het drijft de mensen voort:
          ‘breek uw tent op, ga op reis
          Naar het land dat Ik u wijs.’                                   
                                                 (Jan Wit)
 
ds. Rik Willemsen

Op 10 februari is in de leeftijd van 88 jaar overleden
 
Hendrina Margaretha Jantina Hansmann - Rijks
(Ineke)
 
Ineke kon erg genieten van
de activiteiten binnen de kerk
en is voor velen een bekende
verschijning. Ze was betrokken
bij de Werkgroep ouderencontact,
Maal en Verhaal, ze zong bij
de Cantorij en deed bezoekwerk.
Met haar man was ze jarenlang
‘ontvanger van de hervormde kerk’
en schreef ze collectebonnen uit.
Ze was in haar administratieve werk altijd erg secuur en
precies.
 
Na een nare val, midden in Coronatijd, viel het netwerk
om haar heen weg. Vanaf dat moment is Ineke wat op
afstand van de kerk komen te staan. Maar van afstand
was ze altijd nog zeer goed op de hoogte van het reilen
en zeilen in de gemeente.
 

Het was duidelijk dat Ineke de laatste tijd kwetsbaar was.
Maar hoe het nu precies met haar ging wist niemand.
Haar overlijden kwam voor velen dan ook onverwacht. In
de afscheidsdienst hoorden we dat prachtige lied van
Huub Oosterhuis, ‘ken je mij’. Een lied naar Psalm 139
over gezien worden en geliefd zijn. Écht gezien worden en
écht geliefd zijn. God die dwars door alle maskers heen
kijkt en zegt: ‘jij bent mijn geliefde kind’.
 
Dat Gods Geest steun en kracht mag geven aan de
kinderen en kleinkinderen van Ineke.
 
          Ken je mij? Wie ken je dan?
          Weet jij mij beter dan ik?                                     
                                      (Huub Oosterhuis)
 
ds. Rik Willemsen
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Ja, daar stond ik dan, halverwege de kerkdienst, in het
koor van onze Kerk, niets vermoedend wat mij zou
overkomen. Langzaam drong het tot mij door dat
Frans van Meggelen en alle aanwezigen, mij bedankten
voor 65 jaar kerkorganist zijn, in diverse kerken.
Met een toespraak, het opspelden van een draag insigne
in goud met briljant, met een oorkonde van het bestuur
van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de
Protestantse Kerk in Nederland, daarbij de bloemen van
de gemeente en de feestelijke muziek van Edith dwarsfluit
en Katalin piano, daarna de felicitaties van de
gemeenteleden.
Een geweldige verrassing, ook dat onze kinderen en
kleinkinderen er bij waren.
Ik wist helemaal van niets, het was goed geheim
gehouden, ben echt blij verrast. Voor al deze aandacht
wil ik u allen heel hartelijk bedanken.

Wim Heldoorn

Bedankt
Werkgroep Pastoraat
Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen (vanaf
80 jaar). Als u in het eerste kwartaal (januari, februari of
maart) jarig was en 80 jaar of ouder bent geworden,
heeft u een felicitatiekaart ontvangen met de uitnodiging
voor een gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van
uw verjaardag.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag
25 april van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel.
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan. Dit kan
bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter of zoon of een
goede vriend(in).
Wilt u voor 23 april doorgeven dat u komt? Dit kan per
email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of telefonisch
06 47217410 (pastoraat telefoon)                                  

Maal en Verhaal

Op maandag 25 maart 2024 is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren
van de Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen
we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan,
luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.
De kosten zijn nog steeds € 8,00. En alvast voor de
agenda’s: de volgende Maal en Verhaal is 15 april.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 21 maart bij 
Han van Konijnenburg, tel. 658190, of bij voorkeur via
de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 21 maart) doorgeven. Als u
dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van
de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als U zich niet opgegeven hebt, kunt U niet zomaar
aanschuiven.
En tenslotte: Als U niet zelfstandig kunt komen, wilt U dan
zelf vervoer regelen?

Op onze bijeenkomst van 5 maart kwam Johan Maat een
presentatie geven over kunst en iconen.
 
We begonnen met iedereen hartelijk welkom te heten,
in het bijzonder Willy Spaans, die als voorzitter van de
kerkenraad, deze middag bijwoonde.
Na het voorlezen van een gedicht van Babs Gons,
met als thema: we zijn als mens precies goed zoals we
zijn, kreeg Johan Maat het woord.
Hij toonde ons prachtig gekleurde Oosterse  iconen,
waarin elementen van het paasverhaal te herkennen zijn,
afgewisseld door luistermomenten met Slavisch-
Byzantijnse zang.
Doordat Johan ons wees op merkwaardige en bijzondere
details, en de betekenis daarvan uitlegde, waren de
iconen niet slechts prachtige platen, maar vertelden ze
ons ook het verhaal, net zoals deze afbeeldingen eeuwen
geleden aan de gewone mensen het paasevangelie
vertelden.
Er werd met veel interesse geluisterd en later werden ook
vragen gesteld, waaruit bleek dat er goed was opgelet.
We hebben genoten op deze sfeervolle middag en met
een warm applaus hebben we Johan hartelijk bedankt.
 
De volgende keer komt Menno Twisk ons vertellen over de
reddingsbrigade, die dit jaar 75 jaar bestaat.
Deze bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact
is op dinsdagmiddag 2 april in De Schakel en begint
om 14.30.
 
Marieke Meijer

Werkgroep Ouderen
Contact
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Bedankt
Blij verrast werden wij zondagmiddag 11 februari,
toen mevr. Ria Ritzema voor de deur stond om ons 
de prachtige bloemen uit de kerkdienst van die dag
te overhandigen.
Wij zijn ontroerd door het gebaar en voelen ons gesterkt
door de bijbehorende kaart met de namen van diverse
kerkgangers die morgen. Hartelijk dank daarvoor.
 
Met vriendelijke groet, 
Sjoukje en Eite Drent 

Bedankt lieve mensen .
 
Blij verrast was ik toen Hans Witte, na de kerkdienst
van 25-2,  mij de prachtige bloemen uit de dienst bracht.
Na een val en een lelijke breuk,moest de pols geopereerd
worden. Inmiddels gaat het al weer goed met mij.
 
Vriendelijke groet,
Nel Holtslag 
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Masetti 
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemasetti@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie : 
webredactie@pkcastricum.nl
 
Facebook:
facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba:      Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter (a.i.): Frans van Meggelen
(0251) 658434
Secretaris:         Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris:        Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
      jeugdouderling Marjan Quaak
      06 12643366    
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

De Witte Duif
Contactpersoon: Arnold Faber
06-36180554
arnold.faber@icloud.com

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


