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Voorwoord
 
Een licht durven zijn
 
Steeds opnieuw wordt het kind geboren
in de winternacht, in de stal, in ons hart.
 
Goede God,
Hoe is het mogelijk dat juist het donkerste, het nietigste
zoveel licht kan geven, zoveel hoop voor alle mensen.
Dat wij ons naar uw licht blijven richten,
het kleine eren, het stro niet afdanken
en zelf een licht durven zijn voor anderen.

Amen
 
(Tekst: Jeanette van Osselen, foto: Marijke van der Giessen
Bron: vierdeschepping.nl)
 
Wij wensen u / jullie goede Kerstdagen en alle goeds voor 2026.
De redactie
 
 
Afbeelding voorpagina:
Christmas nativity - baby Jesus. Bron Pixabay

Moeder en kind: schilderij bij Mattëus 1: 23 door Egbert Modderman.

Bron: NBG
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Opa’s raad
‘Wat is het toch heerlijk, al die Nederlandse seizoenen. Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid’. Het zijn woorden van
mijn opa, die zijn liefde voor de seizoen het liefst verkondigde als ik met een te kleine OV-fiets de Utrechtse Heuvelrug
had bedwongen in een koude, natte winterstorm. ‘Heerlijk, die seizoenen’, ik hoor het hem nog steeds zeggen.
Zijn liefde voor de seizoenen kwam ergens vandaan. Als marineman had hij de hele wereld overgevaren.
In tegenstelling tot vandaag de dag, waren de uitzendingen in zijn tijd lang. Twee à drie jaar was hij meestal van huis.
Als hij dan zo’n lange periode in een ver oord was geweest waar het elke dag hetzelfde weer was, verlangde hij zo
naar de afwisseling van de Nederlandse seizoenen. Het was dus geen plagerijtje van hem, hij hield écht van die
koude, natte winterstormen. ‘Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid’. Daar moest ik het dan mee doen.
 
Ik ben zelf wat minder bereisd en heb bovendien een ander karakter dan mijn opa. Een zweem van somberheid is mij
niet vreemd. Zeker in het donkere winterseizoen kan de somberheid mij naar de keel vliegen. Ik hou erg van de
overgangsseizoenen lente en herfst, als de natuur volop in beweging is. Maar zomer en de winter vind ik maar saai,
dor en doods. Het helpt mij dan om de stem van mijn opa weer te horen, ‘elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid’.
En inderdaad, als je dan goed oplet, is er zoveel moois te zien in de winter. Het roodborstje dat ons elke dag bij het
keukenraam komt begroeten. De strandlopertjes die met hun gehaaste getrippel eten blijven zoeken in de branding,
weer of geen weer. En het prachtige winterlicht dat soms kraakhelder door kan breken, waardoor alles er scherper uit
lijkt te zien (zie foto: schaapskudde in het duin op een zonnige winterdag). Dat de natuur in rust zou zijn in de winter,
werd ontkracht door een bioloog die ik sprak. De natuur bereidt zich juist voor op de lente, er is van alles gaande op
en in de bodem. De winter is niet het dramatische einde na een herfst van loslaten maar juist de voorbereiding op een
nieuw begin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als metafoor voor de verschillende fases van je leven doen de seizoenen het goed. En ook in je geloofsleven kan je
seizoenen herkennen. De opbloeiende lente, een vurige zomer, de herfst van loslaten en de winter van …?
Tsja, ik ben geneigd te zeggen: de winter van stilte en rust. Het seizoen waarin God ver weg lijkt te zijn, afwezig
misschien wel. Dor, doods geloofsleven. Kil en donker. Wat zou mijn opa zeggen? ‘Elk seizoen heeft zijn eigen
schoonheid’. Als je geloofsleven in ruste lijkt te zijn, kan er nog van alles gaande zijn op en in de bodem. Als God ver
weg lijkt, kan Hij ongemerkt aan het werk zijn. Hij is dan dichterbij dan je denkt. Kan je die schoonheid zien?
 
Het kan flink zoeken en speuren zijn naar sporen van God in je leven. Zeker als het leven tegenzit en je geloofsleven in
midwintersferen verkeert. Ik wens ons als gemeenschap in het nieuwe jaar toe dat we vast mogen houden aan de
belofte die doorklinkt in de Naam waarmee God zich laat kennen: ‘Ik ben’. Ook in de winter.
 
 
ds. Rik Willemsen

Ter overweging
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 21 december      4e zondag van Advent                       
     10.00     Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst
                   1e collecte: Diaconie
                   2e collecte: Jonge generaties (Nederland)
 
 21 december      4e zondag van Advent                       
     20.00    Kerstvesper, onder verantwoordelijkheid van
                   de Raad van Kerken
                   M.m.v. het projectkoor
                   Deurcollecte: Leger des Heils
 
 24 december      Kinderdienst                       
     17.00     Ds. Rik Willemsen
                    Herdertjestocht
                    Collecte in de Pancratiuskerk:
                    Leger des Heils
 
 24 december      Kerstavond                       
     21.00     Ds. Rik Willemsen
                    M.m.v. Connection
                   1e collecte: Leger des Heils
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 25 december      Kerstfeest                       
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg
                   1e collecte: Kinderen in de knel
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 28 december                            
     10.00     Dienst verzorgd door gemeenteleden
                   1e collecte: Voedselbank
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer

   4 januari     Afscheid pastor Eveline Meulenberg    
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg en
                   ds. Rik Willemsen,       met kinderdienst
                   Bevestiging ambtsdragers
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 11 januari                       
     10.00     Ds. Edward Kooiman, Heiloo
                   Maaltijd van de Heer
                   1e collecte: Oekraïne - Hulp voor slachtoffers
                                        en ontheemden 
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 18 januari      Oecumenische viering        
     10.00     Pastor Ron Hopman
                   1e collecte: Stichting WOL
                   2e collecte: Kerk-zijn buiten
                                        de gebaande paden
 
 25 januari                       
     10.00     Ds. Angelique Rijlaarsdam
                   1e collecte: Voedselbank 
                   2e collecte: Bijbelspellen
                                        die jongeren uitdagen
 
   1 februari      Zondag werelddiaconaat                   
     10.00     Ds. Rik Willemsen
                   M.m.v. Connection
                   1e collecte: Bangladesh - Beter bestand
                                        tegen klimaatverandering
                   2e collecte: Kerkelijk beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN en XS4ALL kanaal 1159, en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c.
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond
van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 24 december   Kerstavondviering        
   19.00 uur      Pastor Anton Huisman en pastor Cilia ter Horst
 
 31 december   Oudejaarsdag        
   15.00 uur      Pastor Anton Huisman
 
 11 januari      10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
 
 25 januari      10.00 uur     Pastor Anton Huisman

Gemeenschapsvieringen Parnassia

Winterlicht
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Bij de diensten met Kerst en Epifanie

Taizé avondgebed
Het Taizé avondgebed gaar voorlopig gewoon door.
De taken van Marianne en Carolien, die gaan verhuizen,
worden overgenomen door leden van de Witte Duif en de
pianobegeleiding komt van de organisten van de kerk.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd daarbij te zijn,
in ieder geval tot eind januari.
Van 19.00 tot 19.45 uur, elke maandagavond.

Vol vertrouwen aan iets nieuws beginnen of in vertrouwen
het jarenlange werk loslaten. Zo klinken deze woorden
ook voor Pieter, Hans, Johan en Willem.
 
Zoals u elders kunt lezen, is het gelukt om tijdelijk een
gedeeltelijke invulling te krijgen voor de vacature die
pastor Eveline Meulenberg achterlaat. Dat betekent dat
we de zondag na het afscheid van Eveline een zondag
van welkom hebben. Op zondag 11 januari wordt het
predikantenechtpaar Edward Kooiman
en Hanneke Ruitenbeek aan onze gemeente verbonden.
Edward Kooiman zal deze dienst leiden. Deze eerste
zondag van Epifanie staat traditioneel in het teken van de
Doop van de Heer, dit jaar gehoord uit Matteüs 3:13-17.
Maar gezien het bijzondere karakter van deze zondag zal
er voor een andere Bijbeltekst gekozen worden.
Wel vieren we zoals gepland het heilig Avondmaal.
 
Op zondag 18 januari starten we de internationale week
van gebed voor eenheid met een viering in het thema
‘één van Geest’. Dit jaar is het thema voorbereid door
een aantal kerken in Armenië, één van de oudste
kerkgemeenschappen ter wereld. De centrale tekst die is
aangereikt, is Efeziërs 4 :1-13. De Armeense kerk is een
vervolgde kerk, de leden wonen verspreid over de wereld.
Zoals we weten ook bij ons in het dorp, en met onze
kerkgemeenschap verbonden. Het gebed om eenheid is
voor de Armeens-apostolische kerk een wezenlijk
onderdeel van de wekelijkse liturgie. Eenheid en
verbondenheid binnen de eigen gemeenschap en
eenheid voor Christenen wereldwijd zijn dus een
belangrijk thema voor deze voorbereidende kerken.
 
Op de derde zondag van Epifanie, zondag 25 januari, 
ontvangen we ds. Angelique Rijlaarsdam. We zijn
dankbaar dat ze, ondanks haar vertrek bij Parnassia,
op deze manier verbonden blijft met onze gemeente.
Angelique heeft zelfs een aantal extra diensten
aangenomen die door het vertrek van Eveline vacant
geworden zijn. Het leesrooster noemt Matteüs 4:12-22
voor deze zondag: het roepingsverhaal van de eerste
leerlingen. Ze worden achter hun vissersnetten vandaan
gerukt en zullen voortaan vissers van mensen genoemd
worden.

Op Kerstavond, woensdag 24 december, vieren we met
jong en oud het kinderkerstfeest. De organisatie ligt bij de
drie gezamenlijke kerken in het dorp, waar we erg blij
mee zijn. We verzamelen om 17.00 uur in de Dorpskerk,
vanwaar we onze jaarlijkse muzikale tocht langs de
herders, koningen, herbergier en engelen maken.
Hopelijk lukt het ook dit jaar weer om met deze menselijke
richtingaanwijzers het kerstkind te vinden. De deuren van
de Dorpskerk gaan later op de avond weer open voor
een swingende kerstnachtviering met Connection.
Om 21.00 uur beginnen we met een afwisseling van
bekende kerstmeezingers en liederen uit verschillende
gospeltradities. We horen het Kerstevangelie uit Lucas 2
en overwegen de woorden in ons eigen leven. Na afloop
van de viering proosten we op het kerstkind tijdens een
gezellige ontmoeting.
 
Op donderdag 25 december, Kerstmorgen, horen we
een Kerstevangelie uit een heel ander taalveld.
Woord dat mens geworden is, licht in de duisternis.
De opening van het Johannesevangelie. Ook in deze
viering zingen we bekende kerstliederen en met
begeleiding op trompet zal dit extra feestelijk klinken.
Er is deze viering geen aparte kinderdienst maar jong en
oud is natuurlijk van harte welkom.
 
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat
de zondag tussen Kerst en oud&nieuw wordt geleid door
gemeenteleden. Zo ook dit jaar op zondag
28 december. Er wordt door een voorbereidingsgroepje
al hard gewerkt aan de dienst. Waarschijnlijk wordt
Psalm 31 gelezen en overdacht. Ook in het nieuwe jaar
zijn er verschillende momenten waarop we
gemeenteleden vragen om een dienst te leiden.
Denk bijvoorbeeld aan het morgengebed op Hemelvaart.
Lijkt het je leuk om dit een keer te doen? Meld je dan bij
ds. Rik Willemsen.
 
De eerste zondag van het kalenderjaar staat in het teken
van de ‘wisseling van de wacht’. Dat is ieder jaar zo,
maar zondag 4 januari heeft een extra lading vanwege
het afscheid van onze pastor Eveline Meulenberg.
Na 12,5 jaar Castricum neemt ze deze zondag afscheid.
Zowel pastor Eveline als dominee Rik gaan voor in deze
speelse viering, die als thema ‘vertrouwen’ heeft.
We horen Matteüs 6:25-34 en laten de bekende uitspraak
‘maak je geen zorgen voor de dag van morgen’ klinken
op deze drempel van afscheid en een nieuw begin.
De kinderen zijn met hun ouders van harte welkom in de
viering. Het programma is dusdanig dat de kinderen
betrokken worden en gezellig in de kerkzaal kunnen
blijven. Het thema vertrouwen slaat ook op de komende
en vertrekkende ambts- en taakdragers.
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Als Appelbloesem in de winter 
bloeit de vrede               
Een oratorium bij het Kerstfeest
 
Het koor van de Witte Duif Castricum zingt op
20, 21 en 23 december het Kerstoratorium
‘Als Appelbloesem in de winter’, geschreven door
Marijke de Bruijne en op muziek gezet door
Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en 
Peter Rippen.
De Appelbloesem vertelt over de ervaring van een mens
die, kijkend naar de oneindige hemel vol sterren, zich
aangeraakt kan voelen door het mysterie van het leven.
Of over de ervaring bij een pasgeboren kind, als een
vonk van leven ontstoken in een donkere wereld.
Uit die ervaringen kan de hoop opbloeien, als
appelbloesem in de winter.
Bloesem van hoop, waaruit vrede en gerechtigheid en
liefde zullen opbloeien.
De tekstschrijver, Marijke de Bruijne, zei over dit oratorium
onder meer: "Rode draad is het Bijbelverhaal met
daaromheen de teksten en liederen. De teksten zijn
bedoeld als reflectie op het vertelde, maar vooral ook als
actualisering: wat betekenen die teksten nú?

Waar en wanneer?
•   20 december 20.00 uur Abdij van Egmond (reserveren

verplicht*)
•   21 december 16.00 uur Dorpskerk Castricum
•   23 december 20.00 uur Dorpskerk Castricum met

aansluitend A-mazing-, een meezing-, concert.
Van harte welkom!!

*Voor verdere informatie zie www.dewitteduifcastricum.nl

Verhaal van
Licht en Hoop
Kerk in het Dorp zijn betekent in december: Verhalen van
Licht en Hoop in de Dorpskerk.
Op zaterdagmiddag 20 december komt ons
gemeentelid Esther Sandbergen om 16.30 uur met háár
Verhaal van Licht en Hoop. Niet alleen voor de volwassen
luisteraars, maar Esther zal ook en juist de kinderen
aanspreken. U bent hartelijk welkom met alle kinderen uit
de buurt en uit uw familiekring!
Natuurlijk schenken we een kop chocolademelk!
 
Erg fijn dat Esther op deze wijze Licht en Hoop wil
uitstralen in deze donkere dagen.
 
Namens de werkgroep vieringen,
Willy Spaans
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Uit de kerkenraad
Zoals ik u al schreef in de laatste Over en Weer van
december, zijn wij op zoek gegaan naar een ambulant
predikant om de vacature, die onze pastor
Eveline Meulenberg achterlaat, tijdelijk te vervullen.
Wij hebben predikantsechtpaar Edward Kooijman en
Hanneke Ruitenbeek bereid gevonden om onze
gemeente tot 1 augustus bij te staan op het gebied van
pastoraat. Zij kunnen zich voor 10 uur per week vrijmaken
voor ons, waarbij de nadruk ligt op crisispastoraat en het
begeleiden van uitvaarten. Ook zullen ze enkele keren
voorgaan in een kerkdienst, om ook op deze manier
zichtbaar te zijn in de gemeente.
 
We zijn daar erg blij mee, te meer daar het via het
mobiliteitsbureau van de landelijke kerk niet gaat lukken
om meer uren te realiseren. We zijn ook blij met hen,
omdat velen van ons hen al kennen.
Ds Hanneke Ruitenbeek is meerdere keren voorgegaan
tijdens de Iona vieringen. Zij wonen in Heiloo en kennen
de omgeving goed.
 

U begrijpt dat de werkzaamheden van hen in overleg met
onze predikant en onze ouderling-pastoraat zullen
plaatsvinden. Aanvragen voor pastorale gesprekken of
anderszins blijven zoals het nu geregeld is en ook de
werkverdeling blijft gehandhaafd.
Dat betekent dat Edward en Hanneke het pastoraat voor
80 jaar en ouder voor hun rekening nemen.
In de dienst van zondag 11 januari stellen Edward en
Hanneke zich voor aan de gemeente en krijgen ze de
zegen mee op hun werk.
 
Parallel hieraan zijn we bezig met de profielschets voor de
invulling van de vacature van kerkelijk werker, zodat we
hiervoor een sollicitatieprocedure op kunnen starten.
De kerkenraad zal op 8 januari daar verdere afspraken
voor maken. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

 Herdertjestocht 2025
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

 

Blik van buiten
In de maanden oktober en november kregen we de
mooie kans om een buitenstaander naar ons werk te
laten kijken. Vanuit hogeschool Windesheim kwam
theologiestudent Wim een aantal dagdelen ‘snuffelstage’
doen in onze gemeente. Aanschuiven bij een pastoraal
gesprek, meedenken in de voorbereiding van de
kerstnachtviering met Connection en op bezoek bij de
Paulusburcht voor de voorbereiding van de kerstviering.
Het was een afwisselend kijkje in het predikantschap
voor Wim. En voor mij leverden de nagesprekken een
waardevolle blik van buiten op.
Een win-win snuffelstage dus!
 
Generale synode
Afgelopen najaar werd ik gepolst of ik interesse zou
hebben om vanuit de Classis Noord-Holland
afgevaardigd te worden naar de Generale Synode van
de PKN. Zeg maar: het landelijke bestuur van de kerk.
Ik was niet direct enthousiast: het is toch weer een
tijdsinvestering en het toenemende behoudenheid in de
landelijke kerk stemt me niet erg vrolijk. Toch heb ik
gekozen om op het aanbod in te gaan. Bovenplaatselijk
kerkenwerk kan verrijkend zijn en er staan de komende
tijd boeiende en relevante onderwerpen op de agenda.
Zoals ‘lichter kerk-zijn’, een onderwerp dat raakt aan ons
beleidspunt ‘gezond en vitaal’. Op 20 november ben ik
door de Classis verkozen tot lid van de generale synode.
Concreet betekent dit dat ik enkele dagen per jaar
bovenplaatselijk werkzaam zal zijn en dat ik hiermee
de stem van Noord-Holland kan laten klinken in de
landelijke kerk.
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
ds. Rik Willemsen.

Beschikbaarheid pastores
Pastor Eveline Meulenberg heeft op eerste kerstdag haar
laatste werkdag. Tot en met het weekend van
3 en 4 januari is ds. Rik Willemsen beschikbaar voor
pastoraat voor jong en oud. Ook de pastoraattelefoon is
uiteraard bereikbaar.

Herdertjestocht

Aankondiging herdertjestocht
Kom je ook op kerstavond met ons meezoeken naar het
Kerstkind?
 
Ook dit jaar wordt de herdertjestocht weer georganiseerd
voor alle kinderen in Castricum. Tijdens een korte
wandeling van de Dorpskerk naar de Pancratiuskerk
worden scenes uit het kerstverhaal nagespeeld en
worden er bekende kerstliedjes gezongen.
 
Noteert u woensdag 24 december 17.00 uur alvast in
uw agenda?

De wijzen bij de kerststal in de Pancratiuskerk
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Afscheid Eveline Meulenberg

In de Over en Weer van december hebt u al uitgebreid
kunnen lezen over het afscheid van Eveline. Graag nodig
ik u nogmaals uit om Eveline gedag te komen zeggen op:
zaterdagmiddag 3 januari tussen 14.30-16.30 uur in de
Dorpskerk voor de receptie; een ¨komen en gaan¨ met
een hapje en een drankje.

Op zondag 4 januari 2026 zal Eveline officieel ontheven
worden uit haar ambt van ouderling/kerkelijk werker van
de PKC tijdens de ochtenddienst. Hierna is ook weer
gelegenheid om Eveline de hand te schudden en wat
met elkaar te drinken.
 
Eveline krijgt op haar nieuwe plek een eigen - nog in te
richten – woning. Als jij daaraan wilt bijdragen, maak dan
je gift over op NL96 RABO 0311 9031 85 van de
kerkrentmeesters onder vermelding van ¨bijdrage
cadeau Eveline¨. Graag vóór 1 januari 2026.
 
We wensen Eveline een mooi en warm afscheid vanuit
ons midden. 
 
Willy Spaans

Wonderstruck - Wintereditie: Ruimte
In oktober was de primeur van een experiment van een
aantal seizoensvieringen onder de titel ‘Wonderstruck’
(verwonderd). Dorpsgenoot Daniëlle Tearr is de
initiatiefneemster en als Protestantse Gemeente bieden
we onze Dorpskerk en onze gastvrijheid aan.
De muzikanten en sprekers zijn allemaal enthousiaste
dorpsgenoten en ik zal als voorganger en gastheer ook
een inhoudelijke bijdrage leveren.
 
In januari is het tijd voor een nieuwe editie.
In de donkerste tijd van het jaar nodigt Wonderstruck je
uit om samen te komen, op te warmen en ruimte
te maken, voor jezelf, voor elkaar en voor wat je
onderweg misschien was kwijtgeraakt. Deze wintereditie
draait om ruimte in de breedste, meest menselijke zin:
de innerlijke ruimte die zoveel moois kan brengen,
de ruimte tussen mensen waar ontmoetingen kunnen
ontstaan, en de sociale ruimte die we samen vormgeven.
 
Verschillende sprekers nemen je mee langs spirituele en
filosofische perspectieven op wat ruimte kan betekenen.
Daarnaast is er live muziek en wordt naast ons hoofd ook
ons hart en lijf aangesproken. Tijdens de pauze en na
afloop is er alle gelegenheid om gedachten te laten
bezinken, van inzichten uit te wisselen en samen een
drankje te drinken.
 
Wees welkom op vrijdag 30 januari om 19.30 uur in de
Dorpskerk, en neem vooral vrienden, kennissen en buren
mee. De toegang is gratis, donaties zijn welkom.
 
ds. Rik Willemsen
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Lette en Egbert, jullie hebben niet zo lang geleden het
socratisch café in Castricum geïntroduceerd.
We vinden het leuk dat jullie je ervaringen met de lezers
van Over en Weer wilt delen.
 
Wie zijn jullie?
Lette: Ik ben afgestudeerd filosoof en docent filosofie.
Filosofie betekent voor mij vragen durven stellen en het
gesprek aangaan met elkaar, over de wereld en over
jezelf. Door de dialoog op te zoeken hoop ik mensen met
elkaar in verbinding te brengen.
Egbert: Ook ik ben afgestudeerd in de filosofie, met
Slavische talen (Pools en Russisch) als bijvak. Ik geef
graag op een creatieve manier uiting aan mijn passie
voor talen en filosofie
 
Kunnen jullie in het kort uitleggen wat
het socratisch café is en hoe het is ontstaan?
In het socratisch café staat het socratisch gesprek
centraal, een oud concept voor een gemeenschappelijk
gesprek waarin onderzocht wordt wat we denken en
waarom. Geen uitwisseling van meningen, maar naar
elkaar luisteren en het gesprek verdiepen om gezamenlijk
tot wijsheid (inzichten) te komen.
Vanuit onze wens om iets bij te dragen aan de
maatschappij en omdat we ook iets wilden doen vanuit
ons vakgebied kwamen we op het idee van een
socratisch café waarin we mensen met elkaar in gesprek
laten komen.
 
Kunnen jullie vertellen hoe het werkt en wat willen of
kunnen jullie hiermee bereiken?
De bijeenkomsten beginnen met een voorstelronde,
waarna de deelnemers een te bespreken vraag kunnen
noemen. Hieruit wordt er één uitgekozen als leidraad voor
het gesprek. Zo is er o.a. gekozen voor: wat is integriteit en
wat is waarheid?
Het is vervolgens niet de bedoeling hierover met elkaar in
debat te gaan, maar om te luisteren en begrip te hebben
voor de mening van anderen en gaande het gesprek
van elkaar te leren; om vanuit een ‘filosofische
bescheidenheid’ bereid te zijn om je eigen mening te
onderzoeken. Het streven is om tijdens de bijeenkomst
consensus onder de deelnemers te bereiken, overigens
zonder een definitief antwoord te willen geven.
Wij begeleiden het gesprek en vullen elkaar daarbij aan.

We doen dit nu als vrijwilligerswerk, maar sluiten niet uit dit
t.z.t. te professionaliseren.
 
Krijgen we een betere wereld als wat vaker op
deze manier met elkaar zouden spreken?
Egbert en Letta bevestigen dit: Door je in het filosofisch
gesprek in de ander te verplaatsen, je eigen mening te
relativeren en te proberen elkaar te begrijpen, kun je
elkaar vinden en begrijpen en komt er ruimte voor
verbinding.
 
Hoe neem je de uitkomst van een ‘sessie’ mee in
de praktijk van alledag?
Kan het jezelf en misschien wel je omgeving verrijken?
De gesprekken veroorzaken soms wel verwarring en
geven je dan ook stof om thuis nog eens over na te
denken en te verinnerlijken: Wat is er gebeurd?
Wat kan ik ermee?
Elke bijeenkomst is dan ook weer spannend, voor de
deelnemers, maar ook voor de gespreksleiders.
Door de gesprekken kunnen vaardigheden als luisteren,
nadenken, reflecteren, te onderhouden worden;
deelname aan de gesprekken kan ook leuk zijn, er valt
plezier aan te beleven. Zie het ook als een ‘spel’ om die
vaardigheden te leren en/of te trainen.
Overigens kan iedereen deelnemen: filosofische
gesprekken zijn niet alleen voor ‘hoogopgeleiden’.
Je praat vanuit je eigen ervaring en in eenvoudige
bewoordingen. Het gaat niet om kennis, maar om
ervaring. We willen elkaar leren begrijpen en worden
uitgedaagd om elkaar te vinden.
 
Waarom zou de lezer deelnemen aan een of meer
socratische gesprekken?
Volgens Letta en Egbert zou je mee moeten doen als je:

•   nieuwsgierig bent naar jezelf en jezelf wil leren
ontdekken

•   je eigen ervaringen wil delen
•   verbinding zoekt met anderen
•   (mogelijke) eenzaamheid wilt doorbreken
•   nieuwe contacten wil maken

Bovendien zijn de bijeenkomsten laagdrempelig en
gezellig en ben je niet verplicht om aan alle sessies van
een reeks mee te doen. En ook alleen luisteren is goed!

vervolg op pagina 11
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vervolg van pagina 10
 
Hoe zouden we het socratisch café praktisch kunnen
toepassen in onze plaatselijke kerk?
Samen met Egbert en Letta komen we tot enkele
toepassingsmogelijkheden; zij het met enige
terughoudendheid:

•   gesprek na de kerkdienst
•   themadiensten
•   filosoferen over geloof
•   nadenken over identiteit van de kerk
•   kerk in het dorp
•   verbinding als concept
•   andere vormen van zingeving
•   kerk laagdrempelig maken

 

We bedanken Letta en Egbert voor het interview en
wensen ze nog veel zinvolle (socratische) gesprekken.
 
Als je het socratisch café een keer zelf wilt ervaren, houd
dan de lokale media in de gaten en meld je aan.
   
Arnold Faber
IJmte van Gosliga

Vanuit de werkgroep vieringen
Samen Bijbellezen – zoek de verschillen
Op dinsdag 6 januari komen we om 10.00 uur weer
samen in De Schakel voor ‘samen Bijbellezen’. We lezen
met elkaar over de doop van Jezus in de Jordaan, naar
Matteüs 3:13-17. Omdat de dienst van zondag 11 januari
een ander karakter heeft in verband met het voorstellen
van onze nieuwe tijdelijke predikanten, zal dit
Bijbelgedeelte zondag niet klinken. Toch gaat dit
maandelijkse Bijbelleesuurtje door , omdat het zo
waardevol is om op deze manier met elkaar aandachtig
de Bijbel te lezen en te bespreken. We leggen het
doopverhaal van Matteüs naast de vertellingen van
Marcus en Lucas. Zoek de verschillen. Wat valt ons op?
Wat zeggen de verschillen ons? Van harte welkom weer.
Wel graag even vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.
 
Inspiratieavond ‘Van Palmpasen naar Pasen’ 
Terwijl de kerstboom nog in de kamer staat, denken we
alvast vooruit naar de Veertigdagentijd en de Stille Week
als voorbereiding op Pasen. Waar de verschillende koren
voorheen een belangrijk ankerpunt waren in de Stille
week, ziet de voorbereiding er dit jaar anders uit.

We grijpen deze mogelijkheid aan om ons te bezinnen op
de beweging van Palmpasen naar Pasen en nemen jou
als gemeentelid hierin graag mee.
Op woensdag 28 januari ben je om 20.00 uur van harte
welkom in De Schakel voor een inspiratieavond
‘Van Palmpasen naar Pasen’.
Onder leiding van ds. Johan Maat komen verschillende
tradities aan bod en proeven we de rijke spiritualiteit van
de verschillende vieringen in deze bijzondere week.
We horen van onze eigen Protestantse traditie,
de Rooms-Katholieke traditie en de wat onbekendere
Oosters-Orthodoxe traditie.
De inspiratieavond vormt de basis van de voorbereiding
van de vieringen van Palmpasen naar Pasen voor 2026.
Wie zich aangesproken weet, is van harte welkom om
zich na de inspiratieavond aan te sluiten bij een te
vormen voorbereidingsgroepje.
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Raad van Kerken Castricum

Teens Group
Waarom zou ik een relatie met God willen? Rond die
vraag kwamen we de vorige keer bij elkaar. Voor
sommigen van ons was dat wel nieuw: over God praten
in relatietaal. Toch komen we op allerlei plekken in de
Bijbel tegen dat God een God is van relaties. Sommigen
zijn gedoopt, dat is een teken van de relatie die God met
ons wil aangaan. Maar ook zonder gedoopt te zijn mag
je er vanuit gaan dat je gezocht en gezien wordt door
God. We hebben gesproken over vriendschap en relaties
tussen mensen en hebben hier vanuit doorgesproken
over het hebben van een relatie met God. Wat betekent
dat? En hoe is het om te weten dat God de relatie met
jou aan wil gaan?
 
Het was mooi om dit onderwerp te bespreken in de
periode voor Kerst, omdat met Kerst zichtbaar wordt hoe
God mens wordt in Jezus en op deze manier contact met
ons zoekt. In Januari bouwen we verder op dit onderwerp
en bespreken we wat het nu praktisch betekent om een
relatie met God te hebben. Net als bij een relatie tussen
mensen, vraagt een relatie met God aandacht en
onderhoud. Op welke manieren kan je dat doen in je
dagelijks leven?
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data  zijn 9 januari,
13 februari en 13 maart. Als je tussendoor vragen hebt,
of gewoon behoefte hebt om in alle rust een gesprek te
voeren, aarzel dan niet om contact op te nemen met één
van ons. Ook buiten de Teens Group bijeenkomsten zijn
we er voor jullie!
 
Esther, Naomi, Mick en Rik

Voor de jeugd

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel,
dus deze maand op 12 januari van 19.30 – 21.30 uur. 
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig. Bijdrage: € 10,00 per avond
 
Oecumenische vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. 
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel
bij elkaar, dus deze maand op 8 januari. De thee/koffie
staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen
beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 
Zondag 18 januari 2026 aan het begin van de week
van gebed voor eenheid 2026 om 10.00 uur
Oecumenische viering in de Dorpskerk.
Voorganger pastor Ron Hopman

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in
2026 in het teken van het verlangen naar eenheid: 
Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van Paulus
aan de Efeziërs 4 vers 1-13.
Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek
gemaakt door christenen uit verschillende kerken in
Armenië. De Armeense kerk is één van de oudste kerken
ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt het licht van
God een grote rol. De Armeense kerk is ook een
vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste
Armeense christenen wonen dan ook niet in Armenië,
maar in landen als Frankrijk en ook Nederland. Samen
hebben ze de oecumenische viering voorbereid.
 
Zondag 1 februari 15.00 uur lezing in de Dorpskerk :
Een jaar vrijheid – een reis door het hart van Syrië
Op deze bijzondere zondagmiddag nemen de Syrisch-
Nederlandse dichter Zafer Alsadaka en Arabiste
Dafne van Baarle u mee op een literaire en culturele reis
naar Syrië. Een land dat op 8 december 2024 na jaren
van verwoestende oorlog werd bevrijd van het bewind
van dictator Al Assad – en nu haar vrijheid viert. Laat u
meenemen door verhalen, indrukwekkende beelden en
de krachtige poëzie van Zafer Alsadaka – een ode aan
het land, de mensen en de veerkracht van een volk dat
na duisternis weer licht ziet.
Bijdrage € 5,00 (incl. koffie/thee)

Het volledige programma vindt u in
het RvK-programmaboekje en op onze website:
www.rvkcastricum.nl  Aanmelden via onze website of een
e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl
 
Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum
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Voor de jeugd

Kind en kerk
We zijn nu bezig met het advents-project:
Wees Welkom. We wachten op de komst van Jezus,
Hij is heel erg welkom bij ons!
 
Het was wel even schrikken ... de eerste zondag.
Er staat een mooi stalletje voor in de kerk en de boer
kwam aangelopen om de dieren te verzorgen. 
De kinderen mochten helpen het hek open te maken met
de grote sleutel. En toen zagen ze hem zitten daar
binnen, een grote leeuw!  We schrokken allemaal en
renden gauw weg. Maar toen zag iemand dat die leeuw
heel rustig bleef zitten en niemand kwaad deed.
Het kalfje en schaapje zaten rustig bij hem, het was een
lieve leeuw. Hoe kon dat nou? 
 
Boven hoorden we het hele verhaal.
Het was een profetie, een verhaal over de toekomst,
van de profeet Jesaja, een man die de plannen van God
aan de mensen vertelde vroeger. Hij zei dat er een
nieuwe koning zou komen, die maakt dat het overal
Vrede zal zijn. Overal vrede, bij de mensen die maken
geen oorlog meer en zijn vrienden van elkaar.
Ook bij de dieren, kalfjes hoeven niet meer bang te zijn
voor leeuwen en panters spelen met geitjes, wilde dieren
eten geen andere dieren meer op.
Dat is een prachtig plan voor de toekomst!
Daar kunnen we nu zelf al mee beginnen, lief zijn voor
anderen, kleine en grote mensen, en geen ruzie maken.
Bedenken hoe je andere mensen blij en gelukkig kan
laten zijn. We gingen praktisch aan de gang met alvast
mooie wollige diertjes maken en die kunnen we aan
iemand geven die we blij willen maken
 
De tweede zondag stond er weer iets vreemds in de stal.
Het was heel licht en straalde. De boer en wij schrokken
weer, maar dat was helemaal niet nodig. Het was een
engel, die een boodschap van God kwam brengen.
We hoorden boven wat dat was. Hij ging naar een jonge
vrouw, Maria, en vertelde haar dat ze een bijzonder kind
zou krijgen, die Vrede op de wereld zou brengen.

Het zou een Kind van God zelf zijn. Maria kon het eerst
niet goed geloven, ze was nog niet getrouwd. Maar de
engel zei dat God het zo wilde en toen zei Maria dat ze
graag mee wilde doen met het plan van God.
Misschien was dat ook wat Jesaja had beloofd. Na het
verhaal maakten we zelf mooie engeltjes van gekleurd
papier, die in de kerstboom kunnen hangen, of die we
ook weg kunnen geven.
 
De derde zondag gaat over Maria die een bezoek aan
haar tante Elisabeth gaat brengen en die ook zwanger is
ook al is ze al oud.
 
De 4e zondag gaat over een droom die Jozef krijgt.
En dan is het al bijna Kerstfeest en vieren we dat Jezus
geboren is.
 
Op 24 december is er om 17.00 uur weer een
Herdertjestocht.  Samen gaan we door het dorp op zoek
naar het kindje Jezus in de stal. Er is dan ook een
kinderdienst in de Pancratiuskerk.
En zaterdag 20 december 16.30 uur vertelt Esther
Sandbergen een verhaal van licht en hoop voor groot
en klein, in of bij de Dorpskerk.
 
Veel te beleven dus.
We wensen jullie een mooie Advent- en Kersttijd toe.
Namens Joke, Joanna, Mirko, Marjanq
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Werkgroep Ouderen Contact
Verleden         Heden          Toekomst
 
Vandaag begin ik met een mooi, modern kerstverhaal, geschreven door Irma Moekstorm
voor grootouders, en ouders om gezellig samen met de (klein) kinderen (voor) te lezen.
 
IN HET LICHT VAN DE STER
 
Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mike aan door de donkere stad. Elke dag loopt ze deze weg naar school, over
bruggetjes, langs oude huizen … Vanavond speelt het carillon van de Grote Kerk een oud kerstlied, en de lampjes die
overal branden, geven een extra sprookjesachtige sfeer.
 
Iris ziet nog meer klasgenootjes, die naar school lopen, voor de kerstviering. In haar jaszak voelt ze de 2 euromunt, die
ze aan het einde van de avond mag besteden aan lekkere warme chocolademelk. Ze verheugt zich er nu al op.
 
De wolkjes van haar adem verdwijnen richting die ene ster, die daar zo fel aan de hemel schittert. Dan huppelt ze
verder, nieuwsgierig naar de klanken van een kerstliedje, dat steeds duidelijker te horen is. Vlakbij school ziet ze een
man met gitaar, op de grond ligt een pet, waarin een paar muntjes liggen. Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu
echt opschieten. Iris kijkt nog even over haar schouder, haar ogen ontmoeten de blik van de muzikant, en dan is daar
haar school.
 
De kerstviering is een waar feest met lichtjes, liedjes en een verhaal. Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees een
lichtje voor de mensen om je heen, zoals een ster die aan de donkere hemel straalt. Het doet haar denken aan die
felle ster van zojuist, en aan de ster boven de stal waar Jezus werd geboren. Misschien wel dezelfde ster ….
 
Dan is het tijd voor de chocolademelk, ze voelt de munt in haar hand branden, maar ze is vastbesloten, ze hoeft dit
jaar geen chocolademelk. De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en werpt haar munt in het petje.
Meteen brandt er een lichtje in zijn ogen en ze voelt zich warm worden van binnen. Als ze haar adem weer uitblaast,
richt ze haar blik op de ster, de ster zo weet ze, die weerspiegelde in de ogen van de muzikant.
 
 
 
Het tweede gedeelte van mijn verhaal gaat over het afscheid van Eveline, die ons 12 ½ jaar heeft verrast met haar
aanwezigheid hier in onze gemeente, altijd een luisterend oor voor iedereen, een groot invoelend vermogen voor alle
mensen, zeker voor mensen in nood, eerbied voor de ander.
We hebben haar zien groeien in haar ontwikkeling als pastoraal werkster, nu is voor haar de tijd gekomen om nieuwe
stappen in haar leven te zetten, ver weg, spannend, “The future is not ours to see”,  vol verwachting.
Ik sluit af met een Elfje                                  
                                                   Geroerd
                                                Mochten wij
                                                Jou leren kennen
                                                Bijzonder medemens, vol mededogen
                                                Eveline 
 
Wij als team wensen u allen fijne kerstdagen en een mooi jaar 2026
Marga Valk..................Eveline Meulenberg
Els van Soest................Sabine IJzinga
Marieke Meijer............ Dick Beutick
Nel Glaubitz.................Mechelien de Wol
Kok Arjen en zijn keukenmaatjes
 
Hartelijke groet van Mechelien
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Diaconale collectes in januari
Zondag 4 januari: Stichting Asmik
De naam Asmik komt van een meisje met een beperking
en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting
Asmik in Armenië. De Diaconie ondersteunt in Armenië de
activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor
kinderen met een beperking waar de afstand naar
passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team
helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.
 
Zondag 11 januari: Oekraïne, hulp voor slachtoffers
                                en ontheemden

 Oekraïne

project Stichting WOL:  Kansen voor modeontwerpsters

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners
op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is
ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet.
Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt
Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij
regionale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor
kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en
er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen
vullen, krijgen vrouwen steun bij het starten van een
eigen bedrijfje.
 
Zondag 18 januari: Stichting WOL
Burkina Faso; Armoede, analfabetisme en onwetendheid
gaan hand in hand. Landen die arm zijn, hebben geen
geld om een goed onderwijssysteem op te zetten. Zonder
onderwijs blijft de bevolking ongeschoold en onwetend.
Onwetende mensen zien geen mogelijkheden om uit de
armoede te ontsnappen. Arme mensen hebben geen
geld om hun kinderen naar school te sturen. Ook kunnen
zij geen belasting afdragen. En overheden van arme
landen hebben daarom geen middelen voor
basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg.

Op die manier zitten arme landen vaak in een vicieuze
cirkel. Stichting WOL bestaat al vanaf 1986. Vanaf 1994
werken we samen met een vaste partner, de vereniging
Développement Sans Frontière (DSF). Samen proberen
we de vicieuze cirkel van onwetendheid en armoede te
doorbreken en kinderen en jongeren in Burkina Faso een
betere toekomst te geven.
 
Zondag 25 januari: Voedselbank IJmond
Ook in de IJmond wonen mensen die door allerlei
omstandigheden tijdelijke ondersteuning nodig hebben
in de vorm van gratis levensmiddelen. Voedselbank
IJmond-Noord levert vanaf haar oprichting in 2006 deze
steun door wekelijks voedselpakketten te verstrekken.
Het ondersteunen van gezinnen met goed voedsel is een
belangrijke voorwaarde op weg naar zelfredzaamheid.
Voedselbank IJmond-Noord stelt zicht tot doel om
voedselondersteuning te bieden aan mensen die dat op
een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
Naast voedselondersteuning is het belangrijk dat
deelnemers weer zelfredzaam worden.
Om die reden verzorgen Socius, MET Heemskerk en
MEE & de Wering de intake van onze deelnemers.
Zij helpen mensen de regie over het eigen leven (terug)
te krijgen.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen.
Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte
welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en)
u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen.  Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.

In de plint van de eikenhouten dekenkist is het jaartal 1712

ingesneden

In het vitrinekastje staat een zwart ijzeren offerkistje met
twee gesloten hangsloten. Het zal vroeger een ander doel
gediend hebben dan de tekst nu vermeldt:
‘Stort Hierin Uw Bijdrage Na Bezichtigen van de Kerk Voor
Interieurfonds.’
Het is niet bekend wanneer dit offerkistje voor dat doel in
gebruik is geweest. Een rijk gedecoreerde bronzen schaal
met losliggend gebold rooster in een ruitvormig patroon,
blijkt na enig speurwerk op internet een wierookbrander
te zijn. Wierook is meer dan alleen een geurend mengsel
van kruiden en harsen.
Wierook vervult een belangrijke rol in het religieuze en
spirituele leven over de hele wereld. Het wordt gebruikt
voor meditatie en spirituele rituelen, om negatieve
energie te verdrijven en een gevoel van rust en harmonie
te creëren. Het wierookbranden is een gebruik in de
Rooms-Katholieke Kerk.
Tijdens vroegere oecumenische Taizé-bijeenkomsten in
de Maranathakerk is ook wel wierook gebruikt.
De genoemde wierookbrander kan daarmee niet in
verband worden gebracht. Ook is niet bekend en wie de
inbrenger is geweest.
Het is dus een object zonder verhaal.

Een eenvoudige eikenhouten dekenkist is niet te missen.
Navraag bij enkele gemeenteleden en de vraag om
informatie in Over en Weer heeft gelukkig de nodige
wetenswaardigheden opgeleverd.
Jarenlang heeft de kist in de omloop van de
Maranathakerk gestaan. Dekenkisten werden populair in
de 17e eeuw als huwelijksgeschenk voor jonge koppels.
Op deze kist staan geen initialen, wel staat op de
voorplint Anno 1712 ingesneden. Als voorloper van de
linnenkast was de functie van een dekenkist het
opbergen en beschermen van dekens en andere
persoonlijke bezittingen tegen vocht en ongedierte.

De kist is afkomstig uit de familie van Erica Brouwer - Spits
en door vererving in haar bezit gekomen. Thuis had zij
daar geen goede plek voor. Toen zij hoorde dat er in de
Maranathakerk een stiltehoek zou worden ingericht en er
behoefte was aan een mooi meubel, stelde zij de
dekenkist in bruikleen beschikbaar. De kist was niet in
goede staat, vooral wat het ijzeren sluitwerk betrof.

Jan Glaubitz (†2016) heeft geregeld dat de kist door een
technische school is gerestaureerd.
Na de verkoop van de Maranathakerk is de dekenkist
verhuisd naar de verbouwde De Schakel. Tijdens opening
kwam de toen zieke Erica een kijkje nemen.
Zij waardeerde het zeer dat de kist op de
bovenverdieping een goede plek had gekregen.
Dat was voor haar een reden om de kist aan de kerk te
schenken. Kort daarna (14 juli 2020) is zij overleden.
Om boven in De Schakel plaats te maken voor een piano
is in de loop van 2025 de dekenkist overgebracht
naar de consistoriekamer.
 
Ernst Mooij
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Om te gedenken
Op 6 november is overleden
 
Margaretha Paulina Vrugt (Greet)
 
Wie wat langer meeloopt in de Dorpskerk, kent Greet
waarschijnlijk wel. Vooral in de tijd van Kees Bijl was ze
betrokken bij de kerk, daarna werd het bezoek en het
contact minder. Het lijntje met Kees is altijd gebleven,
na het overlijden van Kees heeft Liesbeth het contact
onderhouden.
 
Greet was een zelfstandige vrouw, enigszins eigenzinnig.
Ze werkte bij de chique bloemenwinkel Cools en maakte
daar de mooiste boeketten. Vorig jaar moest ze vanwege
haar gezondheid verhuizen naar een zorginstelling in
Bergen, waar ze ook is overleden.
Greet is 87 jaar geworden.
 
     De grandioze bloemen,
     de bloemen bij de vleet,     
     met schitterende kronen,
     als koningen gekleed,
     in kleuren en in geuren
     vertellen zij van God
     en weten van geen treuren
     de vreugde is te groot. 
                                               (Willem Barnard)
 
ds. Rik Willemsen

 

Dank
Lieve allemaal,
 
Vanaf het moment dat bekend werd dat Wim ziek was,
ontvingen wij heel veel kaarten en appjes met lieve
woorden om ons te steunen.
Ook waren velen aanwezig bij de condoleance en
afscheidsdienst van onze lieve Wim. Het heeft ons
diep geraakt. Heel veel dank daarvoor.
Mede namens onze kinderen en kleinkinderen,
 
Coby Kat

     Je wandelt door onze herinneringen 
     Je lacht nog in ons hoofd 
     In gedachten herhalen zich onze gesprekken 
     Jouw vlam wordt niet gedoofd.
 
Lieve mensen, 
 
Hartelijk dank voor de steun en betrokkenheid vanuit de
gemeente bij leven en rondom overlijden van onze
moeder Gre van Zwet - Bestebroer.
Het is een troost te weten dat ze zich thuis voelde in de
kerk, haar pad niet alleen heeft hoeven gaan. 
Wij kijken terug op een mooi afscheid vanuit de Dorpskerk
waar zij zo regelmatig was vele jaren. 
 
Matthias, Arthur en Margreet
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Maal en
Verhaal
De laatste Maal en Verhaal van 2025 is alweer achter de
rug en in December is er geen Maal en Verhaal. Op
Maandag 26 Januari 2026 is er weer Maal en Verhaal.
 
We beginnen zoals gewoonlijk in De Schakel om 18.30
uur; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur.
Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten
van Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar
ontmoeten. De bijdrage is € 10,00.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 22 januari bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, of via
de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 22 januari) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
 
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u dan
zelf vervoer regelen?

Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen
(vanaf 80 jaar). Als u in het vierde kwartaal van 2025
(oktober, november, december) jarig was en 80 jaar
of ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart
ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige
bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag
22 januari van 14.00 - 16.00 uur in De Schakel.
 
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan.
Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter, zoon
of een goede vriend(in).
 
Wilt u voor 20 januari doorgeven dat u komt? Dit kan per
email: wgpastoraat@pkcastricum.nl
of telefonisch 06 4721 7410 (pastoraat telefoon)
                                  

Werkgroep Pastoraat

Start actie kerkbalans
 
De actie kerkbalans 2026 is van 10 tot 24 januari 2026.
In de eerste week van 10 tot 17 januari ontvangt u een
enveloppe met een informatiefolder en een
toezeggingsformulier. In de week erop wordt het
(ingevulde) formulier bij u opgehaald of wordt u
gevraagd deze (per gefrankeerde post) te retourneren.
Onze kerk is in grote mate afhankelijk van de financiële
bijdragen van de leden. Is de kerk voor u ook van
blijvende waarde en een plek van ontmoeting en
inspiratie?
 
Neemt u contact met mij op als u te zijner tijd onverhoopt
geen uitnodiging krijgt?
 
Coördinator actie kerkbalans,
Eldert Boersma
ejmboersma999@gmail.com
06 30108790

Actie Kerkbalans

Kerst-Inn 2025
Waar: De Schakel
Datum: dinsdag 23 september
Tijd: Inloop 13.30 - 14.00.
Duur: van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden bij de Stichting Welzijn:
Tel. 0251 - 656562 tussen 09.30 en 12.30 uur.
Binnenlopen bij Welzijn Castricum, Dorpsstraat 30
kan ook.
Voor meer info zie de kerk-app.
Bron afbeelding: Pixabay
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Bedankt
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat Ella van der
Plassche namens de Protestantse Kerk Castricum kwam
brengen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
De bijgaande kaart met de vele namen en goede
wensen hebben we met veel plezier gelezen.
Ook hartelijk dank voor de felicitaties die ons via andere
kanalen hebben bereikt.
Hartelijke groet,
 
Anneke Cusell en Peter de Zeeuw

Abdij van Egmond. Bron: symbolischschikken.nl

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, die ik kreeg
na een nachtje in het ziekenhuis en een pacemaker
rijker. Vol bewondering heb ik op het scherm mogen
meekijken hoe vakkundig de artsen werkten.
Ook de uitleg van wat ze deden zorgde er voor dat de
ingreep mooi was om mee te maken.
Na een paar dagen kon ik gelukkig de meeste
werkzaamheden weer op mij nemen.
Nogmaals dank voor u medeleven.
 
Henk Meijer
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: vacant
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

 

 


