Socratisch cafeé

Tégen polarisatie, oppervlakkigheid
en eenzaambheid.
Voor verdieping en vereniging.

Professioneel ruziemaken voor beginners.

Interesse? Mail naar scafe@tutamail.com



Wat is een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is het tegenovergestelde van een
debat. Het gaat om het onderzoeken van je eigen mening;
niet om het overtuigen van anderen. Na een Korte
kennismaking kiezen we samen een filosofische vraag.
Deze vraag vormt de hoofdlijn van het gesprek.

Een socratisch gesprek wordt geleid door een onpartijdige
gespreksleider die de filosofische kwaliteit bewaakt.

Wat heb ik eraan en hoe werkt het?

Tijdens een socratisch gesprek leer je afstand te nemen van je mening door
naar verschillende perspectieven te luisteren. Hierdoor ontdek je wat voor
vooroordelen en aannames jij hebt.

De gespreksleider houdt de rode draad van het gesprek in de gaten, zorgt
ervoor dat iedereen de ruimte heeft om mee te doen en stelt prikkelende
vragen.

Waarom staan
we eigenlijk op
twee poten?

Dus, doe mee met Scafé
en word wijzer!

Locatie:
De Schakel
Kerkpad 3, Castricum

Toegang:
Gratis, inclusief koffie en thee.
Vrijwillige bijdrage is welkom.



