
Gesprekskring 30ers en 40ers  
Voor de zomer kwam deze nieuwe gesprekskring bij elkaar rond het thema ‘liefde’. We legden 
bekende woorden van Paulus over de liefde naast een kersvers 21e-eeuws filosofisch pamflet over 
de liefde, geschreven door Egbert. Het leverde diepe gesprekken op, waarin we elkaar beter 
hebben leren kennen. 
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We komen weer bij elkaar op donderdag 18 september om 20:00uur. Er liggen verschillende 
thema’s op tafel, waar we nog een keuze uit moeten maken. Waarschijnlijk komen we weer bij één 
van ons thuis bij elkaar. Via een (Whats)appgroep houden we contact. Ben je ook op zoek naar 
leeftijdsgenoten voor een gesprek over geloof, leven en zingeving? Aarzel niet en neem contact op 
met ds. Rik Willemsen. Je kunt elk gewenst moment aansluiten. Ook als je nét buiten de 
leeftijdsgroep valt ben je natuurlijk van harte welkom. 
 
Tot spreeks! ds. Rik Willemsen 


